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ÖNSÖZ 


“Tenkitli Felsefi Doktrinler Sözlüğü” adını verdiğimiz bu kitap 170 kadar maddeyi ihtiva etmektedir. Bu kitap hiç bir iddia taşunayan mütevazi bir derlemedir. Fakat hemen ilâve edelim ki, kitap kuru bir derleme olmadığı gibi, bir takım bilgilerin yığınından ibaret de değildir. Kitaptaki belli başlı maddelerin hazırlanışında P. FOULÇULE'nin S. Jean ile hazırladıkları “Dictionaire de Langue Philosophigue, Paris, 1969” adh felsefe tügatı esas alınmıştır. Yalnız hiç bir zaman bununla ve diğer lügatlarla iktifa edilmemiştir. Foulgui&'nin mezkür lügatından başka aşağıdaki lügat ve k Yaplar- dan istifade edilmiştir: 

1— Dictionnaire Rationaliste. Paris, 1964 


2— FRANCK, Dictionnaire des Siences Philosophigues l-Il, 3. èd., Paris, 1885 


3— LALANDE, Ardıç Vocabulaire Tecnigue et Critigue de la Philosophie, 7. êd., Paris, 1956, P.U.F. 


4— ISMAİL Fenni: Luğatce-i Felsefe, İstanbul, 1341 


5— Dictionnaire des ideğs Comtemporaines, êd. Universitaire, Paris, 
1966 


6— La Philosophie, 1, 2, 3, (Les Dictionnaries Marabout Universilaler), 
Paris, 1696 


7— Des Grands Courants de la Pensée Mondiale Contemporaine, Ill-IV-V-VI, Paris, 1961, 1964. (Bu büyük ansiklopedik eserde her cereyan ve her filozofu, genişliğine ayn bir şahıs incelemiştir.) 


8— LE SENNE, Ren&: Introduction ala Philosophie, 5. èd., Paris, 1970. 
3- CHEVALIER, Jacque; Leçons de Fhdlisophie, HII, Paris, 1946 (Arthaud) 


Bunlardan başka, Türkçe bir kaç felsefe tarihine ilâveten şu felsefe tarihlerinden de istifade edilmiştir: 


1— Histoire de la Philosophie, Encyclopödie de la Piğiade, I-Il-Ill, Belçika, 1969 


2— JANET, Paul et G. Seailles, H. de la Philosophie, 13. êd., Paris, 1925 
3— Rivaud Albert: il, de la Philosophie, l-Il-Ili, Paris, 1947-50 
4— YUSUF Kerem: Tarihi Felsefet el-Hadise, Mısır, 1947 


5— RENOVUVIER, Charles: Histoire et Solution des Problemes Mêta phisigue, Paris, 1902 


İslâmi kelâm mezhepleri ve İslâm düşünce tarihinde ortaya çıkan felsefe .cereyanları ile ilgili hususlarda ise başlıca şu kitaplardan faydalanılmıştır: 

1— ÜLKEN, H. Ziya: İslâm Düşüncesi, İstanbul 1946 

2— ÜLKEN, H. Ziya: İslâm Febsefesi, İstanbul, 1975 


3— ÇUBUKÇU I. Agâh: İslâm Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Ankara, 1971 


4— ABDURRAHMAN Bedewi: Histoire de la Philosophie En İslâm, T-TT, Paris, 1972. 


5— CHANINE, O. Emine: Le'Originalit& Crâatrice de la Philosophie Musulmane, Paris, 1972 > 


Ayrıca, pek çok maddenin sonunda, okuyucunun o madde hakkında daha geniş bilgiyi hangi kitaplardan elde edebileceği gösterilmiş, okuyucuya araştumasında faydalı olabilmek için doktrinlerle ilgili eserlerin varsa tercümeleri de bildirilmiştir. 


Yukandaki kitapların isimlerini vermekten bir maksat da, bir takım kimselerin yaptığının aksine, dayandığımız belli başlı kaynaklan bildirmek; bunlara bizim neler ilâve ettiğimizin kolayca anlaşılmasını sağlamaktır. 


Memleketimiz, uzun zamandanberi tam bir mefhum anarş&si içinde bulunmaktadır. Günümüzün her seviyeden münevveri ve bilhassa gençlerimiz, bu mefhum anarşisinden nasibini, yeterince, almaktadırlar. Halbuki aslında mefhum anarşisi, zihinlerde, düşüncelerde ve ruhlarda anarşi yaratmaktadır. Zihinlerde anarşinin hüküm sürdüğü bir ülkede, cemiyet de toptan anarşiye sürüklenirse, buna şaşmamak lâzımdır. Böyle bir cemiyette sokak anarşisi de, mânevi buhran da normal değil midir? 


Bu sebeble devletin, evvelâ, işe kafalardaki, kalblerdeki ve ruhlardaki anarşiden başlaması icab eder. Aksi takdirde kaynak kurutulmadıkça, enekler boşa gitmeğe mafıkümdur. | 


İşte bu kitabın hazırlanışında, kendi çapında da olsa, bu hususta bir 


fayda temin edilmesi düşünülmüştür. Bundan başka şu gayeler de göz önünde bulundurulmuştur: 


1 — Piyasadaki mevcut büyük bir boşluğu, bir müddet de olsa, doldurmak, mevcut ihtiyacı karşılamak, bilhassa felsefe öğretmenlerine, öğrencilerine ve felsefeye uzaktan veya yakından alâka duyan kimselere yardıma olmak. 


2— Her meslekten vatandaşa belli başlı felsefi doktrinleri tanıtmak suretiyle, onlarda felsefi meselelere karşı alâka uyandırmak. 


3— Bilhassa gençleri, menfi cereyanların kötü ve yıkıcı tesirlerine ve telkinlerine karşı ikaz etmek, onlara zararlı cereyanların köklerini göstermek, zararlarını anlatmak. 


4—Bu sahada hevesli olanlara hazır bazı malzemeler temin etmek suretiyle, ilerde yapmak istedikleri araştırmalar da kolaylık sağlamak ve ipucu vermek. 

5— Felsefeyi hor gören, ona karşı allerji besleyen çeşitli anlayışlara sahip kimselerin bu sahaya wsınmalarına yardımcı olmak. 

6— Yukanda da işaret ettiğimiz gibi so n derece yaygınlaşan mefhumlar anarşisinin izalesine katkıda bulunmak; böylece bilhassa gençlerin doğru bilgi ve isabetli düşünce sahibi olmasını temine yardım etmek. 

Bu gayelerin ışığında, bu kilabın taşıdığı hususiyetler de şöyle sıralanabilir: 


1— Felsefe lügatlarnın aksine, felsefi, tasavvufi ve dini-febsefi cere yanların büyük bir çoğunluğuna yer verilmiş, bunların birbirleriyle, Türk tarihi ve kültürü ile (varsa), İslâm ve Batı düşüncesi ile irtibatları kurulmuştur. 

2— Bir çok felsefe lügatlarnda, haklarında malümat bulunmayan veya varsa bir kaç cümleden öteye geçmeyen yeni bir takım felsefi cereyanlara da yer verilmiş, bir sözcüğün hacmine uygun bilgi de verilmiştir. 

a= Felsefi düşünceye çeşitli şekilde tesir etmiş ve felsefi önem taşıyan İslâmi Kelâm mezheplerine İslâmi tasavvuf cereyanlarına ve Hristiyanlık mezheplerine hususiyle yer verilmiştir ki, insanımız kendi inandığı ve onlara karşı olan mezhep ve cereyanları tanıma imkânına ersin. 


4— Hiç bir mektep ve cereyan muallâkta bırakılmamış, kendilerinden önceki ve sonraki düşünce şekilleri ile irtibatlandırılarak kaynakları ve tesir sahalan gösterilmeğe çalışılmıştır. 

5— Böylece insan düşüncesinin seyrinde daima kendini gösteren “Birbirini tamamlama” (integration) ya dikkat çekilmek istenmiştir. 

6— Pek çok maddenin sonunda veya içinde, çeşitli kitaplar tavsiye edil miş, o konuda yapılan ve yapılmakta olanyeni araştırmalardan, mümkün mertebe, okuyucu haberdar edilmeğe çalışılmıştır. ; 

7— Hemen pek çok doktrinin memleketimize girişi, temsil edilişi, bizde bıraktığı müsbet ve menfi tesirler hakkında yer yer bilgi verilmiştir. 

8— Doktrinler hakkında kısa ve kuru bilgi vermek yerine cemiyetimiz bakımından arz ettiği ehemmiyete göre, özlü tenkitler yapmak ve değerlendirmede bulunmak yolu tercih edilmiştir. 

Bu arada kita p hazırlanırken kıymetil tavsiyelerini esirgeme yen, pe metli felsefeci, hocam Prof. Dr. Necati Öner'e, kitabı baştan sona okumak zahmetine katlanan arkadaşın ve meslektaşım Doç. Dr. Mehmed Aydın'a ve yardımlarını esirgemeyen kıymetli felsefeci arkadaşım Dr. İhsan Turgut'a teşekkürü bir vazife bilirim. 

Temmennimiz umduğumuz gayelerin tahakkuk etmesidir. 

Gayret bizden, yardım Allah'tan.... 

25/(2/1978 


Dr. Süleyman Hayri Bolay 


İKİNCİ BASKIYA DAİR 


Mefhüm kargaşalıklarına biraz açıklık getirmek; bu kargaşalıkların doğurduğu zihni, fikri, ve sonra da içtimai anarşinin halinde birazcık hisse sahibi olmak; ayrıca doğru ve tenkitlidüşünmeye alıştırmada bir yol gösterebilmek gibi bir takım gayelerle hazırladığımız bu kitap umulmadık bir rağbe- 


te mazhar oldu. Hiç bir reklâm yapılmadığı, hakkında ciddi bir tanıtma yazısı yazılmadığı halde), altı ay gibi kısa bir zamanda ilk baskı bitti; ve aranır hâle geldi. Docentlik çalışmalarının bitmesi neticesinde yeni baskı hazırlanabildi. İhtiyaçlara daha iyi cevap verebilmesi için, bazı doktrinlerle, üzerine doktrinler kurulmuş bâzı kavramları ele alarak bu baskıya ilâve ettik. Bize yapılan şifahi müracaatlarda ilâve edilmesi istenen ceryanlardan ve kavramlarda bir haylisini zamanın elvermemesi yüzünden ele alamadır. Bu haliyle kitap, yine de bir takım yeni maddeleri ihtiva etmektedir. Ayrıca eskiden yazılmış maddeler üzerinde lüzumlu taşhihler de yapılmıştır. Memleketimizde çeşitli fikri ihtiyaçların karşılanmasın- da umulan katkıyı temin edebilirse, kitap hedefine ulaşmış olacaktır. 


Gayret bizden, yardım Allah'tan. 
“Ve min'Allah'it-tevfik” 


Doç. Dr. S. Hayri Bolay 
27/10/1980 — Emek/ANKARA 


(1) Dr. Sadık K. Tural tarafından “Milli Kültür” dergisinde (Haziran 1980) yazılan tanıtma yazısı kitabın ilk baskısı bittikten çok sonra yazılmıştır. 


Dördüncü Baskıya Dair 


Elinizdeki bu kitabın, kısa zamanda üçüncü baskısı bitmiş, aranır hale gelmiştir, aynı zamanda gençlerin yanında felsefe ile ilgilenen kimselerce itibar edilen bir kitab olmuş; üniversitelerin felsefe bölümlerinde, vazgeçilmez bir el kitabı haline gelmiş ve adatâ klasikleşmiştir. 

Kıtabın çeşitli maddelerindeki noksanların bir kısmı giderilememiştir. Bir kısım maddeler üzerinde bazı ilaveler ve düzeltmeler yapılmış, bir kısım küçük maddeler ilâve edilmiştir. 

Ayrıca kıymetli meslektaşım Doç. Dr. Teoman Duralı'nın tavsiyelerine uyarak, madde başlıklarının osmanlıca ve günümüz türkçe karşılıklarını da ilâve ettik. Böylece noksanların bir kısmı daha giderilmiş oldu. 


Gayret bizden, yardım Allah'tan. 


28.3.1987 


Prof. Dr. S. Hayri Bolay 
H.Ü. Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü 
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Absürd = (Absurde - Saçma, abes): 


Mantıki Mânâda: Mantığa yahut akl-ı selime aykırı olan hüküm saçma'dır. Meselâ “Daire kare” kavramı saçma bir kavramdır. Çünkü geometrik şekle göre karenin dört kenarı eşittir, dört açısı da dikaçıdır. Matematikte ve mantıkta bir de “Olmayana Ergi Metodu ile İsbat” şekli vardır ki bunun asıl adı “Saçma ile isbat”tır. Bu da bir şeyin aksinin yanlış olduğunun gösterilmesi suretiyle doğru olduğunun ortaya konmasıdır. Yahut isbat edilmesi istenen önermenin, karşıt hâlinin yanlışlığını göstererek, isbat edilecek önermenin doğruluğuna hükmetmektir. Ayrıca içtimai hayatta, önceden kabul edilmiş müşterek sosyal kaidelere ve insanın kendisinin önceki davranışlarına aykırı düşen her tutum ve hareket de, mânâsız göründüğü için, saçmadır. Bu tarz saçmalık mizah sanatı için daimi bir malzemedir: İonesco'nun tiyatro eserleri ile muasır bazı mizah çizgi anlayışları bu karakterdedir. Bazan da bir edip veya bir yazar kendi hayalinde canlandırdığı şeyi, saçma'yı kullanarak ifadeye çalışır: Meselâ A. Öztemiz”- in “Sessiz Gürültü” adlı şiir kitabı böyledir. 

Sartre'a göre bu ahvalde mutlak değil, izafi bir saçmalık vardır. Çağdaş bazı felsefi ve edebi ceryanlar, teoloji ve klâsik metafizik karşısında, âlemin varlığını tasdik edebilmek için, içkin bir sebep kabul ederek âlem ve insan görüşlerinin ve bunların karşılıklı münasebetlerinin merkezine “saçma” fikrini yerleştirmişlerdir. 
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Metafizik Mânâda: Kierkegaard'a göre saçma: Alemin akli bir sistem olarak tesbitinde subjektifliğin akla olan uzaklığı mânasına gelir. Subjektif bir varlık olarak fert, akli bir sisteme dâhil edilemez. Saçma, aynı zamanda sükünet ve sessizlik yeridir, ve subjektifliğin inşai boşluklarının işaretidir. Yani sonlu ile sonsuz arasındaki mesafedir. Bu “Saçma olduğu için inanıyorum” mânâsındadır: Saçma Tanrı'ya götüren mânâdır. Bu filozofa göre, saçma kahraman, ki onun en güzel örneği Hz. İbrahim'dir, en akıl almaz şeyi yani oğlunu Allah'a kurban eden (Yahut etmek isteyen) kimsedir. Çünkü o, oğlu İsmail'i niçin kurban edeceğini bilmeden böyle bir davranışa girişti. Bu bakımdan Hz. İbrahim, İlkçağın trajik kahramanı Agamennon'dan çok farklıdır. Zira ikincisi Ifijeni'yi kurban ederken sebebini biliyordu ve bunu Allah rızası için yapmıyordu. 


Dinsiz varoluşçu felsefede: Saçma, Kierkegaard'da oldugu gibi, ne Allah fikrini ilham eden bir esas, ne de aşkın bir din felsefesinin temelidir. Aksine mutlak zorunsuzluğun,. âle- . 
min ve beşeri varlığın gerçekliğini gösteren Varlığın aşılmazlığının işaretidir. Camus'nün ilk eserlerinde, saçmalık bilhassa insanın âlemden kopması ve alâkasının kesilmesidir: Bu, onun dünyası değil, düşmanlığının tezahürüdür; yahut en azından orada yabancılık çekmemesi için bir tarafsızlıktır. 


Bu guruptan olan Sartre'a göre âlem reel olmakla beraber saçmadır; zihin ile kavranamaz. Sartre, hususiyle “L'Etre et le Néant” adlı eserinde, kuvvetli ve katı bir tahlil ile, insan varlığının saçmalığını bir imkansızlığa bağlamaktadır ki bu imkânsızlıkta oluş hâlindeki insan, kendine has varlığının temeli olmaktadır. Çünkü ona göre insan, bizzat kendi kendisinin sebebi olan bir varlıktır. 

İnsanın kendisinin sebebi olmak arzusu, onun bütün fiil 


ve tasavvurlarını işgal eder. Bu arzu, Sartre'ın düşüncesinde çelişiktir. Zira insan, aynı zamanda, hem tabiat hem de şuur, 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hem “Kendinde varlık”, hem de “kendisi için varlık” olarak varolamaz: O “Var-olmaya”, bir şuur olarak, yani yokluk olarak bizzat kendi dışında mevcud olmaya mecbur tutulmuş; “Hür olmaya mahküm” edilmiştir, o kendine has sebebi olmaksızın, varolan şeyden mes'uldür. “İnsan faydasız bir ihtirastır.” Sartre'ın bu düşüncelerinin temelinde sofistlerin doktrini yatar. 


Dinsiz varoluşçuluk açısından saçma, her şekliyle ontolojik bir mânâ taşımaktTdır. O, mutlak, ilk veya son bir tecrübedir. 


Stürüktüralist açıdan: (Bilhassa Foucault ile J. Lacan'ın düşüncelerinde): Son senelerin stürüktüralist düşünşesi, bu kavramı izafileştirmek gayretindedir. Bunu da yaşanmış ile şuuraltı arasındaki münasebetlerin mantığında gizli olan akılsaçmalık kavgasının mevcudiyetini ortaya koyarak yapıyorlar. İnsanın subjektifliği şuuraltının veya bell ibir kültürün düzenini yaşar. İnsan bu yaşayışı esnasında, subjektiflik, kendi ifadesi olan bu düzeni tanımazlıktan gelir. Bu mânâda, her fiil her müessese bir.takım belirtiler olarak kavranmış olur; bu durumda saçma, şuura çıkmış vaziyette, kesinlikle, sembolik bir uygunluğa dayanmış olacaktır; saçma olduğu gibi yakalanamayan şuursuz altyapı ile eksik ve uygunsuz belirtiler arasındaki birleşme olduğundan saçma da, bu anlayışa göre izafi olacaktır. 

Agrostisizm = (Bilinemezcilik): 

Yunanca “Bilinmez” manâsına gelen “Agonustos” kelimesinden alınmış bir tabirdir. Sonsuz, ilk sebepler, cevher, eşya ve olayların son gayesi gibi metafizik hakikatları insan zihninin asla bilemiyeceğini ileri süren ve böylece metafiziğe bilinemez diyen sistemlerin adıdır. Buna göre insan zihninin veya aklın reel değeri yoktur. Bu anlayış görünüşler âleminin ilk ve son sebeblerinin akıl için daima meçhul kalacağını iddia eder. Böyle olunca da agnostisizm objektif bir bilginin ve 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fizikötesinin (metafiziğin) imkânsızlığını kabul etmiş olur. Agnostisizm metafiziğin sahasıyya sınırlanmış bir şüphecilik (septisizm) oluyor. Agnostik çoğu halde bir ilimcidir. Metafizik tezleri açıkça reddetmez, fakat tesbit etmenin imkânsız olduğunu söyler, mutlak bilgi elde edilemez, bilgimiz propie mi çözmeye yetmez, der. 


Bu kelimeyi ilk olarak İngiliz âlimi Huxley kullanmıştır. 
Bugün her çeşit metafizik ve ontoloji bahislerinin boş ve neticesiz olduğunu kabul eden mesleklere (agnostik) adı verilir. Bu cümleden olarak A. Comte'un “Pozitivizm ”i, Spencer'- in “Evolusyonizm”i, Hamilton’un “Rolativizm”i agnostik olup hepsi de ontolojik meselelerin bilinemiyeceğine kanidirler. 
(Bizde Spencer'in agnostisizmini penimseyen Rıza Tevfik (Bölükbaşı)dir. 


Aksiyoloji = (Axiologie - Değerler, değer öğretisi ilmi, felsefesi): 

Bu tabir, değerler ilmi ve hususiyle değerler felsefesi mânâsına gelir. Bu husustaki felsefi mektep Wilhelm Windelband (1848-1915) tarafından Baade'de kurulmuş, ve tilmizleri olan Rickert, Tröltsch, Bauch tarafından yaygınlaştırılmıştır. Fransa'İa iLe L. Lavelle, Poli , Cesari, Ruyer, bu hususta çeşitli yorumlar getirdiler. Kaynağını Kant felsefesinde bulan aksiyoloji, ontolojiye ve sansüalizme karşıdır. Çünkü aksiyolojiye göre bilginin kaynağı ne duyumdadır, ne de kendinde varlıklardadır. Bu kaynak, gerçeklerle, değer olarak konulmuş mutlak olan bir ideal arasındaki münasebetin yakalanmasıdır. İşte değerlerle kurulan köyle bir münasebet hüküm vermeye, bir gerçeği, bir objeyi, bir fiili, bir fikri, ve bir sözü bilmeye, tanımaya ve onları değerlendirmeye imkân verecektir. 
Bir değer hükmünü, bir olgu hükmünden iyi ayırmayan bü filozoflar, değerlerin seçiminde sübjektivizmden kurtulamadılar ve oldukça keyfi bir volontarizme yuvarlandılar. Onlara göre hakikatı aramak, onu irade fiili ile olduğu gibi yakalamak, değerlendirmek ve tasdik etmektir. 


Bugün geçerli olan mânâsıyla aksiyoloji, değerler üzerindeki her çeşit düşünceyi ifade etmektedir. 


Aliyenasyon = (Aliénation - Yabancılaşma) 


Lâtince “Alienus” başkası, yabancı mânâsına gelir. HuküFi mânâda bir mülkiyetin, bir malın başka birisine geçmesidir. 
Patolojide, şahsiyetini kısmen veya tamamen kaybeden bir hastanın kendisine yabancı olmak, kendisini tanımaması demektir. 

Felsefede: Bu terim, bir kimsenin kaybettiği bir takım hur-. 
susiyetlerin kendi dışındaki bir varlıkta bulunduğunu farketmesi halini ifade eder; yahut dış şartların tesiriyle şahsiyet özelliklerini kaybetmiş bir kimsenin veya bir grubun bu duruma karşı kazandığı şuur hâlidir. 


Bu terim Hegel tarafından felsefeye sokulmuş ve Marx tarafından benimsenerek farklı bir tarzda kullanılmıştır. Yabancılaşmanın fikir olarak kaynağı, Aydınlamacılardan Rousseau, Schiller ve Goethe'de görülür. Bu, onlarda, objektif olarak, özel mülkiyet ilişkilerinin insani olmayan karakterine karşı bir protestoyu ifade ediyordu. Fichte'de yabancılaşma âlemin mutlak Ben tarafından yaratılması meselesidir. 


Şimdi yabancılaşmanın Hegel'de Marks'da ve Sartre'de aldığı değişik mânâları görelim. 


Hegel'de: Hegel'de yabancılaşma, kendi dışında hissedirlen, varlıklarda (eşyada) kaybolmuş, mahrumiyet içindeki ruhun halini karakterize eder. Hegel'e göre, dış âlem, yabancılaşmış zihin halinde tezahür eder. Onun nazarında şuurlu suje (tez), objeye (antitez) zıt olarak kendisini ortaya koyar. Fakat obje (dış âlem) yayılarak mutlak bilgide kurtuluşu bulan sujeye yabancılaşır. Hegel'de insanın tarihi aynı zamanda, yabancılaşmasının tarihidir. “Tarih Felsefesi” adlı eserinde şöyle 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yazıyor: “Ruh olduğu gibi anlaşılmak ve görülmek için çabalar, fakat aynı zamanda, kendisinin görülmesinden doğan tasavvuru bertaraf etmek ister, böylece kendi özüne yabancılaşmaktan dolayı memnunluk ve emniyet duyar.” Hegel'de yabancılaşma, insanın gelişmesini ikmal etmesi için de zarüribir merhale olmaktadır. Hegel'in sisteminde yabancılaşma, romantik, belirsiz olup, âlemin akışının tatminkâr olmayan hayalci bir izahı arzusudur. Bu arzuda Hegel, akli bir kanuna göre gerçekleşen realiteye dair düşünceye, eser nde göze çarpan şuura tamamen ters düşmektedir. Hegel yabancılaşma ile klâsik kültür lehine bir delil de elde etmiştir. O, düşünceyi mutad ifade vasıtalarından uzaklaştırarak eski bir dili araştırmış ve böylece zihinde bir tahlil ve akılyürütme gayreti istemiştir. İnsan, kültürle yabancılaşır, yani kendi tabii varlığına yabancı olur; bunu da cemiyetin müesseselerine ve “ahlâk cevherine” kendini intibak ettirebilmek için yapar: Böylelikle külli olana yükselir ve kendisinde şahsiyet teşekkül eder. Bu bakımdan dil de manevi bir yabancılaşmadır. Bu mânevi yabancılaşma sayesinde ferdi düşünce doğrudan doğruya külli olana katılır. Dolayısıyl. akılyürütme, külli ruhun özünde gerçekleşir. 


Marx'da: Hegel gibi Marx da yabancılaşma kayramını, realitede mevcut olmayan varoluş ve öz arasındaki ayırıma dayandırmıştır. Çünkü ona göre insanın varoluşu, kendi özüne yabancı kalmıştır. Marksist anlayışta yabancılaşma, belli tarihi şartlarda, beşeri ve içtimai faaliyet mahsullerinin (Emeğin, paranın ve sosyal münasebetler gibi) beşeri özellik ve kabiliyetlerin insanlardan müstakil olarak onlara hükmeden bir şey haline gelmesidir. Bu kavram ayrıca hakiki hayat ilişkilerinin zihinde bozularak şekil değiştirmesini ve bu bozulma- dan doğan neticeleri ifade eder. 


K. Marx 1844 El Yazmaları'nda yabancılaşmanın tahliline büyük bir yer vermiştir. Bunun sebebi, sınıf ayrılıklarırı- 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da bu kavrama dayanarak özel mülkiyeti ve ona dayanan iş bölümünü suçlamayı kolaylaştırmış olmasıdır. Çünkü Marx'a göre emek ve iş bölümü, yabancılaşmanın bir ifadesidir. Emek ise insanın tabiatla, yeni bir dünyanın yaratılması ile olan ilişkileri olarak görülür. Emek ve mahsulleri insandan ayrı bir varlığa sahiptir. Marx açısından insanlığın tarihi, insanın büyüyen gelişmesinin ve aynı zamanda büyüyen yabancılaşmasının tarihidir. Bu mânâda yabancılaşma kavramı ümanizmle alakasını temin eder. 


Marx'a göre, insan bir takım semboller ve müesseseler yaratır, fakat bunlar çeşitli üst-yapılardır. Bununla beraber insan bunları, kendi faaliyetlerinin mahsulü olarak kabul etmez ve onlara üst-yapıya ait esaslarınış gibi bakar. Siyasi üstyapı olan Devlet, hakim sınıfın ifadesidir ve bu hakimiyetin âletidir. Bu sebeple o, özce yabancılaşmanın kaynağı olup insanı baskı altına alıp bunaltan bir unsurdur. Marx nazarında ilk yabancılaşma, dinin yabancılaşmasıdır. Din ve felsefe insanı yabancılaştırır. İnsanın yabancılaşmasında Tanrı inancının da mühim bir rolü olduğuna inanan Marx, bir materyalist olarak, dinin tarihi bakımdan apaçık bir mânâsı olduğuna kânidir: Ona göre din, halkı uyuşturmak için kullanılan birafyondur. O, insanın insan tarafından sömürülmesin- den doğacak neticelerin alınmasını geciktirir. 


İnsan din ve felsefeye nisbetle yabancılaşması gibi, başka insanlara nisbetle de yabancılaşır. Bu, siyasi mahiyette bir yabancılaşmadır. Siyasi yabancılaşma, devletin umümi menfaatleriyle her şahsın hususi menfaati arasında ayrılık ve nifak hasıl eder, bu da sosyal yabancılaşmadır. Bunun kaynağı, sosyal sınıfların çokluğu ve bunlardan bir kısmının hâkim sınıfın mutlak hâkimiyeti altına girmesidir. Bu hal kapitalist rejimde, iktisadi yabancıla? maya götürür: İktisadi yabancılaşmada çalışan da çalışmayan da işine yabancılaşır. Çünkü çalışan emeğinin mahsulünden mahrum kalır, çalışmayanda 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ernek ile temas kuramamış olur. Marx için iktisadi yabancılaşma, diğer bütün yabancılaşmaların anahtarıdır. Marx, yabancılaşma kavramı ile üretimin inkârını, insanın kendi emeği ile ortaya koyduğu üretim mahsullerinin kontrolu altına alamadığını, bu mahsullerin kulu-kölesi olduğunu anlatmak istiyordu. Başka tâbirle fikri, edebi, hukuki, siyasi, dini, ruhi ve iktisadi sahalarda insanların ortaya koyduğu eserlerin, zenginliklerin gayri insani bir varlık olup çıktığını ve insanları esareti altına alarak ezdiğini izaha çalışıyordu. Marx'a göre, yabancılaşmanın ortadan kalkması için, kapitalist mülkiyetin son bulması ve kütlenin zenginlik ve kültür dünyası ile çelişme içinde bulunması lazımdır. Dolayısıyla ihtilâl vasatının hazırlanması gerekir. Marksist Fransız filozofu L. Althusser, Marx'ın yabancılaşma fikrinden sonradan vazgeçtiği kanaatındadır. 


Sartre'da: Sartre dinsiz varoluşçuluğunda bölünmüş ve parçalanmış bir şuur hâlini tasvir etmek için bu terimi kullanmıştır. Ona göre varoluş, özü doğurur. İnsan önce vardır, sonra onun ne olduğu meselesi gelir. Öz, onun varlığının temeli değildir. Üstelik ona, Tanrı'nın birliğini kendisinde gerçekleştirmesi özlemini verir. Bu da âlemin ve başkasının var- - lığını “Ben”e empoze ettirir; buradan insanın “Varlığını çalan” başka varlıklara bağımlılık hâsıl olur ki, işte ozaman insan yabancılaşmış olur. 


Yabancılaşmanın çok çeşitleri vardır: Zihni yabancılaşma, deliliktir. His ve ruh yabancılaşması ki “Kara sevdâ” bunun örneğini teşkil eder. Ayrıca düşüncenin ve ümidin yabancılaşmasından da söz edilmektedir. Yabancılaşan kimse, duygu ve düşüncelerini kendi dışındaki bir şeye aktarmış olduğu için, o kimse artık kendisi değildir. Bu sebeple sadece işçiler değil, herkes yabancılaşabilir. Bu mânada Allah'a şirk koşmak, hatta kafasında ve kalbinde bir takım fikir ve varlıkları putlaştırarak imanını zayıflatan yahut yitiren insan da dini bakımdan yabancılaşmış olur. 
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Bizde marksist bilim adamı İdris Küçükömer'e göre, “batılaşma, düzenin yabancılaşmasıdır.” “Batılaşma, İslâmcıdoğucu halka ters düşmüş, Osmanlı ve dolayısıyla Cumhuriyet düzeni yabancılaşmıştır.” O, iddia eder ki: “Türkiye kapitalist olmadan Batılaşamaz. Ve dolayısıyla, Batıcıların istediği gibi lâik de olamaz.” 

Allah: 


Varlığına ilk insanla birlikte inanılan ve bağlanılan en yüce varlık. Varlığının alâmetlerine her yerde rastlamak mümkündür. Maddi bir varlık olmadığı için, maddeye bulanmış varlıklar O'nu doğrudan doğruya göremezler; görmeye tahammül edemezler. Güneşin ışığına bile dayanamayan bir göz, nasıl olur da kâinatın yaratıcısını ve ilk sebebini görebilir? 
O'nun varlığı kalplerde daha iyi hissedilir. Medeni veya vahşi her milletin, her kavmin dilinde O'na tekabül eden bir kelime mutlaka vardır. Bütün milletlerin tarihlerinde, batılı bir çok milletlerin: kanunlarının başında, kitapların başlangıcın- da, paraların üzerinde, sanatkârların eserlerinde, şairlerin mısralarında, dindarların dudaklarında veya kalplerinde, filozofun düşüncesinde, kâfirlerin inkârında alimin araştırmalarında, hasılı her yerde O'nun ismiyle karşılaşmak daima mümkündür. Neden? Çünkü O, varlıkların yaratıcısı, sebeplerin sebebi ve gayelerin gayesidir. 


O, mutlak varlıktır. Yoklukla karışmış değildir. Mükem- 
.meldir; noksanlıklardan beridir. Zaruri, ezeli ve ebedi varlıktır. O, subjektif veya objektif varlık değildir. Öyle olsaydı, insan O'nu tasavvur edebilirdi. O, objeye veya subjeye göre degişmeyen izafi olmayan mutlak varlıktır. Mutlak varlık olma- - saydı, mutlak yokluk olurdu. Mutlak yokluk ise yoktur. 


Allah, gayri şahsi ve âlemle karışmış bir varlık değildir. 
Panteistlerin dedikleri gibi O, alemin içinde değildir. Alemin dışında, varlıkları sonsuzca aşan, şahsiyeti olan bir varlıktır. 
Yaratıcıdır. Alemleri ve varlıkları hür iradesiyle yaratmıştır. 
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Eğer O, yaratıcı olmasaydı, yani hür bir yaratma olmasaydı alem ve varlıklar şuursuz bir tesadüfün eseri olurdu. Bu ise mümkün değildir. Mümkün olsa bile, hürriyet ve düzen olmazdı. Hürriyet olmasaydı insan hürriyeti, dolayısiyle mes”- uliyeti ve ahlâkı da mesneğiz kalırdı. Tıpkı varlığının mesnetsiz kalması gibi... 


Demek ki O, ontolojik yönden tek prensip olup var oluşun ve külli faaliyetin en üstün sebebidir. 


Mantık yönünden, alemdeki nizamın, insandaki aklın, eşya ile düşünce arasındaki tavassutun üstün prensibidir. 


Allah, fiil sahibi mutlak fail olarak düşünülünce insanı sonsuzca aşan, insanlığa emirler veren, tavsiyelerde bulunan, ona yol gösteren, kendisine ibadet edilen, âlemin düzenini kuran ve kontrol altında tutan bir varlık akla gelir. 


Varlığımızın ve hürriyetimizin kaynağı olduğu için, ahlâki hayatın, ahlâki davranışların da üstün prensibi, kaynağı ve teminatıdır. 


Allah'ın varlığını isbat için çeşitli deliller ileri sürülmüştür. Bunlar fizik, metafizik (ontolojik), ahlâki ve ilmi deliller olmak üzere çeşitli gruplara ayrılabilir. (Bu hususta bk. Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, IV. Bölüm). 


Allah'ın varlığına akıl ile nüfuz edilemez. O'na ancak inanılar; çünkü aklı aşan ve onu yaratan bir varlığı akıl kavrayamaz ve kuşatamaz. İnsan zihni de O'nu bu yüzden tasavvur edemez. 


Eski ve yeni felsefelerde Allah'ın varlığı ile uğraşmayan ve O'na bir problem olarak yer vermeyen felsefe yoktur. Bundan Auguste C; mte'un pozitivizmini bile istisna etmemek gerekir. Her ne kadar o, dinin geride kaldığını söyleyerek pozitivist anlayışta böyle bir probleme lüzum görmemişse de pozitivizmin subjektif devresinde yani ikinci devresinde bile dinin lüzumuna inandı ve insanlığı Tanrı ilân etti. “İnsanlık 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dini” adıyla yeni bir din kurdu ve bunun ilmihalini yazdı. Pozitivizmin tesirinde olan Viyana mektebi hürriyet, gayelik ve düzen gibi Allah fikrinin de sözde problem olduğunu söyledi. 


Materyalistlerin bu problem karşısındaki menfi tavırları gibi Niçe, N. Hartmanın ve benzeri bazı filozoflar da Allah'ı inkâr etmek suretiyle kendi varlıklarını tasdik edebileceklerini ileri sürmüşlerdir. Bunlara Sartre'ı da dahil etmek mümkündür. A.Comte, insanlığı tanrılaştırarak yine bu probleme yer vermişti. Niçe'de insanı Tanrılaştırarak aynı şeyi menfi yönden yapmıştır. | 

Görülüyor ki Allah'dan vazgeçmek ve problem olarak dahi O'nun dışında kalmak mümkün olmuyor. İnsan ker zaman, herşeyinde O'na muhtaçdır. O yoksa ahlâkın, cemiyetin, bizzat insanın,'ilmin ve medeniyetin, dolayısiyle hayatın manâsı yoktur; çünkü o takdirde her şey kör bir tesadüften ibaret kalır. Herşey bir vehimler ve hayaller kargaşasından öte geçmez. Ahlâki, içtimai ve insani her düzen, san'axhayatı Allah'a yani aşkın ve kuşatıcı olan yüce varlığa inanınakla mümkündür. Aksi takdirde “kör bir mekanizm”in kucağına düşülür. 
Eğer kör bir mekanizm ve tesadüfler dünyası hakim ise insani ve tabii ilimler dahi temelsiz kalır. İnsanlar mekanik varlıklar olmaktan öteye gidemez. İnsanın sevgisini, yardım, merhamet ve şefkatini, yani onun faziletlerinin izahını yapmak mümkün olmaz. Onlar da mesnetsiz kalır. ne âlemi izah edebiliriz ne de insanı! 


Allah'ı inkâr edip insanı âlem ve madde içinde eritmek materyalist felsefelerin işidir. Âlemi ve insanı Allah ile birleştirmek ise panteist anlayışların kârıdır. Bu ifratların  hepsinden kurtulmak, Allah'ı ve yaratıcılığını O'na teslimiyeti kabul etmekle mümkün olur. O zaman varlıklar değerine göre alemde yerlerini bulurlar. 


Bu konuda bak: 
|. Muharrem Çakar, Varlığı Sebebi Allah 
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2. Cemil Sena, Allah Fikrinin Tekâmülü (Taassup Düşmanları ve Lâiklik Kahramanları). 
İst., 1934 

3. Prof Dr. I. Agâh Çubukçu, İslâm Felsefesinde Allah'ın Varlığının Delilleri, (2. Baskı). 
Ankara, 1971 

4. Dr. Halim Bilsel, Allah Vardır (6. Baskı), İst. 1974 

5. John Clever Monsma, Niçin Allah'a İnanıyoruz? I-II (Tanınmış 23 alimin ve düşünürün araştırmalarıyla ulaştıkları neticeleri anlatan kitap). Çev., İ. Sıtkı Eröz, İst., 1976. 

6. S. Hayri Bolay, Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, Ankara 1977. 

7. A. Mahmüd el-Akkâd, Allah, dâr-el-Hilâl, tarihsiz. 

8. B. Topaloğlu, İslâm Kelamcıları ve Filozoflarına Göre Allah'ın Varlığı, Ankara. 

8a. A. Draz, Din ve Allah İnancı, İst., 1978 

8b. E. Le Roi, Le Probleme de Dieu, Paris 1930 

9. R. Amaldez, Le Dieu de L'islam, Roma, 1968 

10. M. Aydın, Müsbet İlim ve Allah, İst., 1971. 

11. Vasfi Yener, Modem İlimde Kâinat Telakisi ve Modem Bilginde Allah Fikri, Konya, 1943. 

12. T. Izutsu, Kur'ân'da Allah ve İnsan, Çev.: S. Ateş, Ankara, 1975 

13. Muammer Sencer, Allah Neden var? Tarihsiz. | 

14. M. Feredico Siacca, Le Probleme de Dieu et la Religion dans la Philosophie Contemporaire, Paris, 1950. 

15. C. Tresmontant Comment se pose Aujourd’hui le probleme de l'Existence de Dieu, Paris, 1973. 


Aksiyon Felsefesi: (Hareket, fiil, amel, eylem, felsefesi) 


A— Bilhassa Fransız filozofu Maurice Blondel'in “L'Action, 1893” adlı eserinde ortaya koyduğu, felsefi doktrin. Blondel bilhassa şu iki problem ile meşgul olmuştur: 1— Düşüncenin aksiyonla olan münasebetleri nedir? Bunu, hayatın bir kritiğini ve pratiğin bir ilmini teşkil edecek şekilde araştırmak. 
2— İlim - İman ve Felsefe - Din münasebetlerini rasyonalizm kadar fideizmi de bir yana bırakacak tarzda, araştırmak. 


Blondel'e göre, aksiyon (Action - Hareket), akt (Acte - Fül) dan daha müşahhas (somut) olup kendisinde mündemiç olan bir ameliyenin prensibini, vasıtasını, realitede ise varlığın ve bilginin birliğini izah eder. Bu bakımdan aksiyonun, ihtiyar 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ile düşüncenin, realite ile bilginin, ahlâki şahıs ile kulli nizamın, ruhun derüni hayatı ile beslendiği üstün kaynakların bir terkibini yapması gerekir. Bu mânâda Jouber “Allah'ı düşünmenin bir aksiyon olduğunu” söyler. 


Blondel düşünce ve isteği, gerçekleştirme olmadığı için, nâtamam olarak görüyor; bunun için aksiyonun, düşünce ve istek gibi insani faaliyetin tamamını ifade ettiğini söylüyor. 
Ona göre düşüncesiz aksiyon olamıycağından, bu manâdaki aksiyonda düşünce, dahili olarak mevcuttur (mündemiçtir). 
Bir şey bizi kendimizden uzaklaştırır ve derüni hayatımızdan dışarı çıkarırsa, bu aksiyondur. 


Blondel'in düşüncesi, varlığa katılan bir dinamizm ve kendiliğinden harekettir. Bundan dolayı aksiyon, bu düşüncede, reelin bütün karmaşıklığıyla yaşanması ve “İstemenin, bilmenin ve varoluşun bir sentezi” olarak düşünülmüştür. Blondel, böylelikle istemekle yapabilmeği, hareket etmekle bilmeği, varlıkla düşüncenin tasdikine yönelmiş olan bir An'da birleştiriyor. Dolayısıyla o, varoluş probleminden önce, realite ile bilginin münasebetlerini tesbit ediyor. Ona göre maddi realite, düşünen kimsenin gücünü sınırlayan yokluğun bir kategorisi değildir, ama o, “Hareketli olup hareketini kabule müsaittir.” 


Blondel, felsefi düşüncesini dine doğru çevirmiş ve tabiatüstü ile akıl arasında bir uygunluk aramıştır. Çünkü ona göre, aksiyon tabii düzende asla bitmez ve daima sonsuz bir cevaba doğru yürür. Hayatta ve tabiatta olaylar dünyasının üstüne çıkacak bir imkân vardır. İşte bu imkân, hayatın ve tabiatın hakikatını aydınlatacak ve bütün insanları yeni bir iman'da birleştirecektir. “Allah'a ulaşmak” arzusu da buradan doğar. Bunun için Blondel, determinizm ile hürriyet arasında bir uygunluk ve sonsuzlukta bir birlik bulmağa çalışır. 


Aksiyondan başlayan Blondel, hayat ve insan üzerindeki düşüncesini geliştirdi; düşüncesinde bir varoluşçuluğa ve bir 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zihinciliğe doğru ilerledi. Felsefeyi, ilmi ve dini, geçerli olan külli bir yapıda birleştirecek tecrübecilik ve idealizmden de tesirler aldı. 


Blondel, aksiyon felsefesiyle aksiyonun içten gelen manevi özünü ortaya çıkarmış, onun maddi neticelerine değil, ihtiva ettiği mânevi değere ehemmiyet vermiştir. 


Bu felsefenin özelliği bir “Kendini Aşma” felsefesi olmasıdır. Blondel'in aksiyonculuğu, metod ve muhteva itibariyle, Ogustenciliğin çağdaş gelişmeler ışığında canlandırılması olup, Saint Augustin'in fikirlerinin değişik tarzda devam ettirilmesi gayretidir. 

— Daha geniş ve farklı bir manâda; pragmatizm, hümanizm, enstrümantalizm ve düşünceye, nazariyye nisbetle aksiyon'un önce olduğunu ileri süren bütün doktrinlere de “Aksiyon felsefesi” adı verilir. 


Blondel'in felsefesini memleketimizde merhum Doç. Dr. 
Nurettin Topçu, temsil etmiş ve çıkardığı “Hareket = Aksiyon” dergisinde ve çeşitli kitaplarındaki yazılarında bu felsefeden mülhem fikirler ileri sürmüştür. 

Marksistler “Aksiyon” yerine “praksis” kelimesini kullanırlar. 

(M. Blondel ve felsefesi hakkında “Les grands courants de la pensée Mondiale Contemporaine, C. V." de ve H. Z. Ülken'in müstakil "*20. Asır filozofları" eserinde genişçe bir inceleme mevcuttur.) 


Altrüvizm = (Altruisme - Özgecilik, sencilik Diğergâmlık). 


Egoizmin ve bencilliğin zıddı olan diğergâmlığı ifade için A. Comte tarafından ileri sürülmüş ve kullanılmış bir kelime. 

Psikolojide; fertler arasında mevcut rabıtalardan veya ferdi bir düşünce ve feragatdan hasıl olan, başkalarına sangi hissedilen ve beslenen sevgi ve sempati. 
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Ahlâkta; başkalarına karşı samimiyette ve teslimiyette ahlâklılığın üstün değerini esas alan meslek. Bu anlayışıyla, zevkciliğe (Hedonizm), ferdciliğe (individualizm) ve bencilliğe (Egoizm) karşıdır. Auguste Comte'un kurduğu “İnsanlık Dini” de hemcinsimizin menfaatını hareket noktası kabul eder. Comte'un, bu dinin esaslarını kurarken İslâmiyet'in esaslarından istifade ettiği “Pozitivizmin İlmihPli” adlı eserinden anlaşılmaktadır. Bilhassa bu diğergâmlık prensibi de böyledir. Zira İslâmiyet “Mü'minler bir vücudun organları gibidir; birisi rahatsız oluncu, hepsi birden rahatsız olur”, “kendin için istediğini başk ları için istemediğin, kendin için istemediğini başkaları için istediğin müddetçe mü'min olamazsın” ve “Komşusu aç olduğu halde kendisi tok yatan kimse bizden değildir” meâlindeki hadisler ve daha bir çok prensipler diğergâmlığın tam manâsıyla İslâm anlâkının özünü teşkil ettiğini gösterir. Bilhassa Hz. Ebu Bekir'e atfedilen “Ya Rabbil Benim vücudumu o kadar büyüt ki Cehennem'e benden başka kimse girmesin” sözü diğergâmlığın eşsiz bir örneğidir. 


Amoralizm = (Ahlâkdaki ilgisizlik) 


Ahlâkla ilgilenmemek, ahlâka aykırı olmamakla beraber , ahlâki düstürları hayat kaideleri olarak benimsememektir. 
Ahlâk düşmanlığı olan “İmmoralizm” ile karıştırmamak lâzımdır. Amoralizm değer hükümlerini değil, vakıa hükümle- 
.rini kabul eder. Bunun için de ahlâkı inkâr etmiş olur. Niçe'- nin immoralizm'i daha ileri giderek hareketlerimizin ahlâka zıt ve gayri ahlâki olan kıymetlerle sevk ve idare edilmesini ister. 


Ampirizm = (Empirisme - Deneycilik - Tecrübecilik): 


A— Metod olarak, tecrübenin sonuçlarını hiçbir peşin fikir, hüküm ve hipoteze kapılmadan, kabul etmektir. 
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B— Doktrin olarak, bilgimizin yegâne kaynağı ve kökü olarak tecrübeyi kabul eden felsefi meslek. Ampirizm, tecrübeden ayrı bilgi prensipleri olarak aksiyomların, akli prensiplerin, doğuştan fikirlerin ve kategorilerin varlığını inkâr eder. 
Dolayısıyla bütün bilgimizin dayandığı esasların duyulabilir tecrübenin eseri ve mahsulü olduğunu ileri sürer. Bu meslek, pratiği olduğu gibi, her çeşit izah ve nazariyeyi de vakıalara irca eder ve (a priori) olan yani önceden zihinde mevcud olan hiç bir şeyi kabul etmez; dolayısıyla her türlü felsefi anlayışı, akli ve nazari zihni faaliyeti reddetmiş olur. Ampirizm, fizikten çok fizyoloji ve psikolojiye dayanır ve metodu da rasyonalizmin aksine enduktif yani tümevarımcıdır. 


Psikoloji açısından akılcılığın (Rationalisme) ve idealizmin karşısındadır; çünkü akılca anlayış, tecrübeden önce insanda fıtri olarak bir takım bilgi esasları olduğunu kabul eder. 
Bu manâda J. Lock'un tecrübecilik'i, Descartes'in akılcılık'ı- 
. mn karşısındadır. Ampirizm, şekil, buut ve mesafe gibi idraklerin görme duyumuzla kazanılmış olduğunu kabul eden psikologların mesleği için de kullanılır. 


Bu meslek bilgide izafiyetci ve şüpheci olduğu için, maddeci anlayışın daima işine yaramıştır. Ayrıca ilmi tecrübecilik vardır ki bunun şu iki ana fikri özellik taşır: 1— Tecrübe, realiteden bilebildiğimiz şeyin tek kaynağıdır, 2— Akıl, mantıki bir role sahiptir, yani olaylardan değil, müşahedelerden elde edilen önermeleri, tutarlı bir sistem hâlinde tanzim etmek rolüne sahiptir. Bunun için de dil ilmin esasıdır. 


İngiliz ve Amerikan felsefesinin ana karakteri olarak tecrübecilik kabul edilir. Tecrübecilik, İngiltere'de Orta Çoğ'dan beri bilhassa Zekerriya Râzi Câbir İbni Hayyan ve İslâm $elâmcılarının tercümeleri sayesinde Oxford'da gelişmiştir. 
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Anarşizm = (Fevzâ, Kaos hali, tedhiş felsefesi): 


Ferde emir veren her nevi devlet teşkilâtını kaldırarak, kişiyi kayıtsız ve şartsız hürriyete kavuşturmayı gaye edinen siyâsi ve hukuki nazariyelere, felsefi anlayışlara verilen isim. 
Buna göre fert ve cemiyet hükümetsiz olabilir ve ancak o zaman herkes tabii haklarını muhafaza eder ve bir takım kabiliyet ve kuvvetlerini geliştirir. Anarşistler ferdiyetci oldukları için toplumcu olan sosyalistler'den ayrılmakla birlikte devleti ve değerleri yıkmakta el-birliği ve işbirliği yaparlar. 


Hususiyle ferde dayanarak devletçiliği kaldırmak isteyen bu anlayış Proudhon, Stirner, Tolstoy, Bakunin ve Kropotkin gibi kimseler tarafından muhtelif şekillerde müdafaa edilmiştir. Hepsi de devlet teşkilâtına aleyhtar olmakta iştirak halindedir. Anarşistler, her şeyin cebri ve tazyik olmadan sadece câzibe ile meydana geleceğine inanırlar. Bunun için de devlet teşkilâtını sun'i ve kötü bir manâ olarak görürler. 


XIX. asır kaba materyalizmini memleketimize nakleden Baha Tevfik, “Felsefe-i Ferd” de insanlığın sonunda anarşizme ulaşacağını söylüyordu. 


Anguas = (Angoisse - Bunalım - İç sıkıntısı, buhran, endişe, tereddüt): 


Bu kavram modern felsefede büyük bir yer tutmakta ve önem taşımaktadır. 


Varoluşçu anlayışta bunalım: Hegel'in “ruhun Fenomenolojisi” adlı eserinde bunalım, efendi ile kölenin diyalektiğinde öze ait bir ândır: Bu an şuurun ölüm karşısında bunalıma düştüğünü bilmek için yapılan mücadelede ortaya çıkar. Bu mücadele aslında, ölümün bilinmesi şeklinde kavranmış ve sonlu olmanın şuuruna bağlanmış olan felsefi bilgiye ulaştıran yoldur. Bu fikri Heidegger ve Sartre farklı bir 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tarzda derinleştirmişlerdir. Heideggere göre (L'Etre et le Temps” adlı eserinde), bunalım bize başlangıçtaki yarı varlığın ilk ortaya çıktığı zamandaki durumumuzu ortaya çıkarmaya yarar: Bu bunalım âleme atılmış bir varlığın durumu olup projelerinin son uzantısı olarak kendine has ölümünü ortaya koyar; bu hal, vesikayla isbatlanamamış bir devreden isbatlanabilmiş bir devreye geçiş sırasında tezahür eder. Halbuki Sartre'in felsefesinde (“L'Etre et le Neant” adlı eserinde), bunalım, esas itibariyle, ölüm karşısında duyulan bir bunalım değildir; fakat ondan farklı olarak, hürriyet karşısında duyulan bir bunalımdır. Ona göre insan “Hür olmaya mahküm olduğunu” idrak eder, ve kendi fiillerine içerden ve dışardan gelen muhtelif belirlemelere ve tesirlere karşı hiç bir kefil bulunmaz. Bütün bu mesuliyet hissi, sırf hürriyetten ibaret olan “Hiçlik” karşısında sadece bir bunalım'dır. İnsanlar o sırf hürriyeti müdafaa için yanlış bir inanca saplanırlar: Hür fiillerinin dışardan doğrulanması için uğraşır dururlar. 


`- Patolojik hâdise olarak bunalım: Bu farklı görüşlerin yanında bunalımı çoğu engellemelerin ve nevrozların anlaşılmasında esasrühi olay olarak görmektedir. O, önce Freud tarafından, libido'da birikmiş çok büyük bir enerjinin bileşkesi olarak ele alınmış ve kimyevi maddelerin birikimine bağlanmıştı. Yine Freud tarafından bunalım şuuraltının ısrarlı baskılarına ve çeşitli itmelerin kutbuyla irtibatlandırılmıştır. 
Bu mânâda o temel heyecan olacaktır ve her heyecanın fizyolojik karakteristiği prototip için bunalım hasıl eder. Preud”- cu bir diğer anlayışa göre bunalım, daha çok, Ben'in müdafaası için kullanılan mekanizmalardan gelen hoşnutsuzluğun işaretidir: Bu anlayışta meselâ engellemeler, icrası ile bunalımın artmasına sebep olacak olan bir fonksiyonun (hususiyle cinsi fonksiyonun) terk edilmesi böyle izah edilmiştir. 


Burada Heidegger ile Freud arasındaki bâriz bir farka işa-. 
ret etmek icabetmektedir8Heidegger, bir obje karşısında duyduğu bunalımı ayırmaktadır. Buna mukabil Freud ise bir gerçek yani herhangi bir dış tehlike karşısında duyulan bunalım ile, asabi veya itici yani tahrik edici bir obje karşısında meydana gelen bunalımı biribirinden ayırmaktadır. Bu ikincisinde bunalımın kaynağı hayalidir. 


Görülüyor ki varoluşçu felsefe ve froydcu psikanaliz Bunalım'a çok farklı mânâlar vermektedirler. Varoluşçuluk, metafizik bir yakalayış olarak, bunalım'ı varoluşun zaruri bir şar t olarak görürken; ikincisi çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasın- dan itibaren, ferdin geçmiş hayatında bunalımın kaynağını keşfetmeğe çalışır. 


Bunalım felsefesi, imansızlıktan doğan bir yalnızlık hissinin mahsulüdür. 


Antitezm = (Antitgisme - din ve Tanrı Düşmanlığı): 


1789'dan sonra doğan cereyanlardan biri olup Prudhon'”- la başlar.dine düşmanlığı esas alır,dine hücum edilmelidir, felsefe dinle mücadele etmelidir; der. Feurbach, Marksist ve Leninistler, Niçe, Sartre ve Hartmanın bu fikre kısmen veya tamamen iştirak ederek dine karşı mücadele açmışlardır. 


Antropoloji = (Antropologie - İnsanbilim, beşeriyat, yahut insan tarihi ilmi): 


Âlemin meydana gelişini inceleyen kozmoloji ve Tanrv”- nın varlığını, sıfatlarını ve fiillerini konu edinen Teolojiye karşı olarak Antropoloji “İnsan ilmi” mânâsına gelmektedir. Bu ilim uzun zaman Teodise'nin bir bölümü olarak kalmıştı; çünkü insanın tetkiki zarüri olarak onu Yaratan'ın tetkikine götürüyordu. Fransız tabiat âlimi ve antropoloğu Çuatrefage de Bröau, 19. asırda antropolojiyi “İnsanın tabii tarihi” olarak tarif etti. Bugün bu tarif daha çok, fizik antropolojiyi, yani çeşitli insan ırklarının şekli karakterlerinin tetkikini içine almaktadır. 
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Fizik antropolojinin yanında günümüzde Kültürel antropoloji daha çok gelişmiştir. Kültürel antropoloji, çeşitli kültürleri tetkik etmek suretiyle sosyal çevresi içinde insanı ortaya Ooymaya çalışır; bu cümleden olarak, bir gurubun yapısının fonksiyonları olarak göz önünde tutulan psikolojik karakterleri inceler: Meselâ haz ve elem insanın bağlı olduğu guruba göre, onun tesiriyle değişir. Üstelik bunlar kendi başlarına ne tetkik edilebilirler, ne de ölçülebilirler. “Kültürcü” denilen Amerikan Mektebi (ki başlıca temsilcileri Margaret Mead, Ruth Benedict, Erick Fromm, vb.), her kültürün hususiyetlerinin muhafazasına dikkat ederek, psikanalizin verileri yardımıyla, kültür hâdislerini yeni bir yoruma tâbi tutmaktadırlar. Onlar kültürleri, Niçe'ninkine yakın bir anlayışla, teşkil edilmiş modellere göre sınıflandırmaktadırlar. Niçe de “Trajedinin Doğuşu” adlı eserinde sâkin ve âhenkli kültürlere “Apolloncu”, “Sarhoşluk” ve hareketin hâkim olduğu kültürlere ise “Diyonizascı” diyordu. Kültür hâdislerini yorumlamak, neticede, insan tabiatını yakalamayı mümkün kılacak olan sosyal yapılara irca olunmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki kültürel antropoloji “Kültürel İzafiyetcilik” problemini ortaya koymaktadır: “Eğer insanlar, tamamiyle çevrelerinin ve gruplarının birer tâbii iseler insan ve nevinin birliğini anlayabilmek imkânsızlaşır. 


Bugün bu problem, morfolojik bir tetkik olarak, antropolojinin ilkel mânâsına bir dönüşe götürmüştür: Meselâ Leroi Gourhan paleontoloji ve teknolojinin yeni imkânlarını kullanarak insani olguyu tamamen biyolojik özelliklere (İnsanın dik durması, ellerin serbestlik kazanması, sembolleştirme melekesi olarak dil) bağlamağa çalışmıştır. Bu durumda çeşitli kültürlerin, insanlığın ferdileşmesi ve özellikler kazanması için geçen uzun süreç içinde tutmaya mecbur olduğu farklı yollar olmaktadır. Yani her kültür diğerlerinden farklılık kazanmak için uğraşmıştır. Bu farklılaşmadaki insani hususi- 
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- yet, biyolojik (maddi) bir temele dayandırılmaktadır: Yukarıda işaret edildiği gibi elin serbesti kazanması vs. 


Antropolojide bir de stürüktüralist anlayış vardır ki bunun baş temsilcisi Lévi-Strauss (d. 1908)'tir. Bu zat kültürlerin sembolik mantığını yakalamağa çalışır. Bu kültürler, deruni bir mantığa sahip diller olarak ele alınmışlardır. Bu derüni mantıkta da insan, daha çok şuursuz bir şekilde, fiillerine ve müesseselere tâbi olacaktır. Artık bu, kültürün biyolojik veya maddi bir görünüşü değil, fakat doğrudan doğruya sembolik bir görünüşüdür. Bu bakımdan antropoloji, bir tabiat ilminin modeli değil, F. Saussure ile başlayan bünyevi bir dil ilmidir: Mübadele hâdiseleri (mal, kelime, kadın vs.)nden mutfağa kadar (L. Stauss: - Çiğ ve Pişmiş) her şey, bir takım mitosların yorumu ile anlaşılması mümkün olan bir kanunlar veya kaideler bütününü izah eder. Bu son mânada . 
antropoloji, etnoloji ile karışmaktadır: 


Antropomorfizm = (Antrapomorphisme - İnsan PİŞİRİR, Müşebbihe) 


Allah'ı insan şeklinde ve insanın hâiz olduğu vasıfları haiz bir şahsiyet gibi tasavvur etmektir. Beşeri dinlerin hemen hepsi ve bilhassa eski Yunan dinleri ve itikatları tamammen antropomorfiktir. Çünkü bunlar bütün tabiat kuvvetlerini ayrı ayrı birer mabud (ilâh) edilmiş ve onlar o ilâhlara muayyen birer şahsiyet vermiştir. Böylelikle onları beşeri şekillerle göstermiş veya tasvir etmiştir. Eski Yunan Mitolojisi de bunlarla süslenmiştir. Bu mitolojinin Yunan felsefe sistemlerinde derin tesirleri görülmüştür. Bu tesirler bilhassa Hıristiyan felsefesine geçmiş, önceleri mücerred ve bir tek Allah'a inanan Hıristiyanlar sonraları üçlü ve tamamen antropomorfik, maddi varlıkla karmaşık bir Tanrı'ya inanır olmuşlardır. Buna “Teşbilı” de denir Aslında vahye dayanan ilk ilâhi dinden bu yana hiç birisinde böyle bir sakat anlayış olmaması gerekir. 
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Fakat Hıristiyanlıkta olduğu gibi zamanla ilâhi dinler bozulmuştur. Bunların en mükemmel ve en son olanı bizim dinimizdir. En mücerred Allah anlayışını getirmiş “tenzih”i esas tutmuştur. Bu inancı korumak için de her türlü tedbiri almıştır. Bununla beraber İslâmi mezhebler tarihinde, Allah'ı insana benzeten bazı bâtıni mezheplerin sakat anlayışları görülmüşse de bunlar Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bildirilen esaslara hiç bir tesir icra edememişlerdir.İslâm'ın Tevhid akidesi bu) üne kadar titizlikle korunmuştur. İslâm âleminde Allah'ı insana benzetenlere “Mücessime”, “Müşebbihe” adı verilir. (Bk. Müşebbihe Mad.) 


A Priori = (A Priori - Önsel, Tecrübeden önce gelen, Akli şey, Evveli, Kabli): 


1— Lâtin skolâstiğinde: Sonra gelen bir şey önce gelen bir şeye dayanarak isbat edilince buna “A priori isbat” denirdi. 
Meselâ neticenin sebebe dayanarak, ruhun ölümsüzlüğünün, onun mâneviliği ile isbat edilmesi, bu tarz bir isbattır. Bunun aksine önce gelen bir şeyiü sonra gelen bir şeye dayanarak isbat edilmesi de A posteriori bir isbattır. Meselâ sebebin neticeye dayanarak, Allah'ın varlığının, noksan varlıkların varoluşu ile isbat edilmesi ikinci tipten bir isbattır. , 


Daha sonraki filozoflarda a priyori, a posteriori, tecrübeye nisbetle ele alınmış, dolayısıyla “Tecrübeden önce”, “Tecrübeden sonra” mânâlarını kazanmıştır. Hususiyle Kant'taa priori tâbiri, kronolojik bir önceliği değil, mantıki bir önceliği, tecrübe karşısındaki bir istiklâli ifade etmektedir. Bu mânâda, saf aklın prensiplerine dayanarak, her tecrübeden ev- 

“vel gelen şeye “A priori” denir. Kant felsefesinde a priori kavramlar şunlardır: Zaman ve mekânın şekilleri, hüküm vermeye yarayan kavramlar, veya kategoriler, aklın mahsulü olan düşünceler. 
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2— Kantcı a priori anlayışı, daha berraklaştırmak için, buna yakın mânâdaki kelimelerle küçük bir mukayesesini yapmak yerinde olacaktır: Descartes'e göre doğuştan getirdiğimiz bazı fikirler vardır; mesela mükemmellik ve matematik fikri insanda doğuştan gelir. Doğuştan veya tabii olan fikir demek, tabiatımızın meydana gelişiyle birlikte getirdiğimiz fikir demektir. Leibniz, bu doğuştan gelen tabii fikirlerin “Kuvve hâlinde” olduğunu ileri sürmüştür. Aristo'nun “Kuvve-fiil” ayırımından mülhem olarak bunu söyleyen Leibniz'e göre, biz doğuştan fikirleri tohum haline beraberimizde getiririz, sonraları tecrübeyle temasa geçince bu tohum gelişmeye başlar, yani fiil haline geçer. Bu kısa izahat her üç filozof arasındaki a priori farkını ortaya koymakttadır. Biz yine Kant'a dönelim: 


Kant'a göre, mekân ve sebeplilik fikirleri a prioridir. Kant'ta a priori tecrübeden önce bilinen veya ondan tamamen müstakil olan şey demek değildir, ama muhtevasını ve değerini tecrübeden değil, zihinden alan ve tecrübe için gerekli olan şey demektir. 


Kant felsefesindeki mantıki öncelik, kronolojik bir önceliğe ihtiyaç göstermeden de varolabilir. Meselâ ilk prensipler a priori olarak kabul edilebilir, bu mânâda onlar, tecrübeye bağlı olmaksızın doğrudurlar. Bunların doğuştan olmadığı da kabul edilebilir; bu mânâda onlar tecrübeden itibaren tanınmış değillerdir. Bir hakikatın doğuştan gelmeksizin, a priori olduğunu kabul edebilen filozof ne ampirist, ne de rasyonalisttir, tam ikisi ortasındadır. 


Kant nazarında ilk prensipler a prioridir, üstelik doğuştandırlar; zira bilgileri tecrübeden çıkmaz. Bu mânâda Kat'ın ampriorizmüin doğuştancılık olduğu söylenebilir. Ampriorizm, a priori akıl yürütmenin metodudur. Kant'ta a priori tâbirine en yakın tâbir Transandantal tabiridir. 


A priori'ye zıt olan “A posteriori” tâbiri, tecrübeden çıkarılan bilgiler mânâsına gelir. A posteriori, olgulara dayanan 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bir akıl yürütme şeklidir. 


3— A priori tâbiri her zaman o kadar kesin bir tarzda kullanılmaz. Meselâ C. Bernard bundan tecrübi biç akıl yürütmeyi anlar. Bu, aynı zamanda daha önceki bir tecrübe tarafından telkin edildiği için, a posterioridir; fakat sonraki tecrübelerle doğrulanmak a olduğu için de farazi ve a prioridir. 


Artifisiyalizm  (Artifisialisme - Yapaysalcılık, Sun'icilik): 


Bilgi meselesinde ilmin sun'iliği iddiasını ileri süren anlayıştır. Le Roy, Pierre Duhem, hatta bir ölçüde H. Poincar& gibi fizik ve matematik âlirnleri beşeri bilgilerin mutlak hakikat olmadığını, ilmin insanlığın sun'i bir eseri olduğunu iddia etmişlerdir. Bunlar ilvai denilen izahların, bir takım vakıaların en uygun bir sistem teşkil edebilen ve fiiliyatta işimize yarayan tasavvurlarından ibaret olduğunu ileri sürerler. 
Bu kelimeyi J. Piaget icad etmiş, bunu da sun'i eşyanın imâl edilmiş olması gibi her şeyin meydana getirildiği inancının çocuklardaki halini ifade için kullanmıştır. 


Asetizm = (Asctisme - Çileçilik, Zühd, hayatı yaşama): 


Elem ve hazzı nazarı itibare almadan hayvani duyguların veya içgüdüsel hayatın arzu ve meyillerini mümkün mertebe az tatmine çalışarak bir irade terbiyesine girişmek ve böylece maddi zevklerden, kötü ve aşırı tutkulardan sıyrılmak, dolayısıyla maddi hayatın üstüne çıkarak ahlâki ve temaşai bir hayat yaşamak gayreti ve cehdi; yâni bunları teklif ve müdafaa eden felsefi * e tasavvufi anlayış. Bunda esas, kalbin ve ruhun kirlerden, kötülüklerden arınması, ilk sâfiyetine kavuşması ve insanın kemâle (tam olgunluğa) kavuşmasıdır. 


- Müslümanlıkta günlük ibâdetlerin, orucun ve diğer bedeni ve mali ibâdetlerin hepsinin gayesi ruhu ve kalbi temizlemek, 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nefse hâkimiyeti sağlamak, böylece ahlâki fiillerde hür irâ-, deyi hâkim kılarak Allah'ın rızasını kazandıracak fiilerde bulunmak, dünya ve âhiret saâdetini kazanmaktır. Buna takva, zühd ve riyazet hayatı da denir. İslâmibir takım tarikatlarda bu kalb ve ruh temizliğinin usülleri tesbit edilmiş ve asırlarca tatbik edilerek faziletli, fedâkâr ve kanaat sahibi insanlar yetişmesine vesile olmuştur. 


Assosiyasionizm = (Associationnisme - Tedaicilik, Çağrışımcılık): 


Mantıkta çağrışımcılık bilgimizi idare eden prensiplerin zihinde mevcut olmadığını, ancak uzun bir tecrübe devresinde yerleşmiş tedâilerin (çağrışımların) mahsulü olduğunu iddia eder. Bu sebeple meselâ illiyet (sebeplik) gâiyet (gayelilik) gibi prensiplerin daimi tecrübelerle hâsıl olmuş alışkanlar- dan ibaret olduğunu kabul eden, tecrübeci nazariyeye de bu isim verilir. Ayrıca Estetik'de “Güzel”i aynı şekilde çağrışımlarla izah eden nazariye de bu ismi alır. Çağrışımcılık'ın esas kurucusu İngiliz filozofu Hume'dur. Mill, Spencer, Taine gibi filozoflar onu takib etmişlerdir. Çağrışımcılar psikolojideki şuur hallerinin bir takım münasebetlerle birbirini sürüklediği ve zihni faaliyetin de bu suretli inkişâf ettiği fikrinden hareket etmişlerdir. Şu halde bunlara göre mücerred fikirler bir takım tesirlerin ve duyulur imajların tedaisiyle meydana gelmektedir. Çağrışımcılık duyumculuk (Sensualizm)tan çıkmıştır. Bu anlayış insan şuurunu ve bilgisini izaha yetersizdir ve maddeci fikirlerin gelişmesine yardım etmiştir. Emile Boatroux, çağrışımcı psikoloji ve felsefeleri, determinist ve mekanist bulduğu için, insan hürriyetini inkâra götürdüğü gerekçesi ile, şiddetle tenkit etmiştir. 


Atezm = (Atheisme - Tanrı tanımazlık, ilhadiye, ilhad, Dehriye): 


Allah'ın varlığını yani âlemde deruni, hârici ve üstün bir 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sebebi inkâr eden felsefi meslek. Ateizm bir aistem değil, fakat pozitif bir takım prensiplerin doğrudan neticesi olarak bir inkârdır. Allah'ı, ruhu, hayatı inkâr ederken, âlemin tesadüfün bir takım kombinezohları ile meydana geldiğini kabul ve iddia eder. Tabiat olaylarının izahında hiç bir ilet (neden) tanımaz. Ateizmin mücadelesi dine, dindara, yüksek inançlara karşıdır. Atizmin felsefi temeli ontolojik materyalizmdir. 
Alemde tek ve değişmez varlığı kabul eder. Bu varlık içkin bir varlıktır. Panteizm de ateist bir anlayış sayılabilir, bu bakımdan. İlk çağ Yunan düşüncesinden itibaren pek çok ateist düşünür gelmiştir. Ateizm, Rönesans'tan bu yana gelişen tabiât ilimleriyle ziyadesiyle kuvvetlenmiş, müsbet ilmin gelişmelerinden büyük destek sağlamıştır. XVIII. asrın ansiklopedis materyalistleri, XIX. asrın materyalist ve pozitivistleri, biyolojistleri hatta Hegel gibi mutlak idealist filozoflar ateist sayılırlar. Geçen asırda bilhassa Feurebach ile daha da gelişen bu anlayış, en çok Marksizmin işine. yaramıştır. Feuerbach, insanın ke? disini büyütmesile Tanrı olmuştur, diyerek insanı tanrı ilân edmiştir. Ateizme modern şeklini veren Niçe'dir. O “Tanrı ölmüştür.” formülü ile kiliseye karşı bir isyanı temsil eder. Kaynağı da maddecilik ve Tabiatçılıktır. Marksist ateizm çok mütecaviz olduğu için her türlü inancın yıkılmasında militan bir rol oynar. İlmi ve teknolojik ateizm ahlâki değerleri, bilhassa cinsi ahlâkın dayandığı değerleri yıkmayı hedef alır. 
Günümüzde Marksizmi çeşitli maddeci anlayışlarla en çok destekleyen ateist varoluşçuluktur ki en büyük temsilcisi ve memleketimizde en çok tanınanı J. Paul Sartre ve Heidegger'- dir. Bunlar Tanrı'nın varlığını kategorik olarak inkât eden doğmatik ateistlerdir. Bir de Tanrının varlığı problemini çözülemez olarak gören agnostik ateistler vardır. Semantik ateizme göre aynı problem, manâları yok etmektedir. Dil üzerine yeni polemikler açan bu ateizmi daha çok strüktüralizm temsil etmektedir. Freud ve Durkheim de ateist sayılır. 


Ateistlik veya en azından dine lâkaydilik, Tanzimat'tan 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başlayarak ve gelişen bir tempo ile münevverimizin mümeyyiz vasfı haline gelmiş, bir moda salgını gibi yaygınlaşmıştır. 
Şehbenderzade F. Ahmed Hilmi “Allah'ı inkâr mümkün müdür? Küfür meslekleri" 

adında bir kitap yazmış; kitapta ateist anlayışların tenkidini yapmıştır. 

C. Tresmontand, Les problemes de L. Atheisme, Paris, 1972; H. Arvon L. Atheisme, 

Puf, Paris, 1972; M Aydın Ateizmin çıkmazları, A.Ü.İ.Fak Dr. Ank 1981 


Atomizm = (Atomculuk, zerriye): 


/ 


Maddeyi, maddi realiteyi, varolanı idrak ve algılarımızı ve bütün olayların algılanmasını atomların boşlukta düşmesiyle ve onların çok çeşitli kombinezonları ve hareketleriyle izah eden felsefi meslek. Atom, bu anlayışa göre maddenin en son bölünmez parçası olup mütecânistir. Öncesi ve sonrası yoktur. Boşlukta hareket eder ve maddenin, cisimlerin çeşitli özelliklerini meydana getirir. Her şey sadece atomların çeşitli şekillerde birleşmelerinin eseridir. Atomlar yukarıdan aşağı düşerken çarpışırlar ve tesadüfen birleşirler. İlk çağ'da atomcu izah'Leucippe, demokrit, Epicure ve Lucrece tarafından ileri sürülmüştür. Demokrit, atomları daha çok statik (durgun) bir mahiyette kabul ettiği halde, Epikür onlara meyil ve hareket izâfe ederek daha dinamik bir tarzda tasavvur etmiştir. İlkçağdaki atomcu izah tarzi mekanist ve determinist ve tamamen materyalisttir. Dolayısıyla ateisttir. Leibniz'in metafizik atomculuğu da monadlar nazariyesidir. (Bk. Monadizm mad.) Çağımızda atom bombasının patlatılmasıyla bu eski atomcu anlayışı da tamamen değişmiştir. 


islâm kelâmcılarının ve bilhassa Eş'âriye'nin atomcu anlayışı ise çok daha farklıdır (Bk. Mu'tezile ve Eş'ariye Mad.) 
Bir de günümüzde dinamik bir atomizm anlayışı var; bu- 


na göre her çeşit atom, hususi bir enerjiden meydana gelir. 
Ayrıca Bergson ve W. James gibi muhaliflerin “Psikolojik 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atomizm” veya zihniatomizm dedikleri bir anlayış var ki buna göre; duyumlar, ruhi olaylar ruhî atomlardan ibarettir; şuurun kompleks halleri isimlerin molekül, moleküllerin de atomlar halinde olması gibi, elementer keyfiyetlerin kümeleri halinde çözümlenir. Yahut bütün ruhi oluşlar son tahlil- de, basit elemanların kombinezyonuna dönüşü'. 


` Birde “Mantıkî Atomculuk vardır: Bu anlayış, I. ve I. Dünya Harbi arasında İngiltere'de B. Russel ve L. Wittgenstein tarafından ortaya atılmış ve temsil edilmiştir. B. Russel “Dış Dünyaya Ait Bilgimiz” adlı kitabında ve “Mantıki Atomculuk” adı altında Londra'da verdiği altı konferansında, bu doktrini ortaya atmış, Wittgenstein ise “Tractatus Logico - Phosophicus, 1921” adlı kitabında aynı görüşleri bazı farklarla geliştirmiştir. Bu iki filozof da Alman matematikçisi ve filozofu Frege'nin tesirinde kalarak matematikten bir mantık kurmağa çalışmışlar, onu da dile uygulamışlardır. Bunlara göre dilin mantıki bir yapısı vardır. Bu yapı gramer yapısından bazen farklıdır. 


Wittgenstein'a göreçdünya, eşyanın değil, gerçeklerin bir toplamıdır. Bu gerçekler de atomik gerçeklerdir. Atomik gerçekler, atomik cümlelerle temsil edilir. Atomik bir cümlenin, gerçek veya olgusal (Factuel) olabilmesi için, gerçeği olduğu gibi temsil etmesi gerekir. Wittgenstein buna “Temsil” veya “Görüntü teorisi diyor. Buna göre dil, geleneksel olarak, bize dış dünyanın bir görüntüsüdür. Atomik cümleler, en basit elemanter cümlelerdir. Bunlardan (ve, veya, o halde) bağlarla moleküler (Bileşik) cümleler teşkil edilir. Bir moleküller cümlenin doğru olabilmesi için, kendisini teşkil eden atomik cümlelerin doğru olması gerekir. 


Wittgenstein, klasik mantık önermelerine “Totoloji Önermeleri” diyor. Onun kanaatınca bunlar bize bir şey veremezler. Meselâ “Yağmur Yağıyor” (P) önermesi, olgusal atomik bir önermedir. “Yağmur Yağmıyor” önermesi de olgusal 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atomik bir önermedir Çünkü belirli bir mümkün olmayanı göstermektedir. Şimdi “Yağmur yağıyor ve yağmıyor” önermösi çelişik bir önerme olduğu gibi, “Yağmur yağıyor veya yağmıyor” önermesi de bir totolojidir. Bu önerme bize dünya hakkında hiç bir bilgi vermez, ancak o, genel bir mantık önermesidir, totolojidir. 


Böylece Wittgenstein'e göre Kant'ın a priori gerçek önermeleri, totolojiden başka bir şey değildir. Kant'ın meşhur “Bütün cisimler yer kaplar” önermesi, Wittgenstein'e göre, “Bütün cisimler cisimlerdir” şeklinde bir totoloji olmaktadır. 


Wittgenstein din, ahlâk ve estetik önermelerini, olgusal önermeler olarak kabul etmez. Böylece din, ahlâk ve değer hükümlerini dilin sınırları dışında bırakır. Tanrı da böyledir. Bu hükümlerin doğru veya yanlış olduğunu gösteren, elimizde, bir ölçü olmadığı kanaatındadır. Fakat bu filozof, daha sonraki felsefi fikirlerini ihtiva eden “Felsefi Araştırmalar” (philosophical Investigation) adlı eserinde, gençlik çağında ileri sürdüğü bu fikirlerine bir çok Rerlerde karşı çıkmıştır. 

Şu halde Wittgenstein, bilgi'yi, mantık işlemleri ile ilgili “Atomik” önermelerin bir toplamı olarak görmekte, âlemin mahiyetini, mantıki bilgi yollarıyla yapılan bir analojiden çıkarmakta, ferdiyi mutlaElaştırmakta, dilin farklı fonksiyonlara sahip bir sürü manâları olduğunu söylemekle, aslında plüralist bir görüşü benimsemektedir. 


Fakat o, bilgiyi muhtevasından boşaltarak mantığın önermelerine, eşitliğin tekrarı (Totoloji) nazarıyla bakmıştır. Bu durumda, gaye-sebeb, hürlük, cevher, hayat, ruh gibi çeşitli felsefi problemler boş ve manâsız olarak kalmakta, gerçek muhtevaya sahip olmamakta, müşahede ve tecrübeden edinilen bilgiler bunlara cevap verememektedir. Bu da ilmi nominalizmin bir başka türü olmaktadır. (Dr. İhsan Turgut, İlâhiyat Fakültesinde, Wittgenstein'in Mantıki Atomculuğu üzerinde bir doktora tezi hazırlamıştır.) 


Bahâlik: 

“Mehdi” (Kurtarıcı, Hidayete erdiren) fikdne dayalı olarak son yüzyıl içinde İslâm dünyasında ortaya çıkmış iki büyük hareketten birisi olan Bahâilik, menşei itibariyle Seyyid Ali Muhammed'in 1844'deki hareketine dayanır. Hz. Muhammed > (A.S.)in son Peygamber ve İslâmiyet'in de son din olmadığı iddiasıyla ortaya çıkan Bahâilik “Mukaddes Kitapları” ile yeni bir din hüviyeti kazanmıştır. Ayrıca belirli ibadetleri, dini bayram günleri, özel dini takvimleri de teşekkül etmiştir. Daha sonra Hindistan'da.zuhur eden “kadiyânilik” de aynı noktadan hareket eder. Bahâlik ve Bâbilik İslâm'ı yıkmağa yönelmiş cereyanlardan sayılır. 


(Bk. M. Abdülhâmıd, İslâm'a Yönelen Yıkıcı Hareketler — Bâbilik ve Bahâilik, diyanet Yayınları; E. Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, Selçuk Yayınları, İst. 1980) 


Bâtinilik = (Esotérisme - İçrekcilik): 


VII. Osırda başlayan İsmailiye hareketi daha sonraki devirlerde Şii karakterde bir çok mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bu mezheplerin hepsine birden “Batıniye” denilmiştir. Ancak bu isim çok geniş bir zümreyi içine aldığı için bazen tamamen birbirine zıt görüşteki mezhepler de aynı safta gösterilmiştir. 

Şii karakterli olan bu mezhep sonraları çok çeşitli ihtilâlcı grupların ortaya çıkmasına ve İslâm dünyasında muhtelif 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karışıklıkların, isyanların, ihtilâl ve adam öldürme hadislerinin (katl) zuhuruna sebep olmuşlardır. Bu mezhep mensupları, ezilen insanları daima kışkırtmış ve böylece ihtilalci şiilik İran'dan Mısır'a kadar bir çok İslam ülkelerinde yayılmıştır. Bütün bu ihtilâlci grupların meydana çıkış sebebleri şöyle özetlenebilir: İslâmiyet kendinden önce hâkim olan bir çok akideleri kaldırmış, tesirsiz hale getirmiştir. İşte bu çeşitli dinlerden ve mezheplerden gelen akideler, sonrala'ı İslâmi bir maskeye bürünerek ona nüfüz etmek ve sonunda da onu tahrip edip yıkmak, dolayısıyla hükümlerini sürdürmek, dinsizliği yaymak yoluna girdiler. Bu husus, İsmailiye'nin kurucularına “Zerdüşti”, Deysâni”, “Manici” şeklinde verilen sıfatlardan da anlaşılmaktadır. A. Bağdadi ekseri kelâmcıların, batıniliğin Kur'an ve Sünnet'i batıni bir tarzda te'vil edereken Mecüsi dinine da'vet ettiklerine kâni olduklarını bildiriyor. 

Batıniler İslâm âleminde çıkan kabalistlerdir. Kabalizm, Yahudi dininde Tevrat ve Zebur'un dış (zahiri) manâsı ile iktifa etmeyip, Mukaddes Kitab'ın harflerinden gizli manâlar çıkarmaya çalışan ve ona istediği manâları verebilen bir cereyan idi. Batıniler bazı yorumlardan da faydalanarak, bu yorumların sınırını sonsuzca genişlettiler ve İslâm doktrinine istedikleri fikirleri sokmaya çalıştılar. Bu görüşler daha sonra “Hurufilik” şekline girdi ve Yıldırım Bâyezid zamanında bektöşi tarikatı içine sokuldu. Yavuz'un temizleme gayretlerine rağmen Bektaşi edebiyatı “Hurfilik” tesiri altında gelişti. 

Batıniler, İslâm doktrininde her şeyin bir görünüşü, bir gizli tarafı olduğuna inandıkları için, bu gizli manâlara nüfüz etmek düşüncesiyle mistik hareketi son haddine kadar götürdüler; böylece şüphecilik, mistisizm ve Mu'tezilenin karışımından Batıni anlayış doğdu. Bunlar Irak'da Batıni, Karmati veya Mazdeki adını aldılar. Horasan'da “Melâhide-Dinsizler” ve yanılmaz ve saf (ma'sum) bir öğreticiye inandıkları için “Ta'limiyye” ve daha birçok isimler almışlardır. 

Batınilik, karşısına çıktığı Ehl-i Sünnet'in siyasi birliğini 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kırmak için siyasî bir görüş ileri sürdü. Buna göre; 

1— Halifelik yerine İmamlık yani islâm Papalığı'nı kurmak lâzımdır; çünkü imam kendisinde ilâhi sıfatlar bulunan ve Hz. Ali'nin neslinden gelen ma'sum (günahsız) ve üstün bir insandır. Bunlara göre Allah önce Hz. Âdem'de, sonra Hz. Peygamber'de ve Hz. Ali'de ve daha sonra onun çocuklarında görünerek insanlar arasına inmiştir. Batiniler Allah'ın insan bedenine girdiği inancı ile Hıristiyanlığın “teslis” indeki “Baba - Ruhul Kudüs - Oğul” inancına benzer bir şekil kabul ederler ve “Hulüliye” (Allah'ın insan bedenine hulülünü kabul) adını alırlar. Halen Bektaşilik'e dair kitaplarda bu teslise benzer ifadeler yer alır: “Allah - Muhammed - Ali; üçlü bir nurdur, kimse bilmez bir sırdır” ifadesi bunun bariz şeklidir. 

2— Batınilik, siyasi değişmeyi gerçekleştirmek için gizli teşkilâtlar kurmuştur. Hasan Sabbah ile Haşhaşiler Alamut kalesinde üslenerek suikasdlara, hükümet darbelerine, kıtallere baş vurmuşlar; Sünni devle—-adamlarını öldürerek iktidara geldikleri yerler olmuştur; (İran'da Safariler ve Büveyhiler, Mısır'da Fatımiler ve Yemen'de Zeydiler iktidara gelmişlerdir.) 
Bu cümleden olarak bilhassa Büyük Selçuklu İmparatorluğu içinde fedai teşkilâtlarıyla Nizamülmülk, Sultan melikşah gibi devlet adamlarını, sultanları, kadıları, âlimleri öldürerek dehşet saçmışlardır. Selçuklu İmparatorluğu, Ehl-i Sünnet akidesinin maruz kaldığı bu yıkıcı hareketin fiili cephesinin yanında fikri cephesiyle de şiddetli bir mücadeleye girişmiş; bu sebeple Sultan Alparslan zamanında o devrin en ileri ve en büyük ilim merkezleri ve üniversiteleri olan “Nizamiye Medreseleri”ni açmış, bunları ülkenin bir çok merkezlerinde yaymış, buralarda binlerce talebenin ve hocanın her türlü ihtiyacını karşılamış ve böylece Sünni akideye dayanan yeni bir ilmi fikri ve felsefi hareket doğmuştur. İmamül Harameyn ve Gazzali gibi büyük ilim ve fikir adamları bu nedreselerde hem yetişmişler, hem de hocalık yapmışlardır. Bilhassa Gazzali sapık felsefe cereyanlarının yıkıcılığına karşı olduğu gibi Batınilik'e karşı fikri bir mücadele açmış, bu hususta onların fikirlerini çürüten kıymetli kıtaplar yazmıştır (Bu hususta Bk.: İ.A. 
Çubukçu'nun 'Gazzâli ve Batınilik”* adlı doktora tezi, Ankara, 1964). 


3— Batıniliğin siyasi görüşlerine uygun bir de hukuk sistemi teşekkül etmişti). 


Batınilerin felsefi görüşleri şöyle özetlenebilir: 


1) Âlemin ve varlığın başlangıcı yoktur (kadimdir.) Âlem yokluktan çıkmaz, madde ezelidir. 


2) Peygamberleri ve mucizeleri kısmen kabul ederler.) 


3) Bütün insanların, inananların davetine uyması gerekir. 
İnananlar hertürlü günah ve kusurdan âridir (masum). (Katolik papaları gibi. Bu görüş de İslâm'ın özüne aykırıdır.) 

4) Âhirete dair fikirleri Brahmanizm ve Manişeizm'e benzer. Tenasuh (Ruhların cesetten cesede göçmesi)'e inanırlar. 
(Bu fikir de İran'dan Pisagor ve Eflâtun'dan geliyor.) 


5) Zâhir (görünüş) kabuktur, bâtın (iç) hakikatin özüdür. 
dinleri iç anlamlarıyla anlamalıdır. Bu da tefsir değil te'vil ile olur. 


6) Akıl bilgi vasıtası olamaz; çünkü akılların verdikleri hükümler, birbiriyle çelişir. Bunun dedili de akıl sahiplerinin görüş ayrılığına düşmeleridir. 


Batıniler bu fikirlerden “İsmet” (masumluk), “Mehdilik” (kurtarıcı), “Takiye” (Kendini gizliyerek dindar görünmek), “Rec'a” (Mehdi'nin ve imamların geri geleceğine iman) gibi ahlâki neticeler çıkarmışlar ve bunları siyasi hareketlerde kullanmışlardır. | 

= Batıniler İslâmiyet'i yıkabilmek için İslâmiyet'in siyasi ve fikri düşmanlarıyla daima iş birliği yapmışlardır. İsmaililerin liderliğini asrımızda Aga Han, oğlu Ali Han yapmışlar, halen günümüzde torunu Kerim Han bu işi yürütmektedir. 


Batıni ve te'vilci karakteriyle tanınan Dürzilik ve Nuseyrilik vasıtasıyla Fransızlar Lübnan ve Suriye'deki etnik grupları şuurlandırarak geçen asırda ve bu asırda birliği parçalamışlar ve buraları sömürmüşlerdir. 

Eski Çin'de, Hint'de, Yunan'da, Yahudi kabalizminde, Rönesans Avrupasında ve sonrasında Batıniliğin çeşitli şekilleri görülmüştür. Masonluk ve kolları da Batıniliğin bir başka şeklidir. Batınilerin aslında Allah'ı ve Mukaddesatı inkâr edip, nefsin arzu ettiği şeyleri mubah (serbest) gördükleri kabul edilir. 


Behaviyorizm = (Behaviorisme - Davranış Psikolojisi): 


Psikolojiyi, kompartıman (Behavior - Bölme, Şube) veya bir davranış (Behoviyor) tarzından ibaret sayan doktrine verilen ad. Behaviyorizm Pisikolojiyi fizik gibi, fizyoloji gibi itiraz götürmez bir müsbet ilim haline getirme gayretidir. Bunun için insan ve hayvanın uyarım - cevap mekanizmasından doğan davranışları (Behavior) esas konu olarak alır. Psikolojik olayları fizyolojik yönden açıklama gayretlerinin bir çeşidi olan Behaviyorizm, şuur psikolojisini bir tarafa bırakarak, duyulardan değil reflekslerden ve hareketten başlar ve ruhi hayatta fiili hadiseleri temel olarak alır. Bu Psikolojinin Amerika'da kurucusu olan Watson, ruhi hayatı çevre uyarımları ile uzviyetin cevapları arasındaki münasebetten çıkarmaya çalıştı. Ona göre, uyarım - cevap mekanizmasının sebeb olduğu davranışlar gittikçe karmaşık bir hal alarak hayvan ve çocuktan mütekâmil insana doğru gelişen bir ruhi hayatı meydana getirir. Cevapları mutlaka uyarımlara bağlı gören bu psikoloji, ruhi hayatı, fizik ve sosyal çevrenin tâbii (onun emrinde) gibi görmüş ve mekanik hadiselere irca etmek istemiştir. 
Mekanikte her tepkinin, bir etkinin eseri olması anlayışı gibi, burada da herruhi cevabın bir çevre uyarımının eseri gibi görülmesi, behaviyorizmi başarısızlığa götürdü; zira yüksek ruhi hadiselere çıkıldıkça izah imkânları çok zayıfladı ve böylece bu cereyan da refleks derecesine saplanıp kaldı. 


Bu yeni psikoloji açıklamalarında tamamen ilimci ve maddeci olmak iddiasındadır; çünkü cevaplar hakkında gözönüne alınan ruhi hadiselerde “ben” ve “Şahsiyat” gibi mânevi bir cevher birliğinden hareket edilmemektedir. Böylelikle Behaviyorizmde şuur olayları daha aşağı derecedeki tabiat olaylarına bağlanmıştır. Dolayısıyla düşünmek, tasavvur, teemmül ortadan kalkmış ve beyin refleksler kavsine bir ilâve, bir yol, bir vasıta durumuna düşmüştür. Artık insan, organik bir makinadır. O zaman heyecanları, normal ve marazi davranışlar, akıl hastalıkları da bu mekanist görüşle izah edilecektir. 


Ayrıca Rus filozofu Pavlov, reflekslere ait laboratEvar tecrübeleri ile behaviyoruzmi bir klinik psikolojisi haline koydu. O, “Şartlı Refleks”i köpeklerde tecrübe etti. Et verdeği zaman çıngırak çaldı ve köpek buna alışınca, çıngırak çalındığı vakit köpeğin ağzının sulandığı tesbit edildi. Pavlov buradan çıkardığı sonuçlarla, insanın bütün ruhi hayatını izaha çalıştı. Eğer onun dediği gibi şartlı refleks tecrübeleri ruhi refleks veya hayâl denilen eski psikolojik izah yerine konulabilseydi; ozaman fizyoloji ile psikoloji veya hayvanla insan arasındaki en büyük duvar yıkılmış olacaktı. Fakat Pavlov'un tecrübeleri yalnız hayvanlar sahasında kaldı, araştırmalar iki şarta bağlı refleksinden (çıngırak ve ışık yanması) yukarı çıkmadı. Halbuki hedef son derece kompleks bir içtimai çevrede sayısız şortlar tarafından tayin edilen reflekslerle insana ait çağrışım, hayâl, hatıra ve hafıza olaylarını açıklamaktı; işte; bunların izahına doğru en ufak bir adım atılamadı. Refleksoloji'- nin temennilerinin gerçekleşmesi için insanın hayalsiz olarak karmaşık ruhi fiilleri işlediğini göstermek gerekir Bu işe fillen imkânsızdır. 
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Bütün bu başarısızlıklarına rağmen basite ircacı ve tabiatcı (naturalist) psikolojiler mukavemet ederek yollarına devam etmeye çalışıyorlar. 


Burada bir noktaya daha işaret edelim: Pavlov'un köpekleri Leningrad'da bulundukları bodruma sel suları dolması üzerine bir hatfa kurtarılamadığı için, öğrendikleri şeyleri unutmuşlardır. Bu olaydan faydalanarak sıkıntıya ve korku- ya maruz kalan insanın da bildiklerini unutabileceği fikrinden hareket edilerek “Beyin Yıkıma” ameliyesine geçilmiş, beyin yıkanarak önceden insanın öğrendiklerini hafızadan boşaltıp, yerine kendi ideolojisini telkinde kullanılmıştır. 


Behaviyorizm üzerine ciddi bir araştırma yapan A. Tilgu- in, bu mesleğin, kurucusu Watson'un “Kompartman ilmi” di-` ye sık sık tekrar etmesinin aksine, şu temel iddialara sahip olduğuna ve bu iddialarla Behaviyorizmin ancak felsefi, metafizik bir doktrin olduğuna dikkat çekiyor. 


1— Materyalist monizm ve determinizm, 2— Psikolojik olayı..organizmanın, sosyal ve fizik ortamın karşılıklı tesirine irca, 3— Sinir sisteminin daima, içten bir refleks ile çalışması, 4— Psikolojiyi pratik bir ilim olarak anlama, hayvâni ve insani hayatın devamlılığı, bunların birinden diğerine evrim (Tekâmül) yoluyla geç ş olduğu. 

Şu beşiddia Behaviyorizmin tamamen materyalist bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu cereyanın da memleketimizde çeşitli tesirleri görülmüş, muteber psikoloji cereyanı olarak okul kitaplarına kadar girmiştir. 


Budizm = (Boudhisme - Buda Dini ve doktrini): 


M.Ö. (557 - 477) yılları arasında Kuzey Hindistan'da yaşamış Guatama Buda tarafından kurulmuş olan dini - felsefi sistemin adı. Budizm, din olarak Uzak-Doğu'da en nüfuzlu, en çok taraftarı olan dinlerin başında gelir. Zamanın sert ve katı 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siyasi..dini ve ictimai anlayışına karşı ahlâki bir protesto ve isyan olarak ortaya çıkan Budizm, mutedil bir zühd ve bir çeşit yoga hayatı ile, arzuları söndürmek ve yok etmek esasına dayanır. l 

Budizm, Buda'dan kısa bir zaman sonra ikiye bölündü: Hinâyâna (Bu kelimeye küçük taşıt, küçük gemi manâları veriliyor) Budizmin bir kolu, eski Seylân, Birmanya, Tayland, Laos ve Kamboçya'da yaygın olup eski budist anlayışı temsil eder. Eski Budizmin esas gayesi, fertleri bu dünya ızdıraplarından kurtarmaktı. Eski Budizm, her şeyden önce, tek şahsın mukadderatı ile meşgul oluyordu. Bu ise hodgâmca (Nefsini düşünerek yapılan) bir iştir. 

Buna karşılık Mahâyâna (büyük taşıt, büyük gemi) denilen Yeni Budizm, ferdi değil bütün beşeriyeti, yani bütünü düşünmektedir. En büyük borç bütün insanlığa hizmet ettikten sonra ödenmiş olacaktır. Ferdin yalnız kendisini kurtarması hiç bir manâ ifade etmez. Eski Budizm daha çok, halk tabakasına hitâb eder görünmesine karşılık yenisi münevver tabakaya hitab eder ve onun için tanzim edilmiş gibidir. 


Budizmin istediği bilgi, içten duyarak uzun ve manevi bir hayat geçirerek yoga yoluyla elde edilen bir bilgidir. Böylece Buda herkesin kurtuluş mertebesine ulaşacağına inanır. Buda doktrininde ruhun mevcudiyeti gibi, Tanrı'nın mevcudiyeti tikri de yok. O, bunları inkâr etmektedir. Ruhu tanımadığı için de tek bir benlik yerine yanyana bulunan ve heran yekdiğerinin doğmasına sebep olan bir fenomenlik silsilesi tanıyor; Heraklit gibi, daima bir var olma keyfiyetinin, daimi oluşun mecudiyetini kabul ediyor; nefse ait devamlı bir görme, işitme v.s... kabiliyetinin mevcud olduğuna inanmıyordu. Daha doğrusu o, bu hislerin devamlı ve benliğe ait birer realite oluşlarını inkâr ediyordu. 


Buda bütün hayatı “İsim ve Şekil” den yani, manevi hayattan ve maddiyattan ibaret görüyor, bu dualist anlayışı bütün âleme yayarak pluralist bir anlayışa ulaşıyordu; zira ona göre bir değil sayısız hakikat mevcuttur. 


Buda, kurtuluş için “Sönmüş” manâsına “Nirvana” diyordu. Bu sönüş bir hayat sönüşü değil, kurtuluşa erenin sönüşü, psikolojik yönden bütün ızdırap ve azap âleminin sönüşüdür. çünkü ona göre nirvana, mutlak birsükünet, azap menbalının kuruması, metafizik yönden insanlığın yegâne gayesidir. 

Budizm, her şeyin fâni ve boşluktan ibaret olduğuna inanan pesimist ve panteist bir dindir. Bu pesimizm 19. asırda Schopenhaur'a çok tesir etmiş ve o da pesimist bir fesefe kurmuştur. Temeli merhamet ve acıma olan ahlâk anlayışı da Hint felsefesinin tesiri altındadır. Yalnız Schopenhaur'da arzuların öldürülmesi değil, bir kenara atılarak iradeye tabi olmak fikri hâkimdir. 


Tanrı, Âhiret, ruh fikri gibi mukadderatı da inkâr eden Budizm, Türklerin İslâm'dan önce benimsedikleri bir dindir. Gökalp'ın Toyonizm dediği din, A. İnan'a göre, Budizmden başkası değildir. Fakat bu dindeki pesimizm Türklerin savaşçılıgına tesir etmemiştir. 


(Fazla bilgi için Bk.: W. Ruben, Budizm Tarihi, Ankara 1947; Ark. Covmaraswanıy, Hinduisme et Boudisme, Paris 1972; Histoire de la Philosophie, |., Enc. de la Pléiade, Belçika, 1969), H. Arvon, L Bouddha, Paris, 1972; Renė Guenon, introduction Générale a 1 étude des doctrines Hindoues Paris 1921 - 1932) 


Cebriye = (Yazgıcılık) 


İslâm dünyasında, kader mevzuunda ortaya çıkan en müfrit kelâmi mezhep Cebriye mezhebidir. Bunu M. 745'de idam edilen Cehm b. Safvan'ın ortaya attığı kabul edilir. 


Cebr, zorlama manâsına gelir. Bu mezhebe göre, insanın . hiç bir iş yapma kudreti ve iradesi yoktur, çünkü insan her işinde Allah'ın mutlak iradesine ve kudretine tabidir. Kul, ilâhi fiillerin tecellisi için bir saheden ibaret görülmektedir. Böyle olunca insan mutlak olarak hürriyet ve iradeden mahrumdur. Bütün fiiller önceden takdir ve tayin edilmiştir. İyilik ve kötülük O'na aittir. Böyle olunca da insan rüzgârın önündeki bir tüy gibi iradesiz hareket etmektedir. Bu bakımdan insanın işlemiş gibi göründüğü fiiller aslında ona isnâd edilemez. 
Ancak mecazen ona izafe edilebilir. 


Görülüyor ki, bu fırka şuurlu varlıkların bile kendi fiillerinde şuursuz varlıklar kadar mecbur olduklarını kabul etmektedir. Bu aşırı cebr anlayışı, ahlâki ve hukuki mes'uliyetin, bundan dolayı cezanın, mükellefiyetin ve terbiyenin hiç bir değeri ve manâsını birakmıyor. Binaenaleyh Kaderiye gibi bu da İslâmi anlayışa aykırıdır ve zararlıdır. 


Bu mezhep mensupları sonsuz hareket düşünülemiyece- 


ğini, bu yüzden de Cennet ve Cehennem'in de dünya gibi zorunlu olacağını ileri sürmüşlerdir. 
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Cebriye'nin en meşhur kolu cehmiyedir. Şehristani'ye göre, Dirar ibni Amr'ın kurduğu Dırarıye'de Cebriyyeden sayılır. Cebriyye. İmam Ebu Mansur Mâtüridi tarafından perişan edilinceye kadar Horosan ve Nihavend gibi bölgelerde kendi: sine epeyce taraftar toplamıştır. 


Cehmiyye: İslâm Tarihinde a itikadi mezheplerden- dir. Kurucusu Cehm b. safvân (Öl: 128)dır. Buna göre Allah’- ın sıfatları, Allah'ın görülmesi, (Ru'yetullah) kabul edilemez. 
Kulun hür iradesi yoktur. Cennet ile cehennem içinde bulunanlarla birlikte fânidir; ebedi olarak böyle bir şey yoktur. 
İmân bilgidir, küfür de bilmemektir. 


Demek ki Cehmiyye'ye göre, Allah sıfatsız, hiç bir şey yapamayan (Haşa) bir varlık, ruh ebedi değil, ve ahiret ve hesap günü de mevcut olmayacaktır. Cehmiye bu haliyle tamamen İslâm dışı bir mezheptir. Nitekimi Cehmiye, Hz. Peygamber'in vasıflarını bilen yahudilerin mümin olduğunu iddia eder. Allah'ın kelâmının Kadim olduğunu reddeder. 


Darwinizm = (Darvincilik): 


İngiliz tabiat ve biyoloji âlimi DPrwin'in transformiste (İstihâleci) teorisine verilen isim. Darwinizme, Lamarkizme ve Fiksizm (canlı nevilerin devirler arasında aynı tipi muhafaza ettiğini ileri süren nazariye)ye karşı olarak ortaya çıkmıştır; fakat canlı nevilerin çok basit formların evrimi ile ortaya çıktığını ileri sürdüğü için evrimcilik (Evolutionisme) ile çatışmaz. Darwin organik âlemin tarihi gelişmesini bir teori halinde ortaya koymuş, “Nevilerin Menşei, 1859” adlı kitabında evrim teorisinin esaslarını vaz'etmiş, Lamarçk'in organların vazifeleri, uygunluğu fikrine karşı, nevilerin istihâlesinin, onların şekil değiştirmesine dayanarak “Tabii Seçkinleşme”. 
sayesinde meydana geldiğini ileri sürmüştür. “İnsanın Menşei, 1871”inde ise, insanın hayvan soyundan türediğini, insanın babasının maymun olduğunu iddia etmiştir. Darwin'- in dünya görüşü, ondaki “Mes'ud Tesadüf” fikri evrimin külli ve kör mekanizme bağlandığını gösterir. Newilerin süreksizliği olayından hareket eder, bünu da mekanik sebeplere bağlar. Materyalist izahı tamamen mekanisttir. Evrim: anlayışı, yaratılışın karşısında (antikreasyonist) olup, mekanist izahın- dan dolayı gayeliği (finalite) de reddeder. Nev'ilerdeki değişkenliği, Lamarck adaptasyon ile izah ederken; Darwin, aksine, adaptasyonu değişkenlikle izah eder. Bu hususiyetleriyle Darwin'in fikirleri materyalistlerin çok işine yaramış, tekâmüldeki eksik kalan izahlarını bu sayede izaha kavuşmuşlar; insanı tabiata irca etmek, hayvana indirgeyerek izah etmek suretiyle materyalistlerin insanı manevi hayatından, değerlerinden, kuvvetlerinden ve inançlarından sıyırmak hususundaki gayretlerine Darwin'in izahları en büyük destek olmuş ve gerekli malzemeyi onlara temin etmiştir. Onlarda Darwinizm Şe benzeri anlayışlardan aldığı destekle idealizme, Teolojiye ve matefiziğe karşı mücadeleyi hızlandırmışlardır. Bu bakımdan Darwin'de ilmi cihet ile felsefi ciheti ayırmak yerinde olur. 
Zira kötüye kullanılan esas ikinci cihettir. Darwin'in “Tabii seçkinleşme” nazariyesi Marksizmin diyalektik anlayışına da büyük destek sağlamıştır. Çünkü “Tabii seçkinleşme” nazariyesi “Hayat mücadelesi” zaruretini ortaya koymuştur. Marx'- da bu mücadele “Sınıf Mücadelesi” şekline dönüşmüştür. 


Toplumlarda bir “İlerleme Değişmesi”ne inanmak isteyen filozoflarca “Madde” bu değişmeye bağlı sayıldı. Buradan maddenin değişerek gök cisimlerini meydana getirdiği, onların da değişmesi suretiyle, canlı hücreden bütün varlıkları ve insanı hasıl ettiği fikri ileri sürüldü. Böylece bu tekâmül silsilesinin A. Comte'daki gibi, insan cemiyetleri de üç hal kanununun safhalarına uyması, marksistlerde olduğu gibi, feodal, kapasitalist ve sosyalist safhalarından geçmesi suretiyle her yerde görüleceğine inanıldı. Cansız ve canlılardaki tekâmül, insanda ve toplumda “Kalkınma”, “Yükselme” şeklinde görüleceEti. Halbuki neviler arasındaki geçişin ileriye mi, geriye mi doğru olduğu tesbit bile edilmemiştir. Fakat bilhassa sosyal mes'elelerle ilgilenen filozoflar, Darwin'in görüşlerini kendi açılar ndan yorumlamakta adetâ yarış ettiler. 


Darwin'in canlı nevilerin biribirinden yavaş yavaş çıktıkları fikri terk edilmiştir. Bu fikir, zira, ilmi değerini çoktan kaybetmiştir. 


Yeryüzünde hOyatın başlayışı hususunda iki ayrı görüş vardır: 1— Bu görüş ilk canlının kendi gıdasını kendisi yapma kabiliyetine sahip olduğu fikrine sahiptir. Eğer bu doğru ise, kompleks sentezleme sisteminin (yani gıdayı çok kompleks kimyevi reaksiyonlarla yapan komplike bir organizma) birdenbire meydana geldiğini kabul etmek mecburiyeti varı dır. Bu ise evrim teorisine, yani uzun süreler içinde çok küçük değişmelerin birikmesi sonucunda canlının meydana gelmiş olduğu görüşüne aRkırıdır. Şu halde bu birinci görüş yanlıştır. 2— Gıdısını kendisi yapmayan bir organizma ile hayatın başladığını kabul eden görüş. Bu, doğru ise, canlının yaşamasını temin edecek kompleks sindirim, dolaşım, solunum v.s. sistemi olmadığı için, canlının beslenmesi geçişme (Difüzyon) ile mümkün olacaktır. Bu da canlı ile çevresi arasında bir yoğunluk farkının mevcudiyetine bağlıdır. Şayet canlı çevreden daha yoğun ise, vücüda fazla madde girmesiyle canlı çatlâr. Çevre daha yoğun (konsantre) ise canlının içine gıda girmez, canlının içindeki dışarıya, çevreye geçer, canlı boşalır, yok olur. Yoğunluklar eşit ise difüzyon olmaz, canlı gıdasızlıktan ölür. Şu halde böyle bir canlının mahvı zaruridir. 
Çünkü beslenemez. Öyleyse bütün bu işlerin olabilmesi için, canlı devamlı bir enerji kaynağına muhtaçtır. 

Her iki görüş de evrim fikirlerine aykırıdır ve bir yaratıcının kabulü zarureti vardır. Böylece Darwinizm'in temel dayanaklarından biri olan “: endiliğinden Oluş” ve “Canlı nevilerin b ribirinden yavaş yavaş çıktıkları” fikri ilmi esaslara aykırı olduğundan terk edilmiş olmaktadır: Çünkü “Cansız sistemlerden canlıya geçişi g’ steren hiç bir müsbet delil yoktur.” 

Darwin'in ikinci ve çok tesir bırakan tezi de “İnsanın maymundan geldiği” fikridir. İlmin tesbiti, ortamın şartlarını değiştirerek, bünyede meydana getirilen sathi değişimlerin ır-. 
si, olmadığı (kalıtım yoluyla geçmediği) merkezindedir. Meselâ 20 nesil kuyruğu kesilen fareler, 21. nesilde yine uzun kuyruklu olarak doğmuşlardır. Uzun asırlar boyunca demir çarıklar giyerek ayaklarını küçülten Çinliler, bu âdeti bırakınca ayakları yine normal büyüklüğüne kavuşmuştur. Biyolojinin en son tebsiti şudur: “Neviler arasında intikal yoktur.” 
Meselâ paratifo A ve paratifo B mikroplarının bile biribirine dönüşümü mümkün olmamıştır. Gıdalarını alış tarzını dahi değiştirmeyen bu küçük yaratıkların neviden neviye geçmeleri bile mümkün değilken, hayvanın insana dönüşmesi, elbette ki imkânsızdır. Bu hususta bir genetik prof.nün yeni bir araştırmasından şu cümleleri nakledelim: “Netice olarak, bir evkolusyon vardır, olmuştur, olmaktadır; fakat bunun yeni türler meydana getirecek ve bütün canlıları tek kökenden tekâmülile geliştirecek derecede etkili olduğu hâlâ isbat edilememektedir.” (0. Düzgüneş, M. Eğitim ve Kültür, Sayı: 5, 1979). 
Kaldı ki insan, diğer canlılardan mânâ, akıl, irade, ruh, fikir, iman ve kültür yönünden kıyas kabul etmeyecek çadar büyük farklılıklar gösterir. Ondaki bu üstünlükler ve farklı taraflar tabiattan gelmez. Zira tabiatta ne şuur var, ne manâ, ne de kültür! Olsaydı, belki bu kültür ve manâ hayvanlara da ve bu arada maymuna da geçerdi. Bu bakımdan insanın ayrı bir tür (Nevi) olarak yaratıldığını kabul etmek zarureti ortaya çıkmaktadır. l 


Kaldı ki bugün insanlık, Darwinizm gibi ilmi maskeli nazariyelerle, insanlığa korkunç bir esarat getiren ideolojik kuvvetlerce köleleştirilmektedir. 


Darwinizm felsefede, sosyolojide çok değişik tesirler uyandırmıştır. Bu cümleden olarak, Niçe'nin “Üstün İnsan” anlayışı, Gobinau'nun “Üstün Irk” nazariyesi Darwin'in “Tabii seçkinleşme” ile hayatta daima kuvvetlinin yaşama hakkına sahip olduğuşa dair fikrinden mülhemdir. İngiâzler de bu felsefeye dayanarak gücü yettiği milletleri sömürge yapmış ve asırlarca bunları sömürmesini tabiat kanununun bir icabı olarak göstermiştir. Darwin'in tekâmülcü görüşleri Spencer tarafından bütün varlıklara ve toplumlara teşmil ve tatbik edilmiştir. 

Darwin'in fikirleri, memleketimizde daima taraftar bulmuştur. İnsanın maymundan gelmesi fikrini, önce A. Midhat Efendi benimsemiş ve 1872'de “Dağarcık” gazetesinde edebi bir üslüb içinde müdafaa etmiştir. Darwin nazariyesini bizde ilk yayan Baha Tevfik'in çalışma arkadaşlarından Memduh Süleyman'dır. “Yeni Darwinciler” den başlayarak günümüze kadar çeşitli ilmi araştırmalarla değerini yitiren bu nazariye, marksist materyalistler tarafından her zaman benimsenmiş olup, daima en geçerli ilmi buluş gibi takdim edilmiştir. | 
Darwin'in bazı eserleri marksistler tarafından yeniden dilimize çevrilmiştir. “Türlerin Kökeni, Ank., 1970”, “İnsanın Türeyişi, Ank., 1976” ve “Cinsi Seçkinleşme, Ank., 1977” de bunlar arasındadır. Bazan da ayın kitap aynı fikre sahip ayrı kimseler tarafından ikinci defa tercüme edilmiştir. 


Materyalist ve marksist anlayışla ilgisi olmaksızın, meşhur tabib Prof. Dr. Âkif Muhtar Özden “İlim Bakımından Ahlâk. İst., 1944” adlı eserinde ahlâk'ı ilim bakımından incelemiştir. Ahlâk'ı bu kitapta, biyolojik ve Darwinci esaslara dayandıran Özden, “Darwinci Ahlâk” anlayışının doğru ve geçerli olduğunu müdafaa etmiştir. 


Darwinizm ve tenkidi hususunda f zla bilgi için bak: I. E. Gilson, D'Aristote a Darwin, Paris, 1971; A. Gehlen, İnsan Çev.: I. Tunalı, İst., 1954; H. Z. Ülken, Felsefeye Giriş Il, Ank., 1957; Dr. Kenan Çığman, İnançlar Ank., 1971, 1976; Abdullatif Metin, A. N. Field, ohn Moore: İlmi Gerçekler ışığında Darwinizm, Çev.: Haluk Ayanoğlu, Otağ Yayınevi, İst., 1976; Abdullah Aymaz; Yaratılış ve Darwinizm, İzmir, 1976; O. Düzgüneş, Evolusyon — Darwinizm, Milli Eğitim ve Kültür, Sayı: 5, Aralık, 1979; Şemseddin Akbulut, Darwin ve Evrim Teorisi, 5. baskı, İst, 1980 


Dehriyye: Zaman (Dehr) ile maddenin ebedi olduğunu kabul eden İslâm materyalistleri Allah'ı ve ahireti inkâr eden dehriler, Kâinatın Kadim (yaratılmamış) olduğuna ve tabiat kanunlarına yahut feleklerin dönüşüne tabi olarak idare olunulduğuna inanırlar. Bunların başında İbn Ravendi gelir. 
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Determinizm = (Determinisme Belirlenimcilik, Muayyeniyetçilik: 


Zorunşuzluk ve hür iradeyi kabul etmeyip, fizik, rAhî ve ahlâki bütün olayları bir takım zaruri sebebler zincirinin zaruretle tayin ettiğini iddia eden teori. Bu sebepler zincirine karşı bizim irademizin hiç bir tesiri olmadığı için hadiselerin meydana gelişinde şahsi nüfuzu inkâr eder ve hadiselerin meydana gelişini sebeblerin kuvvetine atfeder. Bu felsefi meslek' bütün hadisleri hususiyle illiyet kanuniyle izah eder. 
Deretminizm bir şeyin diğer bir şeyle şartlandırılması, bir hadiseyi, onu meydana getiren şartların bütünüyle tayin etmek manâsına da gelir. Objektif rasyonalizmin ulaştığı en tam ve mutlak determinizm örneği Spinoza'nin külli determinizmidir. 

İki türlü determinizm vardır: 1— Fizik, kimya, biyoloji gibi tecrübi ilimlerde hakim olan tecrübi determinizm; buna göre bütün olaylar değişmez bir şekilde muayyen (tayin edilmiş) ve sebeblidir. Bu determinizm belli bir durum ve şartlar topluluğu içinde, hâsıl olacak olayın hâsıl olmamasının imkânsızlığını kabul eder. Hadiselerin sebeblerinin tecrübe dışında ve aşkın olmadığını, ancak hadiselerin kendisinde ve tabiatta mündemic (immanent) olduğunu ileri sürer. Bu anlayışı ile de tabiatın ve âlemin üstünde bir sebebin varlığını, Allah'ı kabul etmez. Determinizm tabii kanunların külli oluşunu, değişmez ve düzenli oluşnu gösterir. Bundan dolayı imkân, tesadüf, mucize, muhtar irade diye bir şey kabul etmez. 
Bunun için tabitta ilk sebeb ve mutlak bir başlangıç olamıyacağını iddia eder. determinizmin zaruret anlayışı da buradan gelir. 2— Psikolojik determinizm: Bu determinizm insandaki hürriyet ve ihtiyarı inkâr ederek insanın bütün kararlarının verilmiş ve bilinen sebeblerden doğduğunu iddia eder. 
Yani insanın şu veya bu şekilde hareket etmesi mutlaka şu veya bu sebeblerin neticesi olup irade namında hür ve müstakil bir başlangıç yoktur. Bunun için deterministler insanı 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eşya gibi mütalâa ederler. 


Bunlardan başka sosyal, sosyolojist, tarihi, biyolojik ve coğrafi determinizm çeşitleri vardır. 


Yaklaşık olarak 1820'lerde kullanılmaya başlanılan “Determinizm” kelimesi başlangıçta bir makinenin çalışmasını tam izah için kullanılmış. laplape ve Piosson gibi âlimlerin eserleri, kâinatın da bizzat bir makine gibi düşünülmesi- ne ve kâinatın mutlak determinist bir ızahına yol açtı. Tabiat ilimlerinin çeşitli dallarında kullanılan determinizm ortaya çıktı ki bu ilme aykırı, metafizik hipotezden öteye geçmemiştir. Buna doğmatik determinizm de denmektedir. Metodik determinizm ilmi araştırmaya rehberlik ettiği halde, ikincisi sezgiyi ve hürriyeti inkâr ederek mutlak bir önceden tayin ile insâni iradenin kendiliğinden hareket etme imkânına hiç bir fırsat bırakmamıştır. Bu mutlak determinizme göre kâinat sistematik bir yapıya sahiptir, onun bütün parçaları tıpkı bir makine gibi zarüri münasebetlerle biribirlerine sımsıkı bağlıdırlar. İnsan bu kâinatın ve tabiatın bir parçası olarak onun kanunlarına tâbidir, binnetice bütün fiilleri diğer bütün olaylar gibi önceden tayin edilmiştir. İnsanın bütün fiillerinin onu meydana getiren şartlar tarafından tayin edildiğini iddia eden ve dolayısıyla insan hürriyetini ortadan kaldıran bu anlayış, geçen asırda büyük bir buhrana sebep olmuş, başta E. Boutroux olmak üzere bir çok âlim ve filozof bu külli determinizme ve mekanizme cephe alıp, mücadele açmışlardır. 


Külli determinizmin insan hürriyetini inkâr etmesi neticesinde ahlâk felsefesinde de bazı farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlar şöyle özetlenebilir: 


1) İnsanın arzu ve fiillerinin iç ve dış sebeplerle tayin edilmiş olduğunu, dolayısıyla salt bir irade hürriyeti olamayacağını müdafaa eden görüş; buna göre; a) Mekanik determinizm, insan iradesi ve fiili dış âmillerin eseridir, iddiasındadır. b) Sosyal determinizm, insanın arzu ve iradesi herzaman, içinde bulunduğu içtimai şartlara bağlıdır, bu şartlar iradeyi tayin ederler, iddiasındadır. c) Tarihi determinizm de insanın fiillerini tarihin ve tarihi olayların tayin ve tesbit ettiği iddiasındadır. 


2) İnsanın irade ve fiillerinin iç âmillerin, ben'in ve şahsiyetin mahsulü olduğunu ileri süren anlayış. 


Bütün bu görüşlerin kaynağı olarak modern determinizm şu iki iddiRya dayanır: 1) Matematik ilimler tam aklidirler ve mutlak determinizmin tam ifadesidirlar. 2) Matematik ilimler kesin olarak realite âlemine tatbik edilebilirler. 


Bugün artık determinizm, ilim felsefecilerinin ve bilhassâ heisenberg, De Broglie, Von Neumann, F. Perrin gibi fizik âlimlerinin tenkitleriyle sarsılmış ve sınırlandırılmıştır. Bu mânâda o, ölçülü kısmi ve izâfidir. L. de Broglie'nin “Madde ve Işık”ta dediği gibi, fizik determinizmin duvarında genişliği M. Planck sâbitesi ile ölçülebilen bir çatlak meydana gelmiş, buda onun sınırını ortaya koymuştur. Böylece külli mekanizmle birlikte külli determinizm de büyük sarsıntıya uğramıştır. 


Georges Gurvitch “Sosyal Determinizmin Çeşitleri ve İnsan Hürlüğü Üzerine Altı Konferans” (İst., 1958, Çev: N. Ş. Kösemihal) adlı eserinde, determinizmin kadercilik, metafizik, deneyüstü, mantıki ve matematik bir zaruret olmadığını ilerisürer ve kollektif hayatın zorunsuzluk (contingence) ve kesintilerle dolu olduğunu, kaderciliğe karşı gelen determinizmin daima zorunsuzluk ve kesinlikliğin müdahalesine baş vurduğunu, toplumun kaderi gibi insanın kaderinin de önceden kestirilemiyeceğini söyler. 


İlmi determinizm hususunda Paulette Fevrier'in ““Döterminisme et indöterminisme, Paris, 1955” adlı eseri ile |. Ullmo'nun “La pensee scientifique Modere, Paris, 1958" isimli kitabına bakılabilir. Ayrıca Paul Cösari'nin “Les Döterminismes et la contingence, Paris, 1950" ile “Les Döterminismes et les Etres, Paris, 1938*" adlı kitabı tavsiyeye değer. 
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Her türlü vahyi, ilhamı ve dolayısiyle vahyin bildirdiği Allah'ı, dini, takdir'i inkâr ederek sadece akıl ile idrak edilen bir Allah'ın varlığını kabul eden ve Tesbih'i, Teşhis'i reddeden felsefi meslek. Bu anlayış peygamberlere ve dinlere ihtiyaç olmadığını ileri sürerek “Tabii din” fikrini benimseyip müdafaa etmektedir. Volter ve Rousseau bu anlayışa sahiptirler. 
Kelimeyi “Teizm” ile karıştırmamak gerekir. Çünkü teizmde deizmin inkâr ettiği ve ihtiyaç duymadığını ileri sürdüğü vahiy, kitap, din ve peygâmber kabul edilir. Teizm, ateizm, panteizmi ve antiteizme muarızdır. Halbuki deizm, çoğu halde, eşyanın hür iradeli bir ilk prensibi kabul edmediği bütün tabiat olaylarını maddeye, kör bir kuvvetle bağladığı için materyalizm ile birleşir. 


Dinamik: 


Mekanikin fizik ve reel hareketi bütün özellikleriyle inceleyen bilhassa (canlı kuvvet)ini ve kuvvetlerin, hareket halindeki cisimlerle olan münasebetini araştıran kısmına “Dinamik” adı verilir. Mekanik üç kısma ayrılır: Statik, Sinematik ve dinamik. 


Dinamizm = (Dynamisme - Devimselcilik, kuvviye) 


Mekanizmin aksine, maddeyi âtıl olarak kabul etmeyen, nesneleri (eşyayı) meydana getiren cevherin bizâtihi bir kuvvet olduğunu kabul eden, yahut nesnelerin içinde harekete irca olunamaz bir takım kuvvetler bulunduğunu veya maddede enerjilerin mevcut olduğunu, maddenin esas özelliğinin kuvvet olduğunu ileri süren felsefi meslek. Dinamizmin ilkçağdaki esas temsilcisi Aristo'dur. Aristo maddenin içerisin- 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de formun mündemiç (immanent) olduğunu esas olarak kabul etmiştir. Descartes ile cevher'in sıfatlarını hareket ve “Yer kaplama” olarak tasavvur etmiştir. Fakat bu iki sıfat birbiringen ayrı idi. Ruh ve maddeyi de böyle ayrı tasavvur etmiştir. 
Bunun karşısında Yeni Çağ'da Laybniç (Leibnitz), “Monad” dediği enerji atomlarını bütün eşyanın esası olarak kabul ediyordu. Leibnitz'in monadlara ruh atfetmesi ve kuvvet kaynağı gibi görmesi inamizmin en bâriz özelliğidir. Leibnitz'in bu anlayışı ruhçu (spiritualist) bir anlayış olmakla beraber maddeye ruh, düşünce gibi kuvvetler izafe ettiği için materyalist düşünceye yaklaşmaktadır. 


Bunlardan başka hareket ve ..luşu evveli olarak kabuleden ve madÇeyi hareketin bazı vasıflarıyla tarif eden Lord Kelvin'- in ve eşyayı terakki ve oluşun bir merhalesi olarak gören Bergson'un anlayışları da dinamizme misal teşkil ederler. Bergson'a göre âlemde gerçek olan şey, hayatın yaratıcı hamlesi, gerilimi, madde ise bu gerilimin gevşemesinden ibarettir. 


Diyalektik = (Dial&ctigue - Eytişim, Fenn-i münazara, cedel, ilm-i cedel): 


Diyalektik kelimesi İlkçağ'dan beri çok çeşitli manâlarda kullanılmıştır. 


Bu kelime bazan bir akıl yürütmenin, bir muhakeme tarzının kuvvetini, bir isbatın doğruluğunu ifade için kullanılır (reddedilemez bir diyalektik gibi.) Yahut bir fikri ifade, anlatma tarzı ve metodu olarak kullanılır. Bu mânâda N. Fazıl “Diyalektik, fikrin, ifade kalıplarında ve telkin unsurlarında büründüğü edâ, ağız, uslüp demektir.. Meseleleri Tüfek kurşununa benzetecek olursak, fikir barutsa diyalektik de vurucu çekirdektir ” diyor. Bu açıdan fikir ve iddia sabit, ama onun ifadesi zaman ve mekânâ göre değişken ve hareketlidir. 
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Çoğu halde (küçültüçü bir ifade olarak) bir isbatın sofistik karakterini anlatmak için kullanılır (ince bir diyalektik, batıl bir diyalektik gibi). 

A— Bu kelime vaktiyle, Eflâtun müstesna, umumiyetle mantığa bağlı, onunla ilgili bir kelime olarak kullanılıyordu. 


1— Umumiyetle Skolastikler tarafından mantıkla özdeşleştirilmiştir (Bu hal asrımıza kadar devam etti). Bu anlayışta bir kısım modern tariflerden bazı esaslar halâ mevcuttur; ancak mantığın bir ilim olarak daha teoriik, diyalektiğin de bir münakaşa sanatı olarak Ye daha pratik olduğu farkını unutmamak gerekir. 


2— Mantıki ilerleyişte (süreçte) aşağı dereceden bir düşüncenin ilerleyişi gibi nazara almak: 


a) Aristo'da; Basit bir şekilde muhtemel olan öncüllerden hareketle sonuç çıkarma (Dedüksiyon) (Analitik; isbatçı ilime karşı olarak bazı öncüllerden sonuç çıkarma). 


Sokrat öncesi felsefe'de bütün varlıkların değişkenliğini her özelliğin kendi zıddına dönüştüğünü ifade, diyalektik bir anlayış delili ise de; diyalektiğin kurucusu Elea'lı Zenon sayılır. Elea diyâlektiği tamamen ontolojiktir, buna “Varlık Metafiziği” de denir. Ona göre varlık ile fikir birdir, aynı şeydir, âlemin ayrıca idrak edilmesi kabil değildir. Zenon'un diyalektiği, ihtimali, gerçeğe benzer ve yakın olanı konu alan bir münakaşa metodudur. Bu metod, paradoksal olup muhtemel önermelerle mümkün öncüllere dayanmak zorundadır. 

Sofistlerin diyalektiği ise, haklıyı, haksızı, doğruyu yanlışı, bütün tezleri bir müdafaa aleti, bir spekülasyon gayretidir. Onlar bu gayreti sabit ve ortak bir hakikatın olmadığını göstermek için menfi manâda kullandılar. | 


İşte Aristo, kendisinden önceki diyalog ve tartışma metodu olarak anlaşılan bu diyalektik anlayışlarını tenkid ve reddeder. O, ilmin diyalektikten hem üstün hem de apayrı prensiplere dayandığını ve sanı (zan) şeklindeki isbatsız elde edilen bilginin diyalektiğin sahasına girdiğini ileri sürer. Aristo, diyalektiğe; a) Düşünen zihni işletmek için biridman, b) Muhataplarımıza aykırılıkları öğretmek, c) Felsefeye yardımcı olmak için üç gaye yükler. 


b) Kant'ta; “Hakikat mantığı” olan analitiğe zıt olarak “Görünüş mantığı”: Akli olanın görünüşü, akıl yürütmenin kuvvetinden ve doğruluğundan ibarettir; fakat bu doğruluk, hakikata müncer olmaz, zira diyalektik akıl yürütmeler, bizatihi nesnelere yahut nomen'ler Zlemine, yani bizim için var olan fenomenlerle ancak değer kazanan prensiplere tatbik edilirler. şu halde Kant'da diyalektik, fenomenleri kavrayabilen düşünce, dolayısiyle bir takım prensiplerin değer kazanmasına yarayan bir düşünce tarzı, akıl yürütmedir. 


c) Fichte'de; Kant'dan sonra diyalektik müsbet rol almağa başladı. Fichte subjektif idealizmini bu metodla izah etti. 
Ona göre yegâne reailite “Ben”dir. Mutlak ruh ne obje ne de süjedir, fakat bunların birliğidir. “Ben” tekâmülü esnasında bir takım düraksamalar ve dapbelerle karşılaşır. “Ben” bu mücadele ve gayretiyle harici âlemi yani “Ben - değil”i meydana getirir. “Ben-değil”, “Ben”in fonksiyonudur. “ben”in sarfettiği çabadaki her darbe, hem duyan “Ben” şuuru, hem duyulan obje olarak “Ben'in şuuru” ile “Âlem şuuru”nun ayrılmasını faaliyet halinde ortaya koyuyor. Burada çabanın eseri olarak iç ve dış âlemler aynı anda doğar. Diyalektik, Ben ile Ben - değil'i aynı zamanda doğurduğu için, Kant'dan farklı olarak müsbet ve yaratıcıdır. 


d) Sehelling'de: Şelling, objektif idealizme kapalı olan bu diyalektiği eksik buldu. Onun Tabiat Felsefesi veya Objektif idealizmine göre Subjektif ile Objektif özde eşittirler. Onun için hakiki cevher ne “suje” ne de “obje”dir. O, “Mutlak”tır. Gerek “Ben” gerekse “Tabiat” bu “Mutlak”dan doğar. Mutlak kendine bakınca saf subjektiflik, özüne bir şekil verdiği .zaman da objektiflik olur. Aslında her şey bu ayrılmadan önceki karma varlıktadır. Bu noktada Şelling'in felsefesi hürriyet - zaruret diyalektiği şeklini alır. Bu ikisi önce tek şeydir, manevi âlemin ve tabiatın özünü teşkil eder. Ruh ve beden bir bütün olduğu için hürriyet zaruretle, zaruret de hürriyetle kaimdir. Şelling'e göre akıl hem kör ve şuursuz, hem hür ve sınırlıdır. Tabiat ilk belirsiz bütünlükten sonsuzca açılarak zıt kutupları meydana getirir. İnsan zihni son safhada tabiattaki kutupları ve ayrılıkları ile Tabiat - ruh ikiliğini sanatcı sezgi ile aşar ve asli birliğe, mutlak ayniliğe döner. 


B— Yeni zamanlarda ve eski çağda Eflatug'da mantıütan ayrı ve hattâ ona karşı bir manâ taşır. 


1— Eflâtun'da: Ona göre diyalektik, mükemmeli, en yüksek iyiliği (Hayr-i alâ) yani ezeli ideyi arayan, onu temaşa etmek için çıkılacak zahmetli bir çıkıştır. Eflâtun'da diyalektik, aldatıcı duyumlar ve istikrarsız sanılardan aşarak akılla kavranan değişmez varlıklara götüren yükseltici ve müsbet bir metoddur. Diyalektik yükseliş, iyiliğin ne olduğunu bilmekle, buna u,aşmakla, kısaca ta'rif-ile bitecek. Ta'rif bize eşyanın “özü”nü verir; çünkü “ta'rif eşyanın ne olduğuna cevap vermek” zorundadır. Şu halde Eflâtun'da metafizik ile diyalektik aynıdır. Diyalektik özün bilgisini veren Fikir'i elde etmeye muvaffak olunca hem felsefenin külli metodu, hem de bütün bir ilmin kendisi olmaktadır. Eflâtun yaşlılık diyaloglarında, “Mükemmel fazilet”den aşağıya doğru inen bir diyalektik kullanmaktadır. 


2— Hegel'de: Hegel Fichte ve Schelling'teki diyalektiği beğenmedi ve onları aşmaya çalıştı. Bunun için de o Heraklit'i hareket noktası aldı. Hegel'in hareket noktası aldığı İlk Çağ Yunan filozoflarından Heraklit'in “Oluş” felsefesinin esası şudur: Gerçeklik hiç bir zaman yerinde durmaz, daima değişken ve hareketlidir. Bunun için bir nehirde iki defa yıkanılamaz. Bu devamlı oluş ve değişmeye karşılık, değişmeyen tek 


Spiritualist (Ruhcu) 
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TİK 


DIYALER 


Not: Bu şema “Larousse” un Küçük Felsefe Lugatı (Paris, 


1964)'ndan alınmıştır. 


dir).” 
(Marx) 


Menfi zelere karşı olarak Mânâ 
“Diyalektik görünüşün pe Aalst BE ma ntğıdir” Mânâ: Hakiki bilginin AAN 7 reketi a 
“O, insan zihninin tabii m i a Bi eni 5 
hatâlarının teorileridir.” ek FECHIE) R eğ ii Gi ikani) “Diyalektikçiher EA E şeyin özünü tanı- ay 19A i F A PNT yari kimsedir.” âlem tarihi- hun aynası- 
(Platon) nin akli ol- dır.” 
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bir şey var: Gerçeğin daima değişmekte olduğunu söyleyen kanunun ta kendisi. Sadece o değişmez. Bunun için insan nereye bakarsa orada zıtların birliğini görmelidir: Şu varlık canlıdır, ama aynı zamanda ölüdür, zira ölüme doğru yürümektedir. Şu masa hem masadır, hem değildir, zira kırılıp yakılacaktır. Şu halde gerçeklik, zıtların birliğinden örülmüştür. Ve her zıt kendi zıddını ortadan kaldırarak varlığa gelmektedir. 


Bu düşüncelerden hareket eden Hegel'e göre, ruhumuz teşebbüslerinde mantık kaidelerine uymaz. Düşünce, varlıktan, cevherden başka olana geçer. Fikrin yürümesi için çelişme- ye ihtiyaç vardır. Hegel özdeş olanla başka olanı birleştirirken ayrı ve çelişik olanların sentezine gider ve bu senteze, “diyalektik” adını verir. Ona göre diyalektiğin gerçekleşmesi çelişme prensibine dayanır. Tez ile antitezin çatışması sentezle sona ereceği ve her sentez yeniden bir tez haline gelerek kendi antitezini meydana getireceği için diyalektik sonsuzca devam eder. Bu ilerleyiş, çelişmelerin çatışması, sentezle aşılması, sadece zihinde değil eşyada yani varlıklarda da devam etmektedir. Bu bakımdan düşünce, gerçek diyalektiği aksettiren bir aynadır. Yani klasik mantığın çelişmezlik prensibini biliyorum sayarak Hegel kendi mantığını kuruyor. 

Hegel'in metafiziğinde gerçek külli ve müşahhas (konkre) olan “Mutlak Ruh”dur. Hegel'de “ide-Mutlak Fikir” mantıki tam bir tecriddir, fakat bu değişmez değildir. Önce o gayri maddi sırf fikirdir; sonra bunun haricileşmesi gelir. Bu tabiattır, sonra yine fikir kendine döner ve kedine katlanır ve kendi şuuruna sahip olur; bu düşünen ruhdur. Mutlak Ruh'un inkişfını hasıl eden fikrin seyri üç merhalede olur: Tez, antitez, sentez. Burada gayri maddi sırf fikrin (düşüncenin) subjektif şuur hali tez'i teşkil eder. Bu tezin kendini aşarak haricileşmesi, objektif ruha çevrilmesi yani tabiatı meydana getirmesi antitezdir. Bu ikisi bir senteze ulaşınca yani mutlak gerçek değişmeler içinde meydana çıkınca akıl, ruh olur. Mutlak Ruh'un cereyan sahası olan tarihte de diyalektik akıl hakimdir. Çağlar bu dinamik mantığın tez ve antitezlerinden ve sentezlerinden ibarettir. 

- Hegel'in mutlak idealizm felsefesine göre varlık ile düşünce aynıdır. Varlık da düşünce gibi hareketlidir. Bu noktada klasik mantığı Hegel âciz, statik ve kifavetsiz buluyor. Çünkü klasik mantık aynı zamanda bir şeyin hem var hem yok olmaya<ağını (çelişmezilk veya tenakuz yokluğu rensibi: Bir şey aynı anda hem A, hem B olarnaz) söylüyor ki, bu hüküm ancak hareketsiz bir âlem için doğrudur. Halbuki asıl varlık akıl veya düşünce olup e ün hareket ve oluş halindedir. İşte Hegel böyle bir oluş âlemini çeiişmezlik prensibi ile değil, varlık ile yokluğun terkibi olası oluşla yani her lâhzanın tez (tasdik), ona zıt olan lâhza:an &ntitezine (inkâr) ve bunların birleşmesi olan sentez'finkâmına inkârı) ile açıklamak yönüne gitmiştir. O tabiat, iarilı, &zvlet ve hukuk felsefesini bu tarzda açıklayarak kendi ir.tafiziğini meşrulaştırmak için diyalektiği özel bir düşür-< &leti olarak kullanmıştır. Yahut diyalektik onda, varlıkla yokluğun sentezi olan, oluşu kavrayar zihin aletidir. 

o Hegel'in bu yeni mantık teşebbüsü hiç bir ilmin (Tabiat, tarih ve insan ilimleri) gelişmesi ile teyid edilmemiştir. Hiç bir keşif, icad, hiç bir isŞat diyalektiğe göre cereyan etmiyor. 
Tabiattaki ve insanlardaki bir çok sapmalar, duraklama ve geri gidişler, sıçramalar, araştırma ve hüküm çıkarma vasıtalarımız diyalektikten tamamen ilgisiz olarak işlemektedir. Bu bakımdan Hegel'in bu mantığı sadece “Müşahhas, külli” dediği mefhumlar sahasında geçecek ve tabiatı yani ilimlerin asıl konusu olan kavramlarla metafiziği ihmal edecektir. l 3— Hegel'in bu metodunu, Marks iktisat araştırmaların- dan ve sermaye birikimine ait tetkiklerinden sonra ulaştığı sınıf mücadelesi fikrini izah için kullanıyor. Onun idealist felsefede icad ettiği metodu maddeci bir felsefe hesabına kullanıyor. Hegel ve Marks'da diyalektik, varlık ve düşüncenin birliğine ve ayniliğine dayanır, yani formel bir zihin hakikatı olarak “Hükmün tutarlığı” kalmaz, varlığa ait bir hakikat (düşünce ile varlığın ayniliği) halini alır. Vak'alar arasında zihnimizdekinin aksine, çelişmezlik değil; karşıtlık, çatışma veya farklılık vardır. Ak ile kara karşıt, kediyle köpek çatışma halinde, san ile kırmızı farklıdır. Bunlarda çelişme görülmez, o halde çelişme vak'alarda değil, hükümlerimizdedir. Kaldı ki Hegel ve Marks'ın diyalektiklerini savunulmaz kılan husus 'çelişkilerin sentezi” fikridir. Bu fikir ise, mantığın temel kaidesi olan çelişmezlik prensibinden vaz geçmeyi gerektirir. 


F. Engels “Tabiat Diyalektiği” adlı kitabında tabiatçı diyalektiğe felsefi şekil vermeye ça'ıştı. Hegel'deki ‘Fikirlerin terkibi”ni o kitapta, Tabiat sürecindeki zıt kuvvetlerin terkibi haline koydu've devrimi aynı miztodla açıklamak istedi. O diyalektiği tabiatın, cemiyetin ve düşüncenin gelişmesini idare eden en genel kanunların ilmi olarak ortaya koydu. Marks ve Engela diyalektiğe bir de “Bilimsel” sıfatı takarak diyalektiğin, varlığını gelişmesini idare eden kavramlarla bilme kanunlarını organik bir bütün olarak gördüğünü, ikisinin de mahiyetçe aynı, form bakımından farklı olduğunu ileri sürerler. Çelişme, materyalist diyalektiğin esasıdır. Tarihi maddeciliğe göre çelişme, nesnelerin içinde ve özündedir. Engels'e göre meselâ hareket çelişmedir. Bunun delili de Zenon'dan verilmektedir. Böylece, o, eski hareket paradoksunu kendi lehine kullanmaya çalışmaktadır. Diyalektik metod, tarihi maddeciliğe ve onun iktisadi muhtevasının analizine imkân bulmak, cemiyetteki sınıflararası çatışmayı izah için kabul edilmiştir. Hegelci metod, fikirden, saf akıldan hareket ediyordu ve fikrin hareketini izah için kullanılmıştı. Engels'e göre bu metod tarihi olarak, bizim karşılaştığımız en basit temel iktisadi münasebetlerden hareket eder. H: Lefebvre'e göre gerçek matüryalizm, organize beşeri varlığın bütününe ait pratik münasebetleri tayin eder ve onları hayat tarzlarının ve kültürlerin varlığının müşahhas şartları olarak araştırır. Bul u da diyalektik metoduyla yapar. Çünkü ona göre, temel iktisadi kategori (mücerred olarak çalışma, para, sermaye) yeni tayinlerin içten hareketi ile gelişir. Her karmaşık tayini de diyalektik olarak (üç merhalde) kendisinden önceki daha basit olaylardan çıkarır. Bu bakımdan tarihi maddecilik - iktisat ilmi olarak - diyalektik metodu tamamlar, diyalektik metodu da tarihi gelişimine ait araştırmanın özetini teşkil eder. 

Materyalizme göre varlık düşünceyi tayin ettiği için diyalektik materyalist muhtevaya öncelik tanır; bu bakımdan o, bu muhtevanın hareketinin analizini yapar ve diyalektik maddeciliğin hususi objektifliğini tayin ederek tarihi ve içtimai objeyi meydana getirdiğine inanır. Görülüyor ki Marksizm” de diyalektik metod, ibtidai ve parazit iktisat şeklinden en ileri kollektivist iktisada kadar, bütün bir tarihi gelişmeyi, hususi (subjektif) ameller dışında, üçlü bir merhale ile izah için bir âlet olmaktadır. 

Lenin diyalektiğe mantık oluşunun yanında, bilgi teorisi vasfını da yüklemiştir. Bu zaten Engels'in tarifinde mündemiçtir. Böylece diyalektiğin konuları varlığın olduğu kadar düşüncenin de bilginin de en yüksek kanunlarını teşkil etmektedir. Tabiatı, cemiyeti ve düşünceyi açıklamak iddiasında bulunan diyalektik materyalizm hadiseleri mutlak bir determinist görüş içinde ele alarak bir takım kanunlara bağlamağa çalışır. Bu husus H. Lef&bvre'nin yukardaki fikrinden de açıkça anlaşılmaktadır. Materyalizmin, beşeri varlığın pratik münasebetlerini tayin etmesi, her tayinin daha önceki basit bir olayın neticesi olmasının manâsı budur. Diyalektiğin (Hegel'den alınmış) başlıca konuları şunlardır: Kemmiyet değişikliklerinin keyfiyet de değişikliklerine ve keyfiyet değişikliklerinin kemmiyet değişikliklerine tehavvülü kanunu, zıt şeylerin mücadelesi ve birliği kanunu, inkârın inkârı (nefyin nefyi) kanunu. 

Kısaca diyalektik materyalizmde, Diyalektik Mantığın asıl vazifesi, oluş halinde bulunan ve iç çelişmeleriyle devamlı değişen bir âlemi izah etmeye yarayacak bir düşünme âleti ortaya koymaktır. 
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Bu metod, değişmenin, ilerlemenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Bu bakımdan hiç bir şeyin olduğu gibi kalmadığı, daima değişip geliştiği fikri bu metoddan çıkarılarak maddeciliğe dinamik bir anlayış verilmiştir. Marksistler ve komünistler her türlü ilerlemenin tabiattaki diyalektik örneğe göre olduğuna inanırlar ve “Bir adım ileri, iki adım geri” prensibi ile Lenin, ihtilâlin tahakkuku gayesine ulaşma- nın metodunun diyalektiğe dayanarak vermiştir. O, bunu bir çiviyi çakmak için çekicin her hamleden sonra geri çekilmesine benzetmiş ve hedefe nasıl ulaşacağını göstermiştir. Bu bakımdan komünistler, hedeften uzaklaşmanın aslında kendilerini diyalektik olarak hedefe yaklaştırdığına kanidirler. Ve bu uzaklaşma gibi görünen hal onları ümitsizliğe düşürmez. 
Bu yüzden onlar diyalektik sayesinde, her türlü maddi - manevi manevralara bürünebilirler ve bunu hem diyalektiğin hem de gayeye varmanın gereği sayarlar. Diyalektik bakımından eşyanın izafi olması, daima değişken ve oluş içinde görülmesi onlara stratejik bir seyyaliyet sağlar ve bu sayede istedikleri her grubun rengine, şekline, ideolojisine, ahlâkına ve imanına bürünmeyi vazife sayarlar. Komünistler tez-antitez çatışmasının bütün tabiatta mevcut olduğu fikrinden hareketle cemiyetteki sınıflar arasında da bu çatışmanın cari olduğuna ve bunun en yüksek noktasında ihtilâlin kaçınılmaz olacağına inanırlar ki bu inanç da yine diyalektiğe dayanır. 

Buraya kadar, Marksizmde ve onun tatbikatı olan komünizmde diyalektiğin hem nazari hem pratik yönden ne kadar ehemmiyet taşıdığına, onun ahlâka, dine, siyasete ve bütün cemiyete nasıl tatbik edildiğine işaret etmeğe çalıştık. Şimdi bazı noktalara biraz daha temas etmeği lüzumlu görüyoruz: 

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi hiçbir müsbet veya manevi ilim, diyalektiği teyid etmemiştir. Bundan dolayı “Tabiat diyalektiği” denen şey ilmi bir değer taşımaz. Kaldı ki bu anlayışın hareket noktası madde ilimleri ile matematik olduğu için mecburen kütle gibi, enerii gibi, üçgen gibi umumi ve 


60 Felsefi Doktrinler Sözlüğü 


mücerred kavramlara dayanacaktır. Bu ise, formel (suri) mantığın temel prensiplerine dayanmak demektir. Bunlara dayanınca diyalektik kalmaz ortada. Ayrıca Tabiat diyalektiği, ferdi ve orijinal hadiseler âlemi olan tarihte de muteber değildir. 
Çünkü tarihte, hiç bir yerde, içten (immanent) bir diyalektik, içten terakki ve gerileme kanunu da görülmemiştir. 

İlimler Tarihi de böyledir. İlmin gelişmesi diyalektiğe uygun olsaydı, bu çok basit olur ve ilim tarihi, üçlü bir merhale ile gerçekleşirken sürekli bir ilerleme göstermiş olurdu. Halbuki bütün tarih mantıki tutarlılık, zorunluluk, ihtimaliyet, iç sebeplilik, müstakil serilerin karşılıklı tesirlerinin, yekdirgerine karıştığını göstermektedir. Bu da tabiat, ilim ve insan tarihinin birci (monist) ve basit bir formüle sığdırılamıyacak kadar karmaşık olduğunu ortaya koymaktadır. Hasılı Hegelci ve Markscı diyalektik ne yönden bakılırsa bakılsın muteber bir şey değil, bilhassa Markscı dayilektik ancak bir kehânete inananların marol ve “Eylem” kaynağıdır. Dr. Şahin Yenişehirlioğlu Felsefe ve Diyalektik, Ank. 1985 


Doğmatizm = (Dogmatisme - Doğmacılık, Nasscılık, Nassiy- ye, İkaniyye) 


Bir takım a priori prensipleri, yahut dogmalar (nasslar) veya değişmeyen inançlar kabul ederek, insan bilgisinin mutlak hakikata erişebileceğini, aklın mutlak bir değeri olduğunu, bilgi ve varlık bakımından hakikat ve mutlaka ulaşabileceğini, dolayısıyla bilginin ve metafiziğin imkânını iddia eden felsefi meslek. Şüpheciliğe (septisizmle zıt olan dogmatizm, insan zihni için eşyanın ve onun ilk sebebinin objektif bir bilgisinin olabileceği iddiasına, her türlü düşünceden önce kabul ettiği prensipler gereği olarak veya muhakeme neticesinde inanır. 


Fizikçi ve tabiatcı olan ilk Yunan filozoflarının tabiat ve âlem hakkındaki düşünceleri dogmatik bir anlayışın mahsulüdür. Çünkü kendi faraziyelerinin yanlış olabileceğinden hiç şüphe etmemişlerdir. 


Dogamatizm, Septisizmin hücumlarına uğradıktan sonra, akla dayanan bilgi meselesinde “mutlak”a erişmek imkânını temine çalışan bir doktrin oldu. Eflâtun, Aristo, Aziz Toma, Dekart, Spinoza gibi filozoflar akıl ile mutlak hakikate ulaşabileceğini kabul eden dogmatik akılcı (rasyonalist) filozoflardır. Bergson ise sezgi (Hads - intuition) vasıtasıyla mutlak'a ulaşabiliriz, diyor. Bergson'un anlayışı da bir bakıma dogmatizmdir. Fakat felsefe tarihi'nin en katı dogmatikleri Marksist ve materyalist dogmatiklerdir. Çünkü Marks'ın ileri sürdüğü bazı iddiaları değişmez hakikat olarak kabul edip, doğruluğu hakkında en ufak bir şüpheyi kabul bile etmezler. 


Dualizm = (Dualisme - İkicilik, Sünaiyye, Seneviyye): 


Temelinde, birbirine irca edilemeyen iki prensibin veya iki cevherin mevcudiyetine inanç bulunan her sisteme dualizm denir. Bu iki prensibin varlığı tabiattaki eşya nizamında veya bütün kâinatta mümkündür. Dualizm, monizm (Bircilik)in zıddıdır. Dekart (Descartes), metafiziğinde madde ve ruh yahut uzanıp-yayılan yani yer kaplayan ve düşünen iki cevher kabul etmiştir. Bunlar yekdiğerine irca olunamayan prensiplerdir. Spinoza bu iki esası tek bir cevherde birleştirerek monist bir sistem ortaya koymuştur. Eflâtun'un madde ve misal âlemi, Aristo'nun kuve ve fiili, Kant'ın nomen ve fenomen âlemi dualist bir anlayışın mahsulüdür. Keza, Hürmüz ve Ehrimen gibi ayrı prensiple âlemi izah eden Manişeizm de ilâhiyatçı bir dualizmdir. Asrımızda Bergson (Madde ve Hafıza) adlı eserinde zihnin ve maddenin gerçekliğini açıkça kabul ettiği için dualist bir anlayışı taşımaktadır. 


Edonizm = (Hédonisme - Zevkçilik, Hazcılık, Lezzetiye): 


Hédonisme, ahlâki gayeleri, yalnız duyuların ve içgüdülerin tatmin edilmesinde arayan ve bunu müdafaa eden anlayışın adı. Buna göre hayatın gayesi zevkten ibarettir ve en büyük hayır (iyilik) de zevktir. Bizde Ziya Paşa'nın şu beyti ve bir takım şarkıların güfteleri tamamen edonist bir anlayışa sahiptir. Bu meslek, materyalist anlayışın yayılmasına zemin hazırlayan ve ruh çürüten bir anlayışa sahiptir. 


İç bâde, güzel sev var ise akl-ü şuurun 
Dünya var imiş, yâ ki yok imiş ne umurun. 


Eflâkiyye: Allah'ı inkâr edip, Kainatın yaratılış ve idaresini, Kadim (Yaratılmamış) saydıkları yedi yıldıza bağlayanlara verilen isim. Bu yedi Yıldız aunak Müşteri, Merih, Zühre, Utarıt, Güneş ve Ay'dır. 


Ehl-i Sünnet : (Sünnete uyanların yolu): 


İslâmiyet'in ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in ve sonra da hadis-i şeriflerin (Sünnet'in) ruhuna ve manâsına sadık kalarak itikad esaslarını bildiren fıkhi ve kelâmi cereyan. Buna, önceleri İlm-i Tevhid veya Fıkh-ı Ekber adı veriliyordu. İslâm dünyasının en büyük müctehidi (Doktor-İmam) olan İmam A'zam Ebu Hanife bu hareketin başında bulunmuştur. 
Kur'an ve Sünnet'e dayanan, sarih olan yani te'vile ihtiyaç duyulmayan nasslardan ayrılmayan Ehl-i Sünnet hareketi, her birisi kendisini Kur'an'a nisbet eden, bazı âyetleri kendine göre te'vil ve tefsir eden, bazı âyetlerin sarih görülmeyen manâlarından istifade eden, çeşitli yıkıcı ve zararlı cereyanlara karşı olarak fıkıhta ve kelâmda ortaya çıkmıştır. İmam A'zam ve Süfyan Sevri, üzerinde münakaşa edilen dini mes'eleleri toplayarak bunları sağlam esaslara bağladılar. Allah'ın Kelâmı, Sıfatları, Kaza, Kader, Ahiret ahvali v.b... bir çok hususlarda münakaşaya girmekten çok “sözle kabul etmek”, “doğru olanı söylemek” şeklinde bir tutum içine girdiler. Bu sebeple Ebü hanife “Fıkh-ı Ekber”i yazdı. 


Şia mezhebi ve onun birçok müfrit kolları, bilhassa Bâtınilik, ayrıca Mu'tezile, Cebriye, Kaderiye, Mücessime ve Müşebbihe gibi çeşitli itikadi mezhepler ve Kollara Elh-i Sünnet itikadının dışında sayılmışlardır. Buna mukabil, Eş'arilik ve Maturidilik, Selefiye gibi Kelami mezhepler Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, gibi fıkıh mezhepleri Ehl-i Sünnet çerçevesi içinde kurulan, gelişen, bu itikadı müdafaa eden mezheplerdir. 


Elea mektebi = (Eleatisme - Eleacılık): 


Fizikçiler denen İyonya Mektebine karşı bir aksülamel olarak ortaya çıkan Elea mektebinin habercisi olarak Ksenofanes, kurucusu olarak da Parmenides kabul edilmektedir. Ayrıca bu mektebin gelişmesinde ve fikirlerinin yayılmasında, abese irca metodunun büyük üstadı Zenon büyük rol oynamış, ayrıca Meleissos gibi materyalist ve panteist filozoflar da yetiştirmiştir. 

Bu mektebin felsefesi varlık felsefesidir. Bir'i kabul ederek çokluk'u, varlık'ı kabul ederek yokluk'u, sükün'u kabul ederekde hareket'i inkâr eder. 
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Metodu: Oldukça basit bir çeşit mekanizmdir. Bu mektep esaslı felsefi kavramlar getirmiş ve mantıki izahlarıyla kendilerinden sonraki devirlere derin tesirler bırakmıştır. 


Aslında materyalist fakat monoteist bir din ıslahatcısı olan Ksenofanes (X&nophanes)'in mantıktaki çelişmezlik prensibinden faydalanarak ilk mantık ihtilâlini yaptığı, öncesiz - sonrasız, doğmamış ve benzeri olmayan bir Tanrı'nın varlığını kabul ve müdafaa ederek (Fakat bu Tanrı'yı küre biçiminde tasavvur ettiği için maddecilikten kurtulamayan) Teoloji ihtilâlini yaptığı bilinir. Parmenides ise Varlık'ın var ve tek olduğunu, yok'un ve yokluk'un olmadığını ileri sürerek bütün delilleri çelişmezlik prensibine dayanan bir varlık doktrinini benimsemiş, oluşu inkâr eden biricik hakikat olarak ezeli ve ebedi, hareketsiz, her şeyi içine alan, kendi kendisinin özdeşi olan tek Tek Varlık'ı kabul eden bir varlık metafiziği ileri sürmüştür. O “Varlık vardır, yokluk yoktur” şeklinde çetişmezlik prensibini ifade etmiştir. Parmenides ve tilmizi Zenon duyuların şehadetinden çok, mantıki ve metafizik bir kavram olan varlık kavramını benimsemekle, gerçekliği onun üzerine kurmaya çalışmışlar, ontolojik alanda varlıkla yokluk, mantıkya da varlığı bilen ve ifade eden hakikat ile yokluğu ifade eden sanı (doksa) arasında bir ayırım yapmışlardır. Bu yüzden de Elea'nın diyalektiği, ontolojik mahiyettedir. Çünkü âlemin ayrıca idraki mümkün değildir, fikir ile varlık birdir. Bu diyalektik mümkün önermelere dayanan, muhtemeli konu alan bir tartışma metodudur. 


Parmenides ve Zenon'un tek gayesi, kat'i, çelişmesiz, açık mefhumlar elde etmek ve böylece çelişik düşünmekten yani yanılmaktan kurtulmaktır. Zira onlara göre nerede bir hata varsa orada mutlaka çelişme vardır. 


Bu mektep, fizikçilerin aksine âlemin teşekkülü ile ilgili izahlara yer vermez. Önemi mantık izahlarında ve önceki filozofları tenkid ederek daha sonra bilhassa sofistleri hazırlamış, ayrıca düşünceyi ve diyalektiği teşvik etmiş olmasındadır. 


Hizmeti: Mefhumların kat'i ve tenakuzsuz teşkil edilmesi gerektiği üzerinde durması, kusuru da; hakikatı izahta verimsiz ve dar bir yola sapması ve değişme, hareket, çokluk gibi realiteleri inkâr ederek, “Varlık vardır, Yokluk yoktur” gibi bir öner eye sıkıştırmasıdır. 


Elea Mektebi, sofistlere, Sokratcılara, Septiklere ve daha sonra Il. asır matematikçi ve fizikçilerine çeşitli şekilde tesirler etmiştir. 


Ekberiye = (Ekberilik): 


Muhyiddin İbn Arabi'nin vahdet-i vücüd'cu tasavvuf felsefesine verilen ad. M. İbn Arabi'ye “Şeyh Ekber - En Büyük Şeyh” denilmesinden bu adı almıştır. Ekberiye mektebi İslâm âleminde en çok yayılmış olan bir tasavvuf cereyanı idi. Fakat onun tasavvufi felsefe karakteri daha ağır basar. Bu tasavvufi felsefenin Batı'da da çok tesiri olmuştur. Onu Batıya nakleden Reymond Lüffe'dür. İbni Arabi'nin vahdet-i vücüd anlayışının Batı'da bilhassa Bruno ve Spinoza üzerine tesir ettiği muhakkaktır. Ayrıca Dante'nin “İlâhi Komedi” adlı meşhur eserinin konusunu, terkip tanzını ve manevi mirac fikrini tamamen M. İbn Arabi'den aldığı İspanyol müsteşriki M. 
Asin Palacios'un derin ve sabırlı araştırmaları ile, kesinlik kazanmıştır. Asin Palacios metin karşılaştırması ile yetinmeyerek Dante'nin kaynaklarını incelemiş ve bunların Lâtince tercümeler yoluyla nasıl İslâmi eserlere, bilhassa M. İbn Arabi”- nin “Kitab ül-İsra” ve “Fütuhât ül-Mekkiyye”sine dayandığını ortaya koymuştur. 


Ekberiliğin esasları şöyle özetlenebilir: 


1— Ekberilik ideal bir birlik yani “vücud-i Hakk” kabul ettiği için idealist bir panteizmdir. Fakat, Batı panteizminde olduğu gibi, bu ideal birlik, eşya ile karışmış değildir, ondan müstakildir, ona nüfuz eder, sonra çokluk halinde meydana çıkar. İdealist panteizmin zıddı, tabiatı hakiki varlık sayan naturalist ranteizmdir. 


2— Ekberiliğe göre eşya yokluk (Adem)da sabittir. Yani yokluk da bir mevcudiyettir. 


3— Hâlk'ın (yaratılış) Hakk'a bağlı oluşu fikrinden ekberiler diyalektik bir anlayışa girerek hâlk ile hakk'ın terkibine girerler. 


4— Allah'ın hakikatı bilinemez, fikrinden hareketle eşyanın hakikatının da bilinemiyeceğine, bunların gayb âlemine ait olması sebebiyle idrakimizi aştıklarına, bizim kendi kendimizi bilebileceğimize, eşyanın bilgisinin hakiki olamıyacağına kanaat getirirler. Onlara göre vasıtasız ve yanılmadan bildiğimiz şey nefistir. İnsanın kendini bilmesi, insan varlığın büyük nüshası olduğundan, varlığı bilmesi demektir. Böylece insan, küçük âlemden (insandan) büyük âleme geçer: Nefsini bildiği için Allah'ını da bilir. 


M. İbn Arabi bu idealist metodla önce agnostik, sonra idealist ve subjektif bir bilgi anlayışına ulaşmış oluyor. 


Ekberilik şarkta M. İbn Arabi'nin oğulluğu Sadreddin Konevi tarafından yayılmıştır. S.Konevi, Davüd-i Kayseri, Abdullah Bosnavi, Sarı Abdullah efendi gibi zâtlar. M. İbn Arabi'yi idealist istikamette devam ettirmişlerdir. Çelebi Mehmed'in idam ettirdiği Şeyh Bedreddin Simavni ve onun “Varidât”ını şerh eden Şeyh İlâhi ise onu tabiatcı (Naturalist) istikamette tefsir etmişlerdir. Sonraları bu Tabiatcı vahdet-i vücüd anlayışına Üsküdarlı Aziz Mahmut Hüdai hazretleri, Bosnalı Abdullah efendi İsmail Hakkı Bursavi şiddetle hücum etmişler ve idealist anlayışı müdafaa etmişlerdir. M. İbn Arabi'nin son ve modern temsilcisi ve müdafii İsmail Fenni Ertuğrul'dur. 

(Bk.: T. Ruhcu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, son bölüm) Fenni Efendi bu hususta “M. İbn Arabi ve Vahdet-i Vücüd, 1928” adında bir eser yazmış ve her eserinde az çok 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bu meseleye temas edmiştir. (M. Arabi'nin T. felsefesine dair bir eser yazan Afifi'nin bu eserini Dr. M. Dağ dilimize çevirmiş ve 1975'de İlah. Fak. neşriyatı arasında yayımlanmıştır.) 


Eklektizm = (Eclestisme - Seçmecilik - Uzlaştırma - İktitâfiyye): 


Muhtelif ve hatta birbirine zıt sistemlerden seçerek, iktibaslar yaparak çeşitli felsefe tezleri te'lif ederek yeni bir felsefi sistem meydana getirmek. 


Ayrıca bilhassa böyle bir sistem kuran Fransız filozofu Victor Cousin'in sistemine de bu isim verilmiştir. Cousin'in hareket noktası şudur: Sanat eserlerinin tabiatta aslında mevcut olan unsurlardan meydana gelmesi gibi, felsefe sistemleri de insan zihninde önceden mevcud olan unsurlar vasıtasiyle tesis edilmektedir. Şu halde her sistemde bazı hakikatlar olabilir, işte onları toplayıp hakikatı meydana çıkarmak lâzımdır. Baha Tevfik, Cousin'e ruhcu ve eklektik fikirleri sebebiyle şiddetle çatmıştır. 


(Prof H. Z. Ülken'in “Telifciliğin Tenakuzları adlı eseri bu hususta okunabilir, faydalıdır.) 


Ekzistansiyalizm = (Existentialisme - Varoluşçuluk - Vücüdiye): 


Ümitsiz bir pesimizm ile stoacılığın karışımı olan ve âlemin saçma olduğu fikrinden hareket eden bu felsefi meslek, prensip olarak, realiteyi en soi (kendinde - Kendi şuuruna sahip olmayan), varlık olarak değil, fakat yalnızca varoluşunun tezahürleri, tesirleri ve neticeleri olarak görmekten ibarettir. 
Yani bu bakımı beşeri hallerin ve hislerin beşeri münasebetlerin Tasvirine dayanan bir felsefedir. Bunu yaparken de nesnelerin “en soi” ve “pour soi” (kendi varlığının şuuruna 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sahip alan, kendisi için cihetini ayırmağa dikkat eder. Varoluşçuluk, umumiyetle mutlak'ın ve külli değerlerin inkârına kadar gider. (G. Marcel gibi katolik ekzistansiyalistlerin muhalefetini hariç tutmak lâzım.) İnkâr edilen külli değerlerin yerine Kudret iradesi (Niçe'de) kabul edilmiştir. Fakat onu esas karakterize eden husus, bir aksiyon arzusu, kör bir varoluş iradesi'dir. Ekzistansiyalizme göre, varlık, şu tek tek var olmakta olan fertlerdir. 


Ekzistansiyalizm Fransa'da ve Almanya'da değişik anlayışta filozoflar tarafından temsil edilmiştir. Fransa'da J.P. Sartre, A. Camus ve S. de Beauvoir romanlar ve tiyatro eserleri vasıtasiyle felsefi görüşlerini geniş kitlelere yayma imkânı bulmuşlardır. Bunların ekzistansiyalist anlayışı samimi ve şiddetli bir karamsarlık (pesimizm) -ki bu, Şopenhavr ve Niçe”- den gelen bir tesirdir. Karakterize eder. Bu anlayış, dünyaya hâkim olduğunu söyledikleri saçmalık karşısında muasır gençliğin yalnızlık, bunalım ve ümitsizlikten doğan hislerinin felsefi bir üslüb içinde açığa vurulmasıdır. Bu bunalım daima istikrarsızlığın hissedildiği ibtilâ halindeki şiddetli bir varoluş iradesiyle birlikte bulunur. Yalnız bu varoluş iradesi saçmalıktan (Absurde), münasebetsizlikten, suç ve günahtan zevk alacak dereceye kadar varan birhumanizmi kabul ve müdafaa eder. Bu humanizm beşeri varlığı, durmadan yenilenen bir varoluş gibi değil, ancak kendine has aksiyonu ile değer kazanan bir ilerleme ile tayin edilmiş ve meydana gelmiş bir öz olarak görür. Sartre ve Camus, gayet cesurâne bir şekilde, bütün külli değerleri, her türlü ölüm ötesi inancını inkâr ederler; ve ilk sebepler ve yaratılış meselesini de, hiç üzerinde durmaksızın reddederler. 

Onlar bu babda komünizme ve ateizme ulaşırlar; ve aksiyonun kullanılması hususunda marksist materyalizme eş bir dinamizm gösterirler. Yalnız marksizmden ilim ve tarihe dair şüpheci tutumlarıyla açıkça ayrılırlar; iyimserlikle insani ilerlemeye tatbik edilen tabiat kuvvetlerinin rolü hususundaki 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marksistlerin safdil imanları ile alay ederler, onları küçük görürler. 


Sartre insanın hür olmasını, Allah'ın olmadığı fikrine dayandırır. Böylece insanın günlük hayattaki müşahhas varlığını ele alarak, hür insanı kendisinin ve hürriyetinin yaratıcısı olarak görür; onu yaratıcı yerine koyar. O hürriyet deyince şuurun yalnızlığını anlıyor. Gizlenme, yalan, cemiyetten kaçma, hayal kurma, proje v.b. bu hürlüğün görünüşleridir. 
Böylece inkârcı bir anlayışla insanı, tabiattan, cemiyetten, kişiden ve en başta Allah'dan ayırmakta, insanla Allah arasındaki münasebete inanmadığı için insanın Allah ile ve âlem ile olan bağlarını kesmekte ve insanı kendi başına yapayalnız kalmış, bu saçma âleme “atılmış” zavallı bir varlık olarak görmektedir. Onun için insan kendisini hür olarak yaratır ve varlığa getirir. Bu yüzden ateist ve nihilist olan varoluşçuluk teselli bulmaz ve dayanılmaz bir yokluk ve hiçlik uçurumuna bakmaktadır. Bu bakımdan bu felsefe inkârdan, imansızlıktan dogan bir buhranı, bir çöküntüyü ve bir bedbinliği dile getirir; bu doktrin, şüpheciliğin, karamsarlığın ve bariz bir stoacılığın karışımıdır. 

Şimdiye kadar bahsettiğimiz, iki varoluşçu anlayıştan materyalist ve ateist olanıdır. Bu mektebe Alman filozofu Heidegger de dahildir. Bu ateist varoluşçuluğa paralel olarak; Alman K. Jaspers ve Fransız Katolik G. Marcel gibi dindar filozofların temsil ettikleri Spiritualist (Ruhcu) bir varoluşçu felsefe gelişmiştir. Bu filozoflar stoacı davranışı ve ümitsizliği kabul etmezler. Fakat ateist olanlarla, insanın varoluşunun öz'ünden önce geldiği hususunda mutabıktırlar; terk edilmişlik ve sıkıntı, bunalım hususunda onlardan ayrılırlar. Dindar olan varoluşçuluk sonsuzluk ihtiyacının ve âlemin saçmalığının, Hıristiyanlıktaki “asli günah” ve “kurtuluş” fikri ile anlaşılır hale geleceğini ve izah edilebileceğini isbata çalışırlar. 


Bilhassa ateist olan varoluşçu filozoflar arasında müşterek sayılabilecek noktalar şöyle sıralanabilir. 
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1— Hepsi varoluşun sonluğu, sınırlılığı üzerinde durarak, ölümle biten varlığın ürküntü, bunalma, sıkıntı, bulantı, tasanın içine düştüğünü, bunu” da tekrar ümitsizliğe ve ölüme görüteceğini ileri sürerler. Hepsi avunmalar altında gizli bir yokluk ürküntüsü bulurlar. 


2— İnsanda varlığa çıkışın yoklukla kuşatıldığını söylerler. Bu yüzden ideallerin, inançların, hatıraların, değerlerin inkârına, nihilizme, inançlara ve aşkın varlığa “isyan” * kadar varırlar. Onlara göre, insan mutlak olarak hür olduğu için, varlık saçma'dır. bulantı ve bunalım'dır. İnsan en yüksek degerdir. Toplum önemli değil, “şu varlık”, şu ferd” önemlidir. 
İnsan hür riyetini sonsuzca tatmalıdır. O hayatını, stoada olduğu gibi, kahramanca yaşamalıdır, devam ettirmelidir. 


3— Hepsi, az-çok, varoluşu sadece insana hasrettikleri için, objektif düşünceye, ilimlerin konusu olan gerçeklere temas etmezler. 


4— Zaman, sonlu ve müşahhas varoluşa bağlı görülür, dolayısiyle ilimlerin ölçülmüş zaman'ı inkâr edilir, ilimci çığırlara cephe alınır, tabiatın tarihi reddedilir ve yalnız insanın tarihi kabul edilir. 


5— Hemen hepsi aşkın varlıkla insanın münasebetlerini kesmişlerdir. İkinci Dünya Harbinin doğurduğu havanın tesiriyle bedbin olan bu felsefe irrasyonalist bir cereyandır. Bu felsefe, rasyonalizme ve fizik ilimlere karşı çıkmakta, Bergson, Nietzsche (Niçe) ve Dilthey'den fayd lanmıştır. Böylece akıl ile elde edilen bilginin değerini azaltmıştır. Bu felsefe insana dair fikirlerini Niçe'nin “İnsan olma gururu” dediği esas fikrine dayandırır. 


Ateist varoluşçuluk memleketimizde daha çok filozoflarının romanları ve piyesleri ile tanınmıştır. Bu eserler ve telkin ettikleri fikir, din düşmanları ve marksistler tarafından, hassaten gençlerdeki Allah inancını yıkmak için kulanılmış ve kullanılmaktadır. Aslında |. P. Sartre ve diğerleri marksistler nazarında zararlı birer “Burjuva Filozofu”durlar. Edebiyata akseden eserlerin yanında hiç birinden ciddi bir eser tercüme edilmemiştir. Sadece K. Jaspers'in “Felsefeye Giriş” ile Foulgui€'nin “Varoluşçuluk”u özet halinde “Ekzistansiyalizmin beş Klasiği” “Hareket Yayınları” arasında çıkmıştır. Öte yandan Sezai Karakoç ve “Diriliş” çevresi, bu varoluşçu felsefeden faydalanarak İslâmcı bir varoluş felsefesi geliştirmeğe çalışmaktadır. Ayrıca J. Rittler'in “Varoluş Felsefesi Üzerine, İst. 1954” adlı üç konferansı zikredilebilir. 

, Varoluş felsefesinin, varoluş'u öz'den önce almasına karşılık, öz'ün daha önce ve daha mühim olduğunu ileri süren “Özcülük - Essensiyalizm” felsefesi ileri sürülmüştür. Bunun başında da Yeni Tomascı cereyanın kuvvetli temsilcilerinden olan, Katolik E. Gilson bulunmaktadır. 


Kenan Görsoy “J. P. Sartre'ın Ekzistansiyalizmi"” üzerinde bir doktora tezini Erzurum Ed. Fakültesinde bitirmiş durumdadır. 


Varoluşçuluk ile ilgili Türkçe başlaca yayımlar şunlardır: 

(1) Varolşçuluk, Foulguiğ'den N. Topçu'nun özet tercümesi. 

(2) Varoluşçuluğun Beş Klâsiğ, F. Magill'den Vahab Mutal Terc, İst, 1971 
(3) Varoluşçu Felsefe, Foulguiğ'den Y. Şahan'ın daha tam bir terc, İst., 1976 
(4) Çağdaş Felsefe, G. Picon'dan terc., İst., 1966 

(5) Voruluş Felsefesi Üzerine, |. Ritter'den H. Batuhan terc., ist., 1954 


(6) J. Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, C. Moeller'den M. Toprak terc., İst., 1969. Bu kitap Hristiyanlık açısından kuvvetli tenkitleri ihtiva etmektedir. 


(7) Felsefeye Giriş, K. Jaspers'ten V. Mutal terc. 
(8) Materyalizm ve Devrim, |. P. Sarwre'dan E. Eliçin'in terc. 


Ayrıca Sezai Karakoç'un eserlerinde İslâmi yönden tenkitler mevcuttur. H.Z. Ülken'- in bazı eserlerinde de bilgi mevcuttur. 
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Endeterminizm = (Indeterminisme - Belirlenemezcilik Gayri muayyeniyet anlayışı): 


Hadiselerin sebebsiz vuku bulamıyacağını, âlemde mutlak bir başlangıcın, hür bir iradenin yeri olamıyacağını kabul eden determinizmin aksi olan görüş. Endeterminizmin “Belirsizlik - Yakinsizlik” prensibi ile mutlak ve dokunulamaz temeller olarak kabul edilen bir takım teorik kavramlar (eski hareketsiz cevher, zaman ve mekân anlayışı v.b...)ın değerleri şüphe ile karşılanmaya başlanmış ve eski mana ve değerlerini kaybetmişlerdir. Bu anlayışa göre sebeb artık tayin edici bir şart değildir; bunun yanında gelenekci determinizmin sert ve katı şekli yani sebeble netice arasındaki zaruregbağı radikal bir indeterminisme yol açar. Hadiseler zaruri değildir, mümkündür. Hadiseler, kendilerinden öncekilere zaruret bağı ile ve sâbit bir karunla bağlı değildir. Modern fizikteki bu büyük nazariye, fizikte ve felsefede büyük ufuklar açmış, ihtimaliyet mantığının gelişmesine sebep olmuş, insan iradesinin mevcudiyetine ve insanın hürlüğüne buradan delil çıkarılmıştır. Böylece iradeyi ve hürriyeti reddeden psikolojik determinizm ile fizik derterminizm ciddi bir darbe yiyerek tam bir sarsıntıya uğramıştır. Bu yüzden günümüz materyalistleri bilhassa Langevin ve H. Lefevbre gibi diyalektik maddeci düşünürler bu endeterminist anlayışı şiddetle tenkid etmişlerdir. 
Çünkü bu teori, mikrobozmazdaki olayların zaruri ve determinist kanunları değil, sadece ihtimaliyet kanunlarına tâbi olduklarını göstermiştir. 


Endeterminizm, tabii neticesi determinizm olan 19. asır pozitivist ve ilimci felsefesinin, tabiatçılığının, külli ve klasik determinizm ile mekanizmin kökten sarsılmasına yol açmıştır. Çünkü Heisenberg'in kendi ifadesi ile Kanta mekaniği ile sebeplilik kanununun geçersizliği (invalidition) kat'i olarak tesbit edilmiştir. 
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Endeterminizm, sosyolojide iradeci anlayışın ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Pastor ve G. Bachelard gibi felsefeciler, belirsizlik prensibinin bizi aynilik ve çelişmezlik prensiplerini bir tarafa bırakıp Aristocu olmayan bir mantık'ı teşkile sevkettiğini ileri sürmüşlerdir. Pascal Jordan ise bu prensibin biyolojide ve psikolojide canlı varlığın gayeliği ve iradenin hürriyeti ile münasebetlerinde yeni imkânlar getirdiğini müdafaa etmiştir. Fizikci Eddington da modern ilmin bu verilerinden ve delillerinden sonra 1927'den itibaren, dinin ilk defa makul ilmi zihniyet için mümkün hale geldiğini söylemiştir. 


İslâmi felsefede büyük filozof Gazali, sebeb netice arasındaki bağın zaruri olmadığını söyleyerek ileri sürdüğü sebeplilik anlayışıyla, Malbranche ve Hume'dan asırlar önce günümüz endeterminist anlayışına yaklaşmıştır. 


o Ahlâktaendeterminizm, insan iradesinin hiç bir şarta bağ- l olmadığını, içinde bulunduğu şartlarla belirlenmediğini, insanın hür iradesinin sebeplilik kanununa bağlı olmadığını ileri sürer. 


Endividüalizm = (İndividualisme - Bireycilik, Ferdiyetçilik, Ferdiye, Ferdâniye): 


1— Ferd'e ferdiye yani ferde ait olan her şeye, hakiki realiteyi teşkil etmesi (ontolojik yönden) bütün değerlerin temelini (Ahlâki ve siyasi bakımdan) ve sosyal olayların biricik izahını teşkil etmesi (sosyolojik açıdan) itibariyle, öncelik tanıyan temayül. 


a) Ontolojik Açıdan: Ferdlerden başka, reel olarak, hiçbir şeyin olmadığını umumi ve külli fikirlerin gerçekte hiç karşılığı olmadığını kabul eden doktrin. Bugün bu hususta geçerli terim nominalizm'dir. Ona göre insan ferd olarak kendi kendine yeterli bir varlıktır. Kendi varlığını meydana getiren 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parçalara yabancı olan unsurlar onun dışında kalır. O, kendini kendi dışındaki her varlığa karşı koyar. Bu anlayışın en aşırı şekli Niçe'de görülür. 

b) Ahlâki ve siyasi Açıdan: Kollektif kuruluşların, hususiyle devletin ancak vasıta olmasına nisbetle, ferdin üstün değer olduğunu kabul eden doktrin. 


Etatizm (Devletçilik)in karşısında olan endividualizm'in siyasi ideali ya özel teşebbüsün teşviki ile devlet fonksiyonlarının iyice tahdidi (ki bu hal liberalizmi doğurur) veya bu fonksiyonların temamen kaldırılması (ki bu da anarşizmi doğurur)dır. 


c) Sosyolojik Açıdan: Sosyal olayların son izahının ferd'- de bulunduğunu iddia eden doktrin. Bu anlayış hususiyle G. 
De Tard tarafından temsil edilmiştir. Durkheim'in sosyolojizmine karşı olan bu görüşe daha çok psikolojizm adı verilmiştir. (Bk.: Solyolojizm mad.) 


2— Değerlerden ve kollektif menfaatlerden müstakil olarak pratik bir davranış, bir yaşayış: 


a) Zihni bir davranış olarak: Şahsi fikirlere önem verme ve temayül. 


b) Pratik bir yaşayış olarak: Sadece şahsi menfaatlarını düşünen ve “Her şeyi kendisi için” gören kimsenin egoist karakteri. 


3— Konformizm ve tradisyonalizme zıt olarak: Fertlerin mevcut nizam ve an'anelere, itirazsız tabi olmadan, onları tenkit ve münakaşa ederek değer vermelerini müdafaa eder. 


4— Cemiyeti bizatihi bir gaye gibi görmeyen, onun fertlerin dışında ve üstünde bir gayenin vasıtası olmadığını ileri süren, cemiyetin korunmasının ancak onu teşkil eden fertlerin gelişmesi, saadeti ve selâmeti olduğunu iddia eden doktrin. 
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5—Metodoloji (Usuliyat) olarak: İctimai ve tarihi olayların izahını ferdi psikolojide ve fertlerin menfaatlarıyla ilgili şuurlu faaliyetlerinde arayan doktrin. 


Gökalp, ferdiyetçiliği'“Hodbinlik” olarak vasıflandırmak- ta ve sosyolojizmi benimsemektedir. 


Ferdcilik, insanı kendi varlığının ortaya koymadığı değerlerden uzaklaştırarak hoyratlaştıran bir doktrindir. Niçe'nin nihilist fertçiliği, Kropotkin'in anarşizmi bunun misalleridir. 
Ferdiyetçilik, fertlerden üstün bir otorite, akıldan üstün bir meleke kabul etmediği için, bütün manevi otoroteyi, yani insan üstü otoriteyi ve buna dayanan beşeri otoriteyi reddeder. 


Enerjetizm = (Energetisme - Erkecilik, Kudretiye|): 


Fizik, kimya ve hayat hadisleri yanında, ruhi ve ictimi hadiseleri de enerji (Kudret) mefhumu le izah eden anlayış. Enerjetizm, fizik kuvvetleri mekanizmden farklı olarak ele alır. Buna göre, insan da bir kudret değişikliğinden başka bir şey değildir; öyleyse ruhi ve zihni hadiseleri de enerjinin bir değişmesi ile izah zaruridir. Bu anlayışın felsefi temeli Leibniz'e kadar uzanır. Çünkü o kainatta hareket miktarının sabit olmadığını, aksine canlı kuvvetlerin yani “enerji”nin sabit olduğunu ortaya koymuştur. Enerjetizm, fiziğin termodinamikteki “bütün fiziki hadiseler Mayer ve Carnot prensibi ile idare olunan kudret değişmelerinden ibarettir” esas fikrine dayanmaktadır. Böylece Kudret'i zaman ve mekân dışında “Her çeşit hadisede yegâne kemiyet” olarak gören enerjetizmi modern şekli ile ortaya atıp müdafaa eden Alman kimyageri Ostwald'dır. Ostwald, maddenin enerji kaybetmesi olayından faydalanarak enerji birikmesiyle de maddenin meydana geldiği hipotezini çıkarır. Böylece o, maddenin kökün- de enerjiyi buldu. Bu bakımdan bu görüşü de materyalizmden ayırmamak isabetli olur. 
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Bizde de bu fikir bilhassa 1925'den sonra Konya'da çıkan “Yeni Fikir” mecmuasında Naci Fikret ve Namdar Rahmi Karatay tarafından yayılmağa çalışmıştır. Bu iki zât, enerjetik anlayışı bütün felsefi ve psikolojik sistemlere teşmil etmeğe ve her şeyi bu yoldan izaha çalışmışlardır. Bu da tamamen maddeci bir hareketdir. 


Enstrümantalizm = (Instrumentalisme - Âraççcılık, Âletçilik, Aliyye): 


. Pragmatizmin hususi bir şekli olan ve J. Dewey ile Chicago Okulu'nun görüşlerine verilen isim. Buna göre umumi olarak düşünce, hususi olarak teoriler aksiyon için bir âlettir; buna zihni ve ilmi aksiyonlar da dahildir. 


Entellektualizm = (Intellestualisme - Anlıkcılık, Zihincilik, Zihniye): 


Zihni, bilginin ve aksiyonun tek prensibi ve rehberi kabul eden felsefi doktrin. Zihnin hususiliğini kabul etmesine karşılık onun diğer melekelere irca edilmesini kabul etmez. Akli güçlerin tek taraflı değerlendirilmesini ister. Var olan her şeyin, en azından prensip olarak, “Zihni” unsurlarına yani fikirlere, zihni gerçeklere irca edilebileceğini iddia eder. 


Psikolojide: Bütün ruhi vakı'aları zihni vak'alara, yani fikirlere irca eden, temayüllerin haz, elem, heyecan gibi teessür hallerinin orijinalitesi olmadığını ileri süren, onların ancak zihni hadiselerin değişmelerinden ibaret bulunduğuna yani meselâ hazz'ın biribirini takviye eden fikirlerin zihinde bir araya gelmesinin bir neticesi, elemin ise fikirler arasındaki uyuşmazlığın mahsulü olduğuna inanan anlayış. 


Metazifik'de: AFıl ve muhakemeye duygu ve faaliyetten fazla ehemmiyet veren meslek. Böylece entellektualizm bilgi 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edinmekte zihnin (müdrike), duygu veya iradeye üstünlüğünü ve zihnin ontolojik değerini ileri sürer. Bu durumda entellektualizm, Volontarizm ve Pragmatizm'e zıt bir anlayışa sahip olmaktadır. Çünkü bu mesleklerin ikisi de fiiliyatı, fayda veren işi, mecerret fikre tercih ererler. Bu büyük akım, Eflâtun'dan Kant'a, Leibniz ve Bergson'a kadar çeşitli filozoflar tarafından değişik şekillerde temsil edilmiştir. Ahlâki bakımdan, zihincilik, ahlâki arzu ve fiillerin akıl ve düşünce ile tayin edildiğini ileri sürer. 


Endütsyonizm = (Intuitionisme - Sezgicilik, Tehaddüsiye): 


Zekadan ve akıldan ayrı bir bilme gücü olan sezgi ile doğrudan doğruya ve bütün halinde eşyayı ve eşyanın özünü bilebileceğimizi ileri süren felsefi meslek. Bu bilgi vasıtası yani sezgi eşyayı, tabiatı parçlamadan, bölmelere (kompartıman) ayırmadan bütün olarak kavrar. Halbuki zekâ mutlaka bölmelere ayırır, ayırmadan tetkik edemez ve eşyayı kavrayamaz. 
Çünkü zekânın bilgisi tecrübe, akıl yürütme (istidlâl) veya tahlil (analiz) yoluyla elde edilen bilgidir. Sezgi'nin bilgisi ise şuurun doğrudan doğruya verisidir. İçgüdüye benzeyen veya bedii duyguyu andıran bir tarzda bilme gücünün bir mahsulü olarak, eşyanın mahiyetini bize ifşa eden nev'i şahsına münhasır bir bilgidir. Bu bilgi süje ile eşyayı birleştirir, mezceder. 
Bu sezgide bilme ile yapma aynı şeydir. Yani Bergson'un aradığı bilgi, olaylar ve ruh üzerinde yabancı bi? bakış gibi dolaşmayıp, insanın en derin tarafını değiştiriyor. Bu sanatkârâne bilgi sayesinde insan eşyaya, maddeye, hayata hülül eder; dolayısiyle aksiyona yönelen bilginin yanında sezgici anlayış, mutlak'ın bilgisinin, tecrübe üstü hakikatı bilmenin, metafiziğin mümkün ve meşru olduğunu ileri sürer. Sezgiciliğin, felsefeyi durdurduğu, susturduğu ileri sürülmüştür. 


Bergson'un bu yeni sezgici Metafizik'i, asrımızda metafizik düşmanı materyalizme ve pozitivizme karşı bir aksülâmeldir ve onlara &arşı büyük bir darbe te.siri uyandıran felsefi sistemdir. 

(Bu hususta Doç. N. Topçu'nun “Bergson, İst., 1968' adlı doçentlik tezine bk.) 
Bergson'un belli başlı eserleri M. Şekip Tunç, M. Katırcıoğlu ve Mehmet, Karasan tarafından dilimize tercüme edilmiştir. Bergson felsefesini memleketimizde yaymak için, Prof. MAstafa Şekip büyük gayret göstermiştir. Edebi sahada en çok tesirinde kalan Necip Fizıl'dır. O, şiirlerinde ve piyeslerinde ve bilhassa “Tohum” piyesinde, ruhun, akla üstünlüğünü zirveye ulaşan bir tarzda ortaya koymaktadır. Sezgici felsefenin mistik yönü Nureddin Topçu'- nun eserlerinde de tesirini gösterir.) 


Felsefe de çok çeşitli sezgi anlayışları vardır: Aristo'da, Dekart'ta, Kant'taki akli sezgi, Bergson'unkinden farklıdır. Bergson'un sezgi anlayışı, ondan 8 asır önce Gazalli tarafından ortaya atılmış ve işlenmiştir. 


Epfenomenizm = (Epiphenomenisme - Gölge Hadisecilik, Ale'l-hadise): 


Psikoloji'de, bazı psikologların Şuur'u, varlığı ve yokluğu ile esas hadiseler üzerinde hiç bir tesiri olmayan gölge bir hadise, maddi âlemin pasif bir aksi organik hadislerin basit bir gölgesi olarak kabul etmeleridir. Meselâ iradeli olarak işlenecek bir fiile ait şuur hür bir kararın neticesi değil, fiillerimiz hakiki sebebleri olan sinirlerimizin basit bir ışığıdır. Bir şeyin gölgesi, makinanın gürültüsüne benzetilmektedir. 


Marksist anlayışta ise; din, ahlâk, san'at, ilim ve benzeri manevi ve ahlâki faaliyetlerin hepsi maddi hayatın, iktisadi faaliyetin, üretim şart ve vasıtalarının hâsıl ettiği bir gölge - hadise (asliyeti olmayan) olarak telâkki edilmesi. Buna göre şuur ve düşünce beynin mahsulüdür. Bu durumda piyano- da bir besteyi çalan san'atkâr değil, sadece onun elleri olması lâzımdır. Yahut beste san'atkârın ruhunun değil piyanonun veya ellerinin mahsulü olması gerekir. Bu teori, mantıksız, tutarsız ve geçersizdir. 
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Epikürizm = (Epicurisme - Epikürcülük, Epiküriye): 


Yunanlı Epikür'e izafeten verilen Epikürizm, zevk ve lezzet mesleği olarak da anılır. Esas olarak Demokrit'in atomculuğunu benimser. Fakat bazı farklar vardır. Ona göre atomlar birbirine rastlar, tesadüfi olarak birleşir ve dağılırlar. Ruh, maddidir, ölüm ile beden gibi dağılır. Zevk devamlı bir nimettir. Bu zevk sükün halindeki bir zevk olup elemden koruyucu bir zevktir. Bu mesleğin düsturu “Elemden sakın” sözüdür. epikürizm, ateisttir, dini bâtıl itikat sayar. Mantıkta ve bilgide sansualist ve tecrübecidir. Bilginin kaynağı olarak idrakleri kabul eder. Ahlâk da fizike dayanır. Mekanik materyalizmin ilk çağ'daki örneklerindendir. Kozmopolit bir devlet anlayışı vardır. Ölümü düşünmemeli, kader'e lâkayt kalmalı, der. Epicur, insanları ölüm korkusundan kurtarmak için uğraşır. Dostluğa büyük önem verir. Mektebin değişmez prensiplerini benimsemeyen barınamaz. Bunun için mektep fazla devam etmemiştir. Sadece Lâtin şairi Lucr&ce daha aşırı bir din düşmanlığı ve maddecilikle bu mektebi bir süre temsil etmiştir. 


Epistemoloji = Epistémologie - Bilgi, Marifet nazariyesi, İlmiyatı Mebhas-ı Marifet): 


“Bilgi Teorisi” veya “Gn&söologie” denilen nazariyyeyi ifade için İngilizce epistemology kelimesi, etimoloji'ye karşılık çok kullanılmaya başladı ve yerleşti. 


A— İlimler tarafından ortaya konulan felsefi problemleri ele alan disiplinin adı. Bu manâda ilimler felsefesini ifade eder. Sadece ilmi metodların etüdünü, veya tabiat kanunlarının bir sentezini değil; esas olarak prensiplerin, hipotezlerin, bilginin mantıki kaynağını (Psikolojik değil), değerini, objektif kapsamını, geçerliliğini tayine tahsis edilen çeşitli ilimerin elde ettikleri neticelerin tenkidi etüdüdür İlmi bilgilerin metodlarının tetkikidir. Epistemoloji ilimler üzerine bir teemmül (Reflexion) olup, bütün ilmi faaliyetleri birleştirip basitleştirecek her zaman ve mekânda geçerli külli bir metod bulmağa çalışır. 


B— İngilizlerde: Bilgi teorisi, fakat sadece ilmi bilgi değil. 


C— Şüphecilerde: Hükmün askıya alınması, yani hiç bir şey hakkında inkâr veya tasdiki bildiren bir hüküm vermemek. 


D— Husserl'de: Dış dünyanın varlığı meselesinde hükmün askıya alınması, “paranteze almak”. 


Epistemoloji, problem koyma tarzı olarak eskiden beri mevcuttur. Bilginin kaynağı ve geçerliliği üzerine akılcılık, tecrübecilik, tenkitcilik, sezgicilik gibi teoriler ileri sürüldüğü gibi, bilginin çeşitli açılardan ele alınışı açısından da realizm, idealizm gibi nazariyeler ortaya atılmıştır. 


Epistemoloji bize esas olarak iki temel bilgi çeşidi temin. 
eder. 1) Doğuşuna göre, duyulara dayanan “sansualiste”, metoduna göre, tecrübeci “Empirist” ve temeline göre “realiste” bilgiler; 2) Bunların karşısında olarak ''Rasyonalist“ (Sansüalizme karşı), “zihinci - intellectüaliste” ve “idealiste” (Realizme karşı) bilgiler. 


Epistemoloji H. Caher, E. Cassirer, L. Brunsehvicg, Jules Vuillemen ve B. Bachelard tarafından değişik şekillerde geliştirilmiştir. 


Eş'ariye = (Eş'arilik Mektebi): 


İslâm Dünyasında zuhur eden kelâmi cereyanların en kuvvetlisi olan Eş'arilik, ismini mesleğin müessisi Ebu Hasan Eş'- ari (Öl. 324—935)'den almaktadır. Eş'arilik Mu'tezile mezhebine aksülamel olarak ortaya çıkmıştır. Metafizik mes'elelerin akıldan üstün olduğu kanaatına dayanır ve Ehl-i Sünnet itikadı çerçevesinde kalmış İslâmi düşüncenin imân felsefesi sayılır. Eş'arilik bir kelâm doktrini olmakla beraber fıkhi görüşlere de sahiptir. 


Eş'arilere göre akıl, hiç bir zaman mutlak hakikata ulaşamaz. O, duyularda ve zihinde bizi daima aldatır, nihayette de bir mütenakız (çelişken) külli hükümlere ulaşır. Bu bakımdan metafizik meseleleri halledemez. (İlk Eş'ariler bilhassa bu kanaatte idiler). 


Mu'tezile felsefi fikirler ileri sürmüşlerse de bu fikirler, kelâmın birkaç meselesini aşamamıştır. Halbuki Eş'ariler, felsefenin bütün meseleleriyle meşgul oldular. Allah meselesini halledebilmek için varlık ve bilgi meseleleriyle de meşgul olarak bunlara kendi metodlarına uygun çözümler getirdiler. 
Eflâtun'la Aristo'yu birleştiren filozoflara karşı kelâmcılar Külliler meselesinde, isimci (nominalist)dirler. Onlara göre külli mücerred ve zihni bir itibardır; hariçte yoktur. Kü'lliler (universallar) zihnin bir itibarından, beş külli kelimeden (cins, nevi, fasıl, hassa, âraz) ibarettir. Sonradan Eş'ari kelâmcıların bir kısmı realizme dönmüşlerdir. 


Eş'ari'den sonra bu mektebin en kuvvetli temsilcileri İmam Bâkillâni, İmam Cüveyni ve bunun talebesi İmam Gazalli'dir. Bunlarla Eş'arilik tam tekâmülünü sağlamış ve sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Bilhassa Gazalli ile kelâm felsefeleşmiştir. Gazalli'den sonra bu felsefeleşmeyi devam ettirenler Fahreddin Râzi, Amidi ve N. Beyzavi'dir. Gazalli arada felsefi bir köprü vazifesini görmüştür. Gazzali İslâm dünyasının en keskin zekâlarından biri, en orijinal filozofu ve en büyük tenkidcisidir. Kendisi kelâmcı olarak işe başlamasına rağmen, şüpheciliği, tenkidciliği, mes'elelere getirdiği çözüm şekilleri ile Meşşai felsefesine yönelttiği tenkitleri, yakıni bilgi ve sebeblilik anlayışı ile hem Hıristiyan ortaçağında, hem de Yeniçağ'da pek çok filozofun, çeşitli fikirlerin öncüsü ve müjdecisi olmuştur. Ayrıca iktisada, ticaret hukukuna, siyasete, tasavvufa ve ahlâk'a dair orijinal eser ve fikirlere sahiptir. 
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Eş'ari felsefesi bir nevi irade felsefesi (volontarizm)dir. Skolastiğin büyük temsilcilerinden Duns Scotus, Ockham'lı William ve Roger Bacon'da görülen ferdiyetçilik ve iradecilik Lâtince tercümeler, İspanya ve Sicilya yoluyla İslâm düşünürlerinden ve bilhassa Eş'ari düşünürlerden geçmiştir. Eş'arilerdeki ve bilhassa Gazzali'deki irade felsefesi, farklılıklar olmakla birlikte, Malbranche ve Schopenhaur'ın iradeciliği ile mukayese edilebilir. Ockham'lı William, Saint Thomas vasıtasiyle Eş'arilikten tesir almış ve bu mektebin fikirleriyle beslenmiştir. Eş'arilik doktrini Lâtince tercümeler yoluyla Peter D'illy ve Nicalaus de Autricuria gibi filozofların yetişmesine sebep olmuştur. Nihayet Yahudi filozofu (İslâm âleminde yetişmiş) İbn Cebirol ve onun yolundan giden Guillaume D'Overgne yu İslâmi doktrinin tesirleri altında kalarak yetişmişlerdir. Bunlar ve benzeri filozoflar, başta olmak üzere Eş'ari düşünürleri taklid etmişlerdir. Bunun da sebebi Eş'arilerin bilgi nazariyesinde Kelâmi meselelerde, metafizik anlayışta sebeplilik, tabat ve külliler meselesinde kendilerine has bir çok incelikleri ihtiva etmesidir. Ayrıca Eş'ari Mektebi'nin atomcu görüşü de Yunandakinden tamamen farklı olup, orijinallik taşayın bir doktrindir. 


Eş'arilerin atomcu dokirini âlemin yaratılmış olmasından, onu yaratan bir Allah'ın varlığını istidlâl ederek bunu hareket noktası kabul eder. Yunan atomcuları bir yaratıcı kabul etmedikleri gibi yaratmayı ve maddeden müstakil ruhu da kabul etmiyorlardı. Onlar atomların başsız sonsuz, sonsuz sayıda ve yaradılmamış (ezeli) olduklarını kabul ediyorlardı. Eşariler ise, atomların mahdut olduklarını bu sebeple sınırsız. 
olamıyacaklarını, onların başlangıç (mebde) ve sonları (münteha) bulunduğunu, mekânda yer işgal ettiklerini fakat cevheri değil, arızi olduklarını, ezeli ve yaratılmamış atomların mevcut olamıyacağını, yaratılmış olmaları hasebiyle atomların mecmuundan meydana gelen âlemin de yaratılmış oldugunu; maddeye devamlılık izâfe edilemiyeceğini, aksi takdirde 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Allah'ın bir kısım varlıkları yaratmakta serbest olmadığı fikrini kabul zorunda kalınacağını, maddenin bir arâzlar mecmuası olduğunu, atomların da her an gelip geçen bir takım arâzlar mecmuası olduğunu, bu bakımdan hassalarda, renklerde ve hayatta görülen ayrılıkların atomlara eklenmiş arâzlar neticesi hasıl olduğunu, bunların her an tecelli eden ilâhi tekvinin tesirleri olduğunu, zamanın da bölünmesi kâbil olmayan an'lardan ibaret olduğunu, birbirinden müstakil ve bölünemez atlayışlar yapan harekette de, zamanda olduğu gibi, devamlılık bulunmadığını ileri sürerler. 


Eş'ari felsefesinin mühim bir nazariyesi de kesb nazariyesidir. Bu, insan iradesiyle Allah'ın Takdiri arasındaki bir te’- lif ve uygunluktur. Buna göre insan irade ve ihtiyar (seçme) sahibidir, bu ihtiyarın muayyen ve mukadder olan şey üzerine bir tesiri yoktur. Yalnız ona kasıt ve niyet halinde katılır ki buna “Kesb” denir. 


Münakaşalarında, tenkid ve hücumlarında felsefi şüpheciliğe dayanan Eş'ariler, duyularm ve aklın hakikata ulaşmak için yetersiz olduğunu göstermek maksadıyla Yunan felsefesinden istifade etmişler; fakat bir çok noktalarda onları aşmışlar, geleceğe ufaklar açmışlar ve ışık tutmuşlardır. Münakaşa ve delillerin kuvveti sayesinde bir müddet sonra Mücessime, Müşebbihe, Sıfatiye, Kaderiyye, Cebriye ve Mu'tezile gibi Ehl-i Sünnet'in dışına çıkan cereyanlardan eser kalmamıştır. 


Önceleri bir iman felsefesi halinde başlamış olan Eş'ari düşüncesi sonradan akla daha çok ehemmiyet vermiş ve metafiziği de bırakmamış, rasyonal bir ilâhiyat kurmuştur. Bu rasyonalizm, Mu'tezile'nin ibtidai ve dogmatik rasyonalizmi değil, fakat tenkitçi ve İslâm ilmi ve felsefesinin inkişaf ettiği çağda onun bütün eser ve meyvelerinden istifade eden sistemli bir “Felsefi Kelâm” cereyanı ve metafizik olmuştur. 
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© Evolusyonizm = (Evolutionisme - Evrimcilik, Tekâmüliye): 


Bütün tabiatı, varlıkları, hayatı, zihni ve cemiyetleri veraset (hérédité) hayat kavgası ve devamlı bir istihâle (transformasyon) ile mekânik ve zaruri olarak tabii seçkinleşme kanunlarına irca eden, evrimi bütün canlı-cansız varlıkların esası kabul eden, reelin üstün şekillerini aşağı dereceden şekillerle açıklayan, değişmeyi eşyanın cevheri sayan meslek. Bu anlayışa göre âlem bir birlik (vahdetjtir. Bu birlik dahilinde sebeplilik (illiyet) kanunu, varlıkların bütünü ile tabiat olaylarını birbirine bağlar ve Çütün olayları ihata eder. Bu anlayışı ile evolusyonizm tamamen monist ve mekanist olmaktadır. Evolusyonizm daimi bir oluşun ifadesi olup, âlemin kendiliğinden değişme hallerini ve safhalarını inkişaf ettirdiğini, evvelce organik olmayan şekillerin daha sonra canlı şekiller serisini meydana getirdiğine inanır. 


Biyoloji'de: Fiksizme karşı ve tramformizme eş manâda olan evolusyonizm canlı nevilerin, evrimci bir tekâmül ve . ilerleyici bir karmaşıklıkla daha basit olandan en basite kadar inebildiğini ileri sürer. i 

Darwin'in şekillendirdiği tekâmül mezhebini H. Spencer daha geliştirmiş, cansız varlıkların âtıl ve passif hallerinden ruhi faaliyetin en yüksek tezahürlerine kadar bütün hadiselerin birbirlerine dönüştürülebileceğini, fiziki âlemde olduğu gibi ahlâki ve içtimai âlemde de her şeyin kuvveüerin dengesi kanununa irca edilebileceğini ileri sürmüştür. 


Spencer'e göre evrim kanunu, inorganik âlemden düşünceye ve insani müesseselere kadar bütün reeli, var olanı iddare eder. 


Ahlâkta evolusyonizm; ahlâki şuurun, egoist ve diğergâm 


temayüllerin çatışması halinde onları bir uzlaşmaya götüren evrimin mahsulü olduğunu iddia eder. 


Felsefi Doktrinler Söztüğü 85 


Evolusyonizm, bilhassa mekanist ve monist izahlarıyla ve insanı tabiata irca gayretiyle materyalist anlayışa en büyük desteği temin eden felsefi mesleklerden biridir. Bu doktrin evrimci ve tekâmülcü anlayışıyla kreasyonizme (Bak. Kreasyonizm mad.) karşıdır. İlmi ve felsefi anlayışıyla gayeliliği kaldırıp yerini mekanizm ile doldurmuştur. 


Bu mesleği sistemleştiren Spencer'in “İlk Prensipler”, “Sosyoloji Prensipleri” gibi kitapları dilimize çevrilmiş ve devletçe bastırılmıştır. 


Bizde Spencer'in evolusyonizmini Rıza Tevfik (Bölükbaşı) benimsemiş ve “Felsefe derslerinde müdafaa etmiştir. 


Bu hususta E. Gilson'un “D'Aristote â Darwin” adlı eserine, İsmet Hasenekoğlu'nun “Evrim Teorileri ve Mutasyonlar, İst., 1977" adlı kitabına bakılabilir. 


Ezoterizm = (Esotérisme - İçrekçilik, Batınilik, Batıniyye): 


İlmin halka değil, yalnızca hal ve tavırları, ahlâkı bilinen ve bu yüzden “Seçkin” kabul edilen tilmizlere öğretilmesi låzım geldiğine inananların mezhebi. Vaktiyle Fisagor mektebi bu anlayışa sahipti. İslâm dünyasında yunani tesirlerle ortaya çıkmış Şlan “İhvan-us-safa”da gizli bir cemiyet olup, felsefi temayülü itibariyle aynı anlayışı paylaşıyordu. Yahudi kabalizmi keza aynı anlayıştadır. Dante'nin “İlâhi Komedisi” ezo- 
. terik semboller üzerine kurulmuş olup, Asin palacios'un isbat ettiği gibi, kaynağı Muhyiddin İbni Arabi'dir. “Rose-Croix” ve “Mason” cemiyetleri de, felsefi ya zayıf olmakla beraber ezoterik mâhiyet taşırlar. 


Fanatizm = (Fanatisme - teassup mesleği) 


Umumi olarak dini veya siyası bir fikre yahut bir ideolojiye hırsla bağlanmak. 


Fatalizm = (Fatalizine : Yazgıcılık Kadercilik) 


Bütün hadiselerin, bozulmaz ve değişmez bir şekilde tabiatın ve âlemin ü:;ünde mevcud olan yegâne bir kuvvet tarafından önceder tesbit edilmiş olduğuna inanan felsefi meslek. Felsefi Fatalizmin panteist ve teist olmak üzere iki gekli vardır: 

Birinci şekil, Stoisyenler (Revakiler)de, Spinoza'da görülür. 
Bunlar ve bilhassa Spinoza mutlak determinizme inanır; çünkü önceden her şey tayin edilmiştir, insanın bu zarurete uymaktan başka yapacak bir şeyi yoktur. Tanrı da zaruri varlık olmakla birlikte zarurete uyarak meydana getirir. Tanrı'nın bu zaruretin şuuruna ermesi O'nun hürriyetidir. Tabiat ve âlem Tanrı'dan ibaret olduğu için, O, bir ve külli oluşu itibariyle “Yaratıcı tabiat”tır sonsuz çokluk olan varlıklar, O'nu sıfatlarının zaruri şekilleri olarak “Yaratılmış tabiat”tır ve O, bunları zaruri bir şekilde meydana getirmektedir. (Bu hususta: T. Ruhçu ve Maddeci Görüşün Müc.” adlı kitabın IV. bölümünün sonundaki; Panteizm - Vahdet-i vücud mukayesesi- ne bakmalı). 
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Teist fatalizm ise, Allah'ın gaybı, vukua gelmemiş her şeyi bilmesiyle ilgilidir. Allah, insanın bütün fiillerini ve hareketlerini önceden bilir; binaenaleyh insanın bütün fiilleri önceden tayin edilmiş olmakta ve insana yapacak bir şey kalmamaktadır, insan bir robot durumuna düşmektedir. 


islâm dünyasında, “Cebriye” mezhabi bu anlayışa dayanarak ortaya çıkmış ve insanın fiillerinden dolayı mesul olmayacağını iddia etmiştir. Bunun karşısında olan “Mu'tezile” mezhebi ise insanın fiillerini kendisinin yarattığını ileri sürmüştür. Ehl-i Sünnet inancında olan “Eş'ariye” mezhebi ise cüz'i iradeyle mes'uliyetini temellendiren bir görüş ortaya atmıştır. “Eş'ariye” mezhebinin görüşlerine daha akli (rational) bir şekil veren İmam Maturidi ise “Kesb - Kazanma” nazariyesini ortaya atmıştır. 


Bütün bu görüşler, kaynağını Kur'an-ı Kerim'den almaktadırlar. Esasen hür iradesiyle âlemi ve varlıkları belli bir gayeye göre yaratan bir Allah'ın varlığı kabul edilince O'nun belli ölçüler ve prensipler dahilinde yaratmış olmasını düşünmek hasıl olur; aksi takdirde kâinatta düzenden, intizamdan bahsedilemez ve âlem hür bir yaratıcının değil, kör bir tesadüfün eseri olmuş olur. İşte âlemdeki olacak her şeyin bir takım esaslar halinde önceden tesbit edilmiş olması “Levh-i Mahfuz”a inancı doğurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de “Kader” kelimesinin olmaması böyle bir tesbitin, takdirin ve ölçünün olmadığnı göstermez. Ölçü ise bir takdirdir. Allah'ın önceden bir takım hadiseleri takdir etmesi ve yaratmış olduğu insanın tabiatını, mahiyetini bilmesi, insanın elinin, kolunun bağlanarak bir robot gibi hareket ettirilmesi, sonra cezalandırı!- ması manâsına gelmez. Böyle olsaydı, Allah'ın insanları “Hangilerinin en iyi amel işleyeceği hususunda” imtihan etmek için hayatı yaratmasının bir manâsı kalmazdı ve Allah sadece bir zâlim (haşâ) durumuna düşer, insana seçme gücü vermesinin, iyi ile kötüyü belirtmesinin, kitap ve peygamber göndermesinin, ikiyol ağzında insanı seçme durumunda bırakmasının hiç bir manâsı kalmazdı. Fatalist (kör kaderci) anlayış tembelliğe sevk etmesi bakımından zaten çalışmaya ve ilme de imkân bırakmaz. Bu yönden de İslâm'a uymaz. Fatalist tam Cebr'e inanr; evi yansa su dökmeyi lüzümsuz görür. , İslâm da böyle bir anlayışa yer yoktur. 


Bu bahis uzundur; fakat şunu tekraren söyleyelim: İnsan hür iradesiyle, yaptığı seçme dolayısiyle işleyeceği fiilden dolayı mes'uldür ve fiiline uygun olarak mükâfat veya ceza görecektir. 


Bütün mes'ele ilâhi iradeye uygun yaşayabilmektir. $u da bir seçmeyi ve tercihi gerektirir. Seçmeyi iyi yapan sonunda pişman olmaz; pişman olanın pişmanlığı ve iyi seçmeden dolayı memnuniyet duyması insanın bu hürriyete sahip oldugunu göstermeye yeter. 


Bir de şu meseleye kısaca temas edelim: Batılılardan gelen ve bizde bir hayli taraftar bulan bir iddia: “İslâm dünyası İslâm'ın “Kör Kaderciliği” sebebiyle geri kalmıştır. Bu doğru olsaydı. 1000 yıl Müslüman dünyasında ilim, felsefe, kültür ve medeniyet bir nur gibi parlamaz ve insanlığı aydınlatamaz ve Rönesan'ı hazırlayamaz. İslâm medeniyetindeki o büyük ilerlemeler vukua gelmezdi. O parlak medeniyetin çökmesi değil, tarihte asırlarca yaşamış olması, yukarıdaki iddiayı tekzibe yeter. Çökmesinin sebepleri ise tamamen başkadır. 

Fatalizm daha çok itikadi olduğu halde determinizm daha çok ilmi ve tecrubidir. Fatalizmi cebriyecilik ile karıştır- . 
mamak gerekir. 


Feminizm = (Féminisme - Kadıncılık, Kadın haklarını müdafaa): 


Erkeklerin sahip oldukları hakların kadınlara da verilm 2- sini ve kadınların hukuki, sosyal, eşitsizlikten kurtarılmasını hedef alan doktrin. 
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Esas olarak Fransız ihtilâlinde 1791'de Olympe Gouges'in “Kadın Hakları Beyannamesi” ile bu doktrin ortaya atılmış oldu. Saint Simonev'ların gayretleri ile kadının yükseltilmesi tezi, önce hukuki sahada (kanun karşısında kadın ve erkeğin eşitliği gibi), sonra da siyâsi sahada (seçme ve seçilme hakkı gibi) başırı kazandı. Kilise babalarından gelen ve kendini insan bile kabul etmeyip şeytan sayan bozuk hıristiyan inancını, batıdaki feminist hareketlerin kaynağı olarak göstermek isabetsiz sayılmaz. 1830'lara kadar ileri Avrupa memleketlerinde beyaz kadın ticareti yapıldığı hatırlanırsa, batıda feminizmin ne kadar gelişme zemini bulduğunu anlamak güç olmaz. 


Neticede kapitalizmin, kazanç için kadını ve vücudunu istismarı ile kadının şeref ve haysiyetinin ayaklar altına alınmasından başka bir şey elde edilmemiştir. Bu neticeyi Freudizm'in psikolojiye ve psikanalize dayanan cinsiyet felsefesi hem kolaylaştırmış hem de ilmi bir hüviyete büründürmüştür. Marksizm ve varoluşçuluk gibi hem felsefi hem ideolojik cereyanlar da kadını, ruhi muhtevasından tamamen boşaltarak ideolojilerin aleti haline getirmişlerdir. 


Bizde feminizmi ahlâki bir zaruret olarak gören ve kendi anlayışının temelinde yer veren Ziya Gökalp'tir. O “Türkçülüğün Esaslarında Türk ahlâkının feminist olduğunu ve öyle olması gerektiğini tarihi misallerle ispata çalışır. Bu düşüncelerle o, İslâm'da kadınla erkek arasında açık bir eşitsizlik görür. Aynı zamanda kadının “nikâhta, talâkta ve mirasta” erkeğe eşit olması gerektiğini söyler, ona göre kadın, “şeriatın tasallutundan kurtarılmalıdır.” 

Bu fikirlerden ilham alarak Cumhuriyet döneminde devrimler sadedinde kadınlara bir kısım batı ülkelerinde bile, o zaman verilmemiş hakları verilmiştir. 
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Fenomenizm = (Ph&nomenisme - Görüngücülük, olguculuk, Hadisecilik, Zahiriye): 


Her türlü maddi veya ruhi öz'ün veya hadiseler-üstü bir âlemin mevcudiyetini ve her sebebin varlığını reddeden dolayısıyla bütün bilgiyi olaylara (ph&nomenee) yani idrâk ettiğimiz ve “Ben”imizin bir iştiraki olan görünüşlere irca eden felsefi meslek. Fenomeniz eşyanın niteliklerini, bazı tanımlarla birbirine bağlı hadiseleri kabul eder. Cevheri, maddeyi reddeder ve bilgimizin bu görünüşlere, hadiselere dayandığnı, onlara taalluk ettiğini iddia eder. 


Fenomenizm'in en büyük temsilcisi İngiliz filozofu Hune (Hiyum)'dur. Ona göre ruh da fikirler çağrışımının dahili bir safhasıdır, o da yoktur. Cevher veya Ben sabit münasebetler kolleksiyonundan ibarettir. 


Fenomenizm, bir tedai doktrini ile tamamlanmış olmakla birlikte yetersiz izahları sebebiyle, psişik ruhi fenomenleri bir şeye bağlamak için kendisini daima zorlamıştır. Şuuru gölge-hâdise saymak meselesinde olduğu gibi, maddeye bağlarsa, yolu materyalizme çıkar, nitekim çıkmıştır ve böylesi fikirlerden dolayı materyalizm azami derecede istifade etmiş, fenomenizm de materyalizmin yayılmasına ve gelişmesine ister istemez yardımcı ve destek olmuştur. 


Aslında “Zihni sentez”in varlığını tanımamakla barebar fenomenizm, Ben'in ayniliğini, devamlılığını, organik ve zihni hayatın (Fikir ve hareketlerin) birliğini temin eden prensibi, “Hür irade”yi inkâr etmiş olmaktadır. fenomenist anlayışın tatbik edildiği insan, normal değil, otomattır. 


Hume'un “İnsan Zihni Üzerine Deneme" adlı eseri, Selmin Evrim tarafından dilimize çevrilmiş ve M.E.B. tarafından 1974'de 11. baskısı yapılmıştır. Ayrıca ' ‘Doğal Din Üstüne" adlı eseri de tercüme edilerek Kültür Bakanlığınca basılmıştır. 
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Fenomenoloji = (Phénomėnologie - görüngücülük, olgular etüdü): 


Husserl'in aşkın (Transcendantal) ve irrasyonalist felsefesi. Husserl zamanının naturalist ve marksist felsefe açıklamalarına karşı çıkarak felsefe konusunun naturalist izahlara irca edilemeyeceğini ve tarihi bir sürece de bağlanamayacağını ileri sürdü. zihnin ve en genel prensiplerin bütün zamanların dışında birer öz olarak mevcut olduklarından hareketle husseri, öz'leri araştıran bir okul kurdu. Ona göre felsefenin konusu zaman-üstü ve zaman-dışı öz'lerin anlaşılmalarıdır. O, bu öz'lere fenomenler, metoduna da fenomenoloji diyor. Meselâ, üçgen kırmızı, yeşil bir fonomendir, yalnız üçgen muhtevasızdır, ötekiler muhtevalıdır. Biz fenomeni şuur fiilinin öz'ü kavramasıyla biliriz. Âlemin varlığını, şuurun varlığından çıkaran (idealizm) Husserl'in metodu ircadır. Bu metod “Verinin özünü tahlil” etmektir. Tabiat ilimlerini ve tarihiizahları paranteze alarak sonunda irca edilemez olan öz'e ulaşmaktır. Bunda deduksiyon yapılmaz, ampirik olay değil, “öz” tahlil edilir. Bu metodu matematik ve tabiat ilimlerinde kullananlar olmuştur. Ayrıca N. Hartmann, Şeler (Scheler) gibi filozoflar bütün varlık felsefesini bu metoda dayanarak kurmağa çalıştılar. Bilhassa J. P. Sartre ve M. Heidegger gibi varoluşçulara doktrinlerini temellendirmek için fenomenoloji, metod vermiştir. 


Bu konuda Özay Sözer'in “E. Husseri'in Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varlığı, İstanbul, 1976”, T. Mengüşoğlu'nun “Fenomenoloji ve N. Hartmann, İstanbul, 1976” adl doçentlik tezleri mevcuttur. 


Felsefe = (Philosophie): 


1— Filozofun Raaliyeti. Aristoce gelenekte, yahut ilme taaluk eden umumi fikirlerde ilmin eş anlamlısı (muteradifi). Lamarck'da olduğu gibi: “philosophie naturalle”, “philosophie Zoologigue” (Tabiat Felsefesi, Hayvanat Felsefesi). Spencer bu manâda, “Felsefe, tam manâsıyla birleşmiş, tevhid edilmiş bir bilgidir” der. Şu halde felsefe, 19. asra kadar rasyonal bilginin hey'et-i umumiyesi olarak kabul edilmiştir. 


2— Günlük câriolan kullanılışında, filozof olarak yaşayan, çeşitli hayat olaylarının tesirinde kalmayan ve insanlara tesir eden kimsenin tavrı, tarzı ve davranışı. 


3— Hususiyle (Belli bir konuda akli bir araştırma): Umumi insan ve âlem anlayışını konu edinen ve bu hususlarda son izaha ulaşmakisteyen araştırma. Bu manâda felsefe, ilim- den ayrılır. 


Felsefe etüdlerinin programı Psikolojiyi, Mantık ve İlimler Felsefesini, Ahlâk ve Sosyolojiyi, nihayet bilginin değeri yahut tenkit problemiyle Metafizik'i içine alır. Bununla birlikte felsefe, tecrübi ilimler halinde ayrılıp organize olmağa çalışan psikoloji, soyloloji gibi disiplinlerden ayrılmağa başlamıştır. Ayrıca Yeni Mantık yahut Lojistik de, daha çok matematik ilimlere bağlanan Hipotetik - dedüktf bir ilim olmuştur. 


Bu sebeble felsefenin çeşitli tavırlar ve zihniyetlere göre muhtelif tariflerde ortaya çıkmamıştır. Bunlar: 


a— Sadece Metafizik'i veya kısımlarından birini nazarı itibara alan tarifler, 


b— Metafizik ve psikolojiyi içine alan tarifler, 


c— Psikoloji veya sadece bilgi nazariyesine hasredilmiş tarifler. 


Bu manâda felsefe, bilgilerimizin prensiplerini araştırır ve onları tamamlayıcı bilgileri genelleştiren, onları külli prensiplerden kaynaklandırılmış olarak sunan bir sistem olmaktadır. Bu sistem, bilgi nazariyesi veya epistemolojidir. Rasyonalistler nazarında, ilim ve felsefe münasebetleri, yukarıda- 


t 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ki bilgiyi tamamlayıcı ve genelleştirici manâsıyla felsefe, temel mahiyette bir ehemmiyet taşır. 


d— Hayatın manâsı hakkında Metafizik - Ahlâk problemine hasredilmiş tarifler: Hususiyle: Aksiyon filozoflarında; ve ayrıca buhranın (bunalımın), saçmanın yaşanmış tecrübesin- den hareket eden varoluşçu filozoflarda bu çeşit tariflere rastlanır. 


4— Bir felsefe sistemi: Hususi bir felsefe sistemi (Aristo”- nun, Kant'ın, Bergson'un felsefesi gibi); ister bir ferdin fikirlerindeki, ister her filozofun felsefesindeki tutumu, metodu ve gidişatındaki prensiplerin hepsi olsun. 


5— Açık felsefe (philosophie ouverte): F. Goünseth ve G. 
Bachelard'ın temsil ettiği anlayış. Bu doktrine göre, hiç bir tastik, kat'i olarak verilmiş olamaz, fakat tekrar gözden geçirme (Revisibilite) külli prensibine tabi olarak kalır. 


Tabiat Felsefesi (Philosophie de la Nature): Zihin felsefesinde Kant'tan sonrakilere karşı olarak: 


a— İlk manâsında: Maddi realiteyi, prensip olarak fiziki konu alan disiplinlerin bütünü (Bu eski manâsı) 


B— Felsefe (Philosophie) kelimesinin modern manâsında: Maddi varlıklara göre konulmuş olan metafizik problemleri ele alan felsefenin kısmı. Ayrıca Tabiat-üstü bir vahye müracaat etmeksizin tecrübe ve akla istinad eden düşünce şekli. 
manâsına da gelir. 

Bunlardan başka Aristo ve Descartes'de eşyanın ilk sebeplerini ve ilk prensiplerini konu edinen ilim manâsına gelir. 
Bu manâda felsefe metafizik ile birdir. Buna aristo “İlk Felsefe”, Fizik'e de “İkinci Felsefe” der. 


Ayrıca “Genel Felsefe”, “Popüler Felsefe”, “Tarih Felsefesi” “Ahlâk Felsefesi” ve “Müsbet Felsefe” tarzında kullanılışları ve çeşitleri mevcuttur. 


Tarihi seyri içinde felsefe, eski Çin, Hind, İran ve Mısır düşüncesi bir yana bırakılırsa, ilmi araştırmalarla karışık olarak ortaya çıkmıştır. İlk naturalist Yunan filozoflarının temsil ettiği devirde olduğu gibi. Daha sonra çok değişik olan ve çeşitlilik arz eden seyrinden sonra asrımızda rasyonalizme aksülamel olarak ortaya çıkan pragmatizm'de ve sezgici bir tecrübe üzerine metafizik kuran Bergson'da ayrı ayrı manâlar kazanmıştır. 

Bu hususta H. R. Atademir'in ““Filizoflara Göre Felsefe, Konya, 1947" adlı eseri ile, Prof. N. Keklik'in “Felsefe, İst., 1978" adlı kitabı tavsiyeye şayândır. 


Fizikçiler = (İyonya yahut Millet Mektebi): 


M.Ö. VI. asırda Fenike asıllı seyyah ve âlim Thales'in kurduğu mektep. Yunan ilmi, ilk defa, Fizikçiler adı verilen Thales, talabesi Aneksimondros ve onun da talebesi Anaksimenes tarafından temsil edilen bu ektepte ortaya çıkmağa başlamıştır. Thales, Babil ve Mısır'dan faydalanarak esas ilmi kurmağa çalışmıştır. 

Thales Mektebi de denen bu mektebin esas araştırma konusu tabiat (phisis)tir. Bu üç filozofun eserleri “Tabiat Hakkında” adını taşırlar. Bunlar dini ve ahlâki mevzuları düşünce konusu edinmemişler, ilâhların menşei ve oluşumu (tekevvünü) mes'elesinden hareket etmemişler, doğrudan doğruya müşahede ve tecrübe olaylarından hareket etmişler, müşahede ve tecrübeyi esas almışlar, araştırmalarında yardımcı âlet kullanmamışlardır. 


Fizikçiler “Tabiat nereden gelir, menşei nedir?” mes'elesi üzerinde durmuşlar; tabiat hadiselerini tabii illetlerle izaha çalışmışlardır. Bu düşünürler dini düşüncelerden arınarak, müşahede ve tecrübe yoluyla tabiatın ana maddesini, asıl olanı bulmak için uğraşmışlardırı 


Bu mektep mensuplarından Thales'e göre hayatın aslı, ana maddesi (Arke) Su, Anaksimandros'a göre herşeyin aslı Sonsuz (Apeiron) ve Anaksimenes'e göre ise, Hava'dır. Hiçbiri maddenin yaratıldığını kabul etmez, uluhiyeti maddede mevcut kabul ederler. Bunun için hem materyalist hem de panteisttirler. Maddenin canlı ve yaratıcı olduğunu, pasif maddenin karşısına canlı (aktif) bir şey koymadıkları içi hilozoist, tek bir esas kabul ettikleri için monisttirler. 


Rivaud'ya göre Thales ilk rasyonalisttir, Anaksimandros'- da ise gizli bir pesimizm mevcuttur. Renouvier ise İyonya mektebinin istihaleci (Transformist) bir anlayışa sahip olduğunu söyler. 


Fizikçiler, zihnin kendisini inceleme konusu almamış, onu Tabiatın karşısına koymuş, bilginin konusunu sadece Tabiat anlayışına tahsis etmiş, hadiseleri bu anlayışla izahe çalışan kaba ve basit bir ampirizmi temsil etmişlerdir. 


Fizikalizm = (Physiscalisme - Fizikcilik); 


Bütün ilimleri tek bir disipline, Fizik'e irca etmek isteyen cereyan. Hususiyle Lojik Ampirizm (Mantıkçı Tecrübecilik) taraftarlarınca ileri sürülen bu doktrine göre psikoloji ve daha umumi olarak beşeri ilimler, fizik ilimlerin esasları ile izah edilebilirler yahut edilmelidirler. Bu doktrin her disiplinin kendi sınırları içinde kendine has bir teknik ile kurulabileceğini kabul etmekle beraber, prensip bakımından zamanmekân koordinat sistemine indirgenmesini istemektedir. Bu doktrinin kurucusu matematikçi ve mantıkçı Carnap'tır. 


Fidezm = (Fideisme - İnancılık, İmancılık): 


Bilgiyi imana, ilâhi vahye olan inanca dayandıran felsefi meslek. Buna göre akıl bize eşyanın hakiki mahiyetini öğretemez; onun yapacağı ancak zahiri görünüşleri taksim ve tasniften ibarettir. Mutlak hakikat hususi ve yüksek bir meleke 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ile elde edilir. “İman Hr'ukatleri” ilmir; ulaştığı hakikatler kadar hattâ onlardr..i daha kıymetlidir. Aklın rolünü tahdid ettiği için bi meslek rasyonalizmin zıddı »lmaktadır. 


Aklı Kant gibi sınırlayıcı bir kuvvet olar ık anlayan, buna karşı sonsuzu ve sınırsızı iman sahasına koyan T. Reid, Hamilton gibi İskoçya mektebi mensupları; âlem hakkındaki bilgimizin sınırlı olması fikrinden hareketle “İman” melekemizin ancak sonsuzu kavrayabileceğini ileri sürmüş; akıl ve imân yoluyla dış âlemin ve sonsuz varlığın gerçekliğine ulaşmak istemişlerdir. Aşırı idealizme karşı bir aksalâmel olarak ortaya çıkan fideizm, ortak duyumcu filozofların realist anlayışını temsil etmektedir. 


Fiksam = (Fixisme - Türlerin Sabitliği): 


Biyolojide nevileri sabit kabul eden, istihâle ve tekâmülü (evrimi) kabul etmeyen görüş. Evolusyonizm ve transformizmin muhalifidir. Nevilerin sabitliği fikri, finaliteyi kabul eden anlayışa daha uygundur; böylece o, evrimci teorilerin mekanist katılığından kurtulmaktadır. XVI. asra kadar devam eden bu görüş Zoolojist Cuvier tarafından müdafaa edildi. Sabitlik nazariyesi, nev'in ferde üstünlüğü esasından hareket eder. Son biyolojik araştırmalar, Darwin ve Lamarck'ın bütün nevileri (Türleri) tek bir kökten türetip evrimleştiren nazariyelerini desteklememiş, nevilerin kendi işlerinde evrime uğradığı yani nevilerin sâbit kaldığı fikrini kuvvetlendirmiştir. Yalnız sabitlik de zorunluluğa düşmemelidir. 


Finalizm = (Finalisme - Erekcilik, Gayecilik, Gayiyye) Âlemde her hadisenin, muayyen bir gayeye doğru gelişti- 


ğini, her varlığın bir gayeye göre meydana geldiğini, hiç bir hadisenin boş yere ve gelişi güzel meydana gelmeyip mutlak 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bir gayesi olduğunu kabul eden, felsefi meslek. Bu anlayışından dolayı finalizme en çok hücum eden ve en çok düşman olan doktrinler mekanist, determinist, materyalist ve tekâmülcü doktrinlerdir. Zira gaiyyet (Finalite)in mevcut olduğu yerde “Gaye - Sebeb” işe karışır; onun bulunduğu yerde ise determinist ve mekanist izahlar, tesadüf fikri tutunamazlar. 


Finalizm harici ve dahili olmak üzere ikiye ayrılır; Harici finalizm, bütün varlıkların ve hadiselerin kâinattaki umumi bir plânı ve umumi bir ahengi temin etmek maksadıyla mevcut olduklarını ve bu gayeye göre hareket ettiklerini leri sürer. Aristo “Tabiat boş bir şey yaratmaz”, “Tabiat tıpkı bir ekonomist gibi hareket eder” tarzındaki ifadesiyle, felsefe tarihinde finalizme ilk defa felsefi bir ifade vermiş, böylece hem kendi zaruret anlayışını yumuşatmış, hem de kendisinden önceki mekanist anlayışa cephe almıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bâtıl ve boş hiç bir şeyin yaratılmadığı, her şeyin belli bir gayesi olduğu, bütün varlıkların da insanın emrine verildiği, insanın daha üstün bir gayeyi tahakkuk ettirmesi için yaratıldığı haber verilir ve âlemdeki görülen nizama, intizama harici gayeliliğe dikkat çekilerek bunlar üzerinde düşünülmesi ve bunlardan Allah'ın kudret ve azametine deliller çıkarılması istenir. 


Yeni biyolojide ve tıpta da gayelilik fikri gittikçe yerleşmek- te, tıpta psiko-somatik akım eski mekanist ve maddeci görüşün yerini almaktadır. Gayeliliği inkâr, Allah'ı inkâr ve âlemin mekanizm ve tesadüfler tarafından idare edildiğini tasdik etmektedir. 


Dahili finalizm ise canlı varlıklarda her uzvun, muayyen bir gayesi; muayyen bir istikamete yönelik bir gayesi olduğunu, uzuvlararasında bir ahenk ve tesanüt (dayanışma) bulunduğunu kabul eder. Buna göre vücuttaki iç ve dış organların her birisi yekdiğerleri ve dolayısiyle vücudun bütünü için muntazam bir şekilde çalışmaktadır. 
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Finalizmi Aristo'dan sonra Epicur'cüler reddettiler, Stoisyenler kabul ettiler. Dekart'ın mekanist anlayışı hiç bir gaye tanımadı ve bu fikri tenkid etti. Spinoza da gaiyyet'i tanımadı; fakat Kant kabul etti. Ama modern ilimdeki determinist telâkkiler finalist anlayıştan kurtulmak gayretinden kurtulamadılar. Canlı varlıklar mekanizmle değil, finalizm ile açıklanabilir. Uzviyetin kendi kendini düzenlemesi ve tamir etmesi ancak gayelilikle anlaşılabilir. Uzviyetteki fonksiyonlar arasındaki karşılıklı bağlılık, onların biribirine tesiri ve yardımı yine gayelilikle açıklanabilir. 


Formalizm = (Formalisme - Biçimcilik, Şekilcilik, Şekliye): 


Herhangi bir ilimde, bilginin mevzuu ve muhtevasına degil, şekline ehemmiyet veren, yahut ilimlerde bilhassa matematik ilimlerde, hakikatlerin bir takım itibari münasebetler üzerine konulduğunu ve tamamen şekli olduklarını kabul eden meslek. Bu anlayış, soyut sembollere ait ameliyeleri esas almak için zihni veya duyulur sezgiye başvurmayı kabul etmemektedir. 


Ahlâk'ta Kant'ın formalist anlayışı ise, onun ahlâki kanunu muhtevasından boşaltarak şeklen kurmak istemesidir. Meselâ, onun ahlâki kanunlarından birisi şöyledir: “Hareketinin düsturu, senin iradenle, tabiatın külli bir kanunu şeklinde konulacakmış gibi hareket etmektir.” Bu kanunda mevzu ve muhteva yoktur, hareketin yöneleceği bir gaye yoktur. Bu kanun bize belli bir şey ifade etmez; yalnız şekilden ibaret bir düstur, bir prensip var. Ahlâk kanununun böylece şekilci bir tarzdd sadece emretmesi Kant'ın ahlâki formalizmini tesbit eder. Bu formalizm, ahlâklılığın a priori şartlarını analiz eder, neticeye veya fiilin objektif muhtevasına nisbetle niyete içtimâi bir yer ve değer verir. Vazifeye uygun olarak hareket etmeyi gözönünde tutmaz. 
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Viyanalı Yahudi Dr. S. Freud'un psikolojide ortaya attığı doktrinin adı. Freud isteri, fobi v.s... gibi psikolojik nevroz cinsinden hastalıkların menşeleri üzerinde araştırma yaparken; bunlarda cemiyet, kanun, din, aile gibi Superego (Üst-Ben) dediği kuvvetlerin baskısı olduğunu ileri sürerek, tatmin edilmeyen arzuların, bu baskılar sebebiyle şuur altına itildiklerini ve orada bir takım komplekslere yol açtıklarını isbat etmiş; bunların tedavisinde şuur altına hepsedilen duyguların, içgüdülerin serbest bırakılmasını, böylece Superego'dan gelen baskıların kaldırılmasının zaruri olduğunu iddia etmiştir. Freud, bu iddiasıyla ferdi cemiytin, dinin, ahlâkın ve ailenin kontrolundan azâde kılmak istemiştir. O, evrimci mekanizmin şu temel prensibine dayanmıştır. “Üstün, aşağı ile izah edilir.” O halde şuur, şuuraltının neticesinden başka bir şey değildir. Bu teşebbüs hiç bir otorite tanımak istemeyen, şehevi duygularının esiri olan insanların eline ilmi bir gerekçe ve ilmi bir mesnet tutuşturmuş: “cinsi serbesti” veya “cinsel demokrasi” nin ilmi bir zaruret olduğunu ileri süren “muhabbet tellâlları”, “seksüel prodüktörler” bugünkü safhaya ulaşmayı becermişlerdir. 


Psikanaliz metodu, psikolojide ve felsefede yeni ufuklar açmıştır. Derinlik psikolojisini meydana getirmiştir..Yeni tedavi metodlarıyle ve bu yönü ile bir ölçüde ve kendi sahasında faydalı olmuştur. Fakat, insanı bir “şehvet küpü” olarak görmesi ve cinsiyete dair anormal insanlarda elde ettiği bazı neticeleri bütün normal insanlara yayması; bununla da yetinmeyerek ahlâkın, dinin ve san'atın kaynağını cinsiyet içgüdüsüne bağlaması, buradan ilk insandan bu yana her faaliyeti bu açıdan izaha çalışması, böylelikle bir dünya görüşü haline gelmesi, batılı ve doğulu cemiyetlerde büyük ve derin yaralar açmış, insanların manevi değerlerden ve muhtevalarından boşalmasına vesile olmuştur. Böyle bir vasatta roman- 


100 Felsefi Doktrinler Sözlüğü 


da, şiirde hasılı san'atta, fikirde büyük bir kısırlık ve güdüklük hasıl olmuş, her türlü mikrop üreme fırsatı bulabilmiştir. Tarihi maddecilerin veya marksistlerin bilhassa psikanalizden nasıl istifade ettikleri muhtelif kitaplarda hassaten Ord. 
Prof. H. Ziya Ülken'in “Tarihi Maddeciliği reddiye” sinde bulmak mümkündür. XIX. asır biyolojik materyalizminin mahsulü olan ve psikolojik determinizmi kabul ederek insanı cinsiyet sevk-i tabiisinin oyuncağı bir robot haline getiren bu anlayış halkkında ciddi tenkidi şu kitaplarda bulmak mümkündür: 


Prof. B. Ziya Egemen, "'Din Psikolojisi, Ank. 1953" Bu hususta yeni ve kıymetli bir kitap çıktı: Paris Üniversitesi Tıp Profesörü Pierre Debrey - Ritzen "'La Scolastigue Freudienne, Paris, 1972” Ayrıca Dr. M. Tevfik Özcan'ın ““Angoisse - Sıkıntı" adlı eserine de müracaat edilebilir. Freud'un yahudi mistisizminden neler aldığını tesbit eden şu kitap da tavsiyeye şâyandır: David Bakan, 1977. “Freud et la Tradition mistique juive, payot, Paris, 1977” 


Geştaltizm = (Gestaltisme - Şekil, Bütünlük Nazariyesi): 


Form psikolojisi de denen Geştaltizm, 20. asrın başında Almanya'da doğdu ve “Analitik Psikoloji” ile sıkı bir polemik münasebeti içinde Amerika B. Devletlerinde gelişti. Unsur, çağrışım, duyum gibi kavramlar üzerine kurulmuş, her ruhi olguyu kendisini meydana getiren unsurlara göre tasvir etmek, en karmaşık ruhi fiilleri basit bir şemanın genelleştirilmiş tatbikiyle izah etmek endişesi, bu cereyanın ana karakterlerindendir. l 


Geştalt psikologları ruhu mozayik gibi, parçaların yanyana gelmesi şeklinde anlayan eski çağrışımcı görüşe karşı çıkmışlar, onları kuvvetli bir şekilde tenkit etmişlerdir. Parçalayıcı, dağıtıcı ve mekanist karakterdeki çağrışımcı psikolojiye karşı Geştaltçılar, ruhla bedeni bir bütünün iki manzarası olarak görmüşlerdir. Bu bakımdan Geştalçı teori, bütün çağrışımca psikolojilere karşı orijinal bir tepkidir. 

Analitik psikolojinin sun'i inşalarına karşı “Sade ve tabii şuur” görüşüne itibar ederek yeni bir ruhi olgu anlayışı getiren Geştaltizm, bütün psikoloji problemlerine alâka duymuştur. 

Form (şekil) teorisinin kaynağında Viyanalı psikolog C. 
Von Ehrenfels'in 1890'da neşrettiği bir makale yatmaktadır. 
Bu psikolog o makalesinde basit misallerden hareketle şunu 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göstermiştir: İdrak edilen bir bütünlük, parçalırının yekünuna irca edilemez. Sonsuz seslerden meydana gelen bir melodi, her ses benzerinden ayrıldığı halde, tatamen başka bir ton- da çalınsa dahi eskisinin aynıdır. Aynı ses gerçekten, ferdi olarak hiç algılanmadıysa, iki farklı melodi de tamamlandığı zaman, aynı şey olmaz. Şu halde Geçtaltcı teorinin hareket noktası “Bütün parçaların yekünuna irca edilemez” prensibidir. 


Ruhi olaylar kendileri ortaya çıktıkları alanda kendilerini ferdileştiren ve tahdit eden organize bir karakter taşırlar: Bunlar bir takım “Form”lardır. (Form kelimesi Gestalt karşılığıdır.) Organizasyon veya bünye bütüne uygun olmalıdır. Değişebilen bu formlar, bir yapı teşkil ederler ve kendileri de ilk verilerdir. Böylece, bu anlayışa göre, psikolojide form'dan önce madde, idrakten önce duyum olmayacaktır. Şu halde bu durum karşısında ruhi olayları unsurlarına ayırmaktan vazgeçmek, bütüncü, organize karakterlerinde, meydana gelişlerinin şartlarıyla değişme kanunlarını araştırmak lâzımdır. 


Psikolojik formların benzerliği prensibiyle, bu psikoloji bir nazariye halinde gelişti ve genişledi. Bu nazariye, zihin olaylarını, benzer şartların bütününe, kendilerini meydana getiren biyolojik olayların bütünlüğü içine yerleştirmek için gayret etti. Geştalt psikolojisi, idrak konusunda dikkate değer neticelere ulaştı. Bunun yanında o zihin, aksiyon, hafıza ve şahsiyet psikolojisinin ele aldığı problemleri yeniden ele aldı. 
Bunda da canlı olarak psikolosüje ile kendisini meydana getiren ortam arasındaki sıkı münasebet üzerinde ısrarla durdu. Geçtaltcılık, fenomenoloji kaynaklı felsefelere zaman zaman ilham kaynağı olmakla beraber, bir felsefi mektep değildir. Aynı zamanda o, materyalizmden, şuur felsefelerinden, ampirizm ve idealizmden de uzak kalmıştır. Bu psikoloji, bütün rûhî fiillerin zarüri organizasyonu olayını esas alıp buradan çeşitli neticelerçıkarmak için çalışmıştır. Form kavramını zihni hayatın bütün sahalarına yaymış ve bunda da oldukça muvaffak olmuştur. 
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Bu psikolojiye göre, formların farklı değişimleri içinde, muntazam olarak, “Kuvvetli” formları idrak ederiz. Ruhi olaylarda tezahür eden gayelilik, mânevi bir faaliyetin eseri değildir. O, bizat kendisini düzenleyen ruhi olguya aittir. Geştaltcılık nazarında Bütün, parçalarını şartlandırır; Şu mânâ-. 
. da ki, Bütündeki bir parça, ondan ayrı kalmış bir parçadan çok ayrı bir şeydir. İşte böyle bir prensiple Geştalt nazariyesi, rühi hayatın parçalanmasını önlemeyi hedef almıştır. İdrakle ilgili organizasyonları hesaba katarak bu husustaki kanunları ortaya koyan Geştatcılık araştırmalarını daha da yaygınlaştırdı. Köhler ve Koffka'nın maymunların zekâsı üzerindeki çalışmaları; Lewin Mektebinin motivasyonlar, tatminsizler, Ben'in topolojik yapısı ve şahsiyet üzerine yaptığı araştırmalar, Geştaltcılığı tam bir psikoloji haline getirdi. Bu psikoloji artık, İçebakış metodunun uygun olmayan taraflarından arınmış kompartımanların subjektif tahminleri olarak, Behaviyorizmin çok dar ve katı şemalarından kurtulmuştur. Dar mânâda Geştaltcılık, rühi fiillerin objektif muhtevasının psikolojisi olup ruh dünyasının derüni organizasyonunu araştırr. Geştaltcı teori, sade ve tabii şuurdari hareket etmekle beraber, orada asla kalmaz; eğer rühi olaylar şuuru meydana getiren münasebetlerle ayniyet içinde olsaydı, böyle bir psikoloji meydana getirmek mümkün olmazdı. 


Geştaltcılık zekâ ve çocuk psikolojisi sahalarında, psikopatolojideki tesirleri dolayısıyla pedagojide de yeni ufuklar açmıştır. Bunun yanında tıpta “Psiko-somatik” denen dalın doğmasına da sebep olmuştur. 


Gnostiszm  (Gnosticisme - Bilinircilik - İrfâniye): 


Gnose, eski yunancadan gelen bir kelime olup, “Bilgi” demektir. Fakat bu bilgi, daha çok “Mârifet” diye anılıp, ilmi bilgiden ayrıdır. Buna “Ârifâne” bilgi, “Dini sırların yüce 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bilgisi” veya “Gizli ve vahy u ilham edilmiş” bilgi demek daha isabetli olur. Çünkü bu şahsi ve mistik bir bilgi olup seçkin ve mistik tabiatlı insanlara mahsustur, yahut tabiatüstüdür. Gnestik de “Ârif” kimse demektir. 


“İrfâniye” mezhebi denen bu yarı felsefi cereyan, milâdi I. - II. asırlarda Yunan felsefesinin, bilhassa Eflâtun ve Yeni Eflâtuncu felsefelerin Hristiyanlığa uygun ve yardımcı bir anlayış hâline getirilmesinden meydana gelmiştir. bunlara teslis, tecessüm gibi ve insanlığın kurtuluşu gibi meselelerin ilâve edildiği muhakkaktır. Bu meslek, asıl Hristiyanlarca sapıklık sayılır. Çünkü gnostikler, sâhip oldukları tabiat-üstü bilgiden dolayı, dini nassların gnostik bir tefsiri yapıldıktan sonra inanılmasını ileri sürerler. Böylelikle onlar, Hristiyan kilisesinin aksine, şahsi ve mistik bilgiyi nasdan üstün tutarlar. 
Saf iman konusu olan nassların, felsefe ile münasebetinden, iman-bilgi ilişkisinden doğan bu cereyan, aslında düalist bir. 
anlayışa sahiptir. Zira ilâhi âlemle fena kabul ettikleri bu âlemi zıt sayarlar. Gökten düşmüş olan ruh'un bedende mahpus kaldığına, ölümün onun kurtuluşu olduğuna ve böylece semâvi vatanına döneceğine, yedi kat gök kapısının mevcudiyetine, semâvi vatana dönüşüp bu kapılardan geçilerek olacağına, ilâhi kurtarıcının da insanları kurtarmak için aynı kapılardan geçerek gökten ineceğine inanırlar. 


Gnostikler cismani haşrı (Cesetlerin dirilmesini) kabul etmezler. (Bizde Çelebi Mehmed'in astırdığı Bedreddin Simâvni de böyledir). Maddi hayatın kötülüklerinin devam edip gideceğinden evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı tavsiye etmezler. Sudür nazariyesine inanırlar. İlâhi hayatın esrârına bir sülük ile erişebileceğini, Allah'ın insanlar tarafından görüleceğini kabul ederler. İnsanın kurtuluşunu bir mit olarak görürler. Zühd hayatını tavsiye ederler. Ayrıca yahüdi ve maniheist gnostikler de vardır. Başlıca temsilcileri Valentin, Batlamyos, Simon, Mercion vb. olarak gösterilir. 
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Gnostisizm, eklektik (Devşirmeci) bir doktrinler toplamı olup, mistisizm ve bir takım itizâli görüşlerle karışarak devam edip gitmiştir. 


Gulât-ı Şia: Şii mezhebine mensup oldukları halde, görüşlerinde çok ifrata sapan ve böylece İslâmın tamamen dışına çıkan gruba verilen isim. Galiye de denilen bu müfritler, Hz. Ali'yi vi bağlandıkları diğer imamları tanrılaştırırlar. 
ilâhi yasakları, haramları mubah kabul ederler. 


Haşbiyye (yahut Haşeviyye): 


Allah'a sıfat izâfe ederken ifrata aşırılığa kapılan ve O'na cisim izafe edenler, O'nu cisimleştirmek, maddileştirmek hatasına düşenler. Nasların (Ayet ve hadislerin zâhirinide yanlış ve kaba bir şekilde tefsir ederler. 


Hilozoizm = (Hylozoisme, Özdekçilik, maddeyi canlı sayan öğreti) 


Yunanca madde ve hayat manâsına gelen iki kelimeden yapılmıştır. Bu meslek maddenin veya varlık'ın umumi olarak canlı olduğunu ve hayatsız maddenin olmayacağını kabul ve iddia eder. İki çeğidi vardır: 1) Maddenin her cüz'üne müstakil bir hayat. tanır (Atomcu anlayış); Demokrit ve Epikürcüler böyledir. 2) Bütün âlemi o âlemin umumi hayatında hissesi olan sonsuz unsurlardan müteşekkil tek bir mevcut olarak tasavvur eder. İyonya ve Stoa filozofları böyledir. 
Bunlar maddeyi hem fail hem canlı ve duyarlı kabul ederler. 
Bu müfrit ve saf dinamizmdir. Maddeci bir anlayıştır. 


Hilozoizm hem hayat problemi ile hem de varlık ve madde problemi ile ilgili bir cereyandır. 
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Hinduizm : (Hindu doktrini, Brahman öğretisi) 


Ortodoks olarak kabul edilen, hind dinlerinin bütününü ifade için kullanılan umumi bir terim 4Her ne kadar mevcut hakim cereyanlardan, tenasuh inancı, kastlar sistemi ile ayrılıyorsa da, hinduizm doktrin, âyin ve mâbetle ilgili hususlarda gerçek bir birliğe sahip değildir. Hinduizm Hind dininin inkişafında ortaya çıkan son devri ifade etmek içi” kullanılır. Hindu, bu dinde doğup yetişmiş muayyen bir cemiyet tabakasına mensup bir insandır. Tabakalar (Kast sistemi) arasındaki hudud Gandi'nin tesiri ile biraz gevşemiştir. 


Hinduizm, tefriki mümkün olmayan ilâh ve devlerin çokluğu dolayisiyle anlaşılması zor bir dindir. Bu dinde Hindistan'da oturan çok çeşitli milletlerin dini tasavvurları birleşmiş olduğu için, çok geniş bir müsamaha vardır. 


Hinduizme göre, dünyanın prensibi üçlü bir tarzda tecelli eder: Yaratıcı Brahma, muhafaza edici Vişnu ve tahrib edici Şiva. Bunlar üç ilâhtır. İlâhlar Hinduizm'de ezeli Tanrı'nın tecellisi olarak kabul edilir. 


Bu üç tecellinin, teslis'in hasıl olması için önce Brahma tarafından “Maya” yani olayların ve ferdi cüzlerin kaynağı olan “Madde”nin yaratılmış olması gerektiği için, evvelâ o yaratılmıştır. Brahma'ya inananlara göre, her şey gelip geçici- dir ve birrüyadan ibarettir. Izdırıplardan kurtulmakiçin Brahma'ya, Mutlak'a kavuşmalıdır. İslâm kelâmcılarına göre Brahmanlıkta peygamberlik anlayışı yoktur. 


Brahma'ya inananlar, Brahma ile ferdi nefisleri aynileştirirler. Bu da onu külli nefs saymalarından ileri gelir. Her şey olan Brahma mücerred ruhtur. Süreti yoktur; dolayısiyle ikilik de yoktur. Bunu bilen ferdi ruh külli ruh ile birleşir. asli Hinduizm'in yanında İslâm ve Hristiyanlık'ın Hind'e girmesi ile yeni bazı cereyanlar hasıl olmuş, bu arada 1524'te ölen Ka- 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bir, İslâm ile Hinduizm arasında, mistik yakınlıktan faydalanarak bir birleşme hasıl etmeğe çalışmıştır. 


Daha sonra, 16. asırda Türk hükümdarı Ekber Şah sayesinde İslâm ile hinduizm arasında bir dini muhavere (Diyalog) husule gelmiş, İmparator, kendine mahsus bir görüşle bu iki dini birleştirerek yeni bir sentez meydana getirmiş, bunun için 1575'de hususi bir mabed yaptırmış, orada çeşitli dinlere mensup âlimlere münakaşalar yaptırmıştır. Bu arada Hinduizmin tenasuh fikrini benimsemiş, bunun İslâm'a mantıki uygunluğunu göstermeye çalışmıştır. Yalnız böylelikle hasıl olan yeni cemaat sarayın çevresini aşamamıştır. Torunu Dârâ Şiküh zamanında da bu alâka müsamahalı bir şekilde: devam etmiş, Dârâ Şiküh dedesinin eklektik anlayışına duyduğu temayül sonucu bu fikirleri entellektüel seviyede işlemeye başlamıştır. 


Tagor ve Gandi modern Hinduizm'in en tipik mümessillerindendir. 


İbahiyye - (Her şeyi mubah kılanlar): 


Başta Hasan Sabbah (öl: 518/1124) olmak üzere Batiniliğin mensupları, bunlardandır. İbahiler, kulların kötülüklerden kaçınmaya ve emredilenleri yapmaya gücü olmadığına kânidirler. Bunlar kadın ve sevvet ortaklığını da benimserler. 


İdealizm = (Idealisme - Fikircilik - Mefkürecilik, Ülkücülük, Fikriyye - Fikriyyün - İftikariyye) 


Fikrin izah ettiği eşyanın değil, düşüncenin biricik hakikat olduğunu, ancak onun hakiki varlığa sahip bulunduğunu, bütün hakikatların ve varlıkların aslı olduğunu, fikrin sadece bilgimizin konusunu teşkil edeceğini kabul eden felsefi doktrin. Bu mesleğe göre dış âlem, madde, zihnin, fikrin bir mahsulüdür, bir tasavvurudur. Böylece bu meslek düşünüleni düşünene, objeyi sujeye, dış âlemi insan zihnine irca eden, indimaç anlayışına sahip bir karakter taşımaktadır. Şu halde idealizm, ilke olarak şuursuzu şuurla nesneleri (eşyayı) de düşünce ile izah etmekten ibaret bir felsefi cereyandır. 


Şu halde idealizm, metafizikte, *akiki varlık olarak fikir ve tasavvur gibi maddi olmayan esasları kabul etmekte, dış âlemi inkâr etmekte, dolayisiyle dış âlemi hakiki varlık olarak kabul eden realizmin zıddı olmaktadır. İdealizmin metodu, saf ve a priori düşüncedir. 
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İdealizm. £24 atta (estetikte) san’atkärın kendi idealini takip ederek dış âlemi, tabiatı ruhunun süzgecinden geçirmek sureüyle büyüleyici bir güzellikte anlatmasını ister; bu haliyle o, san'at«ârın tabiatı bütün kabalık ve çirkinlikleri ile takli- 
- de ederek anlatmasını, ifade etmesini isteyen realizmin yine 

zıddı olmaktadır. 

: Bilgi bahsinde (Epistemoloji'de) idealizm, bilgimizin sahih olarak fikir ve tasavvurlarımızdan ibaret olduğunu ileri sürmektedir. l 


İlk idealist filozoflar Elea mektebine mensup olanlardır. 
Bunlar hareketi ve dolayısiyle mekânıC gerçekliğini inkâr etmişlerdir. Daha sonra Eflâtun idealizmi benimsemiş ve tam temsil etmiştir. Yeniçağ'da Descartes ilk büyük idealist sayılabilir. Çünkü o ve takipçileri asıl realite olarak fikr'i kabul ediyorlar; bu fikirlerin, eşyaya ait tasavvurların bize Allah” tan geldiğine inanıyorlardı. Allah'ı mükemmel, doğru - yalan söylemez ve aldatmaz - bir varlık, olarak kabul ettiklerinden, eşya ve tabiatın da doğru ve hakiki olduğuna, bizim âlemi ve eşyayı ancak Allah'ın zihine attığı yanılmaz ve doğru fikirlerle bilebileceğimize hükmediyorlardı. Descartes “Mükemmel varlık” tasavvurunu şuura ait kabul ettiği için idealist; fakat dış âlemi kabul ettiği için realisttir. Leibniz “Ezeli âhenk” düsturuyla kendi idealist anlayışını izah etmiştir. O, bu anlayışla tabiat olaylarını açıklamağa ve Dekart'ın insan şuuruna ait idealizmini kâinata yaymağa çalışır. Kant ise; bütün bu görünüşlerin sebebini teşkil eden bizim ve eşyanın üstünde bir “numen” kabul etmekle, kendi sistemini izaha yol bulmuştur. Bilgiyi sujeye değil, transandantal şuura, ideale ait görmekle, Kant transandantal idealizmi kurmuştur. İdealizmin çeşitli tasnifleri vardır: 


1— Ampirik idealizm : Berkley, Hume ve S. Mill'in temsil ettiği ve idraklerimizin subjektif keyfiyetler olduğunu ve binnetice dış âlemin sadece görünüşlerden ibaret bulunduğu fikirlerini ileri süren idealist görüş. | 

2— Akılcı İdealizm: Bu idealizm, Kant, Fichte, Schelling ve Hegel tarafından kabul edilen ve aklıtenkit eden idealist anlayıştır ki buna Romantik idealizm de denir. 


İdealizm ayrıca şöyle de taksim olunabilir: 


1— Subjektif idealizm: Berkley ve Fichte'nin kabul ettiği anlayıştır ki “Ben”in kendi dışında “Ben olmayan”ı meydana getirdiğini iddia eder. Berkley varolmanın idrak olunmak olduğuna kanidir. Bu anlayışa göre, var olan varlık, şuurlar arası bir gerçekliktir. i 


2— Kritik ve transendantal idealizm: Kant'ın akH tenkit eden idealizmidiN Ona göre bütün fenomenler ve eşya bizim zihnimizin şekillerine, kalıplarına göre teşekkül eder. Bilgimiz bu kalıplara girmeden meydana gelemez. Yani insan subjektif olarak eşyayı ve fenomenleri idrak edebilir; bu kalıplara girip de fenomen olan, eşya olan ve aslında “bizatihi” şey olan numen nedir? Onu bilemeyiz. Böylelikle Kant numen'i zihnin dışında bırakmış oluyor. Onun idealizmi aynı zamanda izafidir. zira numen âleminin varlığını kabul ediyor ve bil- ` ginin zihindeki kalıplara “göre” teşekkül ettiğini ileri sürüyor. Husserl'in idealizmine de “Transandantal” adı verilir. 
Husserl eski idealizm ve realizm anlayışını aşmıştır. 


3— Objektif veya Mutlak idealizm: Bu da Hegel'in idealizmidir. Hegel, eşyaya menşe (kaynak) olmak ve onun meydana gelişini izah etmek üzere mutlak fikir, yahut ruh (Geistm)u kabul eder. Ona göre bütün âlem, varlıklar ve hadiseler fikirden ibaret olup onun haricinde hiç bir şey mevcut değildir. Varlık, ruh denen gerçekliğin yayılmasından ibarettir. 
Burada netafiziğin aradığı mutlak, fikirden başkaca bir şey değildir. Bunun için ona mutlak idealizm denilir. Hegel, Kanttaki ikiliği kaldırarak pantesist görünüşlü ve zıtları birleştirici bir idealizm meydana getirmiş, mutlak fikrin seyrini, inkişafını izah için kullandığı diyelektik metod tersine çevrilerek 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Marx ve Engels tarafından diyalektik materyalizm ortaya konulmuştur. Modern idealizm, daha çok ilimle aksiyon (Ahlâk) arasındaki problemlerin çözümüne yönelmiştir. 


İdealist felsefeler ne derece tenkit edilirse edilsinler, hepsinin hakikat tarafı şudur: Biz herhangi bir şeyi ancak onun hakkında edindiğimiz fikirlerle tanıyabiliyoruz, demeleridir. 
İdealist teoriler, birbirlerine zıt da olsalar, bilgi ile varlığın münasebeti problemini çeşitli şekillerde ortaya koymaktan doğmuşlardır. 

Bilhassa Marksistler tarafından idealizm ve idealist filozoflar daima hücuma uğramış ve spritualizmle birlikte can düşmanı olarak bilinmiştir. Çünkü onlar, fikir, tasavvur, kavram ve düşüncelerin reel insanı tâyin ettiğini ve insana hakim olduğunu kabul etmezler; gerçekler dünyasının, fikirler dünyasının bir mahsulü olduğuna şiddetle karşıdırar. Demek ki idealizm; eşyanın meydana gelişini fikirlerin bir mahsulü olarak görmekten ve dini, ahlâki, siyasi, estetik fikirlerin meydana gelişini de reel yapıdan, tarihi olarak tayin edilmiş olmaktan ve çeşitli kuvvetlerin tesirlerinden müstakil olduğunu kabulden, şuursuzu şuurla, eşyayı düşünce ile izah etmektenli ibarettir. 


İdeoloji = (İdeolojie) (İlm-i Suvari akliye, ilm-i efkâr.) 


Tasavvurlar, fikirler sistemi. Tasavvurların teşekkül tarzını, kaynağını ve konularını arayan ilim mânâsına kullanıldığı gibi boş ve mücerret birtakım fikirlerin münakaşası mânâsına da kullanılır. Ayrıca siyâsi, ahlâki felsefi ve dini sahalarda ilimlerinkine benzer kat'i bilgi getirmek iddiasında olan teorilere de ideoloji denir. Fakat bu bilgileri şartlandıran veya meydana getiren ideolojilerin pratikte fazla bir değeri yoktur. Çünkü mücerret ve hayâli fikirlerden meydana gelir. İdolojinin nüveleri, bir yandan hususi ve şahsi bir ihtiras, öte yandan da yine hususi ve şahsi bir değerdir. O bir ihtiras olarak ruhi bir elnerji birikimidir;değer olarak da bir tasavvurdur. O halde bunun çekirdeği, şuura gelen bir ruhi enlerjidir, ihtiraslar ise külli ve ebedidir. İdeoloji, bir cemiyete, bir sosyal guruba has inanışların bütününü ifade ettiği gibi, umumiyetle siyâsi ve sosyal mahiyetteki bir doktrin de, bir hükümetin, birpartinin veya sosyal bir gurbun faaliyetlerini de ifade eder. Bu bakımdan meselâ marksizm bir ideoloji oldğu gi- 
. bi liberalizm veya kapitalizm de iktisadi birer ideolojidir. 

18.asrın sonlarında Destutt de Tracy, Cabanis, Volney gibi düşünürler fikirleri ve menşelerini araştırıyorlar, böylece bilgi psikolojisi yapıyorlardı Bunlardan ilki bir materyalist ola- 
` rak “psikoloji” kelimesi yerine “ideologi” kelimesinin kullanılmasını teklif etti. O, “psikoloji”yi etimoloji bakımından ruh fikrini ifadeye uygun görmüyordu. D. Tracy “İdeoloji Unsurlarına Ait Proje” adlı eserinde “konusu fikirlerin tetkikinden ibaret olan ilim” şeklinde ideolojiyi tarif ediyor. Condillac gibiduyumcu bir filozofun tesiri ile, bütün zihni hayatı duyum- dan, duyulardan çıkarıyordu. Bu yüzden Bonapart Tracy, Cabanis, Helvetius gibi bütün ruhi olayları duyuma irca eden 
18. asır materyalistlerine “ideologlar” adını verdi. Fakat kelime sonradan daha dar bir mânâ kazandı. 


Marx ve Engels'in “Alman İdeolojisi” adlı eserinde ideoloji kelimesi yeni bir mânâ kazandı: Fikirlerin uygunluk içindeki bütünlüğü. Onlara göre, iktisadi olgulara zıt olarak, tasavvur ve inanç, metafizik, ahlâk, din hepsi birer ideolojidir. 
“Çünkü cemiyete hâkim olan düşünceler, çeşitli görünüşler altında kazanılmış olan, hâkim maddi münasebetlerin ideolojik birer ifadesidirler” 


Marx'a göre bir ideolojinin başlıca üç karakteri vardır: Menşe itibari ile insanın herhangi bir yaşama tarzının ifadesidir.Bir dev£in hakim ideolojisi o devrin hakim sınıfının ifadesidir. Başka tabirle maddi alt-yapı zihni üst-yapıyı doğrur ki bu da ve Bu marksizmde ideolojinin temel karakteridir. Muhteva bakımından; problem bir şeyin doğru olup 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olmadığını bilmek değil, uygun olup olmadığını, biri birine bağlı bir bütün, bir yapı teşkil edip etmediğini bilmiektir. Bu bakımdan ideoloji kelimesi aynı zamanda strütüralist bir mahiyet taşır. K. Mannheim'e göre ideolojiler, muhtevalarını fiilen gerçekleştiremeyen fikirlerdir. Bunlar ferdin subjektif hareketlerinin kısıtlı saikleri olsalar da pratikte mânâlar çok defa şeklini ve değerini kaybetmektedir. 


Tesirleri itibarı ile ideoloji, bir hayat tarzının, bir içtimai nizamın tasdiki olmakla, insana kendi hayatını yaşamakta yardım eder. Bu sebeple her cemiyet, komünist cemiyet dahi bir ideolojiye muhtaçtır. Buna rağmen ideolojin/n bir hakikat değeri yoktur, fakat tesiri vardır. 

İdeal ile ideolojiyi iyi ayırmak lâzımdır. İdeal dairna olgulara bağlı kalır ve hamle gücünü ondan alır ve geleceğe doğru hâl-i hazırı biteviye aşan bir inanış, bir hamle ve bir hayat tarzıdır. Binaenaleyh o varlığa nisbetle bir oluştur, meydana gelene nisbetle olması gereken, yani gelecektir. Halbuki ideoloji vasıtalarını keyfi ve indi olarak seçer. Çoğu zaman bu vasıtalar gayri meşru ve gayri ahlâkidir. Bu yüzden o, çoğu | halde hakikatin yerine konmak ve gerçekleştirilmek istenen sakat anlayıştır, bir azgın heves veya iştiyaktır. İdeoloji olguları tetkikinden çıkarılsa bile ütopik (hayâli) bir proje olmak .durumundadır. Bu da insan iradesinin putlaştırılmasından ileri gelir. İdeoloji tahrikçi siyasetçiler ve yazarlarca halkın ruhunu okşayan sloganlarla belirli sınıf ve zümreler üzerinde tesirli olmak suretiyle iktidara gelmek veya bir memleketi istilâ etmek için hazırlanmıştır. İdeal ise insâni varlıktan çıkar ve onunla bir bütün teşkil eder. 


İdeolojiler ne zaman ortaya çıkar? Her halde cemiyete ait yerleşmiş hükümlerin dağılarak iktidarın bozulmasına, zayıflamasına yol açtığı zamanlarda ortaya çıkar. Bundan dolayı ideoloji bir üst-yapı unsru gibi görülmüştür. Max Weber gibi . 
sosyologlar onu, bir neslin, bir milletin üst-yapısı gibi görmüşlerdir. R. Aron gibiler ise onu bir olgu, bir bünye olarak görüyorlar. ideolojilerin sosyal hayattaki faal ve revaçta olan rolünü ihmal etmemek lâzımdır. Onu kültürel bir mahsul veya kültürel bir şekillenme olarak kabul etmekde yanlış olmasa gerektir. 


İdeoloji-ilim münüsebetine gelince: ideoloji tarihi bir role sahiptir, bu yüzden siyâsi ve içtimâi tesiri ilmi bilği ve nazari fonksiyonundan üstündür. İdeolojiler ilim olamaz.ilim külli bir hakikata ulaşır. Bu hakikat siyasi rejimler, devlet şe- 
‘killeri, milletler ve zümreler ne olursa olsun daima kalıcı ve geçerlidir. Buna karşılık ideolojiler daima değişir ve şekil degiştirirler, onlar yaşanmışa ve tarihe bağlıdırlar. Onların karekteri, zihinleri yiyip bitirmesi, düşünemez, imal-i fikir edemez hale getirmesidir. Bununla beraber onlar toptan ortadan kalkmazlar. İlim.devam ettikçe ideolojiler de olacaktır. Bir ideoloji kendisinin temsil ve ifade ettiği cemiyette ortaya çıkarken bir başkası da yeni bir cemiyette doğar. İdeolojiler tamamiyle şuursuz sayılmamakla beraber şuurlu da sayılmaz, şuura da dayanmayıp pek ehemmiyet vermezler. Meselâ Marx'a göre komünizm realiteye intibaka çalışan bir ideal değildir, aksine mevcut hali ortadan kaldıran bir işçi hareketi- dir. Bunun gibi Freud'a göre psikanalizin hedefi, şuur altını şuura hakim kılmaktır. 


İdeoloji siyâsi-içtimâi bir gerçekliğe dair tutumun az veya çok kat'i bir şeklini ifade eder. O siyâsi ictimâi bir dünyanın yorumuna ait bütün bir sistem olmakla ve belli bir yerdeki, belli bir zamandaki bir grubu, bir cemiyti ifade etmekle tarihi bir karaktere sahiptir. Fakat o bir rejimi, birdurumu idealleştirdiği ve katiyetle sabit kılmak, ebedileştirmek istediği için de tarihiliğe zıttır. Onun mevcut düzeni korumaya ve devam ettirmeye çalışması ideolojilerin tenakuzlu halini ortaya koymaktadır. İdeolojinin bu çift kutupluluğundan birincisi üzerinde, yani tarihi rolü ve karakteri üzerinde Marx 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ısrar eder. Ona göre ideoloji, bir tarih anlayışına irca edilebilir. Buna rağmen o daima var olacaktır. Marksist filozof Althusser'e göre ideloji, insanların kendi dünyalarında yaşan-. 
mış olan münasebetleri ifade eder. 


Hakkiki ilim ideolojiden ayrıldığı gibi, ;Ime dayanan felsefe de ideolojiden ayrılır. Çünkü felsefenin esas temeli ilimdir ve yeni ilmi keşiflerle gelişir, genişler ve değişir. İlim açık ve son bir sınır tanır: o tabiatı itibarı ile, kısmi ve tahminidir, ilmi, mutlak bir hakikat olmadığı gibi, sadece toptan reddedilmiş doğrular ve kabul edilmiş yanlışlar da yoktur, ama henüz reddedilmemiş ve araştırılan bir takım hakikatler vardır. 
İlim her defasında kendisinin tesbit ettiği objede tahdit edilirken, sYzde ilim olan ideoloji ne tahdit bilir, ne durmak tanır. Bu sebeple o, mahiyeti itibarı ile siyâsetin emrinde ve hizmetindedir, yaşayışı ve devamı parazittir; tesiri de umumuyetle menfidir. 


İdeoloji, kitleleri toplayıp onlara bir hırs, bir değer aşılamaya, bir takım sloganları doğru diye zihinlerde yerleştirme- ye, baskı guruplarının menfaatlerini gizlemeye, istikbaldeki belirsizlikleri kaldırmaya, değerleri ve onlara ulaştıracak vasıtaları tayine yarar. Ama bu tayin edilen hedeflerden ne gibi neticeler doğar, işte orası meçhul... İdeoloji ne doğrudur, ne yanlıştır, o tesirli ve yetersiz, uygun veya uygunsüz olabilir. O polemiğe, kitleleri sürüklemeye, bir ihtirası gerçekleştirmeye, bazı cemiyetlerde iktidar yolu ile bir değeri yerleştirmeye yarar. 


ideolojinin mahiyetine, taleplerine, fonksiyonuna bakarak İslâm bir ideoloji teşkil edebilir mi? Buna okuyucu kendisi karar verebilir. Yalnız şu kadarını söylelyelim; Liberalizm, sosyalizm ve benzeri sistemler, tabiaten polemik mevzuudur veya polemikle yayılırlar. Halbuki meselâ İslâm polemik mevzuu oldukça tesirini ve değerini kaybeder. 
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Selçuklu ve Osmanlı idarelerinde ideal “İlây-ı Kelimetullah” yani “Allah'ın dinini yüceltmek ve yaymak” idi. 
Bundan büyük bir cihan hakimiyeti doğmuştur. Bu idealin kaynağı gerek İslâmdan önce gerekse sonra “Allah inancı'- dır. Otorite gücünü ve kaynağını Allah'tan alıyordu. “Din-ü devlet mülk-ü millet”e bağlılık esas idi. Değerler bunlara bağlı idi. 17. asırdan itibaren Osmanlı insanı, bahusus münevver tabaka, kendi değerlerinden şüphe etmeye başladı. Garb'dan yeni değerler aramaya çıktı. Bu arayış sonraki devirlerde de durmamıştır. Cumhuriyet döneminde yeni bir ideal ortaya kondu. “Muasır medeniyet seviyesine çıkmak”. Bu ideale uygun bir de resmi ideoloji teşekkül etti: “Kemalizm”. Fakat bu ideale ulaşmak için seçilen vasıtalar hususunda pek çok sağ ve sol ideoloji ortaya çıktı.. 


İdeoloji konusunda bakınız: İ 

I—R. O. Arık, İdeal ve İdeoloji, 2— Saadettin Elibol, İlim ve İdeoloji, 3— J. Bacheler, Qu'est-ce que l'Idêologie, idèes, Paris, 1976, 4—F. Châtelet, Histoire des iğoyogiede de i İl II Paris 1974. 


İhvanü's-Safâ = (Safa Kardeşleri İslâm Ansiklopedistleri) 


XI. aşırda “Safâ Kardeşleri” adı altında, Müslümanları taassuptan kurtarmak, ilim zihniyetini, tabiat ilimlerine dayanan felsefeyi hâkim kılmak, cemiyeti düzeltecek bir aydınlar sınıfı ve ahlâkı yaratmak maksadıyla kurulmuş gizli bir cemiyettir. Cemiyetin başkanı Zeyd b. Rufi'a, sekreteri Ebu Süleylam idi. “Safâ Kardeşleri” Şeriatın yanlış inançlarla bozulmuş olduğuna inandıklarından, onu felsefe ve ilim anlayışı “ile temizleyip, esas özürü ortaya çıkarmak gayesini gütmüşlerdir. 


Fikirlerini 51 risaleden meydana gelen kollektif bir risalede anlatmışlardır. Bu ansiklopedik eserin yazarları çeşitli- dir. Risaleler: a) Matematik ve felsefi bilimler, b) Tabii ve cismani bilimler, c) Psikolojik ve adli ilimler, d) Kanuni ve ilâhi ilimler olmak üzere dört büyük kısma ayrılmışlardır. Bu ayırım pratik bir maksatla yapılmıştır. Risâlelerin medodu eklektik (Uzlaştırıcı - Seçmeci)dir. Matematik, astronomi ve piskolojide Pitagor'a, mantıkta Aristo'ya, metafizikte Eflâtun'a, ahlâkta Sokrat'a, din felsefesinde Farabi'ye bağlıdırlar. 


Bilgi anlayışında, tasavvuf ehli ile duyumcuların ve tabiatçıların görüşlerini birleştirmişlerdir. Onlara göre bilgi duyularla başiar, duyular algıda insanı aldatırlar. Hakikat ancak ruhun temizlenmesi yoluyla elde edilir, diyerek tasavvuftan faydalanırlar. Temelde yine Sansualist olarak kalırlar. 


Risalelerde ilim, basitten mürekkebe doğru beş zümreye ayrılmıştır (A. Comte gibi); a) Matematik ve mantık, b) Tabiat ilimleri, c) Zihin ilimleri, d) Tevhid ve Kelâm, e) Ahlâk: ^ ura- da ahlâk, A. Comte'un sınıflamasındaki sosyolojinin yerini tutar. Ahlâk da Aristo ahlâkı ile Kelile ve dimne'ye dayanır. 


Risaleler metafizikte Plotin'in sudür ve urüc teorisine bağlı kalırlar: Sudür yoluyla yaratılışı kabul ederler. Âlemin şu dört prensibe bağlı olduğuna kanidirler: a) Allah, b) Faal Akıl, c) Âlemin Ruhu, d) Tek Madde. Risaleler tekâmül (Evolution - Evrim) fikrini müdafaa etmekte, varlıklar arasındaki sürekli değişmeyi anlatmak için hayvandan insana geçişi, maymun- da insana benzer vasıfların başlayışını açıklamakta ve dolayısıyla Darwin teorisinin habercisi olmaktadır. 


© İmmanentizm = (Immanentisme - İçkinlik felsefesi, İndimac Felsefesi): 


Teoloji ve kozmoloji'de.bilgi ve varlık meselesinde “Allah'ı âlemle birlikte âlemin içinde kabul etmek, sebebi (illeti) varlığın içinde görmek, tesirin bizzat tesir alan süjenin nefsinde bulunduğunu iddia etmek temayülü immanent (mündemiç) anlayışı meydana getirir. Âlemi yaratan bir Allah'ın varlığına inanmak, Allah'ı âlemin haricinde kabul etmeyi gerektirir ki bu transcendent (aşkın, müteâl) anlayıştır; halbuki bunun aksi olan immanent anlayış âlemi ve mevcudun sebebini âlemin cevheri veya o mevcudun özü.ile karışmış sayar. 
Nitekim Spinoza'nın Tanrı anlayışı böyledir. onda Tanrı ile ta- 


biat, yaratıcı ile yaratılmış olan âlem aynıdır. Onun panteiz- 


mi tamamen naturalizm ile karışmıştı). Bu bakımdan immanent anlayış, ateizmin ve materyalizmin daima işine yarar, 


fakat buna rağmen marksistler de bu anlayışı beğenmezler, 


tenkid ederler. 


İmmanent felsefenin ilkçağda en büyük temsilcisi Aristo” dur. Aristo'nun ve Leibniz'in dinamist anlayışında madde ve form, madde ve kuvvet bir cevher ve bir birlik teşkil ederler. 
Çünkü bunlar biribirinin içindedir. Bu bakımdan dinamist anlayış da immanent felsefeye girer. 


İmmateryalizm = (immaterialisme - Özdeksizcilik): 


Berkley'in idealizmine bu ad verilir. Materyalizmin tam zıddı olup, âlemin kendi kendine hiç bir gerçekliği olmadığını, binaeneleyh maddenin de, dış âlemin de, nesnelerin ve her türlü madde nevilerinin de tasavvurlarımız ve fikirlÜrimiz dışında mevcud olmadıklarını ileri sürer. Ona göre ancak ruh vardır. Maddenin varlığı “ İdrak edilmiş” olmaktan ibarettir; bizim idraklerimizin sebebide Allah'ın iradesi olup dıştan, başka başka bir sebeb değildir. Bu bakımdan maddeye ayrıca bir varlık isnad edilemez. 


- İmmoralizm = (4mmoralisme- töre tanımazcılık, Ahlâk dışı olma Gayri Ahlakiye) 


' Niçe'nin ahlâk felsefesinin adıdır. Buna göre, ahlâk; mevcut olan ahlâk anlayışından tamamen farklı ve mevcut anlayışa tamamen zıt bir kıymetler derecesi üzerine kurulmalıdır. Bu durumda immoralizm ahlâk'ın gayrı ahlâki kıymetler üzerine bina edilmesini yani değerler levhasının tamamen tersine çevrilmesini ileri sürmektedir ki bu değerlerin yıkılışı, bu ihtilâlci anlayış, materyalistlerin ve anarşistlerin aradıkları ortamı yaratmada tam vasıtadır. II. Meşrutiyet'ten son- ` ra M. Rauf Ş. Süleyman ve C. Sâhir roman, piyes ve şiirlerini bu “ahlâk dışı” anlayışla yazmışlardır. Günümüzde de Marksist yazarlar aynı şeyi yapıyorlar. 


İnnezm- (Inneisme - Doğuştancılık, vehbiye) 


İnsan zihninde, Allah tarafın tan doğuştan konulmuş bir takım fikirlerin veya şekillerin inevcut olduğunu ve bunların zihnimizi (müdrikemizi) teşkil ettiğini, yani bilginin doguştan olduğunu kabul eder felsefi doktrin. Bu doktrine göre, doğuştan gelen bu fikirjer, bütün hakikatın, tümdengelim ve müşahade yoluyla elde edilen her çeşit bilginin kaynağını teşkil ederler. 

Sokrat, Eflâtur ve Aristo'dan sonra, Yeniçağ'da “Doğuştancılık”ın büyük temsilcisi ve onu geliştiren Descartes'dir. Bu filozof, insan zihnine Allah tarafından yerleştirilmiş bir takım fıtri bilgilerin mevcud olduğunu kabul eder. İnlgiliz filozofu Locke ise, aksine, bütün fıtri fikirleri inkâr ile zihni boş bir levha olarak kabul eder. Leibniz de ruhun, kendisinde sonradan gelişecek olan bütün tasavvurları kuvve halinde bulundurduğuna kanidir. Kant da duyumun şekillerinin, akıl yürütmenin kategorilerinin zihinde fıtri olarak, tecrübeden önce (a priori) mevcud olduğunu ileri sürmekle bir çeşit inneist olmaktadır. Rasyonalizmin bir çeşidi olan ve idealizme yak- - laşan inneizm, materyalistler tarafından beğenilmeyip hücuma uğramıştır. 


İşrakiye = (Illuminisme - Nurlar Felsefesi): 


XII. asırda yaşamış ve genç yaşta öldürülmüş olan Şehabeddin Sühreverdi'nin eklektik felsefesine verilen isim. Bu felsefede işrak, hem keşf'i hem de zuhuru ifade eder. Güneşin işrakı (doğması) ile eşyanın görülmesine imkân vermesi gibi mânevi işrak yahut sezgi de insana bir çok bilgiyi (marifeti) ilham yoluyla verir. Bu felsefede keşif ve sezgi, akıl ve tedkik çok önemlidir. Sühreverdi'ye en çok tesir edenlerden birisi de Gazzali'dir. Sühreverdi'ye göre biz bedenlerimizi alâkaların- dan temizleyip ilâhi nurları düşünmeğe dalınca, nefislerimiz ilâhi idrakler ve tecelliler ile dolar. Bedeni tutkulardan arındıkça ilâhi nurlar artar. Feleki hareketlerin yenilenmesiyle işrak yenilenir; işrakın yenilenmesiyle de hareket yenilenir ve devam eder. Bu zincirleme yenileniş ile süfli âlemde hadiselerin zuhuru birbirini takib eder. 


Bu felsefe nazarında Allah nurların nurudur ve insan nurların Nur'u Allah'ın tecellisini görebilir. Sühreverdi “Hikmet ve İşrak” adlı eserinde bu felsefeyi açıklamıştır. Bu kitapta Meşşailere ve Eflâtun'a ait fikirlerin tenkidi de vardır. Ayrıca mantıktan, varlık iliminden, tabiattan ve psikolojiden de bahsetmiş, Aristo'nun 10 kategorisini kabul -etmemiş, bunları “Cevher, Kemmiyet, Keyfiyet, Hareket ve İzafet” olarak tesbit etmiş; mülk, zaman, mekân ve durumu, izafet, fiil ve infiali de hareket kategorisine dahil etmiştir. Sühreverdi aynı kitapta ışığı iyilik, karanlığı kötülük ve maddenin özelliği saymıştır. İnsan beden karanlığından kurtuldukça Allah'a olan meyli artar. 


İbn Tufeyl, Şemseddin Şehruzi,. İbn Kemmâne Sühreverdi'nin takipçileridir. Ayrıca Nasır Tusi ve M. İbn Arabide bu felsefenin tesirinde kalmışlardır. 


Bizde Y. Ziya Yörükân “Sühreverdi Felsefesi” adında bir tez hazırlamıştır (1922), Saffet Yetkin ise “Heyâkili'n-Nür'unu “Nür Heykelleri” adıyla çevirmiş ve M. E. Bakanlığı basmıştır. Zamanımızda fenomenolog bir Fransız âlimi H. Corbin, S. 
Sühreverdi'yi büyük bir alâka ile tetkik etmiş ve 1933'de bu hususta bir kitap neşretmiştir. H. Corbin, günümüzdeki Fenomenoloji felsefesi ile Sühreverdi'nin görüşleri arasında münasebet görüyor. Ayrıca Sühreverdi ile Van Den Bergh, Carra da Vaux ve Horten gibi tanınmış müsteşrikler de ilgilenmişlerdir. 


İskenderiyye Mektebi: 


Adını İskenderiye şehrinden alan bu felsefe mektebinin kurucusu, aynı şehirdeki tanınmış bir Yahudi ailesinin çocuğu olan Filon (Philon) (M.Ö. 25 - MS. 50) adındaki dini bütün bir Yahudidir. Hz. İsa'nın çağdaşıdır. Eserlerinin çoğu Eski Ahd'”- in (Tevrat'ın) tefsirlerinden ibarettir. Mukkaddes metinleri as rının felsefesi ile uzlaştırmak için “istiare”yi kullanmıştır. Bu tefsirler daha batıni (ezoterik) bir mâhiyet taşır. Hristiyanlığın ortaya çıktığı sırada yetişmiş olan bu filozof Stoa felsefesinden sonra yetişen en orijinal filozof olarak kabul edilir. Philon'un eserlerinde yaptığı şey, Tevrat'ı Eflâtun felsefsi bakımından yorumlamak ve Eflâtun felsefesi ile Yahudi dinini uzlaştırmaktan ibarettir. Bu filozof Eflâtun'I n zaman üstü reel mahiyetler olarak kabul ettiği ideleri, ilâhi aklın ve kelâmın düşünceleri olarak kabul ediyor. İdeler Tanrı'nın kendilerini düşünmesi ile mevcud olurlar. Böylece Eflâtun felsefesindeki yaratılmamış olan ideler;Philon'un Yahudi dini açısından yaptığı tefsirinde her şeyi yoktan yaratan Tanrı'nın düşüncesinin mahsulü ve yaratıkları olmakta; dolayısiyle Yaratıcı Tanrı inancı ile İdeler nazariyesi uzlaştırılmış olmaktadır. 


Philon’ un bu metodu ve anlayışı kendisinden sonra ortaya çıkan Plotin'e ve Hristiyan filozoflara derin bir tesir bırakmıştır. Hristiyan filozofları ilâhi kelâm (Logosjın (Tanrı'nın oğlu, ikinci Tanrı) Hz. İsa'da insan şeklinde göründüğünü açıklarken Philon'un bu'metoduna dayanmışlardır. Böylece “Logos Teorisi - Tanrı'yı Bildiren Kelâm" Hristiyanlığa geçmiş oldu. Bunların başında İskenderiyeli Clément (Klemen) ve Origene (Orijen) gelir. 
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İskenderiye mektebine esas felsefi hüviyetini kazandıran Plotin'in hocası Ammonius Saccas (Ölüm. M.S. 243) olmuştur. 
Plotin, Yeni Eflâtuncu felsefeyi kurarak bü mektebe yeni bir hüviyet verdi. Ondan sonra da talebesi Porfiriyos (Ölümü M.S. 
304) ve taraftarlarınca devam ettirildi. . 


İskenderiye mektebinin, diğer bazı mektepler gibi, İslâm dünyasına da dolaylı - dolaysız şekilde çeşitli tesirleri olmuştur. Bu tesirlerin en mühimi her halde Bâtinilik ve ihvânu'ssafâ üzerindeki ezoterik tesirler olsa gerektir. 


Kabalizm = (Cabalisme - Yahudi tasavvufu ve Tevrat'ın bâtıni tefsiri) 


Kabalizm, Yahudilikte Tevrat ve Zebür'un dış (Zâhiri) mânâsı ile iktifa etmeyip, Mukaddes Kitab'ın harflerinden gizli mânâlar çıkarmaya çalışan ve ona istediği mânâları serbestce verebilen Yahüdi doktrinidir. Bu doktrin yahüdilerin simya, sihir ve varoluş anlayışını da ihtiva eder. 


İbrânicede “Kabbale” “Gelenek” ve Hz. Musa'nın mazhar olduğu “Sözlü Vahiy” mânâlarına gelir. Bu vahiy, aynı zamanda, yazılı kanun olup Tevrat'ın derin mânâsını izah etmekteydi. j 


“Kabala”, İbranice bâtıni bir anlayışla yazılmış bir felsefe kitabıdır, bunun ne zaman y zıldığı belli değildir. Bu kitap, yahüdilerin tâ menşeinden itibaren halkın dini inanışları ile gizli bir geleneğin de hülâsasını vermekte, dolayısıyla Tevrat ve Zebur'un gizli (Bâtıni) bir yorumunu yapmaktadır. 
Bu bakımdan Kabala, sadece bir doktrinin nazari esaslarını dağil,aynızamanda bundan çıkarılan bir sihir ve gizlilik fikrini de ihtiva etmektedir. Ekseriya “A s Cabalistika” tâbiri bu iki fikri birleştirir ve “Gizli an'ane ve sihir san'atı” mânâsını taşır. 

Kabalistler nazarında felsefe, dinden yüksektir. Dinler gâfil 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halkı avlamak veya zabt ü rabt altına almak için birer âletten ibarettirler. 


“Kabala” kitabında gizli tâlim ve Tevrat'ın gizli mânâlarını açığa çıkarma gayreti yanında Tanrı'nın inkişaf nazariyesi de yer alır. Bu inkişaf ise daima sudür ile yani bütün varlıklar kendi varlığından tedrici surette çıkararak (hâşâ) kendine şuur kazanması şeklinde olur. Ayrıca her biri âlemin bir kısmını canlandıran, kendi aracılıklarıyla tabiat kuvvetlerine hâkim olunabilen semâvi ruhların sayımı, sayıların ve harflerin sembolik nazariyesi, ve insanı bir küçük âlem olarak kabul eden külli tekabüliyet teorisi de yer alır. “Kabala”, 

'dini metinlerin tefertuatını ve nakledilen tarihlerin müşahhas muhtevasını inceleyen Talmud'a karşıdır. 


Kabalizmin gelişmesinde üç safha görülür: 1) Kabalist anlayıştan önceki safha: Bu safhada gnostiklerin, Plotin'in ve Aristo'nun tesirleri karışık haldedir. 2) Zebur safhası: Bu safi/; hada en ileri gelen yazar Rabbi Moshe de Leon'dur. 3) Asıl Kabal safhası: Bu safhada da eh çok göze çarpan yazar Isaac Louria'dır. Kabalistik doktrin, Tevrat'taki teolojiyi bertaraf etmek gayreti içinde Tanrı ile âlem arasındaki mutavassıt varlıkları ortaya koyan bir “Sudür” felsefesini benimsemiştir. Bu açıdan o, âlemde dört varlık derecesi görür: Tanrı, yaratma, şekillenme ve insan yahut madde ve faaliyet dünyası. İnsâni varlığı ilâhi hikmete bağlayan bu şemada vahiy de mümkün görülmektedir. 


Kabalistler daima kaçak bir grup teşkil etmişler ve bilgilerinin yayılmasını pek istememişlerdir. 


Kabalizmin Hristiyan dünyasındaki kadar olmasa bile, İslâm dünyasında da çeşitli tesirleri görülmüştür. kabalizm, Hakim Tirmizi zamanında İslâm dünyasına girmiş, fakat esas olarak Bâtıniler tarafından benimsenerek gelişmesine zemin hazırlanmıştır. M. İbn Arabi de ezoterik izahlarıyla kabalist anlayıştan tesir almıştır. İslâm dünyasında ortaya çıkan bâtinilerin tesirleri *turüfilik, Noktavilik, kalenderilik gibi çeşitli şekiller altında Anadolu'da yayılmıştır. Bötıniliğin “Siyâsi hedefi, Hilâfet'i kaldırıp, yerine İmamet'i, yan! bir nevi İslâm Papalığı kurmaktı.” Bunun için muhtelif isyanlar çıkarmışlar ve hükümet darbeleri yapmışlardır. 


İbn Meymun, Kur'an'daki bazı sürelerin başlarında Gülü: nan ve mânâsı anlaşilmayan harfleri (mukattaat'ı) tamamen kabalistik bir tarzda tefsire başlamış ve bu sayede Manişeist, gnostik felsefelerin İslâm dünyasına girmesine sebep olmuştur. (Bk. Bâtınilik Mad. ) 


Kaderiyye : Kaderi inkâr edenler olmuş ve olacak her şeyin Allah'ın ezeli ilminde mevcud olduğunu kabul etmeyenler. 
Bunlar kulların fiillerinin, Allah'ın yaratmasıyla değil kulların kendi gücüyle meydana geldiğini iddia ederler. Mutezile ile görüşleri birleşiyorsa da mutezileden önce -rtaya çıkmışlar'dır. 


Kadıyanilik: 


Hindistan'ın Kadyan şehrinde sukut eden mirza Gulam Ahmed'e izafetle “Ahmedilik” dedenen bu hareket, Bahailik gibi, “Mehdi” meselesinden ortaya çıkmıştır. Fakat Seyid Ahmed Han'ın “Tabiatcı” ve reformcu hareketinin tesirinde kalmıştır. 


Önceleri yazdığı eserlerde gelecek “Mehdi”nin Kur'ar:'daki işaret ve delillerini aramakla ve Hz. İsa'nın çarmıhta ölmeyip, sonraları 120 yaşında Keşmir'de öldüğü gibi iddialar ve bunlara yapılan itirazlara cevaplar hazırlamakla meşgul oldu. Fakat 1898'de “İngilizlerin Hindistan'da bulunmalarına taraftar olduğunu” ilân edince mahalli idarelerin desteğini kazandı. 


Gulam Ahmed, 901'de İlhami Hutbe'sini neşr ederek, kendisine âyetler vahy edildiğini ileri sürdü ve adetâ peygamberliğini ilân etti. 


“Mesih-i Mev'üd” (Va' alimi sisi “Mehdi-i Ma'hüd (Sözverilmiş Mehdi) gibi sıfatlardan sonra fiilen bir Kadıyani cemaati teşekkül etti. 1908'de Gulam Ahmed'in ölümü üzerine yerine “Halifeler” geçmeğe başladı. 1914'deki kongrelerin- de ikiye. bölündüler, bir kısmı Gulam Ahmed'in peygamberliğini kabul ettiler. Diğer kısmı onun peygamber değil, belki bir müceddid sayılabileceğini ileri sürdüler. Bu ikinciler “Lahorlular” olup birzaman için “Ahmediler” adını da almışlardır. İkinciler birincilerle mücadele halindedir. 


Hareket Avrupa'ya ve Afrika'ya intkial etmiştir. Merkezleri Londra'da olup, ayrı camileri ve cemaatları vardır. Kadıyani olmayan Müslümanları sapık saymaktadırlar. 


Afrika'daki kesif propagandaları putperest zencilerle Hristiyanlaşmış olanlara müteveccihtir. Kendileri bulundukları cemiyetin durum ve şartlarına göre davranırlar; esas dini ko- 

.nularda da böyledirler. Zekât nisabı ve cihad'ın mahiyeti meselelerinde de çok müsamahakârdırlar. 


Kadıyaniler 7 Eylül 1974 günü pakistan Parlamentosunun mevcut üyelerinin ittifakı ile ilk defa olarak “Gayri müslim azınlık” olarak ilân edildiler. 


(Batı sömürgeciliğin âleti durumuna düşen bu mezhep hakkında Dr. Ruhi Fığlalı bir doçentlik tezi hazırlamıştır.) 


Aalvenizm = (Calv&nisme - Kalvencilik): 


1509 - 1564 yılları arasında yaşayan ve Luther'in muhalifi olan J. Calvin (Kalven) adlı kilise reformatörü tarafından kurulan dini doktrin. Bu doktrinin taraftarları “Luterien”ler gibi papazların ruhbani mekteplerini, azizlerin ruhlarından şefaat dilemeyi inkâr ve “Kudâs” yemekte Hz. İsa'nın kuvvet ve tesir bakımından hazır olduğunu ve aynı zamanda mukadderat'ı tamamen reddederler. Kalvenist doktrin Luther'den 


128 Felsefi Doktrinler Sözlüğü 
farklılık göstermekle beraber, esasında bu farklılığın merkezini; İnsanın, Hz. İsa'da (mesih'de) yaşamasının ezelden yazılmış olması teşkil eder. Luther'de öncelikle mevcut olan inayet mefhumu Calvin'de ikinci plâna düşer. Ona göre Allah”- ın izzeti ve melekütu insan tarafından takdir edilmelidir. Allah'ın saltanatı yeryüzünde tahakkuk etmelidir ve insanın bu inayeti tam olarak elde etmesi imkânsızdır. Calvin insanın ümitsizlik esnasında Allah'a yalvarmakla kurtulacağını kabul etmez. Çünkü o ilâhi tabiatın her yerde mevcud olduğuna ve kulların da Allah'a daima ve heran hürmet ve minnet borçları olduğuna inanır. Sert bir ahlâk sistemi vardır, pek mistik fikirlere yer vermez; killselerin süslenmesini reddeder. 


Kalvenist reform doktrini şu iki esas üzerinde israrla durur: 
1—Şahsî mes'uliyet, disiplin ve zühd hayatı, 2—Hırıstıyan için objektif sosyal müesseselerin bir bütün halinde teşkili ve tayini için teşvik ve teşebbüs. Bu da onları durmadan çalışmaya zorlar. 


Bu mezhep İsviçre, Fransa, İngiltere, Danimarka, Amerika ve Malazya'da taraftarlara sahiptir. 


Kategori = (Catégories - Sıfat, bir objeye izafe edilen nitelik): 


a—Aristocu skolâstik fesefede: Üstün cinsler, yahut varlığın ilk bölünmeleri. Bunlar 10 tanedir: Cever ve 9 arâz: Keyfiyet, kemiyet (nicelik), ilgi, zaman, yer, durum, tesir, edilgi, sahip olmak. 

b— Genel olarak felsefe dilinde: Fikirler ve olguları tanzim ve tertib etmeye yarayan sınıf veya kavramlar. 

c—Kant felsefesinde: Hükümleri teşkiletmeye yarayan zih- 


nin sırf a priori kavramları mânâsına gelir. Bunlar da 12 tane olup 4 sınıfa ayrılmıştır: |) kemmiyet (birlik, çokluk, bütünlük), 2) keyfiyet (gerçeklik, olumsuzluk, sınırlılık), 3) münasebet (cevher, sebeplilik, ortaklık), 4) modalite (imkân, varoluş, zaruret). 


Katoliszm = (Catholicisme - Katolik Doktrini): 


1054 yılında Doğu ve Batı kilisesinin kesin olarak ayrılmasından beri var olan ve bilhassa Batı Avrupa ve Lâtin Amerika'da yayılmış bulunan bir Hıristiyanlık mezhebi. Katolik kelimesi, “Şâmil, külli, evrensel” gibi mânâlara gelir ve âlem şumül bir birliği ifade eder. Kilisenin bununla kasdeddiği, mevcüd olması, bütün an'aneleri muhafaza etmesi, bütün dini olaylara şâmil bulunmasıdır. Bu yüzden Roma Katolik Kilisesi, ince felsefi sistemlerle Katolik imânının hakikatını isbata çalışmış ve insanın, yalnız bu kilisenin papazlarının vereceği mukadderat sayesinde kurtulacağını ileri sürmüş ve başka kiliselerin birleştirme teşübbüslerine iştirak etmemiştir. 


Roma Katolik kilisesinde iyi organize edilmiş bir hiyerar- . 
şi (silsile-i meratip) mevcuttur. Papanın otoritesi kuvvetlidir. 
İncil'in ve kilisedeki câri an'anelerin kaynağı ilâhi vahiydir. 
Bu kilise, papazı, Hz. İsa'nın vekili ve havarilerin reisi Petrus'- un halifesi sayar. 


Çocukları, asli günahtan kurtarmak için Vaftiz'i benimseyen bu kilise Ruhü'i-Kudüs'ün babadan ve oğuldan yani Allah'dan ve Hz. İsa'dan sudür şartıyla Teslis (Öçleme)'i kabul eder. Evli rahip kabul etmez. Meryem Ana'ya ibadete büyük önem verir. Lâtinliğe hizmeti de ön plânda bulundurur. 

Katolik dünyasının merkezi Vatikan'dır. Bu kilise Aristo felsefesine istinad eden Tomizm'e dayanır. Bu cereyan yeni Tomizm şeklinde devam ettirilmekte ve resmi felsefe olarak ilân edilmiş durumdadır. Katolik doktrini çeşitli teşekküllere ve teşkilâtlara, Katolik partilere, işçi sendikalarına, gençlik ve kadın kuruluşlarına, çeşitli okul ve üniversitelere, matbaa ve yayımevlerine Tahiptir. 
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Tarihte görülen bütün Haçlı Seferleri'nin tertipcisi ve teşvikcist Katolik kilisesidir. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra, bu kilise, Türk İmparatorluğunu yıkmak için yüzlerce plân hazırlamış ve bunları tatbike koymuştur. Her akamete uğrayan plânların arkasından bir yenisi hazırlanmıştır. Bu takrim ve imha plânlarının 100 tanesini toplayan Romanya'lı eski 
bir bakan Alexandre G. Djuvara “Türkiye'nin Taksimi İçin 100 
plân” (Cents Projest de Partage de la Turquie” adıyla 650 sayfalık Fransızca büyük bir kitap yayımlamıştır. Bu kitabı eski Osmanlı mebusu Trablus'lu Emir Şekip Arslan arapçaya tercüm. etmiş, “İslâm Âleminin Bugünkü Durumu — Hâzır al-Âlem al-İslâmi” adlı 4 ciltlik eserinin içine koymuş ve baş tarafına da O.manlı İmparatoruluğunu Avrupa hücumlarına karşı müdafaa eden ve bunun zaruretine inanan geniş bir mukaddime yazmış. Eserin 100 plân'a dair olan kısmı Yakup Üstün tarafından arapçadan dilimize çevrilmiş ve basılmıştır. 
(Ank., 1978) 


Katolik kilisesi misyoner faaliyetlerinin de daima merkezi olmuştur. İslâm âlemindeki teşkilâtlı, plânlı ve programlı faaliyetin esas merkezi Vatikan'dır. Akif au yüzden hocalara ve onların ataletine, 

Misyonerler gece-gündüz çalışırken acaba 

Oturup vahy-I ilâhiyi mi bekler ulemâ? 


Beytiyle çatmıştır. Kilise, Batı emperyalizminin en büyük hazırlayıcısı ve destekcisi olmuştur. 
(Bu hususta Bk.: Erol Kırşehirlioğlu, Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri, İstanbul 1963, M. Halidi - O. Ferruh, İslâm Ülkelerinde Misyonerlik, İstanbul 1968; M. Sıbai Müsteşrikler ve Hedefi, İst. 1971). 


Kapitalizm = (Capitalisme - Sermayecilik): Servetin ve sermayenin belli ellerde toplanarak, sermaye- 


dar (Patron) ile sermayeyi üretken hale getiren işçilerin ayrı olduğu ve dolayısıyla işçinin haddinden fazla sömürüldüğü, 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sınai, ticari ve mali merkezleşmeyi esas kabul eden iktisadi ve içtimai doktrinin adı. 


Kapitalizmin maddeci, müfrit ve doymak bilmeyen ferdi- . 
yetçi tutumu, aynı maddeci temele dayanmakla birlikte toplui cu olan kollektivizmin, sosyalizmin ve komünizmin doğmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına sebep olmuştur. 


Kerramiyye: M. b Kerrâm'a (öl: 255) tabi olup Allah'a cisim ve mekân izâfe edenler. Bunlar, Allah'ın hâdislere mahal teskil ettiğine ve kalb ile tasdik olmadan da iman olacağına inanırlar. i 


Keysaniyye: Şianın kollarındandır. Muhtar es-Sakafi'ye bağlıdırlar. Hilâfetin Hz. Ali ve oğullarına ait olduğunu, Muhammed b. Hanefi'nin beklenen Mehdi olduğuna inanırlar. Bunlara göre “Bedâ” gerçektir. “Beda” Allah'ın iradesinin ilmi ile birlikte değişmesidir. Şehristani'ye göre Bedâ fikrini M. es Sakâfiortaya atmıştır. Çünkü o, gelecekteki olayları ya vahiy veya imam'dan gelen bir mesajla bildiğini iddia ederdi. Gelecek hakkındaki tahmini tutmazsa “Rabbınıza Bedâ geldi, yani o fikrini değiştirdi” derdi. 


Kogito = (Cogito - Düşünüyorum) 


1— Descartes'da; Metotlu şüpheye karşı duran ve Dekartçı felsefenin temelini teşkil eden ilk kesinlik. Descartes'in “Metafizik Düşüncelerin ikincisinde “eğer aldanmıyorsam, şüphesiz ben varım; istediğim müddetçe de aldanmayacağım, bir şey olmayı düşündükçe de var olacağım” demesi felsefedeki Dekartçı ihtilâli başlattı. Bu, veri olarak âlemin varlığını kabulden değil, müşahhas ve belli düşüncenin varlığını (yani insanın kendisi üzerindeki düşüncesini) kabul etmekle başladı. Bunun formülü de “düşünüyorum” (cogito), o halde varım” şeklinde ki ifade olup, şüphe götürmez biricik hakikattır. Derüni teemmülün şekli bu mutlak derüni tecrübedir. 
Bunun da garantisi aldatmayan ve mükemmel bir Tanrının varlığıdır. Çünkü yegâne aldanmayan ve aldatmayan varlık Tanrıdır. Ferdicevher olarak ruhun gerçekliğini, hali hazır düşüncenin varlığından çıkaran bu delil, daha evvel kilise babalarından Saint Augustin (354-430) tarafından ifade edilmiştir. Bu filozof “Tanrı Sitesi” adlı eserinde “Aldanıyorsam ben varım. Zira gerçekten aldanmayan kimse mevcut değildir; ve ben aldandığım için varım” diyordu. Bu tarz bir cogito İbni Sinâ'da da vardır. Descartes'in Cogito'yu ondan aldığı iddiası da vardır ve bu iddia doğrudur. Fenelon da “yokluk şüphe edemez, şüphe etmek ve aldanmak, işte düşüncenin ta kendisi” demekteydi. 


O. Lacombe'a göre Descartes'in “cogito”su bütünüyle “varoluşunun bir tecrübesi ve özünün zihni bir sezgisÇlir.” 


L. Lavelle (1883—1951) ve G. Marcel (1889-1973) gibi filozoflar Dekartçı cogito'yu realist açıdan yorumlamışlardır. L. 
Lavelle'e göre “Düşünüyorum, o halde varım” formülü, “düşüncede varlığı değil, varlıkta düşünceyi ifade eder”. Marcel'e göre ise “Düşünüyorum, o halde varlık vardır; ziradüşüncem varlığı gerekli kılar. S varlığı kuşatmaz, fakat ona atıf ve isnat edilir.” 


Buna karşılık E. Le Roy ve J. Moreau de idealist istikamette yorumlamışlardır. Birinciye göre cogito bize düşüncenin sadece varlığını verir ve “suur”un görünüşünü izah eder. İkincisine göre ise Dekartçı cogito, duyulur objelerin gerçekliğini, Ben'in var oluşunun, düşünen süjenin kesinliğini ortaya koyar. 


2— Mainde Biran'da: “Gayret ediyorum, istiyorum, o halde varım” şeklinde formüle edilmiştir. M. de Biran (1766-1824) şöyle diyor: “Descartes ilk ve apaçık hakikati ortaya koymak için “Düşünüyorum: o halde ben bir şeyim, bir düşünen cevherim, dediyse, biz de daha vâzih ve belirli tarzda şöyle diyeceğiz: “Hareket ediyorum, istiyorum, hareketi düşünüyorum, sebep oluyorum, o halde ben varım yahut kuvvet ve sebep olmam sıfatıyla gerçekten mevcudum.” 


3— Fenomenologlarda: Fenomenolojiyi benimseyen filozoflarda cogito'nun yahut düşüncenin doğrudan doğruya verisi, ne bizzat bu düşüncedir, ne de Ben'dir, fakat düşünülen veya yaşanan şeydir. | 

4— Bazı varoluşçu filozoflarda: Heidegger'in ilk felsefesinde ilk ve temel tecrübe, klâsik felsefede olduğu gibi varlığın tecrübesi değildir, varolmadaki bir noksanlığın tecrübesidir. Heidegger'in ilk felsefesinde bu yokluğun, endişenin, ölüm için var olmanın tecrübesidir; J. P. Sartre'da ise bulantının ve saçmanın tecrübesidir. Bu manada bir ölçüde var oluşçu bir cogito'dan bahsedilebilir. Dindar varoluşçu L. Lavelle'e göre yeni cogito, “bunalımın cogitosudur” 


Kollektivizm = (Collectivisme): 


Cemiyetin nizam ve ahengini temin için bütün istihsal (üretim) vasıtalarının toplumun menfaatına tahsis edilmesini ve müşterek olarak işletilebilecek bir hale konulması gerektiğini müdafaa eden iktisadi ve içtimai sistemdir. Kapitalizmin ferdiyetçiliğine aksülâmel olarak doğan, kapitalist nizamdaki sermayenin belli ellerde birikerek merkezileşmesi- ne karşı çıkarak, bütün vatandaşları eşit şekilde üretici kabul etmek ve mülkiyeti müşterek hale getirmek isteyen kollektivizm, komünizmden ayrılır. O, komünizmin ilk merhalesidir. Bu yola giren mutlaka kominizme ulaşır. Devlet burada sadece istihsal vasıtalarına el koyar ve pratikte organize eder. Kollektivist idareye geçiş, ihtilâli zaruri kılar. 


Komünizm = (Communisme): 


Kollektivizm yahut devlet sosyalizminin ikinci safhasını 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teşkil eden komünizm, mal ve mülkün ortaklığını yalnız üretim vasıtılarında değil, aynı zamanda bütün tüketim vasıtalarında ve eşyasında da zaruri gören iktisadi ve içtimai meslek. artık Karl Marks'ın ve Engels'in “Bilimsel Sosyalizm'i bahis konusudur. Bu anlayış temelinde ontolojik ve mekanik materyalizme dayanır ve onun gibi ateisttir. İnsanı hayvandan bir kademe üstün bir varlık olarak gördüğü için, onun manevi ve ruhi hayatını nazarı itibara almaksızın bir istihsal vasıtası gibi muamele eder. Bu bakımdan onun nazarında dinin, ahlâkın, ruhun, insan hürriyet ve haysiyetinin hiç bir değeri yoktur. Hayali fikir, sözde ilim, emperyalizm ve kurtuluş vaadi olarak komünizm, çeşitli ve amansız propagandasıyla cazibesini muhafaza etmektedir. Bunun sebebi, onun ekonomik bir doktrin olmaktan çok politik ve pratik, tarihi bir prdje olmasındandır. Platon'dan başlayarak Fourrier'e kadar gelen safdil bir ilimciliğe dayanan komünizm K. Marx ve F. Engels tarafından 1848'de yayınlanan “Komünist Manifestosu” ile açık bir manâ kazandı. Komünizmin esas şartı, zenginliğin kalkması, bolluğun gerçekleşmesidir ki-bu bir hayaldir. 


Bugün çeşitli memleketlerdeki tatbikatında farklılıklar görülmekle birlikte, determinist, mekanist ve materyalist temellere dayanmakta, ihtilâlcilikte hepsi müşterektir. Bugün esas olarak iki çeşidi var: 1) Kapitalist cemiyetlerde ihtilâlci bir doktrin olarak üst yapıya ve idarecilere karşı mücadele eden şekli. 
Üretim vasıtalarının devletleştirilmesi ve işçi diktatörlüğünü hedef alır. 2) Tarihin Marksist ve Leninis anlayışı ve kollektivizmin bir basamağı olarak komünizm, sosyalizm tarafından gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik bir değişimi ifade eden terimdir. 

Komünizm Rönesans'tan sonra Kampanella, Thomas Morus gibi ütopistlerin eserlerinde müdafaa edilmiştir. Bizde 15. 
asırda Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin'in bazı fikirleri de mal- da ve ailede ortaklığı müdafaa eder. Fransız ihtilâli sırasında 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Babeuf ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş; Marks tarafından Hegel'in diyalektik metodu tatbik edilerek ve onun idealist felsefesi idealist muhtevasından boşaltılarak tarihi veya diyalektik materyalizm şekline sokulmuş; Marks ve Engeli ”- in fikirleri Lenin târafından daha da geliştirilerek Rusya'da tatbike konulmuştur. Lenin tarafından “Devlet ve İhtilâl”de geliştirilerek tatbik edilen komünizın daha çok ikinci çeşidi ihtiva etmektedir. Bu hareket aynı zamandâ enternasyonalist bir hareket olup, din milliyet ve ırk farklarını kabul etmez. 
Bu bakımdan lenirizm muasır ihtilâlcı düşüncenin doktrini temelini teşkil eder. | 

Komünizm ihtilâle gitmeden evvel cemiyette dil ve düşünceyi tahrip ederek Kavramlar anarşisi yaratır; din ve mülkiyet düşmanlığı yaparak müesseseleri yıpratır veya yıkar. Sahte dâhileri, refah düşkünlerini, diplomalı cahilleri, noda düşkünlerini, vücudunu teşhir hastalığına kapılanları, kanun kaçaklarını, cânileri, sun'i ve tabii gayri memnunlar, işsizlik ve fakirliği tahrik eder, ortamı hazırlayınca ihtilâle gider. 


Tarihi ve içtimai sebeblerin rolü ne olursa olsun, komünizmin ve konünist ihtilâlinin zuhurunu, Avrupa medeniyetinde Madde - Ruh muvazenesinin bozulması ve materyâlizmin azgınlaşması neticesine bağlamakisabetli bir hüküm olur. 


Komünizmin değişik şahıslar tarafından tatbiki neticesin- 
_ deLeninizm, Stalinizm, Kruşçevizm, Maoizm ve Brejnevizm denen şekilleri ortaya çıkmıştır. Lenin'e göre, ihtilâlsiz işçi devleti kurulamaz. Devlet olduğu müddetce hürriyet olmaz. Hürriyetolunca da devlet ortadan kalkar. Bunun için işçiye sınıf şuuru verip tam bir merkeziyetcilikle onları teşkilâtlandırmak lâzımdır. 


Kompleks (Complexe - Karışık, (karmaşık rühi haller): 


Bu kavram günümüzde her sahada kullanılmaktadır. Bizburada psikanalizdeki mânâlarına işaret edeceğiz. 
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Şuuru zamanla işgal ederek ona hâkim olan fikir ve tasavvurlar sistemi mânâsına gelir. “Konpleks” terimini Bleuer ve Jung'a borçluyuz. Onlar bundan şunu anlıyorlar: Kısmen veya tamamen şuursuz halde fikirlerin, hayallerin, kuvvetli ve müessir hâtıraların bir araya gelmeleri, sonra da ruhi haya- un tamamını, başlarına buyruk olarak tesirleri altına almalarıdır. 


Bu kavramın tecrübi temeli Jung'un “Çağrışım Tecrübe-. 
leri”nde yatmaktadıG Jung bu tecrübelerle şunu göstermiştir: Bir süjenin bir objeye veya kavrama karşı tepkisi tesadüten meydana gelmez, aksine önceden yer etmiş bir tasavvurun muhtevası tarafından kesin olarak tayin edilmiş, meydana getirilmiştir. Bunların hepsi, yakın bir durumun malzemelerini kullanarak kompleksi teşkil ederler. Bu kavram, az veya çok organize olmuş şahsi birtakım çizgilerin bütününü karakterize etmekle beraber birçok pisikolojik tiplerin çeşitli komyplekslerini de meydana getirir. Bunun için kompleksin daha hususi mânâlan vardır: 

1— Oeidipe (Oydip) kompleks:Oydip kompleksi, psikanalizin esas kavramıdır. Ailedeki fertler arası münasebetlerin temel yapısını ifade eder. Freud pek çok kavramı yunan veya yahudi mitolojisinden almıştır. Bunu da eski yunan mitolojisinden seçmiştir. Efsaneye göre Oydip, anasını cinsi yönden sevdiği için babasını kıskanmış , babasını öldürüp anası ile evlenmiş. İşte Freud bu efsaneye dayanarak, oğlun anasına karşı duyduğunu iddia ettiği cinsi duyguyu, bu tâbirle ifade ve izah etmiştir. 


2—Elektra kompleks: Bu da ayni efsanenin devamına dayanmakta, babasının öldürülmesine karşılık, kızının babasına beslediği cinsi duyguyu sembolize etmektedir. Freud, bu fikirleri ile aile fertleri arasındaki ahlâki ve manevi bağları kökünden yıkmış, ailenin kudsiyetini dinamitlemiştir. 


Bunlardan başka ayni efsanye bağlı olarak “ailevi 


Felsefi Doktrinler Sözlüğü 137 


komplekse” ilâveten aşağılık kompleksi, üstünlük kompleksi” gibi kompleksler de vardır. 


Freud'un kompleks kavramını daima oydipçi yapıya bağlamasına, her kompleksin kaynağında ana-baba münasebetlerini aramasına karşılık, Adler, psikolojisinin merkezine aşağılık duygusunu yerleştirmiş, Niçe'nin “kudret iradesi”nden beşeri dinamizmi çıkarmıştır. Ona göre her istek taviz aramaktan başka bir şey olmayıp, aşağılık duygusunu yok etmeyi hedef alan bir gayrettir. Malinovski ile elektro kompleksini kızın babaya olan ilglisini izah için kullanmıştır. 


Jung'a gelince, ona göre, insanın temayülleri libido (cinsiyet duygusu)ya indirilemez, insanda doğuştan gelen ah?âkî temayüller vardır. Bazı içgüdüler gibi bunlar da itilmiş olabilir. Bu bakımdan Oeidipe kompleksi insanın ruhi hayatını i izaha hiçbir zaman kâfi değildir. 


Konseptualizm = (Conseptualisme-Kavramcılık, Mefhumiye): 


Hatalı olarak nominalizm (isimcilik)le realizm (gerçekcilik) arasında bilinen Kavramcı felsefe, mücerred kavramların, küllilerfüniverseller)in (yani insan, hayvan, ağaç... gibi) hakikatta, kavram olarak zihinde, varlık olarak dışarıda mevcut olduklarını ileri sürer. Şu halde Kavramcılık küllilerin ve umumi fikirlerin tabiatıyla ilgili olup, dışarıdaki eşyayı (nesneleri) temsil eden fikirlerin, basit bir isimden, boş bir kavram- dan ibaret olmadığını, zihinde onların ferdi nesnelerden ayrı gerçek bir varlığa sahip olduğunu, bunların (Kavramlar) da realitede birer temeli bulunduğunu kabul etmektedir. Kavramcı felsefenin kurucusu Sokrat sayılır. Onu Eflâtun ve Aristo geliştirmişlerdir. Ortaçağda Abelard, küllilerin, ferdlerde.mevcut vasıfları gösteren cins isimlerden ibaret olduğunu, bunların aynı zamanda “Kavram” olarak düşünen zihinde de mevcudiyetini ileri sürerek iki mesleği birleştirmeğe çalışmıştır. Kavramcılığı, duygucu ve bufilozofların dışında diğer birçok Yeniçağ filozofları kabul etmişlerdir. Konseptualizm, aslında, realizm ile nominalizm arasında orta bir yerde değil, her ikisine de, çok farklı mes'elelere cevap vermesi bakımından, karşıdır. 


Kontenjantizm = (Contingentisme -olağanlık olabilme, olum- i sallık, zorunsuzluk, İmkân Felsefesi): 


Tabiaita her çeşit hürriyet imkânını reddeden determinizrne ve ilimci mekanizrne karşı olarak ortaya çıkan bu felsefi anlayış, hiç bir hadisenin, hiç bir.fenomenin mutlak zaruret kanununa tâbi olmadığını iddia eder. Bu mesleğin esas temsilcisi çağımız Fransız filozofu Emile Boutroux'dur. Bu filozofun “Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu” kitabı dilimize çevrilmiştir. 


Boutrox'ya göre kanunlar müteaddid olup, ibtidaiden gelişmişlere doğru varlıkların ayrı tekâmül derecelerine göre degişiklik gösterirler. Ruhi ve sosyal olgular gibi en yüksek olgularda da kemmiyet değil, keyfiyet hâkim olmaktadır. İlimler ilerledikçe mutlak bilgi mahiyetlerini kaybediyorlar, artık işe zihni ve mantıki prensipler karışıyor. İlmin kanunları mutlak değil, tahminidir. Maddi ilimlerden manevi ilimlere gittikçe bu izafilik ve tahminilik artar. Boutroux'nun zorunsuzluk (imkân) felsefesi, tabiat ilimlerinin ve kanunlarının putlaştırılmasını yıkmış, ilimlerin tenktidi ile ilimler felsefesinde, ahlâk ve din probleminin çözümünde yeni ufuklar açmış çok geniş ve kalıcı tesirler meydana getirmeştir. Bu felsefe doğmatik pozitivizme, külli determinizm ile mekanizme, nazarive pratik materyalizme cephe almış ve bunları kökten sarsmıştır. Boutrox zorunsuzluk doktrini ile Bergson ve takipcilerini, Blondel'i ve Poincare'yi hazırlamıştır. 


$.H.B. Boutroux'nun tabiat kanunu, sebeplilik ve zorunsuzluk (imkân) felsefesi üzerine bir doçentlik tezi hazırlamakdır. 
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Konvansiyonalizm =(Conventionalisme uzlaşımcılık, âibarilik, Uylaşımcılık); : 


Matematik ilimlerin, umumi olarak ilmi aksiyomların birtakım zihni yapılar, itibari (Conventionnel) hükümler ve degişik tariflerden ib ret yani izafi itibari olduğunu, bize akıl ve tecrübe tarafından cebren kabul ettirilmesi gibi bunların birinin diğerinden daha doğru olmadığını, asıl olgularla hiçbir alâkası bulunmadığını, bir olgunun birkaç türlü izah edileblileceğini, indi ve keyfi olmayıp harekete (aksiyona) eiverişlilik ve uygunlukları bakımından tercik edilebileceklerini ileri süren doktrin. Burda uzlaşımı belirleyen şey yararlılık ve kullanışlılıktır. Fransız matematik filozofu H. Poircarė tarafından ileri sürülen bu anlâyış, aksiyona uygunluğu, gözönünde tuttuğu için birnevi pragmatizm ve birnevi modern septisizim olmaktadır. Bu görüş, süjenin bilinmesinde dış âlemden gelen muhtevayı :esas almaması bakımından subjektif idealizm ile birleşir. 

Poincar&'nin eserleri 1920'den önce Salih Zeki, daha sonra merhum Prof. Hamdi Ragip Atademir ve S. Ölcen tarafından dilimize kazandınılmıştır. Poincarâ'nin “Sen Düşünceler”", "Bilim ve Metod” gibi eserleri M.E.B. tarafından başılmıştır. Aynca “Bilimin Degeri, baskı, ist.,1964”, “Bilim ve Hipotez, İl. Baskı, İst., 1964” adlı kitapları Fethi Yücel tarafından tercüme edilmiştir. S.H. Bolay, (İlmi Nominalisme - Conven'tin nalisme ve İlmin, Değeri meseli, M.E.B.'nin “Son Düşünceler'in girişi s. 8-88 İst., 1987) 


Kozalizm = (Causalisme Nedencilik, İlletcilik) 


Fizikçi ve filozof E. Meyerson(Ö.1933)un doktrini. Buna göre ilmin vazifesi, fenomenleri tesbit etmek ve onların kendilerinden önceki değişmez tesirlerini vuzuhla tayin etmekten ibaret değildir; fakat kelimenin tam manâsıyla onların sebepleri yani bir cevher yahut eseri önceden ihtiva eden bir varlık tavrını keşfetmektir. Bu anlayışa göre ilim, cevherleri ve sabepleri araştıran metafiziğe alâkasız kalamaz ve inkâr edemez. Meyerson'un kozalizmi ilimci pozitivizme karşı bir reaksiyon ve metafiziğö bir dönüştür. 


Meyerson metafiziğe dönüşünde, Kantçı ve Hegelci idealizmi açıkça bir tarafa atmış ve ilmin, zihinden müstakil nesne kavramını istediği ana fikrinden hareket etmiştir. Ona göre âlim, araştırmalarında pozitif bir olayın tesbitinden çok öteye uzanmayı gerektiren bir izah ihtiyacını rehber edinmiştir. 
Bu izah temayülü ve ihtiyacı, çeşitli olaylarda, daimi olan şeyi, hasıl olacak neticeyi önceden ihtiva eden kuvve halindeki bir hususiyeti araştırmak arzusundan doğmaktadır. Bu bakımdan böyle bir izah ihtiyacı daha çok bir aynileştirme ihtiyacıdır. 


Meyerson'un Kozalist anlayışı metafiziğe dönüş kadar külli fikirlere ve kavramlara itibarını iade etme iddiasını da temsil eder. Kozalizm bizim her ilim dalında izafiden kurtulup, değişmezi, sabit olanı ve istikrarlıyı bulmak ihtiyacında olduğumuzu göstermiştir: Matematikçi sonsuzu, fizikçi düzen'i, biyolojist gayeliliği, psikolog varolan ve devamlı olan realitelerde hürriyeti elde etmek, derinliğine vakıf olarak anlamak ve yakalamak için uğraşır. Bu doktrine göre reel, sadece müşahede edilebilen pozitif olaydan ibaret olmayıp aynı zaman- de o, sebebleri ve mahiyetleri hükümlerimizden ayrılmayan bir metafiziğin bize temin ettiği nesnelerden de ibarettir. 


Kozalizm beşeri bilginin kaynağına ait araştırmalarda pozitivizmin materyalizme ve determinizme müncer olan taraflarının kırılmasında mühim rol oynamıştır. Dolayısıyla bu doktrin materyalistlerin hoşlanmadıkları ilmi mesnetli ve menşeli bir anlayış olmaktadır. 


Kreasyonizm  (Cr&ationisme Yaratmacılık, ibdaiyye): 


Metafizikte Allah'ın bütün kâinatı ve ondaki her çeşit varlığı yoktan var ettiğine, onları tanzim ve idare ettiğine, daimi müdahalesi ve kontrolu altında bulundurduğuna inanan felsefi meslek. Yani bu meslekte, Allah passif bir varlık değil, daima aktiftir. Yahut Yunan felsefesinde olduğu gibi sadece âlemin mimarı, mevcut malzemeleri düzene koyan, tanzim eden, yahut âlemi harekete getiren, ondan sonra da hiç karışmayan ve karışma hakkı olmayan bir Allah anlayışına sahip değildir. İslâm felsefi düşüncesinin ana karakteri-Yunan düşüncesinin aksine- Allah'ın yaratıcı, idareci, tanzim ve tedvir edici, gözetici bir vasıfta olmasıdır. 


Bu isim, aynı zamanda biyolojideki Cuvier Linnaeus ve ,Aggasiz'in bütün bitki ve hayvan nevilerinin tabiat üstü bir meşei olduğuna dair fikirlerine de verilmektedir. Darwin ve benzeri mekanist ve materyalist filozof ve ilim adamları bilhassa yaratılış fikrine karşı çıkmışlardır. Materyalistler, bunlara dayanarak modem ilmin “yaratıcılık” fikirinin yanlışlığını ortaya koyduklarını ileri sürerlerse de, bu doğru değildir. Zira modern ve müsbet ilim böyle “Mebde-başlangıc” ve Mead - âlemin sonu”gibi metafizik ve iman konularıyla ilgilenemez. Bu hem sahasını aşmak, hem de kendi kendisini inkâr olur. Ancak materyalistler, daima ilim adına doğmatik olduklarından ve madde'den başka bir hakikat tanımadıkların- dan bir takım faraziyeleri modern ilmin zaruri mahsulü gibi göstermeyi ve ilim nâmına sâf ve temiz insanları kandırmayı iyi becerirler. Halbuki faraziyenin hiç bir ilmi değeri olmadığı herkesce malumdur. 


Bu meslek Panteist monizme, dualizme karşıdır ve hususiyle evrimciliğe, transformizme, mekanizm, materyalizm ve determinizme muhaliftir. 


Kritisizm -(Critisisme-, eleştiricilik- Tenkitçilik, Tenkidiye - intikadiye): 


Kant'ın “Saf Aklın Tenkidi” kitabıyla bir metod ve problematik olarak ortaya çıkmıştır. O, bilginin, insan zihninin a priori yapısı tarafından empoze edilen sınırlarını aşmasının imkânsız olduğunu göstermiştir. 

Septisizm (Şüphecilik) ve Dogmatizm karşımı bir sistem olup Kant, kendi tenkitçi felsefesini ifade için bu tabiri kullanmıştır. Kant'tan bu yana bu tabir bilgi nazariyesini bütün felsefi araştırmalara esas yapmak manâsına kullanıla gelmiştir. Bu felsefi meslek eşya ve âlem hakkında doğrudan doğruya bir görüş ortaya koymadan evvel bilgimizin kaynaklarını, sınırını ve değerini belirtmek için, bilme güçlerinin tenkidini ele alır. Böylece mutlak bilgiyi elde etmenin yollarını arar. 
Kant'a göre bilgimizin kaynaklarını dış âlemden ve tecrübeden gelen verilerin şeklini, bunların düşünüldüğü zihinde, doğuştan mevcut olan a priori (deneme öncesi) kavramler ve kategoriler teşkil ederler. İnsanın bilgisinin nasıl tesekkül ettiğini, insanın nasıl ve nereye kadar bilebildiğini, idealist ve subjektif bir görüşle ortaya koyan Kant, ilmin konusu olan yanizihnin kalıpları içine girerek bir şekil alan nesnelerin kesin ve müsbet olarak gerçeğinin bilinebileceğini, fakat mutlak gerçeğin bilinemeyeceğini, böylece metafiziğin imkânsızlığını ileri sürmüştür. Kant, nazari akıl ile ulaşılamıyacağına kanaat getirdiği numen âlemine pratik akıl yani ahlâk ile ulaşılabileceğine inanmaktadır. Fakat onurı nazari aklı tenkid ederek, eşyanın mahiyetini ve fizik ötesini bilmekte güçsüz ve yetersiz olduğunu ortaya koyması, daha sonra pozitivizmin metafizik düşmanlığına yol açmıştır. 


Kritisizm, aklı tenkide tabi tutarak, bilginin kaynaklarının akli bir araştırmasını yaparak duyulabilir tecrübenin verilerini ve doğuştan fikirlerin temin ettiği esasları birleştirmiş, terkib etmiştir. Bu suretle o insan bilgisinin sınırlılığını, insanın bilme kabiliyetinin mahdut olduğunu ortaya koyarak ampirizm ve rasyonalizmin sahası dışına çıkmağa kabiliyetsiz olduğunu iddia etmiş, netafiziği tenkidciliğe irca etmiştir. 
Kant'tan önce aklı şümullü olarak Gazzali de tenkid etmiştir. 
Aklın tenkidini esas alan bu meslek neticede izafiyeciliğe 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müncer olur. Kritisizm 19.asrın ikinci yarısında yeni bir epistemolojinin doğmasına yol açmıştır. 


Renouvier ve Hamelin gibi filozoflar tarafından temsil edilen yeni tenkidcilik ise, Renovuier'ye göre, eklektizme, panteizme, külli determinist sisteme ve pozitivizme karşı Spiritualist cereyan olarak ortaya çıkmıştır. (Bk. Histoire et solution des problemes metaphysigue). Yeni Kantcılık, Kant felsefesindeki maddeci ve diyalektik unsurları bir tarafa atarak, aynı felsefedeki idealist ve metafizik unsurları geliştirmiştir. 


Yeni Kantcılık, revizyonist denen grup tarafından Mark- 
'sizme karşı mücadelede kullanılmıştır. 


Lamarkizm = (Lamarckisme-Lamarkcılık): 


Fransız tabıatcı filozofu ve âlimi Lamarck'ın mesleği ““Zooloji Felsefesi” ve “Omurgasız Hayvanların Tarihi” isimli eserlerinde “Kendiliğinden Türeme” ve “Canlı nevilerin bir şekliden başka bir şekle geçmesi” (Transformizm) nazariyeleri- 

‘ni ortaya koymuştur. Transformizmi, Lamarc'tan farklı bir görüşle, Darwin geliştirmiş ve takviye etmiştir. Cuvier'nin nevilerin (türlerin) ferdlere üstün olması fikrine karşı, Lamarck ferd'den hareket ederek, ferd'in, tâbi bulunduğu şartlar taplamının, yani çevresinin tesirinde kaldığını, bu tesirle yavaş yavaş değiştiğini, bazı organların değişip bazılarının da dumüra uğradığını, bu tesirlerin verasetle nesillere geçtiğini, çevre tesirlerinin nebatlarda doğrudan, hayvanlarda ise dolayısıyla olduğunu, çevrenin ihtiyaçları tayin edip alışkanlıklar doğurduğunu “Fonksiyon'un organı yarattığını”ileri sürmüştür. 


Darwin'in ve Lamarck'ın tekâmül nazariyesi kazanılmış vasıfların nesle geçmesi postülâtına dayanır. Fakat Weismann ve Nagaeli araştırmalarında hücrenin hayatı boyunca kazandığı vasıfların nesle geçmediğini isbat ettiler.Veraseti tayin eden hücrenin içi'dir, dışı değil. Hugo de Vries de çevre tesir- 


Felsefi Doktrinler Söztüğü 145 


lerinin hâsıl ettiği değişikliğin ferdi olduğunu ortaya koydu. 
Bu isbatlar ve buluşlar Lamarckcılığı ve Yeni Darwinci den sarstı: Bunu yapanlar da Yeni Lamarckcı ve Yeni Darwinci denilen kimselerdi. 


Yeni Lamarccılığın karakteristik vasıfları; evrimin sadece fizyolojik süreclerle açıklanması, seçkinleşmenin yaratıcı rolünün inkârı, uzviyetlerin gayeliliği esasının kabulüdür. Bu buluşlarla, biyolojik mekanizm ilmi bir darbe yemiş ve ilmi değerini kaybetmiştir. Materyalisler hassaten Marksistler Yeni Lmamarckcı anlayaşı, “Bilimsel-olmayan” diye ilim dışı ilân etmişlerdir. “Bilimsel-olmayan” demek, “Bilimsel Sosyalizm” dedikleri Marksist anlayışa ters düşmek demektir; yani ilmî olmak demektir. 


Layisizm=(Laicisme - Lâiklik, ilmâniye): 


Felsefi manâda lâiklik, iman ile aklın sahalarının aytılmasını, imanın , aklın sahasına asla müdahale ettirilmemesi gerektiğini müdafaa eden görüş. Çeşitli materyalist anlayışlar daiman'ın sahasına müdahale etmeleri veya imân sahası diye bir saha kabul etmemeleri bakımından lâik anlayışı benimsemişlerdir. 


Ahlâk'ta lâik anlayış, ahlâkifiillerin ve ahlâki hayatın dini tesirlerden tamamen azâde kılınmasını, aklın prensiplerine veilmigelişmelere bağlanmasını, metafizik temelden kurtulmasını müdüfaa eder. Cemiyeti Tanrı olarak kabul ettiği ve insan cemiyetlerini bir eşya gibi gördüğü için kapalı bir materyalizmi benimsemiş olan Durkheim ahlâkın ve dolayısiyle eğitimin, okulların lâikleştirilmesini yani hdr türlü dini tesirlerden kurtarılmasını müdafaa eder; ona göre ahlâkın lâikleşmesi, aynı zamanda rasyonelleşmesidir. (Bk: L'Education Morale). Dini,ikinci ve daha geri plâna atan her düşünce ve yaşayış, lâik bir düşünce ve yaşayıştır. 

Siyasi ve hukuki yönden lâiklik; otoritenin ve hukukun kaynağı olarak ilâhi bir kaynak ve otorite tanımamak, devlet 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otoritesini ve hukuk prensiplerini dini unsurlardan ve tesirlerden uzak tutmaktır. Bütün ummi hayatın dinden azâde kılınmasını isteyen lâik görüşlerde vardır. Niyazi Berkes, bizim, cemiyeti dini tesirlerden kurtarmak için batılılaştığımız velâikliği kabul ettiğimiz kanaatındadır. (T. Çağdaşlaşma). Peyami Safa'ya göre, Lâiklik Batı Medeniyetinin şartı ve esası değildir. “din ve dünya işlerinin ayrılması da lâikliğin kaba bir tarifidir. din yalnız âhiret nizamı değil, iki dünyaya ait hukuk ve ahlâk nizamıdır. Devlet ve insan cemiyetlerinin ahlâk temelini kuran din, hayata karşı lâkayd kalamaz.” (Doğu-Batı sentezi). 

Materyalistler ve Marksistler nazarında lâiklik, dine saygı hudutlarını da aşarak, tam dinsizlik, ateistlik ve manevi değerlerin yıkılması demektir. Rönesans'ta Makyavel tarafından geliştirilen ve müdafaa edilen lâik anlayışın çeşitli şekillerde tefsiri ve tatbiki materyalizmin gelişmesine ve yayılmasına zenin hazırlamıştır. Bu bakından 18. asırda materyalistlerle, 19. asırda pozitivist- Materyalıst ve Marksistlerin gayretleri ile lâik düşünce büyük ilerleme kaydetmiştir. 

(Bu hususta bk: A.F. Başgil, Din ve Laiklik, ist, 1962; O. Turan, Türkiye'de Manevi Buhran Din ve Laiklik, Ank., 1964; A. Selami Üç Din ve Üç Şeriat Karşısında Laiklik, İst., 1976; Doç. Çetin Özek “Türkiye'de Laiklik” adlı tezinde meseleyi solcu ve sosyalist açıdan ele almıştır.) 


Liberalizm = (Liberalisme - Hürriyetcilik, Hürteşebbüscülük): 


Pratik davranış olarak; Liberal olanın hareketi. Hür ve serbestlik fikirlerini benimseyen, bu yüzden de başkalarının hürriyetine hürmetkâr olan kimsenin tutumu. 

Doktrin olarak (sosyalizme karşı zıt bir anlayışla): Siyasi - iktisadi bir doktirin olup, umumi menfaatin, fertlerin hürriyetlerinin en son hadde kadar genişletilmesini, devletinkinin ise aksine daraltılmasını gerektirdiğini müdafaa eder. 

Mutlak Liberalizm, devletin istihsaldeki, işyerlerindeki alacağı sağlık ve emniyet tedbirlerinde; çocukların, kadınların 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çalışmasını düzenlemekte, sigorta ve emeklileri tanzim etmekte dahi müdahalesini kabul etmez. 


Çağdaş Liberalizm yahut Yeni Liberalizm ise, devletin bu tarz müdahalelerini, hattâ plânlı iktisad hayatında istihsal- de yön verici faaliyetlerini kabul eder. Yalnız şahsi mülkiye- te dokunulmaması şartıyla. 


Ayrıca ilmi tenkid ve akıl ile dinin köklerinin tarihini ve durumunu araştıran, akidelere serbest bir görüşle bakan ilâhiyatçı cereyana da bu ad verilir. 


Liberalizmin ifradarı Marksizm, Kollektizm, Sosyalizm ve Komünizm gibi hususi mülkiyeti ilga eden cereyanların doğmasına yol açmış, neticede o da itidale dönmek zaruretini duymuştur. i 


Madde = (Matiere - Özdek): 


Mekânda yer kaplayan, insanın şuurundan müstakil olarak var olan ve insan tarafından beş duyu ile idrâk edilen şeyler; objektif realite. 


I) Yer kaplayan, bölünebilen, ölçülüp tartılabilen, her çeşit şekli alabilen, duyuların idrak ettiği cisimlerin hammaddesini teşkil eden cevher (öz). Bu mânâda Aristo maddeyi potansiyel bir gerçeklik olarak târif etmiştir; madde, rühi ve mânevi olanın .zıddıdır. 

II) Süret (forma)e karşı olarak: 1) Metafizik'te: Bir şeyin kendisinden yapıldığı belirlenebilen, yâni her çeşit şeklin verilebildiği unsur. Bu mânâda ilk madde yâhut sırf madde, ana madde, ancak tasavvurda vardır. Yâni hiç bir şekil almamış madde, fiilen kâinatta yoktur, ama aklen doğrudur. Bu ilk madde, maddi varlıklarda ilk prensip olup henüz hiç bir tâyin, tesir veyâ belirleme almamıştır. O, sırf kuvve, sırf imkân yâhut potansiyel güçtür. 2) Epistomoloji'de: (bilgi teorisin- de, Kant'ta) Duyulara dayanan tecrübenin verimi olup, zihinde tecrübeden önce mevcut olan (a priori) süretlerden müstakil olarak mevcuttur ve duyarlılığı telkin eden de odur. 3) Mantık'ta: Kıyas'ta ve önermelerin, tasdik veyâ inkâr bildiren bağlardan müstakil olarak, kendi içinde ele alınan terimleri: 


“İnsan ölümlüdür” önermesinin maddesi “insan” ve “ölümlü” terimlerdir. Bu şekil itibariyle külli (evrensel) bir tasdiktir. 
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Kıyasta ise: “İnsan ölümlüdür. Farâbi insandır; o halde Farabi de ölümlüdür.) kıyasının maddesi bu üç önermedir. 4) Ahlâk'ta: Fâilin kasdından tecrid edilmiş, yâni niyetinin aksine gerçekleşmiş fiil. Bir kimse tedâvide yanlışlıkla uyuşturucu yerine hastaya zehir verse, bu madde açısından bir cinâyet olur. 


Madde, duyularla idrak edilebilen her şeyin temeli oldugu için, animist (her şeyde can gören)ler onun canlı ve kâinatı canlı bir bütün olarak tasavvur ederler. 


Sokrat öncesi Yunan kozmogonileri (âlem tasavvurları), maddeyi dört unsur'dan meydana gelmiş kabul ediyor ve bunları şöyle sıralıyorlardı: Ateş, su, hava ve toprak. Bu bölme, eski çağda bütün ilimlere bir temel ve dolayısıyla evrimin dört safhasını teşkil etti. Bu devrede görülen felsefelerde madde anlayışı bâriz bir halde değildir. Meselâ ilk İyonya' filozofu Fenike asıllı Tales'e göre eşyânın (varlıkların) ana maddesi “su”dur. Daha doğrusu, rutübetli unsurdur. Bir unsur sâdece maddeden ibâret olmayıp bir de rühu, canı vardır; ama tam rühi de değildir. çünkü bu canlılık, mıknatısa benzeyen belirsiz bir kuvvettir. Şu halde Tales (Thales) mezhebi karışık bir canlı maddecilik (Hibzoizm)tir. - 

Anaksimendros'un “Sonsuzluk” (Aprion)u ve Anaksimenes'in “hava”sı da aynı şekilde belirgin değildir. Heraklit'in “Ateş”i öncekilerden fazla değildir. Varlıkları mânevi bir prensip ile âzih eden Pitagoras'dır. Varlıkların mânevi bir temeli saydığı “Adet-sayı”da hakikatta varlığı olmayan bir şeydir. 


Elea felsefesi: İdealist bir felsefe olarak, hâdiseleri, yâni geçici süreleri, devamlı ve özü teşkil eden unsurdan ayırmıştır. Empedokles de Parmenides gibi varoluş ve yokuluşu sırf bir öğrünüşten ibâret görmektedir. Anaksoyolas'a göre ilk cevherler sayıca sonsuzdur; ama Demokritos'un atomları gibi, mâhiyetleri bilinmeyen şeyler değildir. sistemli maddeciliğin 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ilk kurucusu Demokritos'tur. Bunun atomcu felsefesi maddeyi daha bâriz olarak tasavvur etmiştir. Maddenin atom nazariyesi, Sokrat öncesi felsefelerin hudududur. Demokritos hakikatı. Her türlü keyfi belirlemelerden sıyırarak maddeyi irca ediyordu (döndürüp bağlıyordu). Demokritos'un atomcu felsefesi İslâm Dünyâsı'nda Mw'tezile'ye ve Eş'ari mekteplerine tesir etmiş; fakat onlar âlemin Allah tarafından yaratılmasına dayanarak atomların “yarıtılmış” ve “sonlu = Sınırlı, ârızi” olduklarını kabul etmişlerdir. 

Eflâtun maddenin varlığını kabul eder; ama ona göre maddenin varlığı hakiki bir varlık değil, geçici ve gölge varlıktır. 
Hakiki mevcüdiyet “idea” dediği bu âlemdeki geçici varlıkların asıllarına âittir. Maddi varlıklar, o “idea”ların bir gölgesinden ibârettir. Burlar noksandır, mükemmel olan asıllarına benzemek için uğraşmaları lâzımdır. İdea'ların ideası Allah'tır. Allah birdir ve sırf iyiliktir. İnsan rühu, bu idea'lar âleminden gelmiştir ve ebedidir. Maddi varlıklar. asıllarından pay aldıkça yükselip temizlenirler, oradan nasip almadıkça kirlenirler. Görülüyor ki Eflâtun, kendisinden önceki çeşitli maddeci izahların kötü tesirini yıkabilmek için tamâmen ruhçu ve idealist bir felsefe kurmuştur. 


Eflâtun'un süreti, mânâyı, rühu, maddenin aslı ve onun üstünde görmesine karşılık, Aristo maddenin, müstakil varlığını kabul ediyor, ama Eflâtun'un “idea” dediği fikri, yâhut süreti de getirip maddenin içine yerleştiriyor. Aristo'ya göre, madde pasiftir, süreti almaya müsâittir, ama pasif olduğu için kendi başına bir şey yapamaz. Madde kemâle ermemiş ve henüz hareket ile gerçekleşmemiş olup mümkün halde bir mükemmelleşmeye sâhiptir. Onun içine süreti, kâinâta ilk hareketi veren ve onu düzene koyan Allah koymuştur. Bu sebeple tabiatta bulunan bütün maddi ve canlı varlıklar, Allah'ın câzibesi ve olgunluğuna özenerek O'na ulaşmak için uğraşırlar. Böylece Aristo maddenin ve tabiatın içine yüce bir gaye koymuştur. Halbuki maddeyi esas alanlar, bu gayenin mevcüdiyetini inkâr ediyorlardı. Bununla beraber Aristo'da madde de süret gibi rüh gibi ezelidir, yâni yaratılmamıştır. 

Epiküros, Demokritos'un atomcu maddeciliğini yapmıştır. Yalnız Epikür, atomların hareketinde tesâdüfe ve sapmalara yer vermiştir. Bu durumda Demokrit'in tabiat kanunları ezeli, Epikür'ünkiler sonradan hâsıl olmuş oluyorlar. İlkçağ- da maddeyi esas putlaştıran Lâtin şâir Lucres'tir. Ona ve daha önceki madde anlayışlarına karış Plotin yeni bir ruhcu felsefe geliştirmiştir. ona göre, cisimlerin maddesiz casız, idrâksiz ve güzel görünüşüne rağmen ölüdür. Akıl âleminde birlik olan şey, his âleminde bölünür; bir olan çok olur; birlik ihtilâf ve kavga hâline gelir. Bu süfli varlığın sebebi, maddedir. Madde aslında, ilk varlıktan uzaklaşan rühun kirlenmesidir. Bunun temizlenmesi ile insan Allah'a ulaşır. İslâm dünyâsında, müslüman mütefekkirlerin madde anlayışı Aristo'- nun görüşüne yakındır. Fakat hemen hepsi madde'nin yaratıldığını kabul ederler. 


Farâbi'de Aristo'daki madde ve Allah ikiliği kalkar. Madde zarüretini Allah'tan alır. Madde, akli ve ruhi güçlerimizi zaafa uğratıyor ve bu sebeple Allah'ı idrâk ve tasavvur etmemizi imkânsızlaştırıyor. Cevherimiz maddeye bulaşmış oldugundan O'nun cevherinden uzak kalmıştır. Biz maddeden uzaklaştıkça, “ilk mevcut”u daha tam bir sürette tasavvur ederiz. Nihâyet maddeden tamâmiyle sıyrıldığımız anda zihnimiz O'nu, en mükemmel surette kavrar. 


İbni Sinâ'da maddenin, kendi varlığında azlık-çokluğu ve kutr'u (çapı, hacmi) yoktur; madde bunları almaya müsâittir. “Süret”, sebeplilik bakımından madde'den öncedir. Madde, şekil ve sebeplilik bakımından “araz”dan önce gelir. 


Gazali, “heyüla” (hyle) ile madde'yi ayırıyor; heyülayı ana madde, terkip' olunmamış, saf varlık olarak kabül ediyor. Ona göre ilk madde olarak gördüğü heyülânın bilfiil varlığı sürete bağlıdır. Halbuki madde terkip edilmiştir, ama o bir prensip bir ark (ana madde) olamaz; aynı zamanda heyüla ve madde hâdis (sonradan olma) olmuş oluyor. Gazzali değişkenliği ve gerçekleşmede önceliği maddeye vermekte ve maddeyi değiştirebilme özelliğini sürete tanımaktadır. Madde fânidir. 


Tasavvufi anlayışa göre ise madde, maddesiz bir öz olan Allah'ın sıfatlarının tecellisidir. Yâni maddenin ayrı bir varlığı yoktur. İşrâkiler'e göre de madde, rühun kirlenmesi ve kararmış hâlidir. Dehriler ise maddeyi zaman sayan maddecilerdir. 


Ortaçağ Hristiyan dünyâsında önce Eflâtuncu ve Yeni Eflâtuncu, sonra da Aristocu fikirler hâkim omuştur. Aristo'yu benimseyen ve Hristiyanlığın akidesi arasına sokan Saint Thomas'dır. St. Thomas'ın ayrıldığı nokta maddenin yaratılmışlığını kabul etmesidir. i 


Yeniçağ'da Descartes, maddeyi ayrı bir cevher olarak kabul ediyor; rühun karşısında, rüha parelel ve zıt bir cevher. 
O, maddedeki bir çok özellikleri uzanım'a yâni mekârda yer kaplamaya ircâ ediyor; onu yer kaplama ile aynileştiriyor; böylece mekânda boşluğu kabül etmemiş oluyor. Ona göre bütün fizik âlem maddedir. Descartes bilhassa Aristo'da mevcut olan ve Ortaçağ'da devam eden madde-ruh ikiliğini felsefesine temel almıştır. Yalnız şunu unutmamalıdır: Descartes için de madde ve ruh “yaratılmış”dır. 


Descartes'in bu madde ve ruh ikiliği Yeniçağ'da hem maddeciliğin hem ruhçuluğun gelişmesinde yol açtı. XVIII. yy'ın d. Holbach, Diderot, D'Alambert, Calbanis, La Metterle gibi mekanik maddecileri, Descartes'in sisteminden rüh'u attılar, maddeye dâir görüşünü alıp geliştirdiler ve biz Descartes'in devâmıyız, dediler. Descartes, maddeyi yer kaplama (uzanım) ve harekete indirgediği için, insanın dışındaki varlıkların çalışmasını, bir makinenin çalışması gibi mekanik ve maddi olarak görüyordu. Bunun için hayvanlara da “makir- ne hayvan” diyordu. Bunu alan Fransız La Metterie, insanı 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da bir makine gibi gördü ve “Makine İnsan” adlı kitabını yazdı. Bunlar şuuru, hürriyeti ve sorumluluğu gölge hâdise hâline getirdiler. 


Öte yandan, Descartes'ta iki ayrı cevher olan madde ve ruh Spinoza'da kâinattaki tek bir cevherin iki ayrı sıfatı olarak kabul edildi. Bunlardan ilkinin özelliği “yer kaplamak” ikincisinin “düşünmektir. 

Maddeyi ruhâni kılarak âdeta onu inkâra kadar varan anlayışlardan birisi, Dekartçı Mekteb mensuplarından Leibniz (Öl. 1714)'e âittir. O, önce maddeyi uzanım ile tahlil ediyor, onun mekân ve yer kaplama özeliğini pasif gördügü için, fevkalâde mekanik bulduğu bu anlayışı geride bırakarak-çünkü ona göre yer kaplayan şey sonsuzca bölünebilir ve dolayısıyla cevher olmaz-maddeyi “Monad” dediği sonsuz küçük varlklara ayrılmış olarak tasavvur ediyor. Bu monadlar tamâmen mânevi ve rühâni varlıklardır, dışarıya karşı kapalı olmakla beraber, kendi içlerinde dinamizme sâhiptirler. Dolayısıyla bunlardan daha aktif ve dinamik olanlar diğerleriyle birleşerek yeni terkipleri *bileşik varlıkları) meydana getirirler. Monadların Monadı Allah'tır. Leibniz, böylece temelde mekanik ve madde kanunlarının değil, ilâhi kanunların gu çerli olduğu neticesine varmıştır. 


Leibniz maddeye, aslına bağlı objektif bir gerçekleşme imkânı bırakırken Berkeley (1685-1753), maddenin, zihnin dışında varlığı olduğunu kabul etmedi. Ona göre maddenin ilk keyfiyetleri (hareket, yer kaplama, boyut, sebeplilik gibi nitelikleri) ile ikinci keyfiyetleri (ışık, ses, renk, tad, koku gibi geçici nitelikleri) hassas olan rühumuzun değişmelerinden ibâret olup, dışarıda hiç bir varlıkları yoktur. Maddenin keyfiyetleri olmayınca değişmez bir cevher kabul etmek de saçmadır. Bunun için madde, izlenimlerimizin sebebi olamaz. Berkeley, bilgili bir İngiliz Protestan piskoposu (papaz) idi. Ona göre en büyük olan Allah'ın zihninde bütün varlıklar bilindiğinden, insanların zihnini ve şuurunu O harekete getirerek müşterek bilgiye ulaşılır. Madde böyle bilinir, bunun için maddenin dış dünyâda bir gerçekliği yok; gerçek olan ruhtur. 
O şuura sâhip olmadıkça hiç bir şey bilinmez. Berkeley'in b anlayışına immateryalizm denir. Bu sebeple, o marken dee] materyalistlerin en çok hücumuna uğrayanlardandır. Berk ley'in ulaştığı bu neticeyi, imânsız ve din aleyhtarı olduğu halde David Hume (Öl. 1777) da desteklemiştir. Ona göre de bir nefsimizdeki müşâhedelerden dışarı çıkamayız. Bu bakımdan ruhtan ayrı bir madde yoktur. Maddeye dâir sandığımız şeyler,rühumuzun kazandığı alışkanlıklardan ibârettir. Maddenin gerçekliği, devamlı, kökleşmiş bir inanıştır. Gördüğümüz güneşin eski güneş olduğuna inanırız. “Bir birine benzeyen gözlemlerimizi adet olarak bir tane saymak, vehimdir. Bu gözlemlerimizin kesintiye uğramadıklarını ve duyularımızın heberi olmadan da, mevcut olduklarını sanmağa sebep olan da işte bu vehimdir.” : 

-Öte yandan Galile (Öl. 1642)'nin cisimlerin düşüşü üzerindeki tecrübesi fizik matematiğin yeniden kurulmasına yol açtı. 
descartes, bu gelişmelerden faydalanarak madde nazariyesini kurdu. Maddenin uzanma ircâ edilmesi, ölçü ve hesabı geliştirdi. Newton'a kadar bu anlayış geçerli oldu. Ama kimyacı Lavoisier (Öl. 1794) ile problem bir sıçrama kaydetti. Maddenin sâbit kütlesinin tesbiti “hiç bir şey yok olmaz, hiç bir şey deyoktan yaratılmaz” formülünü doğurdu. Ama artık modern fizikte madde tamâmen değişmiş ve madenin yapı taşları olan atomların yapısı keşf edilmiş ve parçalanmaz denilen atom parçalanmıştır. Böylece Lavoisier'in iddiası da degerini kaybetmiştir. 

Almanya'da Fichte, Sehelling ve Hegel'in idealizmlerine karşı tepki olarak tekrar maddeci bir anlayış ortaya çıktı. Bu maddeci cereyan, idealist ve rasyonalist sistemlere karşı duyulan nefretin neticesidir; bunun için fiziğin ısı ve enerji bahisleri ile biyolojinin embriyoloji dalından istifade ederek yeni 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bir madde tasavvuru geliştâmiştir. Büchner, K. Vogt, Moleşot'un temsil ettiği bu maddeci anlayış madde ve kuvveti aynı varlığın iki manzarası olarak görmüşlerdir. (Bu madde anlayışı 1910'dan itibaren memleketimize sokulmuş ve yayılmıştır.) Bk. Materyalizm. 


Atom fiziği üzerindeki araştırmalar ve keşifler, bugün bize, atomu proton ve nötronlardan teşekkül eden merkezi bir çekirdeğin etrafında dönen menfi yüklü eletronların çekimi- ne bağlı bir sistem olarak tasavvur imkânı vermektedir. Bu çekirdek, atomun çapından 100 bin defa daha küçük bir çapa sâhiptir. Atom fiziği, atomda derinleşerek yeni parçacıklar &eşfetti: Mezonlar,hiperonlar vb. Böylelikle madde kavramı değişti ve bütün fizik tamâmen yenilendi. 


Çağdaş düşünce madde ile enerji arasında eşdeğerlilik tespit etti. Işık gibi, ses gibi maddenin de dalgalardan ve korpuskul (corpuscule)lerden meydana geldiği ispat edilmiştir. 


Atom çekirdeği, bugün, elektron, proton, nötron, mezon ve hiperonlardan teşekkül eden, sonsuz küçük bir galaksi gi-, bidir. Kütle, hız ve enerji biribirine dâima dönüşebilmekte- dir. Alman fizikçisi, Heisenberg, ortaya attığı “belirtisizlik” teorisi ile, atomların iç-âleminde, determinizmin geçerli olamgyacağını isbat etmiştir. Dalgalar mekaniğinin kurucusu Fransız fizikçisi Louis de Broglie “Madde ve Işık” kitabında, artık determinizmin duvarında “Planck sâbitesi” kadar bir çatlak meydana geldiğini, dolayısıyla eskisi kadar determinizme bel bağlamayacağını söylemektedir. 


Nükleer ilim, aynı şekilde antiparticullearin (karşı parçacıkların) varlığını ortaya çıkardı. Bu keşif ise “antimatter” (karşı madde) fikrinin ortaya atılmasına yol açtı. Hattâ bir kısım astrofizikçiler ayrı evren kabul etmektedirler. Biri bizim bulunduğumuz maddi evren, diğeri anti maddeden yapılmış “karşı evren”dir. Bu hususta fizikçiler arasında çetin münakaşalar oldu. Artık basit dalgalar olan elektron ve parçacık- 


156 Felsefi Doktrinler Sözlüğü 


lar uzanımsız, cisimsiz, hacımsız ve kütlesizdirler. Madde ile gayri-maddi arasındaki sınırlar kendiliğinden kalkmıştır. 
Madde ve fizik âleminden de, Zene Bucher'in dediği gibi bir gaye görmgmek mümkün değildir. Her şey bir gayeye doğru bir üstün nizam içinde cereyan etmektedir. Ne tesadüf, ne başıboşluk var; sâdece intizam ve ince hesap mevcuttur. 


Bugün, maddecilerin sımsıkı sarıldığı madde, elden çıkmıştır. Radyo-aktivite mekanizm ve materyalizmin sonunu da getirmiştir. 


Madde fikri, ilk bakışta çok açık bir fikir gibi görünürse de bu bir yanılmadır; sebebi de zihnimizde psikolojik olarak inşâ edilmesidir. Onu târif etmek için araştırmaya başlayınca ne kadar müphem (belirsiz) ve karanlık olduğu ortaya çıkar. Bunun için tanınmış fizikçi Hullevigue, bir konferansına “Acaba Madde Var mı'” başlığını vermiş ve konuşmasını şöyle bitirmiştir; “Eğer madde varsa, bir fizikçi olan ben, onun ne olduğunu bilmediğimi itiraf etmek zorundayım.” 


Maddeci düşünceyi doğurtabilmek için, maddeye bir takım metafizik vasıflar yüklenmek mecburiyetinde kalınmıştır. Bunu yapanlar şu sorulara doğru cevap vermek zorundadırlar. Tek varlık kabul edilen madde, nasıl olup da milyonlarca sene içinde canlı ve düşünen varlık hâline gelebilmiştir? Eğer “Ruhi faaliyeti, hayat olaylarını, düşünceyi, maddenin kendisi meydana getirmiştir” denilirse, o zaman bunlar maddenin ay] ısı olmak zorundadır. Bu takdirde, bunların neden maddeden başka özelliklere sâhip olduğu sorulmalıdır. 
Eğer “Bu özellikler, maddenin zıddıdır ve sonradan meydana gelmiştir” denilirse; o zaman, nasıl olup da maddenin kendisine zıd olan bir şeyi doğurduğu sorulmalıdır. Eğer “Bunlar maddede potansiyel halde mevcuttu.” denilirse o zaman da başka bir güçlükle karşılaşılır. Çünkü apaçık olan rühi faaliyetleri izah etmek için maddeye görülmeyen ve tespit de edilmeyen esrarlı özellikler isnad edilmiş olur; onu kendiliğinden dinamikmiş gibi tasavvur etmeğe mecbur olunur. Böylece metafiziğe düşmanlık yaparken maddeye metafizik özellikler atfederek büyük bir tenâkuzun (çelişmenin) daha içine düşülmüş olur. Kaldı ki madde üzerine bir nazariye kurmak için yine fikirlere ve tasavvurlaradayanmak mecbüriyeti vardır. Yâni ruh, düşünce ve tasavvur, maddeden öncedir... 


Makyavelizm = (Machiavelisme - Makyavelcilik): 


İtalyan devlet adamı ve mütefekkiri Makyavel (1469-1527)'ın siyaset ve devlet anlayışının adı. 


Makyavel, Yunun tarihçisi Polinios'a dayanarak hadiseler arasında sebeblilik münasebeti aramış, Ortaçağ ahlâkçılarına ve devlet nazariyecilerine hücum ederek işe başlamıştır. Ona göre devlet, ilâhi adeletin, üstün iyiliğin, herhangi bir gaye veya ... efkürenin vasıtası değildir; o, bizatihi bir gayedir, devlet devlet için yani hâkimiyet içindir. Bu hâkjmiyetin gayesini tahakkuk ettirmek için her şey birer vasrtadır. Meselâ din veya ahlâk devletin hakimiyetine yardım ediyorsa bir değeri vardır, yoksa hiç bir değeri yoktur. Hükümdar hakimiyeti kurabilmek için her türlü vasıtayı - ahlâki veya gayri ahlâki - kullanmalıdır. Bu fikirlerden Makyavel'in “Gaye, vasıtayı meşru kılar” şeklindeki sözü bir atasözü şeklinde yerleşmiştir. Makyavel ismi veya Makyavelizm, insana derhal hilekârlığı, desiseciliği, zalimliği, ahlâksızlığı ve hilekârâne siyaseti tedai ettirmektedir. 

Öte yandan Makyavel, milli devlet fikrinin ilk büyük temsilcisi sayılır. Kendisi kuvvete dayanan milli devleti gaye, hümanist olarak da fâtih ruhlu Roma İmparatorluğunu ideal örnek olarak almıştır. Makyavel'e göre cemiyet, Tanrı'nın iradesiyle değil tabii sebeblerle gelişir. Tarihin itici güçleri maddi menfaat ve kuvvet'tir. Makyavel hukuk'un müstakil değil, din ve ahlâk gibi devlete bağlı olmasını, kiliseye bağlı olmaktan kurtarılmasını, dini esaslardan değil, doğrudan doğruya devletin özünden çıkarılması gerektiğini, devleti yaşatmak gayesinin ancak böylelikle tahakkuk edeceğini ileri sürmüştür. 
Makyavel bu düşüncesiyle lâikliğin siyasi yönden esaslarını ortaya koymuştur. Kendisinin ahlâk-dışı (immoralist) gaye anlayışıyla, maddeci ve marksist anlayışa hizmet etmiştir. 


Makyavel'in ‘Hükümdar - İl Principa’ adlı eseri üç defa dilimize çevrilmiş ve basılmıştır. 
Manişezm = (Manich&isme - Mani doktrini): 


III. Milâdi asırda İran'da yaşamış olan Mani'nin mezhebine verilen isim. Zerdüşt dininin esaslarından da faydalanan Mani, yaratılışı dualist bir anlayışla izah eder. Ona göre iyiliğin menşei ve esası olan ışık ve kötülüğün menşei olan karanlık (zulmet) yahut Şeytan ve madde, âlemde mücadele halindedir. Küçük âlem olan insanı karanlıklar hükümdarı ya- 

'ratmıştır. Buna göre madde veya karanlık kötülüğün yaratıcısı, ışık iyiliğin yaratıcısı ve bunlar Allah ile müsavi oluyor. 
Mani bu iki ezeli ve ebedi prensiple bütün varlığı ve âlemi, bunlarla ve bunlar arasındaki mücadele ile açıklamaktadır. 
Manişeizm, Tevrat'ı Zebur'u kabul etmekle beraber, İncil'den de işine gelen tarafları kabul etmektedir. Bunun için bu mezhebe “Zındıklık” da denilmiştir. Manişeizm, Türklerin İslâm” dan önce tesirinde kaldıkları dinlerden biridir. Bu doktrin İslâm'dan önce İran'da ve Hristiyan dünyasında şiddetle takibe uğramıştır. Mâniye inanan kâtipler halife saraylarına kadar sokulmuşlardı. Bunlara karşı önce Mu'tezile, sonra Eş'ariler şiddette mücadele edmişlerdir. 


Marksizm.Leninizm(Markizme-Leninisme,Marksiye): 


Alman iktisatçısı Karl Marks ve arkadaşı Engels'in ortaya koydukları ve daha sonra Lenin'in geliştirerek tatbike koyduğu yan felsefi, iktisadi ve içtimai-siyasi görüşlerin bütünü. 
Marksizm ve Leninizm ihtilâlcidir, daima ihtilâlci metodlar- 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la çalışır,ihtilâl onun “Lâzım-ı gayrı mufârık”ıdır. Marksizm aslındaı iddia edilenin aksinD ilim değil, fakat esas itibÇriyle içtimai bir aksiyon (eylem) metodudur. Bunda da işçi sınıfını ve onun menfaatlarını ön plânda tutarak, bir işçi iktidarını son gaye edinir. 

Stalin'ın “Anarchisme et Socialisme” adlı eserinde ifade ettiği gibi, Marksizm sadece sosyalist bir teori olmayıp aynı zamanda bir dünya görüşü, âlemi maddeci ve iktisadi açıdan anlama ve izah etme gayreti ve dünyayı sosyalist ve konünist anlayış istikametinde değiştirmek için bir pratiktir. Marksizmin cemiyeti ve tabiatı izah ederken kullandığı metod diyalektik olduğu için diyalektik materyalizm adını alır. Bu da esasında ontolojik ve mekânik maddeciliğe dayanır. 


Varoluşçu filozof M. Ponty'ye göre Marksist olmak, aslında tek bir problem sayılan iktisadi, kültürel ve beşeri meseleleri tek bir açıdan düşünmektir. İşçi diktatörlüğünün kurulması da bu problemin Marks ve Engels'in düşüncesi istikametinde çözümüne bağlıdır. Marksizm, Tanrı'dan yüz çevirerek insana sonsuz hürriyet tanır. O kedisinin Tanrısıdır, kendi kendisini varlığa getirir. İnsanlar âlemin parçaları olduğundan âlemdeki ezeli evrim için çalışmaları lâzımdır. İnsan âlemin hizmetçisidir. O bu hizmeti fabrikadaki işçi gibi üretim aracı olarak görür. Aslında insan, yaratıcı kabuledilen maddenin mahsulüdür. Böylece insan maddenin emrine verilmiş ve ondan aşağı tutulmuştur. 


Marksislere göre, bu sistemin özelliği, sınıfsız bir cemiyetin (eğer mümkünse) ve sosyalizmin kurucusu olarak işçi sınıfının tarihi vazifesini belirtmesi ve onu iktisadi bir temele . 
oturtmasıdır. Marksizm “Bilimsel sosyalizm” dediği iktisadi ve içtimai anlayışıyla, kapitalist üretim tarzlarını kendi açısından izah etmiş, zaruri olarak akpitalizmin yerine geçeceği kehânetini ileri sürmüştür. Marksizm her fırsatta, kendisiÜ nin canlı ve yaratıcı bir “bilm” olduğunu, dogmatik anlayışların hiçbiri ile bağdaşamıyacağını tekrar etmekle beraber, hiç bir sistemin ilim veya ilmiolmadığını, belki bazı ilmi verilere dayandığını, fakat çoğu halde faraziye ve nazariyeler halinde kaldığını unutur; kendisinin de efsane gibi, din gibi, iman gibi hattâ daha da öte bir doğmatizm olduğunu, kendisinden başka hiç bir dini inanışa, ilmi ve felsei anlayışa asla hayat hakkı tanımadığını da bilmezlikden gelir. 

Marks'a göre, asıl gerçeklik “Madde” olduğu için, bu gerçeklik kalıcı olmayıp daima değişkendir. Bu değişkenliği dolayısıyla madde, diyalektik adımlarla ilerleyerek (Mekanik degil), değişerek bütün varlıkları varlığa getirir, yani var eder. 
Maddenin diyalektik hareketi sırasında, madde atomdan moleküle, ondan canlı hücreye, bitkiye, ondan hayvana, hayvandan insana, ondan da cemiyete doğru bir ilerleme ve gelişme gösterir, aynı zamanda mükemmelleşir. Bu ilerleme esnasında canlılar, şuur,insan, cemiyet vetarih maddenin mahsulleri olarak meydana gelir. Bu ilerleme ve değişme atlama ve sıçramalarla yani devrim (ihtilâller)lerle, devlete baş kaldırarak olur. Her şey gibi devlet de değişeceğine göre isyan edip onu yıkmak lâzımdır. Hegel'e göre, hür olmak, fiillerin- de müstakil teşebbüslerde bulunmak olmayıp, âlemdeki bir zarureti anlayıp ona boyun eğmektir. Marks'a göre de hür olmak, bu zarureti cemiyetlere teşmil ederek, cemiyetin feodal ve kapitalist düzeni asarak konünist düzene varacağını zaruri olarak kabul etmek ve buna boyun eğmektir. Bu yüzden bir an önce bunu hızlandırmak ve şiddet hareketleri ile son idare şeklini tahakkuk ettirmek lâzımdır. Marksist bir toplumda, madde dokunulmazlık kazanmış, insan maddenin emrine verilmiştir. Dolayısıyla bu putu devletin inhisarına verip pratikte parti diktatörlüğüne döndürmüştür. 

Marks'ın şahsiyetinin esası baş kaldırmak ve devirmek olduğu için komünistler, geleneğe önem veren bütün sosyal düzenleri zor kullanarak alt-üst etmeyi gaye edinmişlerdir. Çün- 
"kü Marks, idareci sınıfların, komünist isyanından korkup titremelerini ister. O, bu isyanını bütün varlığa teşmil eder. “Bütün tanrılara kinim var demesi bu yüzdendir.” Nitekim Niçe’- de “Tanrı öldü” diyordu. Demek ki mevcut değerlerin hepsini yıkmakta Marks ile Niçe hemfikirdir. 


Marksizm, hareket noktasını rasyonel (aklî) bir fikirden değil bir zümrenin başarısını hedef alan irrasyonel (akla uymayan) bir duygudan alır. Konusu olan “iktisadi münasebetler” müşahhas ve gerçek insandan uzaklaşarak formüller, dogmalar halini almıştır. Çeşitli kaynaklardan derlenmiş tutarsız fikirler, dünya işçileri adına “hak aramak”, “öc almak” gibi içtimai, dini ve milli gerçeklerle ilgisiz bir temele dayandırılmıştır. Marksizmin propagandaları sadece devlete, “burjuvazi”ye, milli ve dini müesseselere karşı sönmez bir kin, nefret ve düşmanlık telkin etmektedir.Mistik bir hal alan Marksizm, Makyavelci metodu ile gayri insani bir tarzda yayılmış, nihilizm ile birleşerek fertleri ve milletleri şahsiyetsiz, hürriyetsiz, dinsiz, ahlaksız, isimsiz ve kültürsüz bir “yığın” yapmaya çalışmış, azınlığa dayandığı, manevi değerleri toptan inkâr ettiği, istilâcı ve zorba olduğu, fikrini kabul ettirmek için zora başvurduğu, gayriinsani bir tarzda yayıldığı, yayılırken milyonların ölümünü “İstatistik bir mesele” olarak kabul ettiği için; bütün bu mistik ve cezbeli haliyle sistem olmaktan çıkmış bir ihtilâl ve siyaset taktigi, diyalektiğe dayanarak kehanetler savuran müphem bir dünya görüşü haline gelmiştir. Artık bu mistik anlayışın, sadece düşünmeden inanan, körü körüne hareket eden cezbeli taraftarları, zorba mü'minler olabilir. 


Marksistler sosyoloji ve psikolojiyi fizik ilmiymiş gibi göstermek, fizikteki hükümlerin kesinliğinden faydalanarak cemiyetteki tanzimlerinde de fizikteki gibi kesin adımlar atmak gayretini güderler. Halbuki matematik ve fizikteki kesinliklere dayanarak Ay'a v.s.e gidildiği halde, ilimdeki kesinliğe özenen “Bilimsel sosyalizm”ile yani Marks'ın “İlmi Sosyalizm”i ile hiç bir yere gidilememiş, bir adım bile atılmamamıştır. 

Marksizmin “Emek-Kıymet”, “Artık Değer” ve kâr teorisi, “Kâr haddinin düşmesi ve denkleşmesi temayülü” gibi iktisadi teorileri ve emperyalizm nazaliyesi vardır. 

(Bu hususta bk.: G. Wetter, Bugünkü Sovyet ideolojisi, l-11, İst., 1972; Z. F. Fındıkoğlu, K. Marks ve Sistemi, ist., 1972; M. Eröz, Marksizm - Leninizm ve Tenkidi, ist., 1974; H. Z. Ülken, Tarihi Maddeciliğe Reddiye, ist., 1963.) 


Materyalizm = (Materialisme - Özdekcilik, Maddecilik, Maddiyün, Maddiye): 


Ontolojide madde'yi değişmez, aktif ve dinamik bir prensip ve cevher olarak kabul eden, ruh ve fikir gibi manevi cevherlerin bu maddenin bir tezahürü olduğunu iddia eden yahut bunları inkâr eden meslekler. Mekanist maddeciliğin temel prensibi, üstün olanı aşağı olanla izah etmektir. Maddecilerin hepsi de maddeyi hareketli ve âlemde belli bir yer işgal etmiş ferdi şeyler gibi tasavvur ederler. Onlara göre, insanın, karşısına geçip kendi şuuruna vardığı asıl gerçeklik, madde'dir. Şuur, maddenin bir gölgesi, bir aksetmesidir. Bunlar tâbiatı esas aldıkları ve insanı onun bir parçası gördükleri için tabiatcıdırlar. Maddecilik insanı âlemde eritmiş, onu orada yapayalnız bırakmıştır. İnsan bQ yalnızlıktan aklını putlaştırarak kurtulmağa çalışmaktadır. Bu felsefeler, insanın âlemi deneme ve duyumlarla bildiğini ileri sürdükleri ve ilme dayanır göründükleri için akılcıdırlar. Değerleri bilgi kaynağı olarak kabul etmedikleri için dine karşıdırlar. Felsefe yok, edebiyat vardır, derler. Bu anlayışlarıyla hem realist, hem pozitivist, hem de siyantisttirler. 


Mekanik veya atomcu materyalizmin yanında bir de monist materyalizm var ki maddi âlemi organik tek bir gerçeklik olarak kabul eder. Bunun da iki şekli vardır: 1) Vitalist materyalizm 2) Diyalektik materyalizm. Birinciye göre: Âlem, bir 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canlıdır ki her şeye ve hayatın akışına bile can veren odur. 
Meselâ stoacılara göre âlem içinde ateş taşıyan çok büyük bir canlıdır. Aynı şekilde Nietzche (Niçe) de Alem'i, durmadan teneffüs eden bir canlı olarak tasavvur eder; bu canlı milyonlarca veya milyarlarca sene içinde muntazam fasılalarla aynı safhalardan geçer. Diyalektik materyalizmi biraz sonra ele alacağız. 


Mekanik ve klâsik materyalizm üzerinde “T. Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi” adlı kitabın ilgili yerlerinde kâfi derecede durulduğu için biz burada Diyalektik Materyalizm üzerinde biraz durmak istiyoruz. Yalnız daha önce Klasik Materyalizmin ahlâk ve psikoloji anlayışına kısaca temas edelim. 


Psikoloji'de materyalist telâkki, bütün şuur olaylarını bir “gölge-hadise” olarak kabul eder ve onları kendilerine tekabül eden fizyolojik olaylarla izah eder. Meselâ elem, haz, düşünce, ihtiras, karar gibi olayları beynin, sinir sisteminin içsalgı bezlerinin faaliyetleriyle izah eder. 


Ahlâk'da ise materyalizm zevklerin, maddi menfaatların, ahlâki fiillerde ve hayatta hâkim olduğunu ileri sürer ve onları hâkim kılmak için garet eder. 


Diyaletik materyalizm, âlemin yeniden organizasyonunu mümkün gören, bunu canlı bir organizasyondan çok zihinde evrimleşen fikirler sistemine benzeten, bu evrimleşmeyi de tez-antitez ve sentez safhalarıyla izah eden maddeci anlayıştır. 


Şayet tek bir madde tez, antitez ve sentez halinde üçlü adımlar atarak birlik kazanıyorsa, varlık diyalektik olarak hareket ediyorsa, arık burada diyalektik maddecilik bahis konusudur. Bu da Marx ve Engels'in sistemlerinin metodudur. 


Teorik olmaktan kurtulmak ve toplumla ilgili pratik bir görüş halini alakilmek için, statik olmaktan çıkıp dinamik bir 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hal kazanabilmek için K. Marks ve arkadaşı F. Engels, bu hususta Hegel diyalektik metodunu aldılar. Hegel ile Marks'arasında Feuerbach'ın antropolojik materyalizmi vasıta oldu. Feuerbach'a göre, insanın Allah diye saygı gösterdiği şey, kendisini büyütmesidir; fakat bunu bilmez ve dinin ferâgât ve fedakârlığını benimser. Dinin ilâhimenşeiniinkâreden Feuerbach ile materyalizm, insandaki bir tezadı aşarak diyalektik bir yola giriyor. Gerçi MarSs, Hegel ile beraber Teuerbach'ı ve Dühring'i de tenkid ediyor. 


Bunlar Hegel'in diyalektik metodunu, geçmiş bütün devirlerin ve medeniyetlerin açıklanmasında da kullandılar. Bu bakımdan Diyalektik Materyalizm, tezatların (çelişkilerin) sentezi ile tarih devirlerindeki tekâmül ve gelişmelerin açıklanabileceği inancındadır. Bu hususta Marks'dan Lenin'e, Jaures'- den Troçki'ye kadar bu mesleğin düşünürlerinde çok değişik ve zıt görüşler vardır. Hepsi kendisinden öncekileri diyalektiki anlamamakla itham ederler. Sartre'da, “T. Ruhcu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi” adlı kitabın “Sonuç” kısmında da 

.işaret ettiğimiz gibi, bir yandan bu görüşü tenkid ederken, bir yandan da ona yaklaşmıştır. 


Diyalektik maddeciliğin düşünürleri, çelişkilerin senteziyle tarih devirlerini açıklarken, bazı devirlerin genel açıklamalarına göre bir sapma halinde bulunduğunu tez-antitez çatışmasının daima sentezi doğurmadığını, iki tarafı yıprattığını, hattâ yok ettiğini, bazı duraklamaların ve kısırlaşmaların buradan doğduğunu görmemişlerdir. 


Aslında diyalektik, idealizme bağlıdır. Çünkü fikrin haricileşmesini anlatır. Bu bOkımdan diyalektikten ideal unsur kaldırılınca geriye, iki sosyal sınıf arasındaki anlaşmazlığın birinin lehine ihtilâl ile çözümlenmesi kalır. Bu yüzden fikrin sergüzeştçi hareketini anlatan bu kavram içine her şey konabilir. Binaenaleyh diyalektik'in sonsuzca devam edip etmiyeceği, son hadde bir gayeye ulaşıp ulaşmıyacağı, gelişme sırasında gelecek hadlerin önceden bilinip bilinemiyeceği, bilinirse diyalektiğin zamani bir determinizm mi olduğu, bilinmezse geleceğin keşfinin ne manâya geldiği sorulabilir. Fakat tarihi maddeciliğin diyalektiği bunlardan hiçbirisine kesin cevap vermiyor. Bundan dolayı, bu hususta çok çeşitli ve biribirini tutmayan tefsirler yapılmıştır. 


Diyalektik Materyalizmin “Kemmiyet Değişikliklerinin Tahavvülü”, “Zıt Şeylerin Birliği ve Mücadelesi”, “İnkârın İnkârı” gibi kanunları mevcuttur. Tarihi.Materyalizm, bizde komünizmin Türkiye'den ilk martir (kurban)'ı olan Edhem Nejat ile başlayıp 1919 daki “Kurtuluş” dergisi ve 1920'de çıkan “Aydınlık” dergilerindeki kışkırtıcı, popüler yazılarla yapılmağa başladı. Bu dergilerde ressam N. İsmail'den Dr. Şefik Hüsnü'ye ve S. Celâl Antel'e kadar birçok kimseler yazı yazdılar. 1931'den önceki faaliyetlere katılan Şevket Süreyya ve arkadaşları (Vedat Nedim, Burhan Belge, İsmail Hüsrev ve Yakup Kadri) İsmet Paşa'nın iktisadi devlet teşebbüsünün ideologları olarak “İnkılâp ve Kadro”yu çıkardılar. Burada devrimin durmadığı ileri sürülerek marksist Hikmet Kıvılcımlı ve benzerlerinin çıkardıkları kitaplar ve “Projektör”, “Yurt ve Dünya” “Adımlar” gibi dergilerde yayılmağa devam eden diyalektik materyalizm ve marksizm 1960'dan sonra “Yön”, “Sosyal Adalet” ve benzeri dergiler ve sayısız ihtilâlci kitap ve yazılarla büyük bir merhale katetti. 


Bunlardan başka umumi olarak maddecilik hakkında bazı şeyler söylemek yerinde olacaktır: 


Madde duyulur bir yanılma değil, ideal ve objektif bir realitedir. Madde fikri ilk bakışta çok açık bir fikir gibi görünürse de, bu ,zihnimizde onun psikolojik olarak inşa edilmesi sebebiyledir; fakat onu tarif için araştırmaya başlayınca ne kadar müphem ve karanlık olduğu anlaşılır. Bundan dolayı meşhur fizikçi Hullevigue, bir konferansına “Acaba madde var mı?” adını vermiş ve onu şu kelimelerle bitirmiştir: “Eğer 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madde varsa, bir fizikçi olan ben, onun ne olduğunu bilmediğimi itiraf etmek zorundayım.” Maddeyi inkâr doğru olmasa gerekir. Fakat dış âlemdeki her varlık gibi insan onu zihinde bulunduğu nisbette bilebilir veya o bir gerçekliğe sahip olabilir; yoksa sırf maddi olan şey, ya Aristo'nunki gibi basit bir gerçeklik olur, yahut, zihinsiz ve şuursuz, bir yokluktan ibaret kalır. Öte yandan insaniruhun tabiatını ve varlığını anlamak ve tanımak için ortaya çıkan materyalizm, her şeyden önce, kendinde hiç bir organizasyon prensibi ve gücü bulunmayan madde'ye dayanmakla baştan yetersizliğini ilân etmiş olmaktadır. 


Materyalistlerin dayandıkları olaylar, çoğu halde, doğru olsa bile, onlar hakkındaki tefsirler daima sun'i, zorlamalı ve hatalı olmaktadır. Bu cümleden olarak: 


1— Düşünce harekete irca olunuyor ve bütün şuur hayatı mekanik terimlerle tasvir olunuyor. Düşünce hiç bir zaman, bir ısının veya bir başka enerjinin değişmesi (Transformasyonu) gibi ele alınmaz. Çünkü meselâ düşüncenin, varlığın yüksek bir formu olduğunu hiç kimse inkâr edemez. İlim bize üstün olan bir şeyin, mekanik bir tarzda aşağı olamıyacağını göstermiştir. Termodinamiğin ve tabiat kanunlarının metafizik mahiyette olan ikinci prensibi; bütün enerji tahavvüllerinde kemmiyetçe kaybın olmadığı yerde, keyfiyetçe-kaybı hâsıl olduğunu, maddenin indiğini ve tekrar çıkmadığını göstermiştir. 

2— Tekâmül olayları yanlış yorumlanmıştır. Zamanca üstün olan, aşağı olandan sonra gelir. Her tekâmül, bir düzenden diğerine geçişte bir yaratıcı fiili gerektirir. Maddeden düşünceyi çıkarabilmek için, maddeye metafizik bir takım vasıflar yüklenmek zorunda kalınmıştır. Tek varlık kabul edilen madde, nasıl olmuş da, milyonlarca sene içinde canlı ve düşünen varlık haline gelebilmiştir? Eğer ruhi faaliyeti, hayat olaylarını, ve düşünceyi, madde bizzat meydana getirmişse; ozaman bunlar maddenin aynısı olması gerekir: Bu takdirde, bunların neden maddeden başka özelliklere sahip oldukları sorulur. Eğer “maddenin zıddıdır ve sonradan meydana gelmiştir” denilirse, ozaman, nasıl olup da maddenin kendisine zıt olan bir şeyi doğurduğu sorulmalıdır. Yahut “Bunlar maddede potansiyel halde mevcut idi” denirse; o zaman da başka bir güçlük içine düşülmüş olur: Çünkü apaçık olan ruhi faaliyetleri izah etmek için maddeye görülmeyen ve tesbit edilemeyen esrarlı özellikler isnat edilmiş olur ve onu kendiliğinden dinamik olarak tasavvura mecbur olunur. İşte maddeye izafe edilen metafizik vasıflar bunlar ve benzeri şeylerdir. Kaldı ki madde üzerine bir nazariye kurmak için yine fikirlere ve tasavvurlara dayanmak mecburiyeti vardır. 


3— Hafıza ve beyin bölgelerine ait araştırmalar, hareketlerin, hatıraların muhafazasının hakiki sebebi olmadıklarını, ancak hâtırlanma şartı olduklarını ortaya koymuştur. Be- 
. yin düşüncenin, kendisinde, âlet olarak kullandığı hareketin bir organıdır: Beyin, düşüncenin gerçekleşmesi için, bir vasıta olarak zaruridir; fakat düşünce, beyinden müstakil olarak vardır. 


. 4— Fiziğin ve ahlâkın sıkı münasebeti, ahlâkın ve zihnin (düşüncenin) maddeye ircaını gerektirmez. Bu haliyle materyalizm, organik (uzvi) hayaa insanın tek ve en yüksek gayesi haline getirir; zekânın organize cisimlerin huzurunu temindeki rollünü tahdid eder; insandaki ahlâki bağları sun'i yolarla önce gevşetir, sonra cinsi arzu duygusunda keskinleştirmeyi gaye edinerek ahlakı bozar. Maddeci felsefe teori yönünden çok zayıftır. Zira Yunan düşüncesinin ilk devreleri- ne benzeyen ibtidai bir varlık ilmi ileri sürmektedir. Her meseleyi tek bir yönden ele almaktadır. İnsan meselesine cevap vermemektedir. En mühim noksanı da Çudur. Ahlâkın ve dinin bir mesele olmadığını söylemek veya bunları mânasız saymak, meseleyi halletmek değil, ortadan kaldırmaktır. 
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Şu halde maddecilik, kısmi bir takım olayların kısmi, indi ve nâtamam bir yorumudur. Bugün artık tabiat ilimlerinde materyalizme yer kalmamıştır. Işığın dalgalar teorisi, biyolojiye tatbik edilmiş şekliyle atom teorisi, antropi teorisi gibi çeşitil ilmi teoriler materyalizmin çerçevesini kırmışlardır. Nihayet Kanta ve Belirsizlik teorileri onu imkânsız kılmıştır. Felsefi yönden şunu göstermek zor değildir: Bu doktrin özü itibariyle, realiteyi kolay ve verimli bir tecrit ile karıştırmaktan ibarettir. Galile ve Descartes'in anladığı manâda bir cisim yoktur; o, sadece bir tecrit (soyutlamaj)tir. Maddeyi bize tanıtan düşüncedir, aşağı olanı izah eden üstün olandır, üstün olanı da meydana getiren Ruh'tur. 

Görülüyor ki materyalizm, insanın sahip olduğu manevi güçleri izaha kabiliyetsiz ve onları inkâr etmeğe, kifayetsiz- dir. Bu mesleğin mekanist bir hal tarzı olması ve ilmi bir takım buluşlara dayanması bakımından daha da cesareti artmıştır. 


(Bu hususta daha fazla bilgi için S. H. Bolay, T. Ruhcu ve Maddeci G. Mücadelesi, ll. Baskı, Ank., 1976; ve yukarıda zikr edilen kitaplar'a, ayrıca H. Lefevbre "'Le Materialisme Diàlectıque, Paris, 1971" ve G. Bachelard “Le Materialismen Rationel, Paris, 1953" adli kitaplara bkn.) Y. Sezen Tarihi Maddeciliğin Tahlil ve Tenkidi, İst 1985; F. Alber Longe, Materyalizmin tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, 1. Çev: A. Arslan, İzmir, 1982; M. Akgün, Materyalizmin Türkiye'ye girişi, yayımlanmamış doktoratezi, Erzurum, 1982 


Maturidiyye = (Maturidilik - Maturidi Doktirini) 


Semarkendlı büyük âlim Ebu Mansar Maturidi Ö. 
333/944)'nin kurduğu ve Ehl-i SünneGakidesi çerçevesi içindeki kelâm mezhebidir. Maturidi bizim itikatta mezhep imamımızdır. Maturidilik, Eş'arilik'i i'tidâle götürür ve daha da aklileştirir. Esas mes'elelerde Eş'arilikle aralarında büyük farklar görülmez. Maturidiler'e göre Allah'a inanmak vazifesi ilâhi emir üzerine kurulmuştur, fakat bu da yine akıl ile idrak edilir. Bundan dolayı akıl, imanın menba değil, amma âletidir. 
Mu'tezile'nin Kur'an-ı Kerim'i mahlük (yaratılmış) kabul etmesine karşı, İmam Maturidi ilâhi kelâmın değil; lâkin harfler, sesler, âhenk ve bestelerin yaratılmış olduğunu söyler. 


Maturidilere göre, cüz'i iradeyi Allah yaratmaz (Eş'arilere göre Allah yaratır) ve okul ona sahiptir; kulun fiilleri bu iradeye râci olduğu için mükellef ve sorumlu olması da hep bu iradeye dayanır. Cüz'i irade, Allah'ın irade sıfatının bir fiili işlemek veya terketmekten birine fiili olarak taalluk etmesi, yani iki taraftan birisini tayin etmisidir. Buna göre cüz'i irade, fiili iradeyi, belli bir yönde tercih ederek onu orada kullanmaktır. Şu halde Maturidilere göre, Eş'arilerden farklı olarak, kul, sahibi olduğu cüz'i iradesini belli bir istikâmette kullanır, bundan dolayı da bir işi yapmış, onu kazanmış (kesbetmiş) olur, dolayısiyle yaptığı o işten dolgyı sorumlu tutulmuş olur. Maturidiler cüz'i iradeyi diğer şuur melekleri gibi ruhi bir kuvvet olarak kabul etmişlerdir. 


Eş'arilerde Kesb, insan kudretinin takdir edilen hadise ile birleşmesidir. Maturidilere göre irade tasavvur, kasıt yöne me) ve fiil halini alır. 


Bu meslek mensuplarına göre emer ve nehyi tayin eden iyilik ve fenalıktır. Bir şey Allah tarafından iyi olduğu için emredilmiştir ve feno olduğu için nehyedilmiştir. Bu görüş, ahlâkın ve hukukun akli (rasyonal) izahıdır. 


(İmam-ı Maturidi'nin Kelâm görüşleri üzerinde Doç. Dr. Kemal Işık, İlâhiyat Fakültesinde bir doçentlik tezi hazırlamıştır. Ayrıca D.A.V. Ecer'in “Türk Din Bilgini Maturidi, Ank., 1978" adlı eserine de bakılabilir. Ayrıca Sabuni'nin “Maturidi İtikadı"'nı B. Topaloğlu aslıyla birlikte neşretmiştir. Bunun yanında M. Saim Yeprem `M turidi'nin Hürriyet Anlayışı" üzerine geniş bir tez çalışması yapmıştır, İst. 1982; M. Yazıcıoğlu, Maturidi ve Nesefi'ye göre insan Hürriyeti kavramı, yayınlanmamış doçenlik tezi, Ank. 1983; H. Özcan, Maturidi'ye göre Bilgi Teorisi, Yayınlanmamış doktora tezi, Ank. 1965 


Mekanik = (Mécanique): 


Kuvvet ve hareketler ilmi. Geometriden zaman kavrâmının ilâvesiyle ayrılır. Hareket, hem zaman hem de mekân içinde değişmeler olarak düşünülürse, mekanik'in mevzuu olur. Şu halde mekanik bir (akım kuvvetlerin tesiriyle meydana gelen hareketlerin tedkikini mevzu ediniyor. Bu tabirdinamik'in, gayeci anlayışın zıddı, şuursuz ve düşüncesiz hareketin, otomatizmin İfadesi olarak da kullanılır. 


Mekanizm = (Mécanisme - Mekanıkcilik - Mikanizma) 


Hayat da dahil her şeyi hareketlerin değişim ve intikaline irca eden ister fiziki kimyasal ve biyolojik olaylar olsun, isterse ruhi, sosyal ve manevi olaylar olsun, her şeyi mekanik kanunlar ve verilerle açıklayan, hareketlerin değişiminin her çeşit olayı izaha kâfi geleceğini, varlığın mekanik olarak hareket ettiğini iddia eden felsefi meslek. Bu manâda mekanizm, materyalizm ile birleşir veya aynileşir. Bu meslek insanı ve âlemi makineye benzetmekten doğmuştur. . 


Mekanizm, dinamizme zıt olarak, fizik âlemdeki olayları, maddenin teşkil ve terkib edici unsurlarının mevzii hareketiyle yani Fizik olayları mekân ve mekânda yer değiştirmelerle (Hareket) izah eder. Bu manâda Dekartcı mekanizm Leibniz”- in dinamikmine zıttır. Leibriz cevheri bizzat bir kuvvet monadları bir enerji olarak kabul eder. Maddeyi hareketle izah eden mekanizmin ilk şekli İlkçağ'ın atomcu görüşünde mevcuddur ve buna “Fizik Mekanizm” demek daha doğru olur. 
Dekart'ın mekanizmi ise maddeyi yer kaplama (uzam) ile izah eder ki buna da “Geometrik Mekanizm” adı verilmektedir. Dekart maddeyi atıl (hareketsiz) bir cevher olarak kabul ve ayrıca onu hareket ettiren bir kuvvet tasavvur eder. Dekart'a göre maddenin cevheri, mahiyeti, yer kaplama (Hayyız) adı verilen geometrik ve parçalanabilir varlıktır. Fakat hayyız ise, renk gibi nitelikleri ihtiva etmez ve sonsuzca bölünebilir. Nerede yer kaplama varsa orada madde vardır. Zira bu ikisi ayni (özdeş)tir. Madde ve cisimler, mekân'ın (yani yer kaplamauzam) sonsuza parçalanmasından hâsıl olur. Boşluk ve atom yoktur, çünkü madde devamlı ve kesintisizdir. Mahiyeti yer kaplamadan ibaret olan maddenin en büyük hassası harekettir. Descartes uzam ve hareket mefhumlarıyla âlemdeki bütün varlıkların na'ıl izah edilebileceğini göstermeğe çalışır. 
Descartes'ın mekanik anlayışını “Bana uzamile hareketi veriniz, size âlemi yeni baştan inşa edeyim” sözü daha iyi anlatır. Maddi âlemdeki hareketi, bu filizofa göre, Allah yaratmıştır. Allah değişmez olduğu için, bu sıfatı dolayısıyla, âlemdeki hareket mikdarının da sabit olmasını temin etmiştir. Dekart Allah'ın değişmezlik sıfatından “Hareket mikdarının sabit olması prensibi”ni çıkarıyor. Ona göre cisimlerin hareketi düz ve doğru hareket değil “devri”dir. 


Tabiat ve âlem telâkkisinde olduğu gibi Dekart, hayat telâkkisinde de mekanisttir. Onun nazarında ruh, hayatın degil, düşüncenin prensibidir. Bu bakımdan insan da dahil 'olmak üzere bütün canlı varlıkların uzvi hayatı son derece karmaşık bir takım makinelerden başka bir şey değildir. Uzvi hayat madde gibi yalnız hareketle izah olunur. Hayatın fiziko - şimik (kimyevi) zaruretler dışında ayrı bir varlığı voktur. Hayatın kimyevi terkibi dışında ayrı bir terkibi ve kuvveti yoktur. Dekart'ın “Makine Hayvan” fikri 18. asır maddecilerin- den La Metterie tarafından “Makine İnsan” şeklinde geliştirilmiştir. Mekanizm, matematikteki gibi yani etkili ve maddi sebeplerle formel ve gaye sebepleri kullanmadan, nesneleri, varlıkları, izah etmekten ibarettir. 


Mekanizm bu hayat anlayışıyla gayeliliğe (Finalizme) ve vitalizme karşıdır. Çünkü o, gayeliliğin (Finalité) hiç bir rolünü ve tavassutunu hesaba katmadan bütün olayları fail sebeblerin rolü ile izah eder; bunun gibi bir başka mahiyet veya hayati prensip göz önünde bulundurmadan hayati olayları maddenin fiziko - şimik özellikleri ile izah eder. Demek ki mekanizm, biyolojide, canlı varlıkları, organik olayları tamamen mekanik kanunlara göre açıklamağa çalışır. (Vitalizme karşı olarak) 


Mekanizm, dinamizmin zıddı olarak kuvveti, maddenin 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ve varlığın dışında tutar. Maddeden ayrı görür. Passif olan varlık kuvvetin tesirine maruzdur. Dinamizm ise kuvveti varlıkla birleştirir. Bu vasfıyla mekanizm, metafizik bir karakter taşır. Bu mekanizm, maddenin renk, koku gibi tâlt keyfiyetleri ile onun esasını teşkil eden uzam, hareket gibi birinci keyfiyetlerini ayırır. 


Mekanizm nesnelerin, sathında kalır, e: eşyanın içine, mahiyetine nüfuz edemez ve böylece gerçeği yakalayıp kavramaktan âciz kalır. Hele çok daha girift ve karmaşık vlan hayat olaylarını, tekâmül hadiselerini fiziko - şimik hadiselerden ibaret saymakı mekanizmin âcizliğini daha da arttırır. 
Eğer hayat sadece mekanik bir anlayıştan ibaret olsaydı onun geleceğini de keşfetmek mümkün olurdu. Hayatın istikbâli çok çeşitli yenilikler ve süprizlerle doludur. Tekâmül de Lamark'ın izahının aksine, tedrici ve mekanik bir tarzda değil, âni sıçramalı ve yaratıcı bir evrimle olmaktadır. Hasılı külli mekanizm, metafizik bir inançtır ki ilim onu hiç bir zaman isbat etmez. 


Meşşâilik - (İslâm dünyası Aristocuları): 


İslâm dünyasında Aristocu felsefeye verilen isim. Meşşai (yürüyen) isimi, Aristo'nun yürüyerek derslerini vermesine adfen verilmiştir. Meşşai Mektebi Şark-İslâm dünyasında el-Kindi, Farabi, İbn Sina gibi filozoflarla Endülüs'te ise İbn Bacce ve İbn Rüşut tarafından temsil edilmiştir. Yalnız Meşşâl Mektebi, sadece Aristo'dan değil, Eflâtuncu Aristo, Aristocu E lâtun şarihlerinden mülhem idiler. Bunlara Yeni Eflâtuncu, Manişeist ve Gnostik tesirleri de ilâve etmek gerekir. 


Yunun tesirleriyle mahalli ve İslâmi tesirlerin karışması bu felsefeyi tamamen kendine has özellikler taşıyan bir felsefe haline getirdi ve Yunan felsefesinin, bilhassa, Aristo'nun alelâde bir devamı olmaktan kurtuldu. Dolayısıyla şahsiyetli ve orijinal bir İslâmi rasyonalist okulu meydana geldi. 
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Meşşai Mektebi temel meselelerde İslâm'a dayanmakla beraber, metod olarak Aristoculuğu seçtiği ve diğerlerinden de faydalandığı için bazı mes'elelerin te'vil ve tefsirinde Ehl-i Sünnet itikadına aykırı görüşler ileri sürmüş, bu yüzden de bilhassa Gazzali'nin şiddetli tenkidlerine mâruz kalmıştır. 


Metafizik = (Métaphysique - Fizik Ötesi, İlm-i Mâbâde' - tabia, Mâbâde't - tabii): 
Metafizik, felsefenin öze, mahiyetlere ve sebeplere ait olan kısmı; fakat bu hususta oldukça farklı anlayışlar var. 


1— En dar manâda metafizik, ontoloji ile yahut Aristo'nun “İlk Felsefe” dediği ve her şeyin ilk prensiplerini araştıran felsefenin bölümü ile aynı manaya gelir: Var - olan olarak varlığın ve bilginin öz'üne ait prensiplerin ilmidir. 

2— En çok kullanılan manâsında; Felsefenin tecrübeden hareket ederek reelin akli izahını araştıran felsefe bölümü; metafizik bu manâda tecrübeden hareket etmekle beraber, onu aşar ve tecrübe - üstü ve tecrübe - dışı bir takım neticelere ulaşır. Böylece metafizik ontolojisiyle rasyonel kozmoloji, rasyonel psikoloji ve teolojiyle, bütün halinde, hepsini içine alır. Ni 

3— Kant'tan beri bir çok filozofa göre metafizik, bilginin a priori şartlarını tayin etmeyi konu edinen felsefedir. 

a) Kant'a göre, bu şartlar saf ve mücerret olarak subjektif (zihin kategorilerinin, duyarlılığın a priori formları) olduğundan, metafizik, sistemi bu şartları hazırlamağa irca etmektir. 


b) Bilginin a priori şartlarının objektif değerini kabul eden filozoflar için metafizik, varlığın a priori şartlarının araştırılmasına kadar uzanır. 

4— Muasır bazı filozofların nazarında, insani hayatın ve 


reelin manâsını prensip olarak araştırmak; bütünü içerisin- de, insan açısından, reelin bilgisi manâsını taşır. 
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5— Geniş marasında: Eşyanın mahiyetine ait derinliğine bilgi üzerinde düzenli, metodlu her türlü düşünce demektir. 


6— Marksist lügatta diyalektiğe karşı olazak: Metafizik, felsefenin birbirinden müstakil ve statik şeylerin bütününün araştırılması olarak anlaşılmasıdır. 


Metafiziğe Kant, A. Comte ve ilimciler (Scientıstes) tarafından bir takım itirazlar yapılmıştır. Bu itirazların haklılık derecesi ne olursa olsun, metafiziği inkâr etmek yine de metafizik yapmak olur. Aslında metafizik eşyanın içine ve ötesine nüfuz ederek ilmi tamamlar. Olaylar sadece fizik düzene ve matematik terimlerle açıklanabilen olaylara irca edilemezler. 
Metafizikçi ve âlimin olgular üzerindeki araştırmaları aynı şey değildir. Meselâ Mariotte kanununda mühendisi, kanunun bir olaya tatbiki ilgilendirirken ve bu ona kâfi iken, metafizikçiyi olayın bütünü ilgilendirir. O, realiteye dayanarak, müşahhas karmaşıklığı içinde olayların manâlarını tam olarak yakalamaya çalışır. Bu bakımdan gerçeğe dayanan Tevhidci bir metafizik daima zaruridir. Aynı zamanda insan böyle bir metafizikten, kâinat üzerine düşünmekten, zaman - mekân, madde - ruh - hayat, kader - insanin sonu, iyi'nin temeli. bütün gerçekliğin sebebi, prensibi olan Allah hakkında düşünmekten de vazgeçemez. İnsan izafi şeylerle tatmin olmaz ve tatmin olabilmek için zâtiyi aşarak mutlaka Mutlak'a gitmesi, kayıtsız - şartsız var olanı, Kâinatın sarsılmaz temelini, hayatın esasını anlaması ve O'na erişmesi icab eder. 


Mistiszm = (Mysticisme - Gizemcilik, Sufiye): 

Tabiat üstü bir âlemle irtibat kurarak üstün bir bilgiyi araştıran ve akli ve kemmi denemelere dayanmadan, sezgi gücü ve vecd halindeki pratiklerle eşyanın özüne ait bilgiye, Allah'a ulaşacağını ileri süren tasavvufi ve felsefi meslek. Bun inananların zihni halleri ve yaşayışları. Bu meslek akıldan çok aşk ve irade hamlesiyle ve gayretiyle hakikatı araştırır; insanın tabii ve ilmi bilgisinden bambaşka yüksek bir bilgiyi elde etmeyi hedef alır; böylece saf aklın hudutlarını aşarak bu hedefe ulaşır. Bu mânâda o, zekânın delâletini (rehberliğini) aşan bir sezgi ile insan ruhunun, varlığın künhü ile kaynaşmasıdır. Mistisizmde iç hayatının derinleştirilmesi, insan iradesinin bilinerek nefse hakim olmak, ruhu temizlemek, irade dışındaki kuvvetleri faaliyete geçirmek iktidarı gibi hususlar esastır. Bu cereyan doğru bilginin miyarı olarak vecd'i kabul eder. 


Batı mistisizmi ile İslâm'da görülen muhtelif tasavvuf cereyanları birbirinden farklılıklar gösterirler. Batı mistisizminin en büyük özelliği, içe kapanık bedenin ihtiyaçlarını hiçe sayması ve ferdi, kişisel olmasıdır. (Bk. Tasavvuf Mad.) 

(Bu hususta geniş bilgi Prof. Cavit Sunar'ın "'Mistisizm, Ank. 1966" adlı eserinde mevcuttur.) | 


Monadizm = (Monadisme - Monadcılık) 


Atomcuların tasavvur ettikleri gibi, Alemin mekanik bir takım atomlardan değil, ruhi ve manevi birer birlik olan Monad'lardan meydana geldiğini ileri süren Alman filozofu Leibniz (Laybniç)'in felsefesinin adı. 


Dekart'ın âlemin esasının yer kaplama (Hayyız) olduğuna dair fikrine Leibniz itiraz etti: Yer kaplama (uzam) bölünebilir, bölünebilen şey ise cevher olamaz. Cevher bölünmeyen bir birlik olması icab eder. Bu cevher, bu birlik (vahdet) monad'dır. dedi. Leibniz'e göre Monad parçalanamadığına göre yer de tutmaz, bu sebeple o en küçük ve basit varlık atom değildir. Mekân işgal etmemesi itibardiyle monadın mekanik. 
özellikleri de yoktur. Âlemdeki bileşik unsurlar, basitlerin kümesinden ibarettir. Bu bakımdan monadlar tabiatın ve eşyanın esas unsurlarıdır. Monadlarda erime olmadığı gibi cevher bu yüzden tabii olarak mahvolmaz; aynı şekilde hiç bir tarzda basit bir cevher, tabii olarak da başlayamaz. Bundan dolayı monadlar bir anda başlar ve bir anda bitebilir; yani 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ancak yaratma ile başlar, yok olma ile biter. Bileşik olan şey ise kısım kısım başlar veya sona erer. Monadların içine ve bir cevher ne de bir arâz girebilir. Her monad biribirinden tamamen farklıdır, aksi takdirde tabiatta her varlık biribirinin aynı olması icabeder. 


Monadlara dışarıdan hiç bir şey tesir edemediğine göre, onların tabii değişikliği dahili bir prensiptün ileri gelir. Leibniz monadlarda bir de, Aristo'nun “Enteleşi”sine benzer bir yetkinliğin bulunduğunu kabul etmektedir. Bu yetkinlik monadın “idrak” keyfiyetidir, ve bu, maddeyi, onun bütün çeşitlerini meydana getiren bir özelliktir. 


Monadların iç bünyesindeki değişme prensibinden, kendi özlerinden gelen daimi bir değişme ile âlemde görülen degişiklikler, oluşlar, meydana geliş ve bozuluşlar meydana gelir. Aynı fabrikada yapılan iki saatin aynı tarzda işlemesi gibi monadlar da aynı surette gelişirler ve âlemin âhengini meydana getirirler. Leibniz buna “Ezeli âhenk” (Ezelden kurulmuş âhenk) adını veriyor. monadların ulaştıkları inkişaf merhalisene göre çeşitli dereceleri olup yüksek, aşağı monadlar diye isimler alır. Allah, işte en yüksek monad'dır. 


Monadların daimi değişmeleri içten gelen bir arzu ve insiyakla olur, ki bu, oluşa ve harekete doğru sevk-i tabii gibi bir meyil ve iştiha duymaktır. Bundan dolayı monadlar idrak”- ın yanında iştiha ve iştiyak (oluşa karşı şiddetli arzu) duyma vasfına da sahip olmaktadırlar. 

Görülüyor ki monad külli bir şekilde “süjet”, “Ben”, “Ruh” şeklinde tasavvur edilen unsuri bir varlık olup, “objet”, “Ben olmayan”, “Cisim” şeklindeki maddi tasavvur olan atom değildir. 

Böylece Leibniz atomculuğun tabii bir neticesi olan mekanizme karşı çıkmış ve Aristo'nun dinamizminden çok farklı ve çok daha ruhçu ve idealist olan bir dinamizm kurmuştur. 
Bu filozof idrak'in ve onunla ilgili şeylerin mekanik sebeplerle izah edilemiyeceğini anlatmak için bünyesi icabı düşünen, duyan ve idrak eden çok büyük bir makine tasavvur eder; ve bir değirmene girer gibi bu makineye girilse ve içerisi gezilse, birbirini iten parçalardan başka bir şey bulunmayacağını, bu yüzden de idrak'ı açıklayacak bir şeye asla rastlanmayacağını söyler. Bundan dolayı idrak'ın ve değişmenin ancak basit cevherlerde aranması gerektiğini ileri sürer. Böylece de mekanik izahı reddeder. 


Leibniz'in monadlar nazariyesini açıkladığı ““Monadoloji, İst. 1943" adlı eseri S. Kemal Yetkin tarafından dilimize çevrilmiştir. Ayrıca N. Hızır "Metafizik Üzerine Konuşma, İst. 1949" ve N. Ayasbeyoğlu “İnsan Akilesi Hakkında Yeni Deneyişler, İst. 1939* un giriş ve birind bölümünü tercüme etmişlerdir. 


Monizm = (Monisme - Birincilik - Vahdetiye, İltihadiye, Huluhiye): 

Eşyanın özü itibariyle âlemdeki her şeyi bir tek prensibe (Madde, ruh veya fikir gibi) irca eden, eşyanın varlığı itibariyle de tek bir asıldan (prensip veya Tanrı) çıktığını ileri süren Birlik felsefesi. Meselâ Lenin'in materyalist monizmi, varlıkları maddeye, Hegel'in idealist monizmi her şeyi fikir'e (düşünceye), Spinoza'nın panteist monizmi de her şeyi tabiatla karışmış olan Tanrı'ya irca ederler. Bu meslek, dualizm ve pluralizmin zıddıdır. 


Alman filozofu Wolif, âlemi cevher itibariyle tek bir unsura irca eden ontolojik doktrinlere, bu unsur ne olursa olsun, bu ismi veriyor. Eğer bu unsur madde olursa (Haeckel- de, Lenin ve benzerlerinde olduğu gibi) “Materyalist monizm” ruh] fikir gibi şeyler olursa “idealist monizm” adını veriyor. 


Alman kimyageri Ostwald da âlemdeki, madde, cazibe, 1s1,. 
elektrik, düşünce gibi bütün hadiseleri enerji adındaki tek bir realiteye irca etmekle o da monist olmaktadır. 


Mantık ve Metafizik itibariyle; âlemi sadece mutlak fikir ile izah eden ve bütün zıtların (Tez-Antitez) birleşimini sentez'de toplayan Hegel ile yine âlemi Ben (Moij)le izaha çalışan Fichte'nin sistemi de monisttirler. 

Materyalist monist Haeckel'in “Kâinatın Muammaları"" adlı eseri, özet olarak A. H. 
Taner tarafından çevrilerek 1936'da liselere yardımcı ders kitabı olarak devlet kitapları arasında neşredilmiştir. Ayrıca Haeckel'in “Monizm" adlı eserini, B. Tevfik "Vahdet-i Mevcud”” adıyla tercüme etmiş ve eski harflerle neşretmiştir. 


Monotezm = (Monotheisme - Tek Tanrıcılık, Vahdaniye): 


Bir Allah'a inanma mesleği. Bu manâda tezim ile aynı manâda, politezim ile zıt olmaktadır. Allah'ın Bir'liği kabul edilmekle beraber panteizm'in Tanrı anlayışında olduğu gibi, bu bir olan Allah âlemin içinde (mündemiç - immanent) midir, yoksa dışında (muteal - Aşkın) mıdır? hususu uzun münakaşalara yol açmıştır. Bazıları âleme karşımayan Aristo'nun ilk Muharrik'inden Spinoza'nın âlemle karışmış Tann'sına kadar her çeşit anlayışı monoteist kabul etmişlerdir. Fakat esas olarak bu terim, vahye dayanan ilâhi dinlerdeki bir Allah anlayışını ifade için kullanılmaktadır. Yalnız İslâmiyet'in getirdiği vahdaniyet anlayışı ile aslında bir olup da sonradan bozulmuş olan, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin Tanrı anlayışı aynı değildir. Yahudilerin bir olan Tanrı'sı ırkçı, sadece Yahudilere aittir. Hıristiyanların Tanrısı yaratıcı ve cismani bir hal al-B ış ve aşkınlık vasfını kaybetmiştir. Bunlara mukabil en mükemmel ve en mücerred Allah inancı İslâm'ın inancı olup, hiç bir değişikliğe ve bozulmaya uğramamıştır. 


İslâm'ın Allah'ı âlemin hâricinde, diri, ezeli ve ebedi, aslâ, değişmez, cevher ve surete sahip değil, mutlak hür, mutlak yaratıcı, sonsuz birmükemmelliğe haiz, ortağı ve benzeri olmayan, herşeyi bilen, her şeye hâkim olan, mutlak surette kaadir, her şeyi her an idare eden ve kontrolu altında tutan, doğmayan, doğurmayan, dengi bulunmayan, tama] en manevi olan bir varlıktır. Bu mükemmel varlık her çeşit noksanlıktan beridir, insanlara huzur ve ebedi saadete ulaştıracak 


» 
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yolları göstermiş, bunun için kitap ve peygamberler göndermiş, âlemi bir gayeye mebni olarak, hayatı ve ölümü insan- - ların hangisinin daha iyi kulluk yapacağı hussunda imtihan etWek için yaratmış ve bütün varlıkları insanın emrine vermiştir. i 


Sosyolojik bir izah tarzına göre, monoteizm (Tek Tanrıcı- 
“lık) dinlerin en mütekâmil anlayışıdır; klân denilen ibtidai kabilelerden başlayarak safha safha gelişmiş, Totem inançları değişmiş ve en sonunda tek tanrılı anlayışa ulaşılmıştır. Bu izah tarzına göre Tek Tanrı fikri insan zihniyetinin ulaştığı en. 
son merhaledir. Halbuki Tek Tanrı fikrine esas vahiy yoluyla ulaşılmıştır, böyle olmasaydı, gelişmiş cemiyetlerde de bu fikre sahip olunması gerekirdi. Böyle bir şey olmadığı gibi, bundan binlerce sene önceleri de bir takım kavimlerde, meselâ eski Mr“ırlılarda, Hintlilerde, Mezopotamya'da Tek Tanrı fikrinin mevcud olduğu Dinler Tanrihi, Sümeroloji, Etnoloji ve Antropoloji'ye ait çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu durumda Tek Tanrı inancı, vahiy ile insana bildirilmiş, fakat zamanla bu inancın bozulmasından muhtelif beşeri inançlar ortaya çıkmıştır. | 


Muattıla: “Kıdem” Mefhumunu sadece Allah'ın zâtına ait görmek ve Allah'ın birliğini isbat etmek için Allah'ı sıfatlarını te'til edenler yani onları yok sayanlar. Mabed el-cüheni ve Cehm b. Safvân başta olmak üzere Mutezile ve bir kısım islâm filozofları muattıla'dan sayılır. 

Mu'tezile : 

islâm âleminde kendilerine “Hür Düşünceliler”, “İslvm Rasyonalistleri” denilen kelâm mezhebi. Bu mezhebin kurucusu olan Vâsıl bin Atâ Hasan el-Basri'nin talebesi iken aralarında çıkan bir münakaşadan dolayı ondan ayrılmış; H. Basri'de “vasğ bizden ayrıldı” demiş, böylece bu mezhep dini sebeplerle doğmuş ve ismini de bu ayrılıştan (itizal = ayrılma demektir) almıştır. Akla fazla yer vermesiyle Ehl-i Sünnet aleyhinde bir mezhep haline gelmiştir. Bazı Mu'tezililer “Bilginin ilk şartı şüphedir”, “elli Şüphe bir Yakinden iyidir” dediler; insanda altıncı duyu olarak akıl'ı kabul ettiler. . 

Din felsefesinde, Tek Allah inancını, an'anevi hak inançlarındaki karışıklıklardan ahlâki ve metafizik çönden temizlemeyi hedef almışlardır. Önceleri bu mezhepte iki hakim fikir vardı: 1— Amel imandan bir cüz'dür. Biz de yaparsak o imanımızın bir parçasıdır. Amel ile iman (Aksiyon ile teori) arasında tam bir bağlılık vardır. İmanın gereği olan fiilleri yapmayanın imanı da eksiktir. Dini fiiller azaldıkça iman da kaybolur. 2— Kul kendi fiilinin yaratıcısı (Hâlikı)dır. Herkes kendi fiil ve hareketini kendi iradesiyle yaratır. Onlara göre niyet etmekle yapmak aynıdır. İnsan iyiliğin, kötülüğün, itaat ve isyanın yaratıcısı olarak hareketlerinden sorumludur. 


Bütün Mu'teziler mezhepleri; a) Tevhid, b) Adalet, c) İman ile inkâr arasında üçüncü bir makamın varlığı, d) Allah'ın ceza ve mükğfat zorunda olduğu, e) iyiliği emir, kötülükten men etmek hususlarında ittifak halindedirler. 


Yunan atomcularından ve şüphecilerden tesir alan Muptezile filozofları arasında bilhassa Ebu'l-Huzeyl ve İbrahim Nazzam en çok temayüz etmiş sistemli düşünürlerdir. Hüzuyl Demokrit'ten hareket etmekle birlikte, onun görüşlerinin aksine, Huzeyl'de atomlar Allawın varlığını isbata yarar; çünkü ona göre atomlar sonlu ve ölümlüdürler. Ölümlü olan şeyler yaratılır ve yok edilir, yer kapladıkları için sınırlı ve sonludurlar. Atomlar sınırlı olduğu için onların toplamı olan âlem de sonlu ve sınırlıdır, yani yaratılmış ve yok olacaktır. 
Huzeyl'in atomları Leibniz'in monad'larına benzemektedir. 

Nazzam da tabiat felsefesine dayanarak Allah fikrine ulaşır. Oatomizme inanmaz. Ona göre Allah kendi iiradesi üzerine emr ve cebr edicidir. Hürriyeti zorunluluğu ile sınırlandırmıştır. İstidadında olanı meydana çıkarır. 


Mu'tezile aklı nakil karşısında üstün görüyürdu. Bu akıl- 
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“ cılığın zaruri neticesi çok geniş bir fikir hürriyeti olması gerekirken, iktidar sahiplerinin teveccühlerini temin edince, Mum'tezililerin ilk işi herkesi kendi görüşlerini kabule zorlamak oldu. Başka mezheblere yapılan hücumlar ve hasıl olan antipati ile gittikçe zayıflayan Mu'tezile hareketni Melikşah'- ın veziri Nizamü'i-Mülk tarafından son verildi. Fakat genel fikir ve bazı görüşleri bazı mezheplerde değişerek devam etmektedir. (Bk. Yeni Mu'tezile Mad.) Mu'tezile Ehl-i Sünnet Kelamcılarının en çok tenkid ettikleri mezheptir. 


(Bu hususta İslâm kelâmı ve felsefesi ile ilgili eserlere, K. Işık'ın "'Mu'tezile Doğuşu ve Fikirleri" adlı doktora tezine bakılabilir. Ay'ıca A. Bedevi'nın “H. La Philosophie en İslâm 1-11, Paris, 1972” adlı eserine ve Albert Nadir'in “Felsefe el - Mutezile | - II 1951” adlı eserine bakılabilir. 

Müceddidiye = (Yenileyici Mektep): 

İslâm Tasavvuf Felsefesinde Muhyiddin Arabi'nin müfrit vahdet-i vücud'cu cereyanına karşı doktriner bir cephe alan müceddidi medresesidir. Bu medreseyi tarikat olarak kuran Türkistanlı büyük Türk mutasavvıfı Şeyh Bahaeddin Nakşibendi'dir; fakat ona tasavvufi açıdan felsefi bir hüviyet kazandıran, felsefi esaslarını tesbit eden İmam Rabbani (İmam Ahmed Faruk Serhendi)dir. Medrese, H. 1034'de İmam Rabbani'nin yaptığı büyük tasavvufi ıslahat ile “Müceddidiye' isimini almıştır. Bu yenileştirme ile aşırı “vahdet-i vücud”dan kaçınarak, Anadolu'da yayılmış olan Melâmilik, Bektaşilik, Hurufilik gibi mücudiyeci hareketlere karşı en kuvvetli tepkiyi yapmış, onların nüfuzunu kırmış, panteist isyan ve ihtilâl zihninyetine karşı mücadele yapmış ve bu gayretleriyle devletin ve Osmanlı İmparatorluğunun bekasına büyük yardım etmiş, aynı zamanda bazı tarikatların şer'i hududlar dışına çıkmasını önlemiştir. 

İmam Rabbani'ye göre, âlem Allah'dan ayrıdır ve hakiki- 


dir; fakat o, daima tecelliler ile Allah'ın nurundan istifade 6der. Vâcib'de varlık zât üzerine katılmıştır. Mülkünün hakikatı, bazı kayıt ve şartlarla yokluktur. Gölge varlık hariçte mevcuttur. O hakiki varlığın bir şuasıdır. Gölge varlık mutlak var lığın aynısı olmadığı gibi itibari bir şey de değildir. Mümkünler bizzat kötülüklerin barındığı yerlerdir. Bildiklerimiz eşyanın hakikatına uygundur; çünkü ilâhi irade aynı zamanda görene de görünene de tesir eder. Tasavvuf felsefesinde ve kelâmda bilgi nazariyesinin son şekli İmam Rabbant'nin realizmi ile M. Arabi'nin idealizmi arasındaki mücadeledir. 


(Bu mücadele üzerinde Prof. Cavit Sunar bir doktora tezi hazırlamış ve eser 1960'da basılmıştır) 


İmâm rabbani, Kaza'nın irade hürlüğünü kaldırmayacağı; zira Allah'ın takdirinin, kulu serbest bıraktığı, kulun kendi ihtiyârı ile bir şeyi yaptığı veya bıraktığı kanaatındadır. O, sırf yokluğu, sırf varlık karşısında bir ayn (mahiyet) olarak koymuştur, ve yok olmayı (Fena'yı) varlıkta bâki olmaya götüren bir derece olarak görmüştür. Onun bu görüşleri, mutlak idealizmden “erken doğmuş” bir varoluşculuk (Ezxistentialisme)u müjdelemektedir. Rabbani (Müceddid-i elf-i Sani » ikinci bin yılın yenileyicisi) lâkabıyla anılan büyük bir mutasavvıf ve fikir adamıdır. 


Mücessime - Müşebbihe = (Cisimlendiren, benzetenler): 


Bunlar müstakil ve sistemli mezhep olmaktan ziyade, genel bir görünüşe verilmiş isimlerden ibarettir. Allah'a cisim izafe edenlere mücessime denir. Allah'a sıfat ızaf ederken aşırı gidip cisim ve mekan izafe etmişlerdir. Kerramiye bunlardandır. Bunlar Kur'an'da geçen bazı müteşabih âyetlerdeki Allah'- ın “Elinden, “Yüz"ünden, “Arş”ından bahseden ayetlerde- ki ifadelere dayanarak Allah'ı insanlara benzetirler ve O'na antropomorfik bir şekil verirler. O'na cihet ve mekân izâfe etmiş olurlar. Bu yüzden isimleri “Benzetenler”, “Gisimlendirenler” olmuştur. Bunlar meselâ “Allah'ın eli onların ellerinden üstündür” âyetindeki “El” kelimesinde kudret olarak te'vil edilemiyeceğini düşünmüşlerdir. Böylece de 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Kur'an'da bildirilen Allah'ın zâtına ve sıfatlarına ait esaslara aykırı düşmüşlerdir. Çünkü bu anlayışla Allah'ın muteal sıfatı kaybolmaktadır. 


Batiniler, rafiziler gibi müşebbihe de aklın bilgi vasıtası sayılmasını kabul etmemiş ve akıl sahiplerinin görüş ayrılı- 
“ğına düşmelerini buna delil olarak göstermişlerdir. Müşebbihe de Halik'i mahluka (yaratığa) mahluku da Halık'a benzetmişlerdir. Allah'ın sıfatlarını kaldıran Muattıla (mutezile)ye karşı, Allah'a sıfat izafe ederken aşırı gidip tesbihe düşmüşlerdir. Bir kısmı şia'dan olarak bazı kolları vardır. 


Mürcie = (Geriye Bırakanlar): 


İslâm itikâd mezheplerinden olan Mürcie de Müşebbihe ve Mücessime gibi genel bir görünüşe verilmiş isimdir, sistemli değildir. İnsanların işledikleri fiillerle bunların neticesi hususunda ortaya atılmış bir görüştür. “İrca -erteleme” sözü, ameli niyetten sonraya bırakmak veya geciktirmek, dünyadaki amelin sevap ve ikabı hakkındaki ilâhi kararın Âhiret'e geciktirilmiş olduğu şeklinde veya suçların mutlaka affedileceğine dair ümitlendirme manâsında anlaşılmaktadır. 
Her iki halde de bu fırka imanı esas tutarak amelleri ihmal edenlerin sığınağıdır. Bunlara göre amellerin Allah katında büyük bir değeri yoktur, esas olan imandır. Bu anlayışla İslâm akidesinin en esaslıları ve ileri gelen disiplinleri kıymetten düşürülüp hükümsüz bırakılmakta, Müslümanların biribirleriyle olan münasebetlerinin gevşemesine, hukuki ve ahlâki bağların zayıflamasına yol açılmaktadır. Çünkü bunlar iman olduktan sonra günahın hiç bir zararı olmayacağına kanidirler. Mu'tezile büyük günah işleyenlerin ebediyen cehennemde kalacaklarını kabul etmeyenlerin hepsini mürciden saymıştır. 

Mulasyonizm = (Mutationisme - Sıcramacılık): 


Tekâmülü, evrimin seyir ve halkaları ile değil, âni sıçramalarla izah eden biyolojik ve felsefi doktrin Hugo de Vries 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çevre tesirleri ile meydana gelen değişikliğin ferdi olduğunu, ırsi değişmelerin, âni, sert, süreksiz tesirlerden ileri geldiğini gösterdi. Onun Oenoteria adlı bitki üzerinde yaptığı tecrübelerle elde ettiği bu âni değişmelere dair görüşünden dolayı bu nazariyeye Mutasyonizm adı verildi. Böylece tedrici alışkanlıkların hücrenin yapısında bir değişiklik yapamadığı (Lamark'ın görüşünün aksine), fakat âni tesirlerin hücreler arasındaki fonksiyonel münasebeti değiştirdiği, tekâmülün içten gelen değişikliklerle meydana geldiği ortaya çıkmış oldu. 


P. Naville ve H. Lef&bvre gibi marksist düşünü ler, insanın menşei ve evrimine dair dayandıkları temellerden birinin yıkılmasından korkarak, mutasyonu, dış şartların ağır değişmelerinden doğan devrimi bir netice gibi tefsire uğraşmışlardır. Halbuki mutasyonun böyle bir tefsirle ilgisi olmayıp, o, ya ayrı vasıftaki hücrelerin birleşmesinden doğan âni bir karakter değişmesidir {ki bu melez olayları açıklar); yahut hücrenin iç bünyesindex: esaslı bir değişmenin neticesidir. (Bu da tarihi maddec:! «rin evrimden devrime geçiş fikrini yahut çevre tesirini nakzeder.) 

Mutasyon kelimesi, daha geniş manâda cemiyetin, yahut çeşitli müesseselerin bilinen bütün değişikliğini ifade için de kullanılır. . 


Nasyonalizm = (Nationalisme - Milliyetçilik): 

Esasını, milli an'aneye, geleneğe, örf ve âdetlere uygun olmayan bütün hareketleri, müesseseleri, meslekleri reddederek her şeyi milli an'aneye uydurmayı hedef edinmenin teşkil ettiği siyasi ve içtimai meslekler. Milliyetçilik her şeyi milli açıdan değerlendiren bir dünya görüşüdür. 

Nasyonalizm, Millet mefhumunu ferdden, aileden, hattâ insaniyetten, üstün tutar. O, kitlelerin millet olma gayretlerinde rehber edindikleri prensiplerin doktrin haline gelmesidir. Fransız İnkılâbından sonra gelişen nasyonalizm, bilhassa Almanya'da Fichte'nin “Alrnan Milletine Nutuklar”ında ileri sürdüğü birçok fikirleriyle felsefi temelini kuvvetlendirmiştir. Milliyetçilik felsefi temelini Kant'ın hürriyet anlayışı ile Fichte'nin idealist felsefesinde bulur. Bu da, ferdin kendini gerçekleştirmesinin vasıtası olan hürriyetin, insanın kendisini büyük şuurlV, yani devletle bir tutması halinde ortaya çıkacağı fikrine dayanır. Daha önce insaniyetçi (Humanist) olan Fichte ve Goethe, bu düşüncelerle Napolyon'u büyük kurtarıcı olarak karşıladılar; fakat Alman haysiyetinin Fransız çizmeleri altında çiğnenmesi üzerine, tam bir milliyetçi olmuşlardır. Fichte meşhur nutuklarıyla Almanları uyandırmış ve ilerideki fikri ve siyasi gelişmenin zeminini hazırlamıştır. Bizde merhum Prof. H. Z. Ülken “İnsani Vatanperverlik” adlı eserinde Fichte'nin bu iki cephesini te'life çalışmıştır. 
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Fransız ihtilâlinden sonra yaygınlaşan milliyetçilik fikri bizde azınlıklara sirayet etmiş; milliyetçilik hareketi imparatorluğun unsurlarının kopmasına ve dağılmaya yüz tutmasına yol açınca imparatorluk çökmeden Türk Milliyetçiliği hareketi ortaya çıkmıştır; bunun da fikri temellerini Durkheim'in sosyolojisinden ve millet anlayışından faydalanarak Ziya Gökalp atmıştır. Ona tarihi ve ilmi araştırmalarıyla destek olan Prof. Köprülüzade Fuad'dır. Gökalp'in ve Atsız'ın bütün Türkleri ve bütün Türk tarihini bir bütün sayan Turancı milliyetçiliğinin yanında, 1071'den bu yanaki tarihi esas alan “Anadolucu” milliyetçiler de ortaya çıkmıştır. Bunların başında H.Z. Ülken, Remzi Oğuz, Z. F. Fındıkoğlu, Yahya Kemal, Şevket Raşid, Nureddin Topçu, Necip Fazıl ve Mehmed Kaplan gelmektedir. Yalnız, Topçu ve N. Fazıl, Anadolucu milliyetçiliğe İslâmi bir muhteva kazandırmışlardır. Bunlara bir manâda Yahya Kemal de katılabilir. Diğerleri daha çok lâik düşünceli Anadoluculardır. 


Naturalizms(Naturalisme-Tabiatçılık) 


Tabiattan başka hiç bir realite ve değer kabul etmeyenlerin doktrini. Felsefe tarihinde müstakil bir meslek ve doktrin halinde pek görülmeyen naturalizm, daha çok materyalizm ile beraberbulunur, veya materyalizm yerine kullanılır. Çünkü, daha çok varlıkların sebepleriyle uğraşan ve tabiattan başka bir sebep (illet) ve müessir kabul etmeyen Naturalizm, varlıkların esasıyla meşgu, olarak ruhi ve manevi müstakil bir cevherin mevcudiyetini inkâr eden materyalizm ile esasta mutabıktır. İkisi de tabiat üstü ve eşyayı izahta tecrübe dışı (transcendant) hiç bir prensip kabuletmezler ve bütün manevi varlıkları ve değerleri tabiata irca ederler. İkisi de immanent bir anlayışa sahiptirler. Meselâ Darwincilerin insanı tabiata irca etmeleri bir naturalizm olduğu kadar, materyalizmdir de. 
Panteizm de bir naturalizmdir, Çünkü tabiatın varlığının illetini ve birlik prensibini bizzat tabiatın içinde arıyor ve Allah ile Tabiat'ı birleştirerek ikisini aynı varlık kabul ediyor. 
Külli fikirlerin inkârı ile başlayan nominalizm felsefede “Tabiatçılık”ın istilâsına yolaçtı. Tabiatçılığın en mühim kapılarından olan duyumculuk ve tecrübecilik nominalizm ile birlikte “külli mekanizm” ve Tabiatçılık'ın yerleşmesine yol açtılar. Mekanizm, enerjetizm, determinizm, Derwinizm ile hamleler yapan Tabiatçılık, mutasyon araştırmaları ve endeterminizm ile şiddetle sarsılmaş ve insanı Tabiata irca gayretkmuvaffak olamamıştır. 


Metafizikteki bu manâsından başka estetikte de; Tabiatı, temel olarak , taklid etmeyi esas kaide edinen meslek manâsına gelir. Bu manâda eşyayı ve insanları odukları gibi resmetmek, tasvir etmek ve ele almak gayedir. Yine bu manâda naturalizm idealizmin zıddı olan realizmin eş anlamıdır. Bu bakından 


I—Naturalizm, hayatın ve tabiatın âdi, kaba, çirkin ve iğrenç taraflarının üzerinde ısrarla durarak bunları aşırı mübalâğa ile tasvir ederek kendisine mevzu edinmiştir. 2—Bu sanat anlayışının şeflerinden Zola gibilerinde naturalizm, tabiat ilimlerinin metodlarının san'at eserine girmesinden ibarettir. 

Ahlâkta; ahlâki hayatı, tabiat kanunlarına uydurmak gerektiğini söyleyen doktrin: —Bu manâda ahlâki değerlerin organik ve biyolojik hayatın değerleri olduğunu ve onun bir devamı bulunduğunu, ahlâki ideallerin içgüdülerin tatminin- den ibaret olduğunu ileri sürer. 2—Ahlâki değerlerin insanda olduğu gibi, tabiatta da mevcut olduğunu iddia eder. 


Bizde ilk naturalist edip müntehir Beşir Fuad'dır. 
Naturizm « (Naturisme; tabiatcılık) 


Taabiat kuvvetlerinin ve hadiselerinin zamanla insan şekilerinde tasavvur edilmesiyle ve onlara karşı duyulan korku neticesinde dinin ürtaya çıktığını ileri süren görüşün adı. 
Dinin meşeini tabiat kuvvetleriyle izah eden bu doktrinin esas temsilcilerinden biri Max Müller'dir. Durkheim tabiatcılığın ibtidai din olamıyacağının, insanın kendinden daha aciz olan tavşan, kuş, kaplumbağa gibi varlıklara taptığını, yoksa tabiat kuvvetlerine tapmadığını, dininme şeinin korku olamıyacağını, zira tabiatın mahiyeti anlaşılınca insanın dinsiz olması gerektiğini, halbuki tabiatı tetkik eden âlimlerin daha dindar olduklarını söylemek suretiyle Max Müller'i tenkid etmiştir. 


Naturizm, bir başka. anâda, yaşayışta, yiyecek, giyecek ve içtimai müesseselerde tabiata dönülmesini ve ona en uygun hale getirilmesini gaye edinir. 


Nihilizm - (Nihilisme- Hiççilik-İnadiye): 

Cevheri hiç bir realite olmadığını ileri süren ve her şeyi inkâr eden Nihilizm, âleme ait bu görüşü ile ontolojik nihilizmi; bizim reeli bilemiyeceğimizi ileri sürmesiyle de Kritik nihilizmi meydana getermektedir. 


Siyasi yönden, 19. asırda hususiyle Rusya'da yaygınlaşmış felsefi bir partinin adı. Bu teşkilâtlı parti cemiyetin ferd üzerinde hiç bir zorlama ve baskısını kabul etmiyordu; ve bedbin, anarşi derecesinde ferdiyetçi ve naturalist bir anlayışa sahipti. Mensupları otoritenin mutlak reddine dayanan politik bir aksiyonun taraftarıdır. 


Ahlâkta nihilizm; ise, hiç bir ahlâki değer ve sosyal baskı ve kontrol kabul etmez. Dostoyevski'nin romanlarında nihilizm; menfi düşüncenin geleştirdiği bir mantıkla intihara giden, yahut hareketleri mutlak inançsızlığın formülünü teşkil eden şahsiyetlere göre ifade edilir. 

Bir de nihilizm, inkârcı ve her şeye hayır diyen “Buhranlı” 


bir kimsenin ruh halini ifade eder. Bunun tabii neticesi ahlâki değerlerin inkârı oluyor. Bu bir gayesizlik, kötümserlik ve 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menfiliğin ifadesidir. Alman filozofu Niçe tarafından temsil edilen nihilizm budur. Şopenhavr'ın karamsar felsefesinden (pessimizden) tesir alan Niçe, bu nihilist anlayışı ortaya attı. 
Onda nihilizm inkâr ve değerleri tersine çevirme arzusudur. 
Daha sonra bu karamsar ve yıkıcı anlayışı Sartre ve benzeri varoluşçular geliştirerek ateist bir varoluşculuğu ileri sürmüşledir. Sofistlerden Gorcias ilk nihilisttir. Hepsi neticede yıkıcı, kırıcı ve tahrip edici bir hale ulaşır. 


Memleketimizde Niçe'nin nihilizmi ile Sarter'ın ateist ve nihilist varoluşculuğu manevi değerleri yıkmak üzere Marksistler ve diğer bazı Maneviyat düşmanları tarafından âlet olarak kullanılmıştır. Bizde Tevfik Fikret'in şu beyti nihilizmin tam ifadesidir: 

Her şeref yapma her saadet piç 

Her şeyin ibtidası, âhiri Hiç. 

Sosyal ve ideolojik bir hâdise olarak nihilizm, yıkıma ve çöküntüye götüren bir inkârın mantığıdır. Bizde “Nemelâzımcılık” şeklini alan nihilizm, imansız nesiller yetiştirmek gayretinde olmuştur ve bunda da muvaffak olmuş sayılır. Peyami Safa'ya göre “gerçek nihilizm, felsefi kavramlarla, bunların tam ölçüde ifadeden âciz oldukları gerçek arasındaki uçurumun verdiği ümitsizliktir. Bu kavramlar (Meselâ: Hakikat, ideal, şuur, madde, ruh) boş kelimelerdir.” 


Nominaliz »«(Nominalisme-Adcılık, İsimcilik, İsmiye): 


Cinsler, neviler yani umumi fikirlerin ve küllilerin; zihinde ve zihnin dışında yani zihinmizin mahsulü ve reel olarak, kendiliğinden veya tecrübenin mahsulü olarak mevcut olmadıklarını, bunların birer hayâlden, isimden, kelimeden ibaretolduklarını ileri sürer. Bu anlayışla nominalizm, realizmin karşısındadır ve bilgimizin objektifliğini reddeder. 


İlk nominalistler sofistlerdir. Külliler kavgası, nominalizm ve realizm mücadelesi Ortaçağ'ı doldurur. Yeniçağ'da ise no- 


190 Felsefi Doktrinler Sözlüğü 


Tİ 


minalizm, ampiri?":i, fenomenizm, pozliivizm, assosiyasiyonizm, evolusj önizm, pragmatizm adı altında devam etmiştir. 
Bunların hepsi, değişik görünüşlerde olsa da, materyalizm, septisizm, utilitarizm ve ateizm'e müncer olur, ulaşır. Nominalizmin son sözü, ilmi hakikatler üzerinde septisizme, ahlâkta da egoizme ve menfaatçılığa götürmektedir. 


Klâsik ve metafizik nominalizm, asrımızda “ilmi” bir ifadeye bürünmüştür. “İlmi nominalizm”denen bu isimciliğin temsilcileri fizikçi ve ilim tarihçisi P. Duhem, matematikçi H.Poincare ve E. Le Roy'dur; semantikler de bu gruba girer. 


İlmi olaylar, öncelikle kanunlar ve teoriler, eşyanın bir tasavvuru değil, zihnin inşalarıdır. Bu anlayış kavramcılığın bir . 
şekli olmaktadır. Zihnin bu inşaları, hakiki bir realiteye tekabül etmeyip tamamen sun'i ve sermboliktir. Mesalâ, Duhem, . 
fizik kanunlarının sembolik nisbetlerden ibaret olduğunu ileri sürerek bir fizik teorisinin bir izahı değil, belki matematik önermelerden ibaret bir sistemle ulaşılan, hadiselerin basit bir tasavvuru olduğunu, bu önermelerin asla reel özellikleri arasındaki hakiki nisbetleri ifade etmediklerini ve bu yüzden de keyfi bir şekilde formüle edilebileceklerini iddia eder. Le Roy'a göre ise; ilim içinde herşey sırf bir itibar, zekânın sun'i yaratışı olup, matematik prensipler tamamen arzuya tabidir, eşyada tanıdığını hayal ettiği nizamı ve muayyeniyeti (determinizmi) yapan âlimdir; ilmi kanunlar, muvvaffak olan basit recetelerdir. 

Görülüyor ki “ilmi nominalizm” ilmin objektif kıymetini inkâr ile onu hadiseleri kaydederek faydalı reçeteler yazan bir lisan olarak görüyor. 

İlmi nominalizm hareketi, ilmi, “Hakikat” bilgisi için yegâne vasıta sayan Siyantizm, Pozitivizm ve ilmi determinizme karşı bir aksülâmeldir. 


Eğer adalet, insanlık, hürriyet gibi külli fikirler, nominalizmin iddia ettiği gibi, zihnimizdeki bir takım isimlerden ibaretise, neviler, cinsler ve külli fikirler, birbirine benzemeyen çeşitli fertleri zümreler haline koymak suretiyle, onlara verilmiş isimlerden başka bir şey değillerse; o takdirde ne matematik hakikatlardan, ne deilmin külli prensiplerinden bahsetmeğe imkân kalır. 


Nominalizmin nesnelere, fikirlerden önce varlık tanıması, nesneleri asli veri, fikirleri ise tâli veri olarak kabul etmesi demektir. Nominalizmin bu anlayışından ve Tanrı'nın tabiata müdahalesinin sınırlılığını kabul etmesinden dolayı, K. 
Marks bu cereyanı “Materyalizmin Ortaçağ'da ilk ifadesi” olarak görmüş ve takdis etmiştir. 

(Nominalizm hk. bk.: G. Ambroise, Dix Siöcles de Philosephime, Paris, 1946; S.H. 
Bolay ilmi Nominalizme Conventinonalisme ve ilmın Değeri Meselesi, son Düşüncelerin 
yeni baskısının başında s. 8-88, İst. 1987 


Ogustinizm = (Augustinisme-Aziz Augustüeus'un); felsefesi 


M. 430'da ölen Hıristiyan azizi ve kilise babası K. Afrikalı S. Augustin tarafından kurulan ve aslında Yeni Eflâtunculuğa ve Origönes'e dayanan Hırıstiyanlık ve din felsefesinin adı. 
Bunun başlıca tezi, İç hayatın ve İç murakabenin Allah'a muteal varlığa giden bir yol olduğu, Aşkın varlığın varlıklar arasında bir merâtip prensibi olmaktan çok bir iç hayat prensibi olduğu şeklindedir. Bu tezi Yeni Ogustincilik şekli ile aksiyoncu M. Blondel ve bazı filozoflar asrımızda kuvvetle temsil etmişlerdir. 


(Yeni Ogustinizm hakkında “Les Grands Courants de la pensèe Mondiale Contemporaine’ C. u de müstakil bir bölüm halinde bir inceleme mevcuttur.) 


Okkazyonalizm «(Occasionalisme - Ara nedencilik - Vesilecilik, İttifakiye): 


Dekartçı mektebe mensup Malbranche'ın illiyet (sebeplilik) meselesindeki doktrinine verilen isim. Buna göre Allah”- ın haricinde hiçbir müessir sebep yoktur. Allah biricik ve hakiki sebeptir. Yaratıklar dünyasında âdi sebeplerden yani külli ve hür bir tayinin şartlarından başka bir şey yoktur; bizim neticelere izâfe ettiğimiz tesirleri Allah meydana getirir. Bu bakımdan bizde asıl irade yoktur; irade Allah'tadır, yalnız insanın istemesi Allah'ın iradesinin taallukuna vesile (occasion) olur. Esas olarak hadiseler arasında sebep-netice münasebeti yoktur, önceki hadise sadece sonrakinin meydana gelmesine vesile teşkil eder. Çünkü cansız bir maddeye illet (sebep) vasfı izafe edilemez; bir bilardo masasında bir top diğerini durup dururken, kendi kendine yürütemez. Bu toplar birbirine çarpınca bir sebep -netice münasebeti ortaya çıkıyorsa bu zâhiri ve bir vesileden ibarettir, önceki topu harekete getiren sopanın vuruşu, onu da hareket ettiren oyuncunun koludur; kol da bir cisim ve maddeden ibarettir; onu ise oyuncunun iradesi harekete getirir. Halbuki manevi bir kuvvet olan iradenin madde ile birleşmesi mümkün değildir. Bu bakımdan insanın iradesini, herhangi bir şeye tesir ettiren hakiki irade ancak Allah'ın külli iradesidir. Mesela kolumu kaldırmam, Allah'ın iradesinin taallükuna bağlıdır. Hâsılı kâinatta yeğâne fail sebep O'dur, başka sebep seklinde bize görünen bütün hadiseler birer vasıta ve âdi sebeptir. 


Bu sisteme göre, bedenin hareketlerinin ruhtaki değişikliklerin, ruhun değişikliklerinin de bedendeki hareketlerin sebebi olması mümkün olmamaktadır. Malbranche'a göre, maddenin ruh,ruhun da madde üzerine tesirini meydana getiren Allah'tır; bu da her şeyi Allah'a irca etmek oluyor. Görüp, işitip, hisseden biz değiliz, Allah'tır. Bu yüzden bu sisteme “Vision en Lieu- Her şeyi Allah'da görmek” adı da verilir. 
Malbranche, düşünceyi politeizm'den kurtarmak için bu fikre yönelmiştir. 

“Adi sebep” fikri, Eş'ariye Mektebi kelâmcıları tarafından esas olarak ileri sürülmüş ve bilhassa Gazzali tarafından bu fikir, etraflı bir şekilde işlenmiştir. Yalnız o bu fikri sebepmetice arasındaki bağın inkârı için değil, zaruri olmadığını 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isbat için ele almıştır. Bunu da tesadüf'ü kabul etmediği determinist anlayışını yumuşatmak, mucizelerin izahına kapı açmak üzere yapmıştır. Ayrıca ferdi iradeyi ve hürriyeti temellendirmek gayesine de ma'tuftur. O, Malbranche'ın ifratından çok uzaktır. 


B. Amerika'da 1975'de “'Malbranche ve Gazzali'de Okkazyonalizm"* konulu bir tez hazırlanmıştır. Malbranche'ın "Metafizik ve Din Üzerine Görüşmeler, ı, İst., 1946" adlı eseri Bedia Akarsu, ''Hakikatın Araştırılması. I-VI. Ank., 1950" adlı eseri de M. Katırcıoğlu tarafından dilimize çevrilmeştir. i 


Ontojeni veya Ontojeneż: 

Cenin halinden itibaren ferdin ruhi, bedeni ve zihni bakından inkişafını, evrimini ifade eden bir tâbir. Materyalist Haeckel'in ortaya attığı bu teze göre, canlılar silsilesinin geçirdiği tekâmül safhaları insanın ana rahminde 9 ay içerisin- de geçirdiği safhaların aynıdır. 


Ontoloji : (Varlıkbilim-mebhas-i vücüd) 


Felsefenin varlıkla uğraşan kısmı. Mutlakın araştırılması olarak Ontoloji idealizme zıttır; çünkü düşünceden müstakil bir varlık ve var oluş kabul eder. Aristo'nun tabiriyle “Varlık olmak bakımından Varlık”ın araştırılmasını konu edine? felsefe dalı Bu manâda, varlıkların en umumi kategorilerini konu edinen hususi metafiziğe zıt olarak umumi metafizik olup varoluş, var olmak olgusu, var olanın mahiyeti veya özü üzerinde düşünür. Ontolojinin temel problemi, var oluş'la öz arasındaki münasebeti tesbit etmektir. Müsbet ilimlerin verilerinden istifade ile madde, ruh hayat gibi varlıkların ve bunların kombinezonlarının menşeini araştırır. 

Aynca varlıkları veya fenomenleri bize göründükleri şe 


kilde değil, bizatihi kendi halleriyle araştırmayı konu ediner felsefenin veya metafiziğin bir kısmı manâsına da gelir; he 


Felsefi Doktrinler Sözlüğü i 195 


ne kadar fenomenin ontolojisi yapılırsa da, bu manâda ontoloji fenomenoloji'ye karşıttır. Sartre'ın “Varlık ve Yokluk” Kitabında bir Bölümün başlığı “Fenomenolojik Ontoloji Hakkında Deneme”dir. Halbuku fenomenoloji felsefesi de varoluşculuk da irrasyonaldir. 


19. asrın son çeyreğinde Emile Boutroux ve daha sonra ondan tesir alarak 1920 lerde Nicolai Hartmann, Ontoloji'ye yeni bir şekil ve manâ kazandırmıştır. Bu hususta Hartmann'ın talebesi ve temsilcisi olan Takiyeddin Menagüşoğlu'nun kitaplarına ve bilhassa adı geçen doçentlik tezi ile Heimsoeth'den tercüme ettiği “Felsefe disiplinleri" adlı kitaba bakılabilir. 


Ontolojizm a (Ontologisme) 


Geniş manâsıyla Allah'dan gelen sezgici bir bilgiyi kabul eden her doktrin. Hususiyle Malbranche'ın “Allah'da Görme” 'teorisi. Ontolojinin mümkün olduğunu kabul etmek manâsına da gelir. 

Optimizm «(Optimisme-İyimserlik, Nikbinlik Felsefesi): 

Pessimizmin zıddı. Doktrin olark; a—Mullak Optimizm: Alemin en azından mümkünün en iyisi olduğunu kabul eder. 
Optimizm, bu manâsıyla Leibniz tarafından bir sistem haline getirilmişti. Buna göre Allah, tasavvur ettiği âlemler arasında üstün kudretiyle, en iyisini yaratır. Buna rağmen âlemin sonsuzca tekemmül kabiliyeti vardır. b— İzafi Optimizm: Buna göre âlem iyidir. Yahut, hayatta iyilik kötülüğe galiptir. Fenalık bir görünüşten ibarettir. 

Pratikte ise, her şeyin iyi tarafını görmek temayülü ve bir şeyin geleceği hakkında geleceğe itimad besleme hali manâlarına gelir. 

Bizde “nikbinlik” veya “iyimserlek”kelimeleri ile ifade edilir. Akif'ın şu beyti, kötümserliğe kapılıp da “umiasizage. düşenlere karşı iyimserlikle söylenr iştir: 


Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak... 
Algak bir ölüm varsa, eminim budur ancak. 
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Orfizm «(Orfik Dini): 

Eski Yunan felsefesinin teşekkülüne ve bilhalsa Pitagor, Eflâtun gibi filozoflara geniş tesirleri olmuş, M.Ö. 6. asırda gelişmiş bir din, gizli bir tarikat. Aynı zamanda kelime Orpheus (Orfüs) denen efsanevi bir şarkıcının isminden gelir. Bu dinin tanrısı Dianysos adı verilen ve Trakya'dan gelmiş olan, sermestlik ve sarhoşluk hallerini takdis adı verilen bir efsane tanrısıdır. Bu dinin müntesipleri âyinlerini muayyen bir cezbe ve sarhoşluk halinde yaparlar ve kadınlar ancak bu halde tanrılarla birleşebilir. 


` Efsaneye göre bu tanrı önce ölmüş ve sonra tekrar dirilmiştir. Böyle bir tasavvura inanan kimse de bu tanrının âkibetine ortak olur. Bu akide, Orfik dinin esasını teşkilettiği gibi, bu dünyayı, önceden yaşanmış bir hayatta işlenen suçların cezalarının çekildiği bir hayat, çile çekme yeri olarak anlamağa, ruhun tekâmül ve istihâlesine yani bedenden bedene dolaşarak arınmasına da imkân verir. Orfik dinine muvazi olarak gelişen ve Pitagor ile Eflatun gibi filozoflarca da benimsenen Tenasuh fikrinin gelişmesinde ve yayılmasında, bu dinin rolü olmuştur. Çünkü bu dinde de aynı inanç mevcuttur. Buda insanın zıt elemanların terkibi olarak çifte mahiyeti kavramına bağlıdır. Tenasuh fikri ruhların tekzib ve tasfiyesinde kullanılmıştır. 


Orfik dininde ulühiyet ile birleşmek, ruhun da bedenden kurtulması esas gayedir. Zirabedenruhhun mezarı olarak kabul edilir, bu yüzden de onun, kir ve ihtiraslarından kurtulmak için ve manevi hayatını hazırlamak için rehberlik ve tarikate girmek (initation) zaruri görülür. Bütün gizli âyinlerin- de bu intisabın ölüme bir hazırlık olduğu esas fikiri hakimdir. Bu din yahut tarikat ayrıca, Yahudi essenist anlayışına, Gnostisizme, oradan da Hıristiyan doktrinine tesir etmiştir. 
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Ortadoks Mezhebi: 


“Ortadoks” kelimesi, “Doğru akidesi, doğru hamd ve senası” olan cemaat manâsına gelmektedir. Bu manâda dinin asliyesini muhafaza eden ve akidesi sağlam olan “Ehl-i Sünnet” anlayışına da, “Ortodoks Müslüman inancı” denir. 
Fakat Ortodoks denince akla ilk gelen manâ, Hıristiyan Doğu Kilisesi'dir. Ve kilisenin inancını ifade eder. Ortadoks Hıristiyan itikadı Anadolu, Kafkasya, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde yaşayan Hıristiyanlar arasında yaygındır. 


Ortadoks kilisesi, Batı'nın Roma ve Protestan kollarıyla Hıristiyan kilisesinin hususi tabiatını gittikçe bozduğunu, bu yüzdende avarilerin yegâne samimi mirascısı, bedenleşmiş (tecessüm etmiş) Hz. İsa'nın Papa'ya ve umumikiliseye ait vücudunun hakiki devamı olduğuna inanır. Onlara göre, kilise cisimleşmiş İsa'dır. Kilisenin dışındaki İsa; modern rasyonalizmin ve ahlâkçılığın İsa'sı, hayatsız, kuvvetsiz, sahte bir tefsirdir. Doğu kilisesi Hz. İsa'nın Tanrı ve yaratığın bir birliği, Tanrı-Adam ve Cennet'le dünya arasında bir köprü olduğu kanatındadır. Bu kilise Ruhul'Kudüs'ün Tanrı'dan geldiğine, Hz. 
İsa'nın beşeri ve ilâhi tabiata sahip olduğuna inanır ve onu Tanrı-Adam olarak mükemmel ontolojik varlık içinde açıklar, onun hulül ve dirilişini, umumi ibadetin gayesi bilir. Hz. 
İsa'nın vücudunun münferit olarak Hıristiyanların kalb ve vücutlarında yaşadığını kabul eder; resmen yedi dini âyini benimser.Cehennemireddeder. Kilisenin yanılmazlığını müdafaa eder. Manastıra bağlı olmayan din adamlarının evlenmelerini mecbur tutar; Şer'i kuvvet ve Şer'i teamül kabul etmez. 
Başpapaz yoktur. Fakat Papaz hükümeti olmasını ister. Buradan da Doğu Kilisesinin manevi ve mistik otoriteyi esas kabul ettiği anlaşılır. 


Ortodokslar tek bir merkeze değil, İstanbul, Antakya, İs- 


kenderiye ve Kudüs Patrikliği unvaniyle dört ayrı merkeze bağlıdırlar. Fakat bunların içinde en nüfuzlusu İstanbul Patrikliğidir. Bütün Ordodokslara papaz yetiştiren Ruhban Okulu İstanbul'dadır. 


Berdayef gibi varoluşçu dindar bir filozof, Ortodoksluğu dini ve mistik bir felsefeyle temellendirmeye çalışmıştır. 


Organiszm = (Organisisme - Organcılık, Uzviyetçilik - Uzvaniye): 


Animizm ve vitalizme muhalif olan bu meslek biyolojide; hayatı, ruh veya hayati prensip gibi mefhumlarla değil, sadece uzvun (organın) organlaşmasının (uzviyetleşmesinin) bir neticesi olarak izah eder. Buna göre hayati olaylar, maddeden ayrı bir prensibe irca edilemezlerse de, maddenin psikoşimik özellikleriyle de izah edilemez; fakat canlı maddeye mahsus organizasyonun mahsulü olarak izah edilir. Organisizm bu anlayışla da mekanizme muhalif olmaktadır. Maddenin hususi hassalarının hayata varlık verdiğini iddia eden organisizm, hayati izahta maddenin bir takım bilinmeyen hassalarına dayanmakta ve bu hususta şu delilleri ileri sürmekte: 1) Uzviyette olan her bozukluk hayatı değiştirir ve bozar. 
2) Uzviyetin tamamen bozulması ölümü davet eder. Bu meslek Bichat ve Haller gibi âlimler tarafından müdafaa edilmiştir. 


Sosyolojide organisizm; cemiyetlerin diğer canlı uYyiyetler gibi birer uzviyet olduğu fikrinden hareket eder ve biyoloji kanunlarının, cemiyet hayatına da tatbik edilebileceğini ileri sürer. 


— Ödemonizm = (Eudemonisme - Mutculuk, Mutluluk, Saadet Ahlâkı, İstisadiyye|): 


Ahlâkta, ahlâkçılığı, saadet araştırmasından ibaret gören, faziletle saadeti aynı telâkki eden meslek. Ödemonizm, hayatın manâsını mutlulukta (saadette) bulur, insani fiillerin son gayesi olarak görür. Hedonizmin aksine bu meslek, iyilik (Hayır) ve saadetin biribirine zaruri olarak bağlı olduğunu, saadetin hayır'a nail olmaktan ibaret bulunduğunu ileri sürer. 
Ödemonizm, muzdarip bir insan olmayı, arzulari tatmin edilmiş bir hayvan olmayı tercih eder. Bu mesleği Demokrit, Sokrat, Eflâtun, Aristo.ve Epikur temsil etmişlerdir. Bunların arasında da ahlâk bakımından çeşitli anlayış farkları vardır. Aristo'nun akılcı ödemonizmine göre, üstün iyi, hakikatı temaşa eden aklın faaliyetine sebep olan saadetten ibarettir; saadet ise yetkinlik (kemal)den ibarettir. 


Bu meslekte şahsi saadet ile sosyal (içtimai) saadet arzusu, insan davranışlarının temel saiki olarak görülür. 18. asır Fransız materyalistleri ile faydacılığın temsilcileri de yeni çağda saadet ahlâkı anlayışına sahiptirler. Saadet ahlâkı, esas saadetin, ölümden sonra değil, yeryüzünde olduğuna inanır. Ye- 
'ni Çağ'da Kant, saadeti, erişilmesi güç bir gaye olarak görür, fakat saadete lâyık olma değerini ulaşılabilir bir gaye olarak koyar. 


Paleontoloji = (Mustehasiyât - Fosil ilmi): 


Fosillerden bahs eden ilim. Bugün çok gelişmiş olan bu ilim dalı, nebati ve hayvani sahada, iki şuxe halinde çalışmaktadır. 


Pananteizm = (Pananthöisme - Tam panteizm): 


19. asır Alman filozofu krause'un kendi felsefesinin panteizmden farklı olduğunu iddia etmesi üzerine, bu felsefeyi ifade için konulmuş bir tabirdir. Spinoza ve Malbranche'ın doktrinleri için de kullanıldığı olmuştur. 


Panlojizm = (Panlogisme - tüm mantıkcılık) 


J. Erdmann'ın Hegel doktrinini ifade için kullandığı bir kelime. Hegel'e göre her reel olan aklidir ve akli olan reeldir. 
Öyle ki, reel, sadece akli düşüncenin kanunlarıyla inşa edilebilir. Hegel âlemde cevher ve yegâne varlık olarak “Mutlak Fikir”i kabul ettiği için, bu her şeyin aslı olması sebebiyle, her şey onun kanununa göre meydana gelecektir. Fikrin kanunu, doğrudan doğruya mantık olduğuna nazaran var olan her şey aklidir, mantıkidir ve âlem de bir mantıki birlikten ve oluştan ibarettir. 


Daha geniş manâda; akli olan reel, aklen izah edilebilir, fakat onu düşüncenin kanunlarından çıkarınak imkânını gözönüne almadan da bu olabilir, diyen doktrin. 
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Panteizm = (Pantheisme - Tüm tanrıcılık) 


Kelime ilk defa 18. Asırda İrlandalı J. Toland tarafından kullanılmış olup. Allah ile âlemi bir ve aynı, O'nu âlemin yegâne cevheri sayan felsefi mesleklere verilen isim. Panteizme göre madde ve ruh müstakil varlığa sahip olmayıp bütün varlıkların tek sebebi olan üstün bir cevherin sıfatları ve görünüşleridir. Bu yüksek pirensip şuur ve hürriyete sahip değildir. O zaruri varlıktır, onun zaruri olduğunu bilmesi, hürriyetidir. Bu sebeple o yüce prensip veya cevher gayri şahsi- dir. Buna göre Allah'ın âlemden ayrı ve müstakil bir şahsiyeti yoktur. O, bir kanundur, bir kuvvettir. Bundan dolayı panteizm, şahsiyet kavramını ve hürriyetin varlığını kabul etmez. 
Bu durumda insan, fizik âlemin bir parçası, ahlâk da tabiat düzenine zaruri ve pasif bir itaat olur. Deizme değil, fakat teizme muarızdır. Panteizm monizmin ve immanentizmin bir çeşididir. Zira Tanrı'yı âlemde veya fikirde mündemiç kabul eder. Muhtelif şekilleri vardır: A 


1— Sudürcu (Emanatiste) Panteizm: Bu, Yeni Eflâtunculuğu kuran Plotin'in doktrinidir. Buna göre BİR (Vâhid) olan varlık vardır, her şey, merkezi bir kaynak olarak O'ndan sudür yoluyla mertebe mertebe (hiyerarşı halinde) meydana gelir, fakat hepsi ayrı değil, aynı varlığı teşkil ederler. Bu Bir'den aşağı doğru inen ve varlıkları meydana getiren bir panteist felsefedir. Varlığın başlangıcındaki, yokluğa eş olan noksan varlık, gittikçe mükemmele doğru yükselir, olgunlaşarak BİR'e yani Allah'a ulaşır. Bu bakımdan, Plotin doktrini aynı zamanda yükselen, yukarı çıkan bir pantezim'dir. 


2— İdealist Panteizm : Hegel doktrini. Buna göre, reel fikirlere ve düşünceye müncer olduğu için Tanrı, kendisinin mündemiç (immanent) olduğu fikirlerde, bizzat kendisinden şuurunu alan bir Fikir'dir. 


3— Tabiatçı (naturalist), ve inen Panteizm: Tanrı'yı tabiatla aynileştiren doktrin. Bruno'da ve Spinoza'da olduğu gibi. 
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Spinoza'ya göre varlık birdir ve mükemmeldir. Varlıklar, Bir olan'dan derece derece inmekle çeşitlenirler. Geometride teoremlerin Prensiplerden çıkması gibi, varlıkar da mantıki bir süreçle, asıl varlıktan çıkarlar. 


(Bu hususta “T. Ruhcu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi” kitabının |. baskısının 259. 
ve 260. sayfalarına bakınız.) i 


Panteizmi Vahdet-i Vücud ile karıştırmamak lâzımdır. Panteizm “ittihadiye” Allah ile âlemin Karışması) demektir ki İslâm vahdet-i vücudcuları ittihad ve hülül'dan daima sakınmışlardır. Bu hususta da aynı kitabın son bölümünde ikisi arasında yapılan mukayese kâfi bir fikir verir. 


Panteizmin spiritualizmden ve idealizmden farklı olan tarafına da yine adı geçen kitabın I. baskısının 330-331 inci sayfalarında işaret etmiştik Panteizmi ateizmle de karıştırmamalı. 
Zira ateizm, hiç bir nâzım kuvvet tanımaz.) Bu bakımdan Plotin'in ve bilhassa Spinoza'nın, Fichte, Hegel, Schelling'in modern panteizmleri nâzım bir kudret tanımaları bakımından (Bu kudret fikirde ve tabiatta yahut ben'de mündemiç de olsa) ateizmden ayrılırlar. Hilozoizm ise materyalist bir panteizm sayılabilir. 


Paralelizm = (Paralle&lisme - Koşutluk, - Müvazat - Muvazilik): 


Mücerred manâda iki şeyin, iki hattın, iki plânın, iki meslek veya müessesenin paralel oluşu. 


Doktrin olarak, iki veya daha çok olaylar serisinin karşılıklı olarak birbirlerine paralel olduğunu ileri sürer. Şu manâda ki, birisinde hasıl olan bütün değişiklikler paralel olarak aynı şiddet ve ehemmiyetle ötekisinde de meydana gelir. 
Bunun iki şekli vardır: 


1— İlli (Sebebe ait) Paralelizm. İki paralel seri arasında, se- 


beplilik münasebeti. Bu ister herhangi bir veri olarak (Dogmatik Paralelizm böyledir), ister araştırmanın bir hipotezi olarak(Metodolojik paralelizmde olduğu gibi) olsun - olduğunu kabul eder. 


2— İlliyetci olmayan ve bütün sebeplilik münasebetlerini reddeden paralelizm. Buna kelimenin dar manâsıyla “Psiko - fizyolojik paralelizm” de denir. 

Paralelizmin bir başka şekli, lisanın şekilleri ile düşüncenin şekilleri arasında karşılıklı tam bir mutabakat olduğunu ileri sürer. i 


Bir de Psiko - Fizik Paralelizm doktrini vardır ki buna göre: 

a— Her psişik olay, muayyen bir fizik veya fizyolojik olaya tekabül eder; öyle ki meselâ zihni olayla dimaği olay aslında bir ve aynı olayın iki yüzü, iki görünüşüdür. 

b— Psişik (ruhi) olayın fizik olay, fizik olayın da psişik olay üzerine hiç bir tesiri olmadığını ileri sürer. Bu görüş Leibniz'in ezeli âhenk nazariyesi ile ilgilidir. 

8uh - beden münasebetlerini izahta paralelizmi esas olarak kullanan Dekart'tır. 


E. Boutrouş, paralelist anlayışları, mekanist oldukları ve insan hürriyetini engelledikleri için etraflıca tenkit etmiştir. 


Pelajlanizm = (Pelagianisme - Pélage öğretisi) 


M. 400 yıllarında, İrlandalı keşiş Pelage'ın “Asli Günah”ı ve günahın irsi olmasını kabul etmemek suretiyle o] taya attığı dini-felsefi cereyan. Ona göre insan, kendi hür iradesi ve tabii istidatlarıyla iyi ve mes'ud olabilir. Bunun için de insan ayrıca ilâhi ve ezeli inayete, lutfa ihtiyaç duymaz. Bizdeki Mutezile'ye benzer görüşlere sahip olan Pelage, insanın fiillerinin yaratıcısı olduğunu kabul eder. Bu zat, Papa I. Innocent tarafından aforoz edildi, fayda vermedi, önce Afrikalı rahipler arasında sonra Celtcius tarafından İtalya'da yayıldı. 

Cetcius'un *'Hıristiyanlığa Reddiye"'si H. R. Atademir tarafından dilimize çevrilmiş, fakat basılmamıştır. 
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Peripatos Mektebi: 


Aristo'nun kurduğu mektebe verilen ad. Bu mekteb, Aristo'nun ölümünden sonra da yaşamağa devam etmiş ve asırlarca sürmüştür. Aristo'dan sonra mektebin başına geçen Theopras, âlim ve filozof bir kimsedir. Eski fizikçilerin tabiat görüşleri hakkında yazdığı bir eser, aynı zamanda bir ilim tarihidir. Ayrıca “Metafizik” adlı bir esere daha sahip olan bu zat, hocasının görüşlerine bağlı kalmakla beraber, felsefenin bazı alanlarında, bilhassa Mantık'ta bazı değişiklikler ve ilâveler yapmıştır. 

Bu mektebin ilini çalışmaları Astronomi, Matematik, Tıp ve Fizik alanlarında devam etmiştir. Daha sonra mektebin başına geçen Straton Aristo'nun gayelilik ve İlk Muharrik görüşlerini reddetmiştir. 


Mektep daha sonra Tarih ilimlerine ve Aristo'nun eserlerinin şerh ve tefsirine yönelmiş ve bu çalışmalar, filozofun eserlerinin tanınmasına, daha kolay anlaşılmasına ve Aristocu fikirlerin yayılmasına vesile olmuştur. 


Mektebin İslâm ve Hıristiyan dünyaları üzerinde derin tesirleri olmuştur. Hattâ, günümüze kadar devam eden bu tesirler kadar, hiç bir —unan filozofunun tesiri devamlı olmamıştır. 


Personalizm = (Personnalisme - Kişilik felsefesi, Kişiselcilik, Şahsiyetçilik): 


Değerler problemine öncelik veren, dini, insanın en önemli faaliyetlerinden birisi kabul eden, dünyayı bir Allah'a inanma zemini olarak gören felsefi doktrin. 


“Personnalisme”, Fransız filozofu C. Renouvier tarafından kendi doktrinini ifade için kullanılan bir kelimedir. Personalizm, subjektivizme yakın bir manâ taşır. Renouvier'in kendi ifadesine göre, bu, spiritüalsit bir teizmdir. Ayrıca o, personalizmin kilisesiz, âyinsiz, dogmasız, felsefi velâik bir din olduğunu beyan etmektedir. Konusu da beşer olarak şahsı yükseltmek, kötülük problemini adaletle çözmektir. Bu, akli bir dindir. Renouvier, felsefesine, ilâhi şahsiyet ile insâni şahsiyeti esas aldığı için bu ismi vermiştir. 


Personalizm, günümüzde, ahlâki ve içtimai bakımdan, fertten ayrıldığı manâda şahsa öncelik tanır ve bu şekliyle, o devletçiliğe olduğu kadar ferdiyetçiliğe, hürriyetçi olduğu için, mekanik determinizme olduğu kadar evrim anlayışında Darwinciliğe de karşıdır. 


Personalizme göre insan hürdür, o ailenin bir ferdi gibidir. İnsan sosyal bir varlık olup bir tek aile ve millet olmaya çalışır. Bunun için öteki insanlarla münasebet kurarak yaşar. 
Bu görüşte akıl, mutluluğa yönelmek isteğini ifade eder. Bu doktrin, sosyal anlayışta otoriteci görüşlere karşıdır. Çünkü toplumun fertteki yaratıcılığı geliştirmesi gereğine inanır. Eğitimde ferdin kendisini kontrol etmesine önem verir. Onca eğitimin gayesi, dini ölçü eri tanımadan ve şahsın sayısız kabiliyetlerini nazar-ı itibara almadan gerçekleştirilemez. 


E. Mounier'in ortaya koyduğu ve şahsın mutlak değeri üzerine kurulmuş olan ahlâki ve sosyal doktrine de personalizm adı verilir. Günümüzde en büyük temsilfilerinden birisi olan E. Mounier'ye göre, şahıs her tarifin ötesindedir, beşeri sır çözülemez. “Modem dünya, insanı bölüp parçalamıştır. Biz onu yeniden birleştirmek, onda ruh ile bedeni, düşünce ile eserlerini ve aksiyonu kaynaştırmak için uğraşıyoruz.” Bunun için insan yapmak'tan ve sahip olmaktan önce varolmalıdır. Bu ise insanın kendi dışına, kendisinde olmadan, başkasına doğru bir açılışıdır. Mounier, mânevi değerleri restore edebilmek için şahsa büyük bir mes'uliyet yüklemektedir. 

Mounier'ye göre, “Personalizm; insanın her çeşit iktisadi 


sosyal ve ideolojik sıkıntı ve yabancılaşma şekillerinden kurtulup hakiki hürriyetine kavuşması için devamlı bir gayrettir.” 
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Pesonalizmiu kökü, insanı her şeyin ölçüsü yapan Protogoras'a, insanı düşüncesinin merkezi yapan Saint Augustin'e kadar uzanır. Esas kaynağını Hıristiyanlıkten alan bir doktrindir. Hayat korkusuna ve zamanımızın kayıtsız ve mes'uliyetsiz haline karşı bir aşk, bir denamizm getiren; Pesimizme, eğoistliğe, komünizme ve ateist varoluşculuğa karşı çıkan; iyimser, yaşanmış tecrübeye sadık kalan ve istikbale yönelmiş bir felsefedir. Ümitsizlik bu felsefede yer almaz, zira hürriyet ümitsizliğin inkârıdır. 


Personalist âlim Aziz Lahbabi, İslamiyet'te şahsa ve şahsiyete verilen büyük önemi araştırmış ve “Le Personalisme Musulman” adında bir eser yazmıştır. “İslâm Şahsiyetçiliği” adıyla bu eser dilimize çevrilmiştir. Aynı yazarın “De L'Etre â la Personne, Paris, 1954” (Varlıkian Şahsa) adında, aynı konuda bir başka eseri daha mevcuttur. 


Yazara göre, varlıkta şahsiyetleşme hem genişliğine, hem derenliğine olur. Genişliğine şahsiyetleşme, zaman, ufuk ve çevre iklimi içinde; derinliğine şahsiyetleşme ise değerler, hürriyet ve mülkiyetle mümkündür. 


Şahsiyetçilik, insanı sürünün varlığında eritmeyip, onu kendi hür iradesi ile bağlandığı inançları, ruhi münasebetleri ve taşdığı mes'uliyetleriyle birlikte ele alır. Şahıs artık fert değildir. O, iradesi ve iman dünyası ile müstakil ve büyük bir varlıktır. İşte İslâm, insanı sürüde fert olmaktan kurarmış, şahıs haline getirmiştir. O, fertler birleştirmek suretiyle itaatli bir sürü yapmamış, “Müslüman ” adını verdiği şahsı, Allah”- dan başkası karşısında eğilmeyen bir şahsiyet haline getirmiş, onu İslâmiyet'i yaşama ve yayma dâvâsının içine itmiştir. 
Müslümünun insanlığı, kendi müslüman şahsiyetinden ayrılmaz, şahsiyetinin özüdür. Müslüman denen şahıs, yeryüzünde Allah'ın “Halifesi”, mukaddes emanetin taşıyıcısı, mânevi bir bütün, mes'uliyet merkezi ve düşünen, hür iradesiyle inanıp hareket eden bir müstakil varlıktır. O, dâvâsından ayrı olamaz. O, âlemin özü, Şahut karmaşık bir âlemdir. Artık o cihat yapmalı ve ebediyet için çalışmalıdır. 


Bizde Z. Gökalp A. Fouilee'nin bir ayırımına uyarak, aşağı fertçiliğe sadece fertçilik, yüksek fertçilğe şahısçılık diyor. Ona göre, fert tâbiri insandan başkasına verildiği halde, şahıs tåbiri insana ve Ailah'a mahsustur. Gökalap, aşağı fertçiliğin yok edilmesi gereğine inanır ve şahsiyeti müsbet menfi, ferdikollektif olmak üzere çeşitli kısımlara ayırır. Bizde C. Blondel”- den Mülhem olarak, N. Topçu da şahsiyetci fikirler ileri sürmüştür. “İdeolocya Örgüsü”nde şahsiletciliği temel dokuz prensip arasına alan N. Fazıl'a göre şahsiyetcilik “Hakkın en üstün kaza ehliyetini temsiledenleri hâkim kılma dâvâsı tek dâvâ ve muradımız şahsiyet olup, onun olmadığı yerde hiç bir şey yoktur!”M. Akif'i de şahsiyetci olarak kabul etmek mümkündür. 


(E. Mounier'in personalizmi üzerinde Erzurum İslâmi İlimler Fakültesinde Bilâl Dindar bir doçentlik tezi hazırlamıştır.): i 


Pitagor Mektebi = (Pyhagorisme)|: 


M. Ö. 6. asırda yaşamış olan Sisamlı filozof Pitagor'un kurduğu mektep. Güney İtalya'da Kroton'da kurulan bu mektep tamamen dini bir karakter taşır; hattâ gizli bir tarikattır. Bunun için felsefe (Bu kelimeyi onun icad ettiği söylenir) mistisizme tabi olmuştur. Tarikatın icabı olarak, disiplinli bir zühd hayatı yaşanır. Bu cümleden olarak et yemezler, keten elbise giyerler, kurban sunmazlar. Bu son yasağın, Ruhun Tenasuh'u ile ilgili Orfizm ile münasebeti vardır. 

Doktrin iki esas prensibe dayanır: 

1—Ruhun ölümsüzlüğü ve çeşitli bedenlerde ruhun, ölümden sonra da, bedenlerde dolaşarak tekâmülüne devam et- 


mesi (Tenasuh). Ruhun temizlenmesi için her müntesibin hazlardan uzak, temiz ve iffetli bir hayat yaşaması, maddi ihtiyaçlardan kendini kurtarması, böylece de ruhun bedene bağlılığından sıyrılması gerekir. Bu bakımdan mektebin esas gayesi, insanın bedenin esaretinden kurtulmasını temin etmek, ruhu hürriyetine kavuşturmaktır. Bir din ıslahcısı olan Pitagor'un doktrininin temelinde ruhun ölümden sonraki akibeti mes'elesi yoktur. Bu mektep ruhu bedene hakim kılabilmek için ilim ve san'attan istifade etmiş; musiki ve riyazet ile uğraşmış, tarikatı ilim, felsefe ve san'at ocağı haline getirmiştir. 


2—Alemin umumi âhengi. Bu âhenk Adet (sayı)lerden gelen faziletlerle sürdürülür, idare edilir. Bu anlayışa göre eşyanın hakiki sebebleri sayılardır ve her sayının kendine has birmeziyeti vardır. Enmükemmel sayı “10”dur. Pitagor'un tilmizlerinden Philolaos şöyle izah eder: “Çünkü bu sayı büyüktür, her şeyi tamamlar ve gerçekleştirir; o hayatın prensibi ve rehberidir, onsuz herşey belirsiz, esrarlı ve karanlıktır.” Aslında “Adet sayı fikri yanlıştır. Çünkü adet, ne bir şeyin özü, ne de bir şekli olabilir. Adet eşyanın insan zihninde ve ruhunda hasıl ettigi tesirden başka bir şey değildir. Adet eşyanın içinde mevcut değildir. O, ancak sayıldığı zaman vardır, sayılmayınca yoktur. Adet fikrinin yanlışlığı şuradan da belli- dir. Bir insanın mahiyeti ile iki-üç insanın mahiyti aynıdır. 
Yani sayı değişince mahiyet değişmez. 


Bu mektep, eşyanın aslı (Arche) olarak eded'i kabul etmekle, âlemi izahta mücerred (soyu 5) bir prensibe ulaşıyor. Pitagorizmde fazla rasyonel bir şey olmamakla beraber, sayılar üzerindeki düşünceleri, onların, çarpım tablosunun, aritmetiğin bazı elemanlarını ve geometrinin bazı esaslarını icad etmelerine sebep olmuştur. Pitagor teoremi denen teorem, daha önce Mısırlılarca, en azından tecrübi olarak biliniyordu; fakat bu mektep soyut geometriyi kurdu. Musikide titreşen teller kanununu, telin uzunluğu ile sesin yüksekliği arasındaki münasebetleri ve âhengi de bulan bu mekteptir. Bu mektep matematiğin ve Yunan ilminin kurucusu sayılır. 
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Pitagorcular Matematiğe sonsuz kücük mefhumunu sokmuşlardır. Daha sonraki Pitagorcular astronomi ile uğraşmışlar, Arz'ın âlemin merkezinde olmayıp bir yıldız etrafında döndüğnü söyleyerek Kopernik'e yaklaşmışlardır. 


Sayılardan bölünebilen cisimler hasıl olduğunu kabul ettikleri için maddeci bir anlayışa sahip olmuş oluyorlar. Siyasi gayeler de gütmüş olan Pitagor mektebi, sayılara aynı zamanda ruhanilik ve ahlâkilik izafe eder ve âlemi böylece açıklamak ister. Pitagor mektibi tesirleri uzun müddet devam etmiştir. 


Praksis = (Praxis-Pratik, pratiğe önem vermek, aksiyon): 


Teoriye zıt olarak aksiyon, pratik, eylem veya uygulama mânâsına gelen Praksis, netice almayı hedef alan bedeni ve rahi faaliyetleri ifade eder. Marksist felsefede Praksis, sosyal organizasyonun tamamını değiştirmeyi hedef alan faaliyştlerin bütünü mânâsına gelir. Marx “Feuerbach Üzerine Tezler”in II. sinde “Filozoflar şimdiye kadar âlemi çeşitli şekillerde yorumlamaktan başka bir şey yapmadılar. Artık onu degiştirmek bir zarüret olmaştur” demiştir. Marx bu değiştirme hareketini “Praxts“tâbiri ile ifade etmeştir. Çünkü ona göre gerçek komünist hareket etmeksizin düşünemez, ve daima nazariye ile tatbikat arasında gider gelir. Yani nazariyeye harfiyyen uymadan edemez. Zira komünist nazarında marksizm, bir teori değil, sadece bir metoddur. Bu da realiteyi tahlil ve o realite üzerine tesir metodudur. Bu durumda praksis tâbiri, heran bütün varlığıyla düşünerek ve hareket ederek mücadele eden bir kimsenin davranışını ifade eder. Marx'a göre komünizm, yaratılması gereken bir hal olmadığı gibi, realiteye uydurulmaya çalışılan bir ideal de değildir. O, sadece mevcut durumu ortadan kaldıracak yıkıcı bir harekettir. Bunün için Marx “Komünist Beyannamesi”nde komünizmin proleterya şuuru olduğu şeklindeki fikrini formülleştirmiştir. 
Şuur, burada sadece bilgiyi ifade eder: Yani kapitalist düzeni 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iyi öğrenmek ve yıkmak. Marksizmde insanın bir tek gayesi vardır: Hürleşmesi. Bunun için insanın kendi şartlarını değiştirerek bu şartlardan ihtilâl ile kurtulması, kendisinin tanrı- insan olduğunu göstermesi. İşte bu hal “Praxis” ile ifade edilmektedir. İnsan kendisini isbat edebilmek için, hareketleri ve tesirleriyle varlığını isbat etmelidir. Marx'a göre insan “Maruz kalan” “Sınırlı” ve bağımlı bir varlıktır. Çünkü insan üretime ve tabiata bağlıdır. İnsanın tabiatla münasebeti nazari değil ameli, yani “pratik”tir. Marx'da “Praksis teorisi”nin özü bağımsız ve tesirli olmaktan hareketle iş ve üretim mantığıdır. 


Marx'a göre, felsefe, aksiyonun mahsuludür; tabiatıyla teori de pratiğin mahsulü olacaktır. Bu noktada Marx ile W. James arasında büyük bir yakınlık vardır. Marksist düşüncede cemiyetin şekli değiştirmesi, ihtilâlci aksiyonun mahsulü olarak ortaya çıkar. M. Blondel'in aksine Marx, sosyal dalgalanma bahis mevzuu olunca hareket ve tesir eden süjeye değil, aksiyona , onun tesirine ve objektif neticelerine bakar. Blondel'de aksiyon, subjektif bir netice maydana getirdiği halde, praksis Marx'da objektif bir netice doğurmalıdır. Böylece ilim tekniğe, nazari düşünce pratiğe, ferdi aksiyon toplu harekete bağlanmış olacaktır. 


Marks'a gelinceye kadar hakikat mantıki esaslarla ölçülür ve ispatlanırdı. Marks bunu da tersine çevirerek, düşüncenin ancak pratikle doğrulanıp isbat edileceğini ileri sürdü. 
(Pragmatizmle ortak nokta). Fransiz marksist H. L&febver'e göre praksis en yüksek noktasına ihtilâlci faaliyet ile ulaşır. İlmi, siyasi ve san'at faaliyetlerine dair her eşit çalışmaları içine alan praksis tâbiri, L. Althusser'e göre, teoriyi de içine alan çok geniş bir mânâ taşır. O buna “Nazari pratik” adını vermiştir. Sartre'a göre ise Praksis, doğrudan doğruya gayesiyle tezahür eder. İmkân sahalarının gelecekteki tâyini, bir proje ile ortaya konmuştur. O, Praksis'i tarihin bir aksiyonu olarak görmüştür. 


Felsefi Doktrinler Sözlüğü 211 


Psikolojizm = (Psycologism- Ruhbilimcilik Ruhiyatcılık): 

Psikoloji, felsefenin de temeli olarak görüldüğünden, felsefi problemleri psikolojinin problemlerine irca etmek temayülü. Bu cereyan prensip olarak, lojisizm ve sosyolojizm'e eşittir. Psisolojizm,doğru bilginin kriteri olarak insanı, ferdi kabul eder. 


A—Lojisizme zıt olarak: Bu doktrine göre mantık,reeel olarak düşünme tarzımızı konu edindiğinden ve netice itibariyle psikolojiye taalluk ettiğinden müsbet bir ilimdir. Husserl bu fikrin (Pskolojizm) başlıca muhaliflerinden biridir. Çünkü .psikolojimz, düşünüşü, tasavvurlara, yeni mantığı psikoloj- ye irca etmektedir. Bunun için Husserl psikoloji karşısında mantığı bağımsız kılmağa çalışmıştır. 

B—Sosyolojizme karşı olarak : Buna göre, sosyal olaylar kendine has bir özelliğe sahip olmayıp, bunlar ferdi psikolojinin kanunlarıyla izah edilirler. Bu anlayışın sahibi G. de Tar- de olup Durkheim tarafından hücuma uğramıştır. 


c—Moralizmin bazı şekillerine karşı olarak: Ahlâki psikolojizm, ahlâkı, psikolojiye irca etmekten ve eşyanın moral değerini onların sebep oldukları arzunun az veya çokuğuna göre tayin etmekten ibarettir. O dinin, bir şuur halinden başka bir şey olmadığını isbata çalışır. Yani din yerine olayları ikame etmeyi ister. 

Psikolojizm'de insan bir taraftan her şeyin ölçüsüdür; böylece âlemi, bu arada mantığı meydana getirir; bir taraftan da âlemin bir parçası olarak belli bir düşünce mekanizmasına sahiptir ve buna göre düşünür. Yani insan aynı zamanda bir şeyin hem yaradanı hem de yaratığıdır. 

Sosyolojizm gibi psikolojizmin de bir çok hizmetleri olmuştur. Yani psikolojizm çeşitli kollarıyla, sosyal olayların ilmi incelenmesinin kendi inhisarında bulunduğunu iddia ettiği ve tarihin süreçlerini bir bilinmeyenli bir denklem gibi göz önünde tuttukları vakit, iddialarının doğruluğuna katılmak mümküm değildir ve bu iddialar reddedilmelidir. 
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Psikolojizm okulu ve çeşitleri hakkında Sorokin'in *'Çağdaş Sosyoloji Teorileri"'adlı kitabında geniş malumat ve tenkit bulunmaktadır. Ayrıca E. Boutroux'unun “'Muasır Felsefede İlim ve Din” adlı kitabında psikolojizm ve sosyolojizmin felsefi yönden geniş tahlil ve tenkidi mevcuttur. l l 


Pessimizm = (Pessimisme-Kötümserlik, Bedbinlik felsefesi): 


. Optimizm (iyimserlik)in muarızı olup âlemin kötü olduğunu veya haya' ta kötülüğün hâkim olduğunu ve gittikçe de bu hâkimiyetin artacağını ileri süren meslek. Aşırı şekli ise âlemde, kötülükten başka bir şey görmez. Amiyâne olarak, her şeyin kötü tarafını görmeğe alışkın, karamsar, ümitsiz ve bunları herkese aşılamağa çalışan kimsenin haline de bu isim verilir. 

Pessimizmin “Âlemde fenalığın iyiliğe galip olduğu için var olmamak, olmaktan hayırlıdır” diyen ruh halini; âlemde elem zevke galiptir, reel olan şey sadece elemdir; diyen ahlâki anlayışı; Tabiat mahlükların hayır ve şerrine olduğu gibi saadet ve felâketine de lâkayttır, diyen metafizik hali ifade eder. 


Pessimizmin ilk büyük örneği Budha dininde görülür. Yunan felsefesinde Sofistler ve Stoacılar pessimist bir anlayışa sahiptirler. Fakat Pessimizmi - Leibniz'in iyimserlik felsefesine mukabil olarak- felsefi bir sistem halinde ortaya koyan Alman filozofu Şopenhavr (Schopenhauer)'dir. Yaşayışı da tam bir karamsarlıkla dolu olan bu filozof, âlemin mümkün olan âlemlerin en fenası olduğunu ileri sürdü. Budizm'in karamsar anlayışını felsefi bir s*stem haline sokan, Şopenhavr'ın tesiri kendisinden sonraki bir takım filozoflarda da devam etti; bilhassa onun fikirlerini devam ettiren E. Hartmann'ın karamsar ve Niçe'nin nihilist karamsar felsefeleri bunun örnekleridir. Bunlardan mülhem olan ateist varoluşçuların insana bedbinlik aşılayan telkinleri insanı hayattan, inançlarından ve milletinden koparmakta kullanılmakta ve hep bir ağızdan 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kora halinde “Biz adam olmayız” “Bu milletadam olmaz” diye bağırmaktadır. Bunlara kulak asmamak ve menfi tesirlerini “İmandan ve tarihten gelen” bir ümid ve iyimserlikle bertaraf etmek lâzımdır. Çünkü materyalist Marksist anlayışların hepsi dahil, bütün bu bedbin felsefeler inkâr'dan, Allah'a ve yüce değerlere inanmamaktan doğuyorlar ve kendi iç buhranlarını fertlere ve cemiyetlere hakim kılmağa çalışıyorlar. 


Ptüralizm «(Pluralisme-Çokçuluk- kesretiye): 


- Umumi olarak, organize bir ortak iş yapma anlayışı içinde çeşitliliği ve çokluğu kabul eden teorik doktrin veya pratik durum. Politik plüralizm tek parti sistemine, maarifde plüralizm de devlet monopolüne (Tekkelciliğine) karşıdır. 


Felsefede ise; kâinatı teşkil eden varlıkların tek bir ana prensibe irca edilemiyeceğini, âlemde birbirine irca imkânsız olan müteaddit realitelerin mevcut olduğunu kabul den doktrin.Bu kreasyonizm (Yaratıcılık)de olduğu gibi bir İlk Sebeb'e veya manişeizmde olduğu gibi iki prensibe bağlanabilir. Plüralizm çoğu halde bir düalizm olup monizmin zıddıdır. Monizm, plüralizm ve düalizm varlığı izah için ortaya çıkmaş ontolojik doktrinlerdir. 

Çağımız düalistleri madde âlemi, ruh âlemi ve Gemiyi âlemi gibi çeşitli nevileri bulunduğunu; bunların her birinin ayrı bir gerçek olduğunu, bunların birbirinden ayrı olmakla beraber birbirinin aynı olmadığını, âlemlerin çokluğu kadar ilim ve muayyeniyetlerin (determinizmlerin) de çok olduğunu, âlemin bir çokluk âlemi olduğunu ileri sürerler. Renouvier, Ravaisson, Boutraux ve Durkheim bu plüralıst anlayışın mümessilleridir. Ayrıca çok partili demokratik hayata çoğulcu demokrasi adı verilmektedir. 


Pozitivizm = (Pisitivisme - Olguculuk, İsbatiye Meselği): 


Fransız filozofu Auguste Comte'un (1798-1857) ortaya attığı isbatiyeci doktrinin adı. Buna göre; insan zihni tabiatın 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mahiyetini ve eşyanın gerçek sebeblerini tanımak için kabiliyetli değildir; zihnin ilimde hiç bir kurucu ve yapıcı rolü yoktur, zihnin tabiatın bir aynısıdır. Bu sebeple biz, pozitif olayların ve müşahede edilebilen fenomenlerin tesbitine dayanan tecrübi (pozitif) bilgiyi elde edebiliriz. Bu sebeble doğrudan doğruya deneyle sağlanamayan her bilgi teolojik veya metafiziktir; hayal mahsulüdür. Pozitivizm sebeplerin bilinemiyeceğini iddia ettiği için eski teolojik izahları ve metafiziği reddeder. Bu manâda o, Kant'ın Kritisizminin bir devamı ve âdeta teorinin tatbikatıdır. Hadiselerden ve hadiseler arasındaki değişmez münasebetlerden hareket eden bu meslek, meşru ve muteber bilgi olarak müsbet ilmi kabul etmektedir. Duyu-Jarımızla alınamayacak hiç bir şeyi bilgi ve tecrübe konusu olarak kabul etmemesi, onun metafiziğe ve dine cephe almaya sevk ediyor. İnsanın elde edeceği bilgiler zihne tâbi olduklarından izâfidirler. Fakat pozitivizmin esasını teşkil eden bu külli izâfilikler prensibi, tam olarak Heraklit'de mevcuttur. 
Comte ve taraftarları bilginin izâfiliğini isbat için zihni tenkide tabi tutmayıp, sadece ilimler tarihinden bazı yorumlar- la bunu yapmağa çalışıyorlar. 


Ampirizm ile sosyalizmin bir terkibi olan pozitivizm, iki ana kavrama dayanır: 1—Düşüncenin tarihi tekâmülü, 2—iİlimlerin koordinasyonu ve tasnifi. İlkindezihin üç safha- dan geçmektedir: Teolojik, metafizik ve pozitif hal. Sonuncu safhada artık, Comte'a göre, metafizik'e ihtiyaç kalmayacak, onun yerini müsbet ilim alacaktır. Bu doğru mudur? Bunu, tecrübe, ilim ve tarih yalanlamıştır. Aksine müsbet ilim ve bilgilerimiz ilerledikçe, metafiziğe olan ihtiyacımız daha da artıyor. Metafizik külli ve terkibi ilimler üferindeki rolünü muhafaza etmiştir. Comte de metafiziği inkâr ettikten sonra, şekil ve sosyal prensiplerini Katolik mezhebinden alan bir din kurarak tâ teolojik devire dönen bir metafizik kurdu. Bu yeni dinin Tanrısı insanlık, âlimler; mucizeleri ise ilmi keşiflerdir. 
Bu, materyalist bir metafiziktir. Hakikatte bu üç devir birbirini saf dışı etmezler, aksine tamamlarlar. Çünkü inanmak, akıl yürütmek ve tecrübe yani din, felsefe ve ilim gelişirler, fakat birbirlerinin yerine geçmezler. 


Comte pozitif kelimesini dar bir manâda kullanmıştır, ona göre pozitif, ölçülebilir. izafi ve faydalı olandır; pozitif aslında hakiki olandır. Meyerson Comte'un pozitivist olmadığını, her türlü ontolojik verilerden sıyrılmış olamayacağını, ontoloji ile bir vücud teşkil etmesi bakımından pozitif felsefenin bir hayalolduğunu, bu hayalin hiç bir devirde insanlığın tanıdığı ilme uygun düşmediğini, bu sebeple Comte'un pozitif ilim anlayışının, hayali bir yaratma olduğunu ileri sürer. 

Comte'un ikinci kavramı olan ilimler tasnifine gelince; bu teoride ilimler basitten mürekkeb olana doğru sıralanır. Temelde matematik ilimler, sonra astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve sosyoloji gelir. Sosyoloji, biyolojisiz..o kimyasız, o da fiziksiz, fizik de astronomi ve matematiksiz mümkün değildir. Şu halde pozitivis teoriler bilhassa metod ve tasnife ağırlık veriyor. Bu tasnifte psikolojiye yer yok; böylece süje objeye yani nefis eşyaya irca idiliyor, süjenin (şuurun) bilgisi biyolojiye bağlanıyor; o ancak fizyolojinin bir bölümüdür. Ahlâk ise bir orijinalite taşımız; zira Comte ahlâki hayatı, fizyolojik hayatla (Dimaği faaliyetle), fizyolojiyi kimya, kimyayı fizik ve hepsini de matematik ilimlerle izah eder. Psikoloji dimağı fizyolojiye, zihni ve ahlâki fonksiyonları tarnamen biyolojiye, fizik olayları basit bir mekanizme irca eder. Zira zihnin eşyaya tâbi olması, bilgimizi eşyanın dış karakterini tanımaktan ibaret saymaktır. Bu ise şuurun olaylarını izahı imkânsız kılar. Ahlâkı müsbet ilme, olayların bilgisine dayandırdığı için, bu ilimle birlikte her an değişebilen izafi bir ahlâk kabul etmiş oluyor. Metafiziği reddettiği için bu ahlâkı da her türlü istikrardan ve bu istikrarı temin edecek olan metafizik temelden mahrum bırakıyar. 


Comte bu üç hal kanunu ile insan zihnine sansür koymak- 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la kalmamış, “İlim kanunlarını, hayatla, uygulama ile ilgisi- ne göre seçmelidir” ve “ilim ile ileriyi görrnektir, bu ise hareket etmek ve iş yapmaktır” diyerek ilmin araştırma sahasına sınır çekmiş ve tatbikatın dışında kalan araştırmaları ilme yasaklamıştır. Ona göre atom, molekül, esir gözle görülmediği, elle tutulmadığı için metafiziktir;, muteber değildir. Bunun için o, mikroskobik araştırmalara ve ilimlerin kendi ihtisas sahalarında derinleşmesine de karşı çıkmış (Cours dehilo, Pos.) 
onun havai ve hayali diye yasakladığı feza ve atom dünyasında ilim, akla hayet veren başanliar elde etmiştir. 


Pozitivizmi Comte'ian sonra Littré, Tane, S. Mill ve H. Spencer gibi filozoflar değişik şekillerde devam ettirmişlerdir. Ayrıca fizikalistler tarafından yeni pozitivizm adı ile fizik ve matematiğe dayanarak pozitivizme yeni birşekil verilmiştir. 


Comte'un gayesi, toplumu düzenlemektir. Vasıtası ise ilmi bilgidir. Bunun için önce zihniyetleri düzeltmelidir. Toplum hakkındaki ilrni bilgi de sosyoloji ile elde edilir. 


Comte'un sonradan kurduğu “İnsanlık Dini”nin esaslarını izah eden, “Pozitivizmin İlmihali” adlı eseri P. Erman tarafından dilimize çevrilerek Milli Eğitim Bakanlığınca 1952'de basılmıştır. O devirlerde M.E. Bakanlığı bir İslâm ilmihali neşretınek ihtiyacını duydu mu bilmiyoruz; fakat okullarda resmen Durkheim sosyolojisi yani sosyolojik pozitivizm okutul- 

.duğu, dolayısıyla pozitivizmin kendiliğinden bir “Amentü” haline geldiği söylenebilir. Fakat Gülhane Hattının ilânından sonra M. Reşid Paşa'ya bir mektup gönderen A. Comte, kurduğu yeni din için Türkiye'yi hazırlamasını istiyordu. Halbuki böyle “dirayetli bir vezir”, Z. Fahri Fındıkoğlu'nun tabiri ile, “Koyu teolojik bir cemiyette, müsbetciliği nasıl gerçekleştirebilirdi? (Bkz. L. Bruhl, A. Comte'un Felsefesi, s. 282, Çev. 
Fındıkoğlu, İstanbul 1970). Daha sonra Beşir Fuad'dan Ahmed 

“Rıza'ya ve Gökalp'a kadar pek çok kimse pozitivizmin tesirinde 

kalmış ve kendince temsilciliğini yapmıştır. Ahmet Rıza'nın 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Avrupa Macerası için Fındıkoğlu'nun adı geçen kitaptaki ılå- ve notlarına ve T. Çağdaş Düşünce Tarihi'ne bakılabilir. Cumhuriyet devrinde ise, pozitivist anlayış, katı şekliyle, kafalara ve müesseselere yerleşme imkânı bulmuş, adetâ bir imân sistemi haline gelmiştir: Tarihe hücum eden buna dayanmış, İslâmiyet'e hakaret eden de buna yaslanmış; ilim aşkına, akıl ve pozitivizm aşkına mevcut değerleri ve inançları yıkmak isteyenler fırsat ve imkân bulmuşlardır. 

Gökalp sosyolojik pozitivizmin tam temsilciliğini yapmış ve bunu bir çok yazı ve şiirlerinde aksettirmiştir. Murtaza Korlaelçi “Türkiye'ye pozitivizmin Girişi İst, 1986 İnsan yaya 
Philipe Frank, Doğa Bilimlerinde pozitivizm çeviren ve yorumlayan: Yılmaz Öner, İst. 1985 
Şafak Vural, Pozitivist Felsefe ( Bilimde ve felsefede Doğrulama). İst. 1986. 


Pıragmatizm = (Pragmatisme-Pragmacılık): 

Zekânın eses fonksiyonunun bize eşyayı tanıtmak olmayıp, fakat onlar üzerinde pratik olarak tesir etmemize, faaliyet göstermemize imkân vermesi olduğunu söyleyen doktrin. 
Bu tarif Bergson felsefesine tatbik olunduğu gibi; Amerikan pragmatizmini temsil eden W. James ile Fransiz pragmatizmini temsil eden E.de Royk'un görüşlerine de tatbik olunmuştur. 


1—Anglo- Sakson Amerikan pragmatizmi: Buna göre zekâ müessir ve niteçe alıcı bir fiile yöneldiği zaman ancak gayesine ulaşır; bu bakımdan hakiki fikir başarı kazanan, fikirdir, ampirizm menşeli olan bu felsefe müşahedelere bakmaksızın hakikat olarak “Pratik değeri” olan, başarı, külli uygunluk, zamanın tecrübesi, kullanışlılık, verimlilik, düşünmeden hareket gibi ölçülerden birine göre tahkik ve kontrol edilebilen şeyi kabul eder. Pragmatizmin çeşitleri de buradan çıkmaktadır. l 

William James'in kurduğu pragmatizm bunun hususi bir şekli olan instrumantalizm (âletçilik)i kuran J. Dewey tarafındn geliştirilmiştir. Bu felsefeye göre fikir, duygu, irade, şahsiyet, her türlü bilginin, şuurun ve'teşekkülün menşei kendimizi korumak, yaşamak ve büyümek için yaptığımız faaliyetlerdir. Bundan dolayı zekâ gibi bilgi ve ilim de külli ve mutlak değil, izafi ve ameli (pratik) bir değere sahiptir. Bilgimiz bize eşyanın hakikatını vermez, ilmin kanunları, eşya üzerindeki faaliyetimizi, mümkün kılan ameli (pratik) kaidelerdir. 
İnsan düşünen olmadan önce, âlet yapandır. Marks'ın “Dünyayı değiştirmek” fikri ve Pragmatizmin “Teoriyi pratik yapar” fikri burda birleşiyor. Dogmatizme karşı olan Pragımnatizm, külli değerleri, pratik ve faydalılık, verimlilik gibi izafi ve günlük mefhumlara dayanarak hiçe saymakla nominalizmin son ve tam örneğini vermiştir. Bu haliyle o ilmi determinizmin geçirdiği büyük sarsıntının tabii, mantıki bir neticesi gibi görünmektedir. 


Bilginin menşei ve değeri meselelerinde pragmatizmin hakikat anlayışı rasyonalizmin aksinedir; bundan dolayı pragmatizm de irrasyonalist bir felsefedir. Çünkü bu felsefe nazarında bilgimizin doğruluk derecesi (değeri) akıl prensiplerine uygunluğu ile değil, pratik değerleriyle, müesseriyetiyle ölçülür; bir fikrin doğru olması demek, mevzuuna değil, tecrübeye uyması demektir. Bir fikir, yanlış da olsa, fiil haline gelebilirse, bir inanç, bir hurafe ferd ve cemiyet üzerinde değişiklik yapabiliyorsa o doğrudur. Hakikatı yapan bizim fiili varlığımızdır. Bilgi yaşamanın leti olup, sadece yaşama zaruretinden, insanın eşya üzerinde ameli fayda yapması için doğmuştur. Bu yüzden fiil ile fikir birdir. Görülüyor ki hakikatın mutlak değerini reddeden bu felsefe ilimde bir âlet ve aksiyon değeri görüyor ve hakikağin çeşit çeşit olabileceğini - aksiyona göre - ileri sürüyor. Bu felsefede önemli olan pratik hayattaki maddi başarı'dır. Hakikat yerini faydaya bırakmaktadır. Bu sebeple, pragmatizm, maddeciliğin bir başka çeşidi öbür yüzüdür. Aradan Allah kalkınca insanın hakiki tarafı da kalkmaktadır. 
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Pragmatizm “İş”in, “Pratik”in bütün teorik görüşlere üstün olduğunu ve hattâ onları meydana getirdiğini söyleyerek, ilmi ve genel olan değerleri teknikten, âletien (instrument) çı- 
'karmağa çalışıyor. - 

2—.Fransız pragmatizmi: Bu isim bazan ahlâki ve dini hakikatların üstünlüğünü ve hakimiyetini nazari itibara alan “Aksiyon” felsefesine verilir. Bunlarda müşterek prensip; düşüncenin aksiyon'dan ayrılamadağını, hakikatı tanımak ve kabul etmek için onu tatbik etmek gerektiğini ileri sürmeleridir. 


E. le Roy'da ise; gülden fazla olarak Hıristiyan nass'larının (dogmalar) her şeyden önce pratik bir faaliyeti ve hareketi, sonra da bir hakikata inanmayı emrettiğinin ileri sürülmesidir. 


Faydanın ve ihtisasın rolünü ifrata verdıran Amerikayı pragmatizmi, bizde esk Maarif Vekillerinden Avni Başman ve Prof. Emin Erişirgil tarafından temsil edilmiştir. Memleketimizde Bergson felsefesini yayan Prof. M. Şekip Tunç da bazı tercüme ve yazılarıyla bu faaliyete yardımcı olmuştur. 
Maarif vekâleti çevresinde taraftar bulan pragmatizm “Hayat” mecmuasinda W. James, J. Dewey ve Niçe'nin fikirlerini yaymış ve tatbika koymağa çalışmıştır. J. Dewey'den “Mektep ve Cemiyet, Çev: Avni, 1923” W. James'den “Terbiye Musahabeleri, Çev: M. Şekip 1931”, “Pragmatizm, Çev: M. Aşkın, 1948” dilimize çevrilmiş, eski ve yeni harflerle basılmıştır. J. Dewey 1924'de memleketimize davet edilerek maarifimiz hakkında rapor istenmiş, Dewey'in tavsiye ve tenkidlerini havi 32 sayfalık rapor, nazar-ı itibar alınmış, bilhassa maarifin merkez teşkilâtının kuruluşunda faydalı olmuştur. Bununla birlikte Maarifimize pozitivizm kadar, Amerikan pragmatizm de müessir ve hâkim olmuştur. Böylece, akıl ve ilim namına irrasyonalist (Akıl dışı) iki felsefenin, memleketimizde en çok yerleşme ve tutunma şansına sahip olduğu görülmektedir. Cumhureyit devri maarif sisteminin maddeci, pozitivist progmatik uygulamaları, anarşist insanları devletin ve milletin başına musal etmiştir. 


Probabilizm = (Probabilisme - Olasılıcılık, biri ihtimaliye): 


Dogmatizm ile septisizm arasında bir doktrin olan bu felsefeye göre; insan zihni mutlak bir kat'iyete ulaşamaz; fakat bazı muhtemel fikirlere ulaşmaya kabiliyetlidir. Bu şekliyle İlkçağ Akademi şüphecilerinden Carn&ades ve Arcesilos tarafından temsil edilmiştir. 


Bu doktrin Cournot tarafından daha rasyonalist (akılcı) bir şekilde ifade edilmiştir: Buna göre, felsefe problemlerinin çözümünde, fizik, astronomi ve tarihte olduğu gibi, en yüksek ihtimaliyetlere ulaşmak ve onlarla iktifa etmek lâzımdır. Günümüzde istatistik kanunu kavramı ilimlerde böyle bir ihtimalciliğin içine girmiştir. 

Ahlâkta bir filin yasak edilmemesinin, muhtemel bir takım ve bir seri zanlara ve olaylara yol açacağını ileri sürer. 


İzafiyeciliği tashih eden bu görüş hakikatın varlığını inkâr etmemekle aklın kesin bir bilgiye, eşyanın özüne ulaşamayacağını, ancak çok muhtemel fikirlede hakikata yaklaşabileceğini, bu sebeple bu hakikata yakın zan'larla hareket ederek şüphe ve tereddütten kurtulması gerektiğini söylemekle, septisizme (şüpheciliğe) nazaran daha müsbet, dogmatizme nazaran daha menfidir. 


Protestanizm = (Protestanisme - Protestan Mezhebi): 


Bu mezhep ismini, Roma kilisesinin Katolik doktrınine ve onun İncil'in ruhuna tamamen aykırı usullerine karşı çıkan reformcu Luther (1483 - 1546)'in 1517'de bu kiliseye karşı, taraftarlarıyla neşrettikleri bir protestodan alır. Luther uzun müddet rahip olarak çalışmış ve zühd hayatını yaşamış ve sonunda insanın Allah'ın suçları temizleyen inayeti sayesinde kurtulacağına kanaat getirmiştir. 


Felsefi Doktrinler Sözlüğü | 221 


Luther, Allah'da bilhassa akıl ile bilinmeyen unsurlar üzerinde durmuştur. Ona göre, Hz. İsa; hem insan, hem Tanrı'- dır. O, zat bakımından Tanrı ile birdir; işte insan sadece buna inandığı için saadete erişebilir. Vaftizde asli suç insanda kalır, insan yeniden doğar; bu suç da bağışlanır. Luther İncile büyük ehemmiyet vermiş ve Hz. İsa'yı İncil'in muhtevası saymıştır. O, Katolik kilisesindeki 7 âyini 2'ye indirmiştir: Vaftiz ve Evharastiya (Kutsal yemek âyini). 

İsviçreli Kaboen ve Zwingli, Luther gibi Katolik kilesisine karşı savaşmışlarsa da, bazı noktalarda Luther'e de karşı çıkmışlardır. 


Luther ve reformcular Papa'da Deccal'ın bir sembolünü görür. Bu yüzden Roma kilisesinin iyi taraflarını da sertlikle reddetmiştir. 


Protestanizm'in önce İncil'e dayanması, Papa otoritesini kabul etmemesi, onu subjektif bir telâkkiye götürmüştür. Luther'in sobjektivizmi, bu durumda sayısız bir çok yeni cemaat ve mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 


Aslında onun sübjektivizminin ferde karşı küçültüçü bir mahiyet göstermesinin bunda rolü büyüktür. Çünkü o, Biel mektebinde öğrendiği nominalizm ile ferdi, diğer fertlerle kendisini toplu bir insanlığa bağlıyacak olan her şeyden ayırıyor. . 
Almanya'yı Greco - Lâtin âleminden çekip çıkarmıştı. O, ferdin ruhunun kendisini aydınlatacak akli düşünüşünü reddediyor: “Aklımızda olan her şey yanlıştır” diyor. Luther insanı akıldan olduğu gibi, ona sıkıca bağlı olan hürriyet'ten de mahrum ediyor: “İrade-i cüz'iyye esirdir” diyor. O, ferdin kendi başına hiç bir şey yapamıyacağına kaani. Şu halde ruhun Allah ile münasebeti yalnız ferde ait bir hal, aklın iç yüzünü ortaya koyamıyacağı bir haldir. Luther'in subjektivizmi de buradadır. O, nominalistliğinden gelen bir anlayışla felsefenin de düşmanıdır. | 


Reformasyon hareketinin Alman mistisizmine dolayısıyla Yeni EflâtunculıZu dayandığı söylenebilir. Fakat Luther hu mistik anlayışa katılmamıştır. Çünkü din? bakımdan kendisine tarihi bir temel aramış, bunu da İznik Xonsili'nin tesbit etiği İncil metninde bulmuştur. Ama o bir reform anlayışına da tam sadık kalamamıştır. Merkezi bir otoriteden mahrum olmaları protestanları birlikten mahrum bırakmıştır. 


Bunlar ayrı merkezlerden de idare edilseler, İslâm âleminde hummalı bir misyonerlik faaliyeti gösterirler. Bilhassa “Amerikan Bord”, “Bible House” ve “Kitab-ı Mukaddes” şirketleri ve teşkilâtları, İslâm dünyasında olduğundan daha da fazla bir ehemmiyetle Türkiye'de kesif bir faaliyet göstermektedir. 1963 - 68 arası Türkiye'ye gelen “Barış Gönüllüleri” ve “Genç Hıristiyan Erkekler Teşkilâtı” kayda değer çalışmalar yaptılar; zira sadece Hıristianlık propagandası yapmakla kalmadlar, memleketin bölünmesi hususunda da gayret gösterdiler. “Yücel Kültür Yakfı”nın bu teşkilâtın Türkiye şubesi durumunda olduğu bazı kitaplarda kayıtlıdır. 


(Bk.: S. Uludağ, İslâm'da İrşad Faaliyetleri, İst. 1974; Luther ve Protestanizm Hk. 
B.: A. M. Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, Ankara, 1955; M. Gökberk, F. Tarihi, Ankara, 1974; Dictionnaire Rationaliste'de ilgili maddeler; E. Brehier, Alman Felsefesi Tarihi, Çev.: Z. Somar, İstanbul, 1936). 


- Rasyonalizm = (Rationalisme - Usculuk, Akılcılık, Akliye): 

Umumi manâda aklın varlığını, yahut aklın önceliğini ve üstünlüğünü yani bilginin kaynağı olarak insan zihnini kabul ve müdafaa etmek demektir. Bu meslek daha çok fizik ve matematige dayanır. Metodu da dedüktüif (sonuçlayıcı)dır. Çeşitli şekilleri vardır: 

1— Ampirizme zıt olarak, bilgimizin menşei meselesinde; tecrübenin, bize bütün bilgileri, hususiyle değerlerle ilgili fikirleri ve akıl yürütmemize, hüküm çıkarmamıza vasıta olan prensipleri temin edemediğini ileri süren doktrin. Bunun da iki çeşidi vardır: 

a— Mutlak rasyonalizm veya a priorizr : Buna göre zihin, her çeşit tecrübeden evvel bir takım bilgilere sahiptir: Platon'- un ide'leri, Descartes'in doğuştan fikirleri, Kant'ın a priori form'ları böyledir. Teorik olarak, doktrinlerin bu kategorilerine göre, insana has olan akıl, zaruri değil, fakat bilginin şartı olmaktadır; fakat değerlerle ilgili (normatif) fikirlerin ve akli prensiplerin bilgisini elde etmeğe yeterlidir. Aslında akılcılar, tecrübeden önceki bu verinin şuuruna ermek için tecrübenin zaruri olduğunu kabul ederler. 


b— İzafi Rasyonalizm: Bu da zihnin, tecrübenin tek başına elde edemeyeceği ve bu yüzden aklın aracılığını gerektiren, bir takım bilgilere sahip olduğunu, yani esas olarak tecrübe etmek, veya hissetmek melekesinden ayrı bir kuvvetin 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varlığını kabul eder; fakat bu, aklın prensiplerden çıkardığı bir tecrübedir; başka bir tâbirle akıl, bu bilgilerin kazanılmasının zaruri şartıdır, ancak bu hususta kâfi bir şart değildir. 


2— Bilginin değeri meselesinde: Aklın (düşüncenin) kanunları aynı zamanda eşyanın da kanunları olduğu için, insan aklının hakikatı tanımağa kabiliyetli olduğunu kabul eden doktrin. Aristo'da aklın kanunları eşyanın da kanunlarıdır. 
Bu manâda ilk büyük rasyonalist Aristo'dur. Fakat rasyonalizmin bu formülüne mutlak şeklini veren esas Hegel'dir; çünkü ona göre: “Akli olan reeldir ve reel olan da aklidir.” 

3— Zihni faaliyetin hakimiyeti hususunda: Akli olarak netice çıkarmak tarzı, yani anlaşılacak veya anlatılacak şeyi araştırarak, olaylar arasındaki zaruri münasebetleri tesbit ederek neticeye ulaşmaktır ki bu husus metodla ilgili oluyor. Akli mekanizma bu rasyonalizm çeşidinin eseri oluyor: “Öğretici Rasyonalizm”, “Araştıran Rasyonalizm”, “Tam Rasyonalizm”, “Mahalli Rasyonalizm”ler gibi. 


4— Dini sahada: Aklın zaruri olduğunu, yahut dini imanı tasdik etmek için aklın hem zaruri hem de yeterli olduğunu kabul eden doktrin. Bunun da mutlak ve izafi iki şekli görülür: 


a— İmanın klâsik kavramına muarız olan mutlak rasyonalizm: Buna göre, akıl, dini bilginin zaruri ve yeterli faktörüdür. Veya tamamen aklın mahsulü olan veriler tarafından tesbit edilmiş olmayan her çeşit ifade ve aklın anlama imkânlarını aşan her türlü nassı hariç bırakmak, kabul etmemek lâzımdır. 


b— Fideizme karşı olan izafi rasyonalizm ki, kâfi olmaksızın aklın, iman hakikatlarının, tesbit ve tesisinde, onların imtizacında zaruri olduğunu ileri sürer. 


Demek ki akılcılık, insanda akli ve mantıki prensiplerin doğuştanlığını ve tecrübeden önce (a priori) ve müstakil olduklarını kabulile bilgimizi aklın muhtevalı melekelerine dayandırıyor; Sebep, zaman, mekân gibi bir takım fikirlerin bize bu meleke ile temin edildiğini, endüksiyon ve dedüksiyonla bizim akıl yürüterek esas bilgiye ulaştığımızı ileri sürüyor. 
Böylece hakiki bilgi ve ilmin imkân dahilinde olduğunu kabul ediyor. 


Rasyonalistler, bilginin mevzuunun hakikat olduğunu, hakikatın ise, sübjektif olmadığına, yani süjeye göre değişmeyip sabit ve objektif, bunun için de külli olduğuna inanırlar. 
Bu bakımdan meselâ doğru bilginin miyarı bedâhet (apaçıklık)tır. Bedâhete götüren ilim mutlak bilgi değerindedir, ilmi bilgi reel bilgidir, reel de j kıl ile kavranabilendir. Zaten aklın kavrayamıyacağı hiç bir şey yoktur. 


Kant'ın rasyonalizmi, aklın formlarını tecrübeden önce ve tecrübenin şartı olarak kabul eder; of a göre, resim yapmak için tuvalin gerekli olması gibi, tecrübelerimiz için de aklın tecrübeden önceki ve zaruri zemini gereklidir. Yani bilginin maddesini tecrübe, suretini de akil verir. Akıl duyuları terkib eder. Tecrübeyi bilginin mutlak menşei kabul etmeyen, aklın kategori ve formlarına öncelik tanıyan Kant akılcılığı, her şeyden evvel bilgimizin kabiliyetlerini araştırdığı yani insan aklının “Tenkidi”i yaptığı için tenkidci bir akılcılıktır. 


Paris'te kurulan “L'Union Ratinoaliste - Akılcı Birlik”, hazırlatıp neşrettiği “Dictionnaire Rationaliste, 1964” adlı lugatte bu klasik rasyonalizm'e zıt ve karşı olan ilmi ve tecrübi bir rasyonalizmi ileri sürüyor. Buna göre bilginin tek yolu, tecrübenin kontrolunda, tabiat ve cemiyet olayları üzerinde aklın çalışmasıdır. Her metafiziğe karşı olan bu anlayış için tecrübi bilgi, ancak ilk adımdır ve tecrübi ilim metodu yegâne külli ve geçerli metod'dur. 


Modern rasyonalizm, doğuştan gelen bilgiler fikrini bir yana bırakmış, tecrübi verilerin çeşitli içlem ve kaplamına dair kaidelerde a priori anlayışı sınırlamış, muhtevanın değişmesine karşı, inşacı olarak anlaşılan aklın değişmezliğini koruyacağına inanmıştır. Descartes'in “Akıl bir defada ve eşit olarak verilir” fikrine karşı, Boutroux, Brunschvicg “Esnek ve gelişen bir Akıl” fikrini müdafaa etmişler, Bachelard “Deney ile Aklın diyaloğu”ndan bahsetmiş, Gonseth ise bunu “Aklın deneye açılması” şeklinde ifade etmiştir. Buna rağmen asrımızda irrasyonalist cereyanlar ağırlık kazanmıştır. 


Realizm = (Realisme - Gerçekçilik - Hakikiye): 


İdealizmin zıddı olan realizm, mücerred manâda, gerçek olanın, gerçeği olduğu gibi kabul edenin, gerçeğe uygun olan karakteri demektir. Meselâ bir hükmün, bir analizin ve bir kararın gerçekliği (Realizmi) böledir. 


Doktrin olarak ise; realiteye zıt bir teorinin sırf bir fikir olarak nazar-ı itibara aldığı şeyi realite gibi ele alan yahut reelin idealden önce olduğunu tasdik eden her nazariyenin adı. 


1— Ontoloji'de, harici âlemin mevcudiyeti probleminde (İdealizme zıt olarak) zihnin tasavvurlarından müstakil olarak bir realitenin varlığını kabul eden doktrin. 


a— Harici âlemin gerçekliğini kabul ettiği halde, safdil realizm gibi, duyuların bize o realiteyi tanıtmış olduğunu kabul etmeyen (Bu, kritik realizmdir). 


b— Hususiyle Kant'ta; dış âlemin, kendi olduğu tarzda değil (Numen) bizim anladığımız manâda (Fenomen) bildiğimizi kabul eden doktrin (Bu kritik realizmdir). 


c— Doğrudan Realizm: Buna göre harici âlem sezgi ile vasıtasızca bilinir. Halbuki vasıtalı realizme göre bu bilgi duyuma dayanan bir akıl yürütmeyi gerekli görür. “Mutlak”ın zihni bir sezgi ile doğrudan kavranacağına inanç vardır. 

d— Safdil (Naif) Realizm: Eşyanın, bizim kendisini idrak ettiğimiz gibi olduğuna inanmaktan; eşyaya, duyuların bize idrak ettirdiği bütün nitelikleri izafe etmekten ibaret tabii bir davranıştır. Burada idrak varolan'ın bir işaretidir. 
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2— Fikirlerin mahiyeti probleminde; Umumi fikirlerin veya külli kavramların, kendilerini kavrayan zihnin ve ferdi varlıkların dışında onlardan önce hakiki varlığını kabul eder. Eflâtun realizminin ideleri böyledir. Bu realizm “Külliler”in “İlk numune” şeklinde ezeli olarak var olduklarını, ferdi şeylerin onların geçici birer taklidi veya gölgesi olduğunu iddia eder. 
Bu manâda realizm, nominalizm, konseptualizmin ve fenomenlerin sadece reel varlığı olduğunu kabul eden fonemenizmin zıddıdır; fakat idealizmin eş anlamlısıdır. Bu bakımdan sırf realizm, idealizmdir, sırf nominalizm de ampirizmdir. 


Düşünceden ve bilen zihinden müstakil olarak dış âlemin ve eşyanın varlığını iddia ettiği için de realizm, insan bilgisinin objektif kıymetini kabul eder. Dekart bilginin objektif kıymetini, Allah'ın yanılmaz, yanıltmaz ve sadık olmasında görür. Ona göre, bir eşyanın ve âlemin varlığını Allah varlığı ve bize önceden verdiği doğru ile biliriz. Bu sebeple âlemin ve varlıkların asılsız olması Allah'ın doğruluk ve mükemmellik sıfatı ile kabil-i telif değildir. Leibniz de “Ezeli Ahenk” fikriyle idraklerimizin gerçekliğine delil bulur. 


3— Estetik ve San'atta: Reeli, tabiatı, olayların görüşüne sadık bir şekilde, tam tamına, onları idealize etmeden ifade etmektir. Bu anlayış, hayattaki ve tabiattaki bütün çirkinlikleri, iğrenç tarafları aynen anlatmayı, bir fotoğraf sadakatiyle nakletmeyi gaye edindiği için, meydana getirilen san'at eserinde (şiir, hikâye, roman, tiyatro eseri, heykel v.s.) her türlü suiistimale imkân vermiş; cemiyet hayatının titizlikle korunması gereken tarafları, ferdi hayatın, herkesce bilinen ve yapılan tabii çirkinlikleri, ahlâkın bozulması, inançların yıkılması, örf ve âdetlerin sarsılması hususunda azami derecede kullanılmıştır. Bizde de I. Meşrutiyet'ten bu yana bunun pek çok örneği görülmüş, cinsi sapıklıklar, çeşitli tasallutlar sosyalist realizm adına, san'at adı'na göklere çıkarılmıştır. İşte bu manâda realizm naturalizmin ta kendisidir. 
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Rölativizm = (Relativisme - Görecilik, İzafilik, İzafiye): 

Bütün bilgilerimizin bizzat bize, ölçülerimize ve duygularımıza göre izafi olduğunu, bizim mutlak ve yakini bilgiye ulaşamıyacağımızı, bizim ancak fenomenleri ve onlar arasındaki münasebetleri bilebileceğimizi ileri süren felsefi meslek. 
Doğmatizmin ve rasyonalizmin muarızı olan bu meslek, kritisizmi, septisizmi, pozitivizmi, agnostisizmi ve fenomenizmi ihtiva eder. İlkçağ'da sofistlerden Protogoras, Yeniçağ'da Hamilton, Hume, Kant, Comte ve diğer pozitivistler, H. Poincare, Einstein hep izafiyetçi görüşe sahiptirler. 


Kant'a göre, bilgilerimiz, münhasıran, zihnin yapılış tarzına tabidir, eşyanın bünyesine göre değişmez şekilleridir. 
Bundan dolayı biz eşyayı olduğu gibi değil, zihnimizin aldığı ve değiştirdiği tarzda biliriz. O halde bilgimiz zihne nazaran 

. kat'i, mutlak'a nazaran izafidir. Kant'ın rölativizmine göre, biz eşyanın özünü, mutlak'ı yani Numen'i bilemeyiz. 


İdealizm bilgiyi eşyadan, varlığı düşünceden ayırmadığı, bilginin mahiyetini sırf süjeye (zihnin yapısına) tâbi tuttuğu, bilgiyi subjektif olarak anladığı için bir rölativizmdir. Bu manâda Berkley, Kant, Şelling, Hegel gibi idealist filozoflar da rölativisttir. Boutroux'un zorunsuzluğu da bir çeşit izafiyet felsefesidir. 


Bilginin izafiliğinin yanında ahlâk'ın ve hukukun da izafiliğini, değerin varlığının izafi olduğunu müdafaa eden görüşler vardır. 


Modem fizikte ise Einstein'in “Hususi” (1905) ve “Umumi” (1912) izafiye teorileri vardır. Birincisine göre, zaman ve mekân, kendisiyle zaman ve mekânının değiştiği müşahidin hareket haline nisbetle izafidir. Bu izafilik, müşahidin düz hareket halinde durumuna göredir. İkincisinde ise; sistemin hareket nevi ne olursa olsun, bütün müşahitlerin (gözlemciler) durumuna şâmildir; bu umumi izafiyet teorisi de maddi âlemin bütün hadiselerini, hususiyle gravitasyon (Gök cisimlerinin biribirlerini çekme kuvveti) hadisesini, zaman - mekân ikilisinin mevzii özellikleriyle izah etmektedir. 


Sansualizm = (Sensualisme - Duyumculuk, İhsasiye): 


Materyalist ampirizm olan sansualizm, duyulara, fikirlerimizin ve her çeşit bilgimizin kâfi prensibi ve kaynağı olarak bakar; bilginin kökü veya vasıtası olarak duyum'u benimser, akli prensiplerle, bütün fikirlerimizin duyularla elde edildiğini, zihnin ve düşünce hayatımızın tamamının duyular ve onların değişmeleriyle açıklanabileceğini kabul ve iddia eder. 
Böylece de akıl ve zihin, düşünce hayatımızı dış âleme ve duyarlı irca etmekte, yani akıl ile duyarlılığı karıştırmaktadır. 
Görülüyor ki duyguculuk, duyuları en mücerred fikirlerimizin zaman ve mekân gibi akıl prensiplerinin bile zaruri ve yeterli şartı saymaktadır. i 


Sansualizmi ilk önce felsefi sistem haline getiren Condillac'tır. Daha önce Epikürcüler ve Hobbes de sansualisttir. Bu meslek her çeşit kendiliğinden hareketi, yani ruhtan gelen hür ve iradi hareketi, ruh'un hür olarak faaliyet göstermesini reddeder. Condillac (Kondiyak) bunu bir heykel misali ile izah ederek, heykelin dahili hiç bir sevk-itabiiile hareket etmediğini, onun dışardan gelen tenbih (uyarmaj)larla maruz kaldığını söyler ve böylece insanın iç âlemini, düşünce, dikkat, hüküm, muhakeme; iç faaliyetlerini, hep duyuların değişmeleri ile izah eder ve adetâ maddileştirir. Bu bakımdan duyumculuk materyalist ampirizmdir. Yalnız burada küçük ve mühimce bir tefrik yapmak icap eder. Ampirizme göre, bilginin esas ve biricik kaynağı dış tecrübedir; halbuki sansüalizme 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göre dahili tecrübe vak'aları yani düşünce, muhakeme v.s... 
de duyulardır, yani bilginin biricik kaynağı duyulardır. 


Sansüalizmin objektif ve subjektif olmak üzere iki çeşidi vardır. Objektif sansüalizm bilgiden çok, bilginin konularıyla uğraşır ve bizim sadece “Madde”yi tanıyabileceğimizi iddia eder ki, bu materyalizmin kendisidir. Subjektif veya psikolojik sansüalizm ise zekâ ve irâdeyi duyularla, duyuların tahavvülleri ile izah eder. 


Entellectualizm ve Rasyonalizme muhalif olan Sansüalizm, sadece bilginin menşei meselesinde değil, bilginin kıymeti meselesinde de tamamen duyular (ihsaslar)a dayanır. 


Ahlâki sahada sansüalizm hissi olan şeyin., bir yaşayış tarzının karakterini ifade eder; bu manâda hedonizm ve epikürizm, duyuların, zevklerin tatmil ini ahlâki hayır için yegâne ölçü kabul ettikleri için sansüalisttirler. 


Estetik de; güzelin hoş olan, hoşa giden şeyler özdeş olduğunu kabul eder. 


Sansualistler, ruhu kabul etmeyip, kafadaki bilgilerin hepsinin duyular yoluyla dış dünyadan geldiğini ileri sürerler. 
İnsan aklında ve ruhunda bazı güç ve kabiliyetler varki bunların dış dünyadan gelmesi imkânsızdır. Çünkü bunlar dış dünyada yoktur. 1) İrade, 2) İhtiraslara karşı koyma, 3) Duyulardan gelen intibaları tanzim edip bilmek, gücü 4) Ferdi şuur dış dünyadan gelen intibaların hepsi pasiftir, tesir altındadır. Halbuki irade ve diğer güçler aktiftir, hem intibaları, hem dış dünyayı tesir altına alır ve dış âlemde iz bırakır. Yani akıl, şuur, ruh ve onun güçleri doğuştan gelir ve ilâhi kaynaklıdır. Maddede bunlar yoktur. 


Septisizm = (Scepticisme - Kuşkuculuk, Şüphecilik, Reybi- ye, Hısbaniye|): 

İnsanın yakini olarak ve kat'iyetle bilgi sahibi olabileceğini ileri süren dogmatizme zıd bir meslek olarak ortaya çıkan Septisizm hiç bir bilginin yakinı olamıyacağını, aksine daime şüpheli olduğunu, aklın asla tereddüdden kurtulamıyacağını, bu yüzden de asla kesin bilgiye ulaşamıyacağını, hiç bir araştırmanın nüsbet veya menfi bir neticeye bağlanamıyacağını ileri sürer. Kesin bilgiye ulaşılamaması sebebiyle hiç bir hakikate, hele eşyanın özüne ve mutlak'a erişilemiyeceğini iddia eden bu meslek bir şey hakkındaki hükmün daima talik edilmesi gerektiği düşüncesiyle ilmi bilginin imkânına itiraz eder. 


Septisizmin ilk temsilcileri eski Yunan'da Sofistlerdir. Bunların septisizmine tenkitçi (Kritik) Septisizm denebilir. Daha sonra esas şüpheciler zuhur etmişlerdir, ki bunların başında Piron (Pyrrhon) gelir. Bu filozof her çeşit dogmatik önerme (Kaziye)leri reddederek “Bu, böyledir” gibi kat'i bir hüküm yerine “Bana öyle görünüyor ki...” gibi bir önermeyi kabul eder. 
Ona göre eşyada ve bilgilerimizde istikrar yoktur. Bundan dolayı hükümlerimizin doğru ve eğrisi olamaz, binaenaleyh hiç bir şeyi yakinen bilemeyiz, kat'i hüküm veremeyiz; bilgilerimiz görünüşe aittir, ötesi karanlıktır. Bilgi fertlere, ihsaslara, zaman ve mekâna, örf ve terbiyeye göre değişir, izafidir; şu halde hiçbir şeye inanmak câiz değildir, der. Aen&sideme (Eneziden) ise illiyet (Tabiattaki sebeplilik tenkid ederek, bunun objektif olamıyacağını ileri sürer ve her şal-u kârda bilginin izafi olacağı kanaatını müdafaa eder. Agrippa, Sextus Empricus gibi şüpheciler de bu mesleği çeşitli delillerle takviye etmişler, filozofların muhtelif tezadlarını ortaya koymuşlardır. Bunların hepsi şüpheyi gaye edinen kimselerdir. 


Felsefi bir meslek ve doktrin olmaktan çok felsefi bir tutum, ruhi bir tavır ifade eden septisizm, bir ruhi buhranı, bir imansızlık zihniyetini, daimi şüpheden kendisini kurtaramayan kesinsizlik halini ifade eder. Fakat ilimlerin buğünkü başarları ve hızlı ilerlemeleri karşısında İlkçağ şüpheciliğinin bir'yeri ve değeri kalmamıştır. Yalnız Probabilizm, agnostisizm, pozitivizm gibi muasır cerayanlarda görülen septisizm daha çok ilmi bir takım buluş ve prensiplerin yorumuna dayandıklVn için, eskilerden farklılık gösterirler. 


İslâm dünyasında septikere, “Reybiyün - Şüpheciler” denir; ayrıca bunların nevilerine göre “Lâedriye”, “İndiye” adları da verilmiştir. İslâm âleminde “Tekâfi-i Edille” (Delilerin denk olması sebebiyle bir tarafa meyledip hüküm verilemiyeceğini ileri sürmek) taraftarlarından sonra en büyük şüpheci filozof Gazalli'dir. Fakat onun şüpheciliği, şüpheyi gaye edinmez, sadece hakikatı bulmak ve yakini bilgiye ulaşmak için bir vasıtadır. Bu bakımdan onun şüpheciliği Dekart'ınkine benzer. Önce başkasından edindiği bilgilerden şüphe edip, duyulara dayanır. Sonra duyulara olan itimadı sarsılır, onu da tenkid ederek, akla dayanır; daha sonra akla olan itimadı da sarsılarak sezgi ile elde edilen bilginin hakiki ve kat'i bilgi olduğuna kanaat getirir. Eşyanın özüne ancak bu doğrudan bilgi ile ulaşabileceğine inanarak bu yola girer. Dekart ise metodik şüphesi ile rasyonalist ve idealist bir bilgi tarzına ulaşır. Metodik ve sistemli şüpheyi imansız şüphecilikle karıştırmamalıdır. Şüpheyi gaye edinenlerden —vasıta değil— biri de Rönesans döneminde yaşamış olan Montaigne'dir. 
Onun için şüphecilik, kendi ifadesiyle iyi bir kafaya “yumuşak yastık” vazifesi görmüştür. 


Hasılı şüphecilik imansızlık felsefesi olduğu için, insanı kararsız, ümidsiz, mütereddit kılar ve dolayısıyla buhrana, isyana sürükler. Bu ruh ve düşünce hali, materyalistlerin, marksistlerin işlerine yarayan zemini hazırlamakta büyük rol oynar. Zira insan şüpheye düşmeden mevcud inançlarından sıyrılamaz ve dolayısıyla yeni telkini, yeni imanı kabul edemez. 

(Ş. Ahmet Hilmi'nin “Almak-ı Hayal” isimli felsefi romanı şüpheden bunalan bir insanın halini ele alan felsefi bir romandır.) 
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Sinzm = (Cynisme - Kelbiler - Köpeksiler): 


Sokrat'ın talebesi Antistene tarafından kurulan bu mesleğin mensupları, içtimai münasebetlere, örf, âdet ve ahlâka karşı lâkaydilik içinde yaşadıklarından ve serseriyâne davranışları yüzünden bu ismi almışlardır. Sinikler ahlâk telâkkisinde Stoacıların habercisidirler. Tabii ile içtimai olan arasında zıddiyet görüyorlardı. Sun'ilik yerine tabiiliği ikame etmek istemelerinden nazari ve ameli yaşayışları neş'et ediyordu. 
Kelbilerin en tipik si2 ası Sinoplu Diogene'dir. Bir fıçı içinde yaşayan bu adamın, İskender'e; “—Dile benden ne dilersen” sözü üzerine, “—Gölge etme, başka ihsan istemem” dediği meşhurdur. 


Selefiye: 

IV. Hicri asırda ortaya çıkan bu mezhep Hanbeli mezhebi mensupları tarafından ortaya atılmıştır. Selefiye mezhebi, Selefin akidesini ihya etmek ister. Bu mezhep, VI. Hicri asırda kuvvetlenmiş, İbn Teymiye tarafından yeniden canlandırı!- mış ve mezhebe yeni bazı şeyler de yine İ. Teymiye tarafından ilâve olunmuştur. 


Selefiye, Mu'tezile ve diğer mezheplerin aksine, Yunani münakaşa metodu kullanmayıp, aka'id tedrisatını Sahabe ve Tâbiin devrindeki şekline döndürmek istemiş ve onlar gibi sadece Kitap ve Sünnet'e müracaat ederek Kur'an-ı Kerim'den - akidenin aslını, dayandığı delili alıp ve âlimleri Kur'an-ı Kerim dışındaki deliller üzerinde düşünmekten men etmiştir. 
Selefilere göre, itikâdi esaslar ancak nasslardan elde edildiği için, delilleri de yine nasslardan alınır. Bu Selefiye'nin dalâlete sevk eder düşüncesiyle akla değil, nassın belirttiği delillere inandığını gösterir. 


Selefiler akli ve mantıki yolların İslâm'a sonradan Yunan düşüncesinin tesiriyle sokulduğunu, bu metodların Sahabe ve Tâbiin (Eslâf - Selefler) nazarında asla bilinmediğini söyleyerek kendi fikirlerine eslâf (geçmiş İslâm büyükleri) ile delil getirirler. Bunlar aklı, nakilden sonraya bıraktıkları için, Kur'an-ı Kerim'in akıl ile te'vil, tefsir ve izahında, akla âyet ve hadislerin yardımcı olduğu miktardan öteye bir kudret tanımazlar. Akıl bunlara göre hâkim değil, ancak şahit olabilir. 


Selefiler, ölmüş bir kul aracılığıyla Allah'a tevessül etmeyi vahdaniyete aykırı görürler ve bunun gibi Peygamber Efendimizin kabrini ziyareti, bir velinin kabrine yönelerek dua etmeyi de vahdaniyete aykırı bulurlar. 


Selef mezhebi, Kur'an ve Sünnet'e, Allah'ın sıfatları ve fiilleri hakkında ne varsa, mecazi manâyı düşünmeksizin olduğu gibi kabul eder; bu cümleden olarak, te'vil ve tefsire gitmeksizin, Allah'ın eli, yüz'ü ve üstte bulunmasını kabul eder. 
Buna mukabil el'i kuvvet veya nimet ile, yüz'ü zat'la dünya semâsına inmeyi de Allah'ın kullarına yakın olması tarzında tefsir etmeyi kabul etmez. 


İbn Teymiye'ye göre Selef mezhebi, Mücessime ile Muattıla (Mu'tezile) arasındadır. İbn Batuta (Rıhle - Seyahatname, Mısır, 1938, C. I, S. 57 - 58) adlı eserinde naklettiğine göre, H. 
705 yılında kendisinin Şam'da bulunduğu bir Cum'a günün- 
de, minberde İbn Teymiye vaaz ederken şöyle der: “Allah dünya semasına şu benim inişim gibi iner.” Sonra da inişi göstermek için kendisi minberden bir basamak aşağı iner. Bunun üzerine İbn Zehra diye tanınan bir maliki fakihi itiraz eder ve söylediği şeyin yanlışlığını ileri sürerek reddeder. İbn Teymiye'nin taraftarları fakih'i daha fazla konuşturmazlar. Rivayet, İbn Haceral-Askalâni'nın (ed-Dürer el-Kâmile, C. L, S. 164, Mısır) adlı eserinde de mevcuttur. Aynı hususlar İ. Teymiye'- nin “Mecmu'at ür-Resâil el-Kübrâ, I, Kahire, 1966” adlı eserinin 11. risalesinde de mevcuttur. 


Şimdi, İbn Teymiye, bu sözü ve hareketiyle, doğrudan doğruya Mücessime'ye kaymış olur; kendisi her ne kadar Selefiye'nin mücessimeden olmadığını söylerse de. Zira “Allah benim indiğim gibi şöylece iner” demek, tam manâsıyla antropomorfik bir izah tarzıdır. Kaldı ki bu izah, kendi te'vil tanımayan tutumuna da aykırıdır. Allah'ın inişini kabul etmek, O'nun hareketli olduğunu kabul etmek demektir; halbuki hareket ve sülkün cismin sıfatlarındandır. Ayrıca Allah'ın hareketli olması, O'nun zaman ve mekân dahiline girmesine yani yaratılması fikrine götürür ki bu da İslâmi itikada ne derece uygun düşer? İzahtan vârestedir. 


Öte yandan “Allah'ın eli, yüzü vardır, fakat bize benzemez” demek de mücessimeye götürse gerektir. Zira, meselâ, meleğin sureti var, bize benzemez, eli-yüzü var ama bize benzemez, dediğimiz zaman manevi bir varlık olarak onun bir sureti, bizimkinden gayri bir eli-yüzü olduğunu kabul etmiş oluyorsak, Allah'ın eli ve yüzünün olmasını ileri sürdüğümüz zaman da ondan daha ileri, Allah'a cismanilik atfetmiş oluruz. 
Bu durumda Aristo'nun İlk Muharrik dediği tanrısı, İbn Teymiye'nin el-yüz sahibi. Arşa oturup-kalkan, Arza inip-çıkan, çeşitli yönlerde olabilen Tanrı'sından daha mücerrettir. Hiç olmazsa Aristo O'na sadece, suret izafe ediyordu. İ. Teymiye? 
nin bu anlayışı ile İslâm'ın “Tenzih” ve “Tevhid” akidesi, Hıristiyanlığın “Teşbih”ine yaklaştığı için L. Gardet ve Goldzi- her gibi koyu Hıristiyan müsteşrikler, İ. Teymiye'nin tutumunu kitaplarında öğmüşlerdir. 


Kanaatımızca, İbn Teymiye te'vilden kaçacağım derken İslâmi itikat çizgisini zorlamış görünmektedir. Meteşabih âyetleri te'vil etmezsek, meselâ “Biz insana şah damarından daha yakınız” âyetini de te'vil etmememiz gerekir. Bu da Allah'ın tamamen panteist bir anlayışla kabulüne götürür. Bu durumda, “Melekler saf saf oldukları halde Rabbın geldi” âyetinin A. B. Hanbel tarafından “Rabbının emri geldi” şeklinde te'vil edilmesi de doğru olmaması gerekir. Bu da O'nun hareketliliğine ve yaratılmışlığına götürür. 


Selefiye vahdaniyet, sıfatlar, insanın fiilleri, Kur'an-ı Kerim'in mahlük olmaması gibi bir çok meselelerde imâl-i fikr 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edip, düşüncelerini ileri sürmüştür. 


Selefiye, ifratları bir tarafa, nassları bâtıl itikatlardan, sofilikten, bid'atlardan ve taklitcilikten temizlemek için Kur'an ve Sünnet'e dönüş niyetiyle, İslâm'ın özünün ve asıl hayatiyetinin araştırılarak, yenileyici bir hareket getirmek düşüncesiyle, teşebbüs ruhuna kavuşturmak inancıyla ortaya çıktığı için, sonraki devirlere derin tesirler bırakmıştır. 


Siyantizm = (Scientisme - Bilimcilik - İlimcilik): 

Pozitivizmden ilham alan ve onun bir değişik kolunu ifade eden bu meslek, bütün geçerli bilgileri ilimlerin yani Fiziko-Şimik (Fizik - Kimya ile ilgili ilim dalları) ilimlerin verilerine irca eder; başka bir ifade ile metafizik ve ahlâki problemler .de dahil olmak üzere, istisnasız her çeşit problemin madde ve hareketin araştırılmasından elde edilebilecek verilerle tam ve kesin olarak çözülebileceğini iddia eder. Siyantizmin bir metodik, bir de metafizik yönü vardır. 


a— Metafizik Siyantizm: İlmin, vaktiyle metafizik tarafından ortaya atılan bütün problemleri çözeceğine inanır ilmin mutlak bilgiye ulaşacağını kabul eder. Felsefenin Epistemolojiye irca edilmesi ile geçen asrın sonlarında ortaya çıkmış ilmi görünüşlü ama gayri ilmi bir inançtır ve bu tezi müdafaa eder. 

b— Metodolojik Siyantizm : Fiziko-Şimik ilimlerin metodunun, diğer bütün sahalarda, hususiyle beşeri ilimler sahasıda tek geçerli metodolduğunu, ancak bu metodla beşeri ve manevi ilimler sahalarının tedkik edileceğine inanır ve bunu müdafaa eder. 


Bu cereyanın temsilcilerinin başında E. Renan ve H. Taine gelir. İbn Rüşd ve felsefesine dair meşhur eseriyle tanınmış olan Renan'ın “L'Avenir de la Science” kitabı “Bilimin Geleceği” adıyla dilimize çevrilmiş ve M.E. Bakanlığınca basılmıştır. 
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Bilindiği gibi Rezan “İslâmiyet'in ilim, ilerleme ve mi arif düşmanı” viduğunu iddia eden bir konferansını Fransız Akaderisinde 1883'de vermişti. Bu konferans diğerleri ile birlikte “Nutuklar ve Konferanslar” adıyla dilimize çevrilerek devlet tarafından basılmıştır. (Renan'ın bu iddialarına Namık Kemal “Rönan Müdafaanamesi” adlı eseriyle cevap vermişti). E. Renan, Kur'an'a ve Hz. Peygamber (S.A.)e yer yer hakaret ettiği “Bilirnin Geleceği” kitabında İslâmiyet'in Avrupa ilminin tesiri ile yok olacağını, doğulu gençlerin Avrupa'ya tahsile gidip oradan rasyonal metodu, tecrübe zihniyetini ve gerçeklik duygusunu aldıkça “din masallarına inanmanın imkânsızlığını da beraberlerinde götüreceklerini”, modern metodları tanıyanların Kur'an'dan daha kuvvetli olacaklarını ileri sürer (C. I, s. 59 - 60). o ayrıca “bilim bir dindir; bundan sonra amentüleri yalnız bilim yazacaktır; ebedi meseleleri yalnız bilim çözecektir” diyerek (C. 1, s. 135) yeni dini ilân eder. Renan'- ın “İsa'nın Hayatı” adlı eseri ile “Havariler” adlı kitabı da dilimize çevrilmiş ve M. E. Bakanlığı tarafından 1945'de basılmıştır. “Hıristiyanlığın Kaynaklarının Tarihi” adlı eserin birinci cildini teşkil eden bu eserde Hıristiyanlık propagandası yapılmış, Hıristiyanlığın son ve kat'i bir din olduğu (s. 261), insanlığın binlerce yıllık tarihi boyunca, Hz. İsa'dan büyük birini tanımadığı iddia edilmiştir (s. 271). O zamanki Maarif Vekâleti de bunları en ufak bir kontrola tâbi tutmadan ve en küçük bir not ilâvesine lüzum görmeden neşretmiştir. Hiç olmazsa aynı Vekâletten, İslâmiyet ve Hz. Muhammed (A.S.)'i tanıtan müsbet bir eseri basmasını beklemek Müslüman Türk milletinin hakkı idi. Demek ki “İlimcilik”, “İlericilik”, “Batıcılık”, “Akılcılık” ve “Pozitivizm” gayretiyle yapılan her şey bir devirde, meziyet sayılmış, aksini düşünmek ise suç! 


Skolastik = (Scolastigue): 


Ortaçağ Hıristiyan felsefesine verilen isimdir. Bu felsefe, Yeni Eflâtuncu bir renk taşıyan kilise babaları (Patristik felsefe)nin aksine Aristocu bir karakter taşır. Skolastik (Scolasticus) deyimi Lâtince scola sözünden gelir ve “mektep” “medrese ilmi” manâsına gelir. Skolastik felsefe, patristik devrinde şekli belirmiş olan doktrini daha sistemli bir hale getirmek gayretiyle gelişmiştir. Skolastik felsefe, hakikatı aramak endişisenden çok, manastırlarda ve pisikopos mekteplerinde öğretilen bir takım mâlümattan meydana geliyordu. Bu bakımdan Skolastik bir doktrinden ziyade kilisenin kontrolunda olan bir nizam ve teşekkül manâsını taşır. 


Manastırlar ve katedral mektepleri, programlarında “Yedi Hür San'at” adı verilen ve gramer, hitabet, mantık (Diyalektik), hesap, hendese (geometri), astronomi ve musikiden teşekkül eden derslere yer veriyordu. Bunların başında da İlâhiyat (Teoloji) geliyordu. 

Skolastik felsefesinin gayesi, eğitim ve öğretim (talim ve tedris) olup, araştırma değildir. 


Metodu ise, aklı vahiy ve iman hakikatlarına tatbik ederek, onların aklen ve felsefi yönden izahını yapmak ve kolay anlaşılır hale getirmek, kıyas yoluyla isbat ve üstadları şerh. 
ve tefsir etmek, dolayısıyla bir takım itirazlara da cevap bulmaktır. Bu da hakikatın dini nasslarda muhtevi olduğu, tesbit edilmiş bulunduğu kanaatından ileri gelmekteydi. Binaenaleyh bu felsefe nassları sistemleştirip, mekteplerdeki gençlere bir malümat olarak devretmek, böylece inançları temellendirip, itirazları çürütmek emelini taşır. Bunun için Aristo mantığına sıkı sıkıya sarılmıştır. “Anlamak için imân etmek” görüşü bu felsefenin hareket noktasını ve gayesini teşkil eder. 


Ortaçağ fikir adamları için karakteristik olan eserler, muhtelif sahalara ait bilgileri toplayan ansiklopedik mahiyetteki summa = (Telhisler - Özetler)'lardır. Bunların anlaşamadıkları tek nokta, Antik devirden miras kalan külli mefhumların gerçekliği meselesidir. Bütün Ortaçağ'ı işgal eden bu mesele ile üç mektep münhasıran meşgul olmuştur: 1— Realistler: Küllilerin hakikat olduklarını ve eşyadan evvel mevcud olduklarını iddia eder (Anselmus baş temsilcisi). 2— Konseptüalistler: Umumi fikrin, küllilerin yalnız ferdi eşyada mevcud olduğunu kabul ve idda eder. Bu mutedil realizmdir. Lord A. Magnus ve S. Thomas bu fikrin temsilcileri. 3— Nominalistler: Küllilerin ve umumi fikirlerin eşyadan sonra mevcud olduklarını ve bu sebeple isimden başka bir şey olmadıklarını, ancak ferdilerin var olduklarını ileri sürer. Nominalizmin temsilcisi önce Roscelin, sonra da O. William'dır. 


Skolastik felsefenin başlıca hususeyitleri şöylece sıralanabilir: a— Bu felsefe, Eflâtun ve Aristo'yu otorite olarak tanımıştır; b— Kendini daima otoritelere göre ayarlamıştır; c- Kitaplardan ve üstadlardan edinilen malumatı esas aldığı için, tabiatın doğrudan doğruya müşahedesi yoktur; d— Bu felsefe hakikatı bizzat araştıran bir düşünce de değildir; e— Bu felsefe, yeni bir dünya görüşü endişesi taşımayan, sübjektif (enfüsi) ve izafi her türlü bilgi anlayışına karşı olan, öğrenileni öğreterek devam ettirmekten ibaret bir faaliyettir. 


Hizmeti ve başarısına gelince: 1 u felsefe, mevcud fikirleri tenakuzsuz, bir sistem halinde toplamak, ince bir zekâ ve kabiliyet ile bunları bir sistem haminde ifade etmek, kelimelerin manâ ve mefhumlarını tartarak her şeyi yerli yerinde kullanmak suretiyle ifadeyi bir nizam altına sokmak hususlarında hizmet etmiş ve başarılı olmuştur. 


Skolastik felsefe gelişmesi itibariyle üç devreye ayrılır: 


1— Erken Skolastik: Bu devre Skolastiğin başladığı ve geliştiği devirdir ki yaklaşık olarak M. 800 - 1200 yılları arasında devam etmiştir. Bu devirde en tipik mümessil Saint Anselmus'dur. Felsefe spekülâtif ve rasyonalist bir ilâhiyattan ibarettir. Bu devre en yüksek dini hakikatların akılla aydınlatılabileceğine inanılır. Yeni Eflâtunculuk bu devre hakimdir. Bu devirde İnsan : Allah münasebeti ön plândadır. 


- 2— Yüksek Skolastik: (Yaklaşık olarak 1200 - 1300 arası) Skolastiğin yükseldiği bu devrede Aristo tamamen hakimdir. Skolastiğin parlaklığını yaşadığı bu devrede felsefe ( İlâhiyat ayrılmağa başlar. Bu devrin anlayışı, dinin ancak bazı esasları- nın akılla temellendirilebileceği, geri kalanlara ise sadece iman etmek gerektiği merkezindedir. 


3— Geç Skolastik: (Yaklaşık olarak 1300 - 1500 arası): Skolastiğin sona erdiği bu devrede felsefe ile İlâhiyat tamamen ayrılmıştır. Bu devrede, imanla ilim arasındaki zıtlık fazlalaşmıştır; nassların akılla isbatının mümkün olduğu görüşü kabul edilmez. Bilginin mevzuu artık tabiat olmuştur. Bu devrin karakteri volantarizm, individulizm ve nominalizmdir. Bu üç cereyan aynı zamanda, Rönesans'ın hazırlayıcısı olmuştur. 


Skolastiğin yıkılışının bir sebebi iman ile ilmin, bilgi ve felsefenin aralarının iyice açılması ise, bir diğeri de nominalizmdir ki felsefenin yeni metod ve gaye aramasına ve dinden uzaAlaşmasına sebep olmuştur. Nominalizm külli mefhumların değil, tek tek nesnelerin yani ferdlerin gerçek varlığa sahip olduklarını ileri sürmekle, bilginin kaynağının tecrübe ve müşahede olduğunu kabul etmektedir. Böylece nominalizm bilgiye kendi sahasını kazandırınca ve imanla bilgi sahası tamamen ayrılınca Skolastik felsefenin esası zedelenmiş oldu; bu zede onu iflâh etmedi. Bir başka yıkılış sebebi de otoritelerden kurtulma isteğidir. 


Skolastik, şekilcilik (Formalizm), katılık ve geri anlayışın temsilcisi; ilmin, felsefenin ve ilerlemenin düşmanı olarak görülmüş; bu yüzden de Skolastik kelimesi çoğu zaman küçültücü bir manâda kullanılmıştır. Durum bizde de aynı şekildedir. Hâlâ da bir takım kimseler “Skolastik” kelimesiyle İslâmiyet'i, İslâm Medeniyetini ve kendi tarihimizi tezyif, tahkir ve mahküm ederler. Aslında bu yanlış bir tutumdur; çünkü bizim İslâm Ortaçağı'nın (Buna ortaçağ denirse) Skolastik'le hiçbir ilgisi yoktur. Skolastik doğrudan doğruya Lâtin kilise babalarına aittir ve bu anlayışın esas sebebi de Hıristiyanlığın bizzat kendisi, esas nassları ve sonradan katılan bir takım g: yri akli inançlardır. Halbuki İslâmiyet'in kaynağı olàn Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, akla büyük bir yer, değer veriyor, âlemin insanın emrine verildiğini bildiriyor; insanı çalışmaya, öğrenmeye, bilmeye, araştırmaya ve ilme, kâinattaki ilâhi kudret ve varlıklar üzerinde düşünmeye sevk ve teşvik ediyor. Buna karşılık İncil'i okuyanlar “Akıl” ve “İlim”le ilgili bir kelime ve tavsiyeye rastlayamazlar. Kitab-ı Mukaddes “Kamusu” adlı kitap da bunu ortaya koymaktadır. Hıristiyanlık aslında tabiat - insan, cemiyet - insan münasebetleriyle insanı bizzat kendisini çeşitli yönleriyle ihmal ettiği ve onun aklına, kafasına hitap etmediği için; Roma İmparatorluğunun mirasına konan kilisenin hakikat araştırmasını durdurması, kurduğu öğretim sisteminde müşahede ve tecrübeye yer vermemesi tabiidir. Hatta Skolastiğe en parlak devrini yaratan aziz Thomas D'Aguin'in her türlü dini inancı Aristo felsefesine ve ilmine dayandırması ve onu mutlak otorite gibi takdim etmesi, daha sonraları Aristo'nun felsefesine ve ilmine her hangi bir itirazın Hıristiyan nasslarına yapılmış itiraz gibi muamele görmesine yol açması, Skolastik yıkıldıktan çok sonrâ bile Galile'nin bu yüzden mahküm olması hep bu Ortaçağ Skolastik zihniyetinin tabii, fakat dondurucu neticesidir. 


Buna karşılık İslâmi Ortaçağı'nda durum bunun tamamen aksinedir. Bir defa Kur'an-ı Kerim ve hadisler doğrudan doğruya insana, insan aklına hitap etmekte, insanı mes'ul ve üs- 

.tün bir varlık kabul etmekte, onu daima düşünmeye, her hususta kafa yormağa, araştırma yapmağa, bilgi ve ilim sahibi olmağa teşvik etmekte, bilenin bilmeyenden üstün olduğunu haber vermekte, hasılı ferdi ve içtimai, fizik ve astronomik her sahada, zerrelerden (atomlardan) kürrelere, bunların birbirleriyle ve insanla olan münasebetleri hususunda tefekkürü bir borç, bir vazife olarak göstümektedir. Hatta Allah'ı, âlemi, eşyayı ve onların yaratılışlarındaki incelikleri sadece ayakta değil “Yatarken, otururken” de yün tavsiye etmektedir. 


İşte bu yüksek ilmi ve fikri iu mahsulü kendisini kısa zamanda göstermiş ve asırlar süren parlak bir medeniyet, hem dünyayı aydınlatmış, hem de Batı medeniyetine - Yunan'dan daha çok Yunan felsefe ve kültürünü de Batı'ya tanıtan odur-kaynaklık yapmıştır. Bu bakımdan: 


a— İslâm düşüncesi ve ilmi, otoritelere dayanan bir düşünce değildir. Farabi ve İbn SiYâ gibi Aristo'cular dahi onu mutlak otorite kabul etmemişler, ondan istifade ile orijinal görüşler getirmişlerdir. Kelâmcıların pek çoğu zaten Aristo ve Eflâtun felsefesine cephe almışlardır. Gazzali, Eflâtun ve Aristo'dan faydalandığı halde, onlara ve islâm meşşailerine en şiddetli hücum ve tenkidleri yapmış ve yeni görüşler getirmiştir. Ebu Bekir Râzi gibi bir tabiat âlimi, İbn Sinâ gibi bir tabib, yaşadığı asra ismini verdiren Birüni gibi çok cepheli bir âlim ve düşünür, ışığın kırılma ve yayılma kanunlarını bulan İbn Heysem (ki meselâ Roger Bacon ve Witello bunun tercümeleriyle yetişmiş, laboratuvarlarını taklid etmiş ve tecrübelerini devam ettirmişlerdir) gibi bir büyük fizikçi ve daha niceleri, otorite ve üstadlara bağlı kalmamışlardır. 


b— Ortaçağ İslâm ilim ve düşüncesi ne kendisini üstadlara göre ayarlamıştır, ne de kitaplardaki bilgilerle iktifa ederek tabiat araştırmasını, müşahede ve tecrübeyi bir kenara atmıştır. Hattâ bu, 18. asırda Tello'da bir rasathane kurarak astronomik araştırmalar yapan büyük mutasavvıf İbrahim Hakkı Erzurumi zamanı için bile böyledir. 

c— İslâmiyet, Skolastiğin aksine, ilmin olmuş-bitmişliğine değil, kıyâmet koparken bile çalışmaya devam etmenin lüzumuna inanır ve buna teşvik eder. Bu bakımdan o, insanı ve diğer bütün varlıkları, dışâleme ve verdiği her türlü güce ve varlığa hakim olmasını ister. Skolastik, akıl ve Tecrübe bütünlüğüne dayanmakla beraber onun esas hatası aklın Tenkitçi rolüne kıymet vermemeleridir. Akıl tecrübeye karşı tenkitci rolünü Batı'da 14. asırdan itibaren almaya başlamış ve Kant'ın tenkitleri ile yüzyüze ulaşmıştır Halbuki İslâm dünyasında akıl bu rolüne daha 11. asırda Gazzali ile kavuşmuştur. 


d— İslâm düşüncesi ve ilmi bizzat hakikatı araştıran bir düşüncedir. i 

e— Hıristiyan Skolastiğinin aksine İslâm düşüncesi, yeni bir dünya görüşünün yaratıcısı, yayıcısı ve temsilcisi olarak kendisini bilir ve görür. Bunu bir vazife telâkki eder. 


İslâm düşüncesi ve ilmi tümevarış (istikra) metodunu kullanmasaydı, sadece bilineni öğretmekle yetinseydi; ne tıp hastahanelerde öğretilebilirdi ve klinik tıbbı tesis edilebilirdi, ne katarakt ameliyatı yapılabilirdi, ne mesane taşları kırılabilirdi, ne patoloji ve ruh hastalıkları tetkiki gelişebilirdi, ne de İbn Nâfis akciğer (solunum sistemi) deveranını keşfedebilirdi Mişel Servet 1553'den beri bunun köşifi olarak biliniyordu ve bu İ. Nâfis'in kitabını Lâtinceye çevirip kendine mal etmekten başka bir şey yapmamıştır. Hakikat ancak 1924'de anlaşılabildi). 


“Skolastik” okul felsefesini ifade ettiğinden, Aristocu, Epikürcü, Dekartcı, Hegelci, Markscı, Freud'cu.. her çeşit skolastikten bahsetmek mümkündür. Sonra Orta Çağ'da yapılmış felsefelerin hepsinin “Skolastik” olduklarını sanmak veya söylemek ilmi anlayışa aykırı olsa gerektir. 


Görülüyor ki İslâm Ortaçağı'na “Skolastik” demek yanlıştır, bu ya kasıtlı veya câhilâne bir kullanıştır. İslâm dünyasının gerilemesini tek sebebe bağlamak için kolayına kaçmak olsa gerektir. İslâm dünyasının gerilemesini izah için daha çeşitli ve başka sebepler aramak yerinde olur. 
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Sofizm = (Sophisme - Yanıtmaca - Safsatacılık, Sofistaiye): 


Mantıki olarak, sadece görünüşte doğru olan ve ileride başkalarını aldatmak yahut kendisini kandırmak için ileri sürülen akıl yürütme. Aldatma niyeti taşımadan ileri sürülen yanlış bir akıl yürütme bir parolojizm (Mantık ve akıl dışı muhakeme) teşkil eder. 


“Sofizm” eskiden maharet, kabiliyet, mâhirâne buluş manâlarına gelirken, daha sonraları muhakeme oyunlarıyla halkı iğfal eden ve bunu meslek ve san'at haline getiren sofistlerin faaliyetlerine ad oldu; böylece “Safsata” ve “Bâtıl iddia” manâlarını kazandı. 


Sofizmin, görünüşte doğru, hakikatta ise yanlış ve akla aykırı olan muhakeme tarzı ve delilleri ya bir menfaat temini veya izzet-i nefsi korumak gayesiyle başkalarına karşı ileri sürülmüştür. Sofizm isbatları doğru olan veya öyle zannedilen bir takım öncüller (Mukaddemeler)den hareket eder, fakat akla aykırı düşen, inanılması mümkün olmayan neticelere götürür. Öncüllerle neticeler arasındaki bu aykırılık, bu paradoksal durum, insanı şaşırtır ve yanlış, sakat neticeleri reddetmeği de insan her zaman beceremez ve âcizlik içinde kalır. 


Bu şekliyle sofizm, İlkçağ'da Yunanistan'da ortaya çıktı. 
“Fizikciler” adı verilen ilk Yunan filozoflarına ve onların yolundan giden bir takım dogmatik düşünürlere bir aksülâmet (tepki) olarak doğan bu cerayan, şüpheciliğin başlangıcıdır. 
Bu cereyanla dikkatler tabiattan, dış dünyadan insana çevrilmiş, insan düşüncenin konusu olmağa başlamış ve böylelikle antropolojik bir devir başlamış, insanın iç dünyasıyla, tasarı ve istekleriyle ilgilenen sübjektif karakterli bir anlayış ortaya çıkmıştır. 

Bu cereyanı ortaya atan ve kendilerine “Sofist” denen kimseler ilk defa diyalektiği (cedeli) ve belâgatı kullanmışlar, münakaşa canbazlıkları yaparak para kazanmaya, menfaat temin etmeğe, hitabet kudretini kullanarak gençleri iğfale, ak'ı 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kara, kara'yı ak.gibi göstermeğe başlamışlar ve neticede hakikat diye bir şey tanımayıp değerlerle ve inançlarla alay etmişler, onları hafife almışlar, “ikna” metodunu esas kabul etmişlerdir. Bunlar bahse konu olan şeyden başka bir şeyi isbat etmek, isbatı istenen bir şeyi doğru kabul etmek, sebep olmayan bir şeyi sebep olarak göstermek, eksik istikrâ (tümevarım)larda bulunmak, arızi sebepleri hakiki imiş gibi göstermek, kelimelerin benzer manâlarından istifade ile birini diğerinin yerine kullanmak, kelime oyunları yapmak gibi bir çok kadırma yolunu benimsemişlerdir. Bunların bir kısmı, münakaşa ve hitabeti pek âmiyâne ve mübtezel bir hâle soktukları için Sokrat, Eflâtun ve Aristo tarafından tenkide ve hücuma mâruz kalmışlardar. Hattâ Aristo'nun “Organon” adlı mantık kitabının altıncı cildi “Refutations Sophistigues” (Sofistik Anlayışa Reddiyeler) adını taşır. İşte böylesi kimseler sebebiyle “Sofizm” safsata ve şarlatanlık manâsını kazanmıştır. Bununla beraber sofistler arasından Protogoras, Gorciyas ve Kalikles gibi filozoflar çıkmıştır. 


Protogoras, mutlak varlığın olmadığını, Ser şeyin değiştiğini iddia eder ve tabiat felsefesine karşıdır. 


Protogoras'a göre, “İnsan her şeyin ölçüsüdür”. Bu, herkes için geçerli olan umumi bir bilginin mevcud olmaması manğâsına gelir. çünkü ona göre, duyularla elde edilen bilgiler, izafidir, esas bilgi algı ve sanıdır; duyular, âlemi herkese bir başka çeşit gösterirler. Âlem, şu anda bize duyuların tanıttığı nisbette vardır. Bir şeyin doğru olması, şu anda bir kimseye doğru gibi görünmesi demektir. Doğru olan şey, aynı zamanda faydalı olandır. Bilgi doğruya değil, faydalıya bağlıdır. 


Gorcias ise ilk nihilisttir, Elea'den mülhemdir. Bu zat, hiç bir şeyin mevcud olmadığını, olsa bile bilinemiyeceğini, bilinse bile başkalarına bildirilemiyeceğini iddia etmiştir 

Sofistler ilk şüpheciler oldukları gibi, bilgide ilk izâfiyetçi ve duygucudurlar. Değerleri ve kavramları isimden ibaret saydıkları için nominalisttirler; alemi ve varlığı saçma olarak görürler, doğrunun ve hakikatın miyarı olarak faydayı aldıkları için pragmatizmin, insanı ve iç âlemi konu edindikleri için de sübjektivizmin ve hümanizm (dar manâsıylajin ilk temsilcileri sayılırlar. Sofistlerden Protogoras ve Antifon “Sözleşme” nazariyesini J.J}. Rousseau'dan çok önce savunmuşlardır. Hasılı sofistlerin ve sofizmin felsefe tarihinde büyük tesirleri, zararları ve hizmetleri olmuştur. 


Solidarizm = (Solidarisme - Dayanışmacılık, Tesânüt Mesleği): 


Ahlâk'ın, siyasetin, iktisat ve hukukun temelini tesanüt (solidarite) sayan doktrin. Tesanüt'ün çeşitli manâları var: 


1— Bir vakra olarak: Şahısların veya karşılıklı bağımlılık ve ilişki içinde bulunan nesnelerin karakteri; ilimlerin, nesillerin dayanışması gibi. Müşahhas manâda (Bir tesanüt) Karşılıklı bağlılık ve münasebet halinde bulunan fertlerin görünüşü, beraberliği. 


2— Hukuki bakımdan tesanüt: Müşterek haklara ve vazifelere sahip olan şahısların karakteri. Meselâ bir şirkette ortakların veya borçluların karşılıklı kefil olmaları. 


3— Tesanüt ahlâkı olarak: Karşılıklı münasebet içinde bulunduğumuz hallerde vazife ve mecburiyet yahut vazife hissinden, fertler ve nesiller arası tesanütten doğan fazilet ve vazife. Aslında tesanüd nazariye ile ameliyenin (pratiğin), birleşme noktasını, dinden sarf-ı nazar edebilmek için keşfedilmesi gereken vak'alar fiile geçişi gösterir. 


4— Fizik, biyoloji ve sosyoloji bakımından: Bir mekaniz- 
2 a parçasının diğer bir mekanizma parçasına, bir neslin geçmiş nesillere (Biyolojide) ve bir cemiyet veya organizmada (uzviyette) işleyişlerin (fonksiyonların! e unsurların birbirlerine tâbi ve bağlı olmaları. 
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Bizde Ziya Gökalp Solidarizmi benimsemiş ve müdafaa etmiştir. O, iktisadi Türkçülüğün temeli Solidarizm olmalıdır; çünkü Türk kültürüne en uygun sistem Solidarizm yani tesanütcülüktür, diyor. Ona göre milli tesanüdün ilk temeli vatani ahlâk, ikinci temeli medeni ahlâktır. Milli tesanüdü kuvvetlendirmek için bu iki ahlâkın yanında meslek ahlâkını da yükseltmek lâzımdır. 


Solipsizm = (Solipsisme - Tekbencilik, Enniye): 


Lâtince “solus” (yalnız) ve “ipse” (bizzai ben) kelimelerin- den müteşekkildir. Bu meslek idealizmin aşırı şekli olup, buna inanan kimse “Ben”den başka bir şeyin olmadığını iddia eder. Bilginin ve realitenin idealist izahını kabul eden bu doktrine göle, düşünen süjenin kendisinden başka bir gerçeklik yoktur. Çünkü Ben, harici âlemi duyular (ihsaslar) vasıtasiyle, Ben'de hasıl olan değişiklikler vasıtasıyla bilebiliyorum. 
Bu sebeple ancak var olan “ben”im ve âlem benim halen mevcud veya mümkün olan tasavvurlarımın bütünüdür. Buna göre varlık, tek bir kişinin şuurundan ibaret olmaktadır. 

Sosyalizm = (SocialisY2e - Topiumculuk, İştirakiye) 

Siyasi ve içtimai bir dokirin ve organizasyon olan sosyalizm çok çeşitli gekülerde ortaya çıkmıştır; fakat hepsinin müşterek karakteri hususi mülkiyeti kaldırarak onu umumun, topluzu'n emrine devretmek ve özel teşebbüsü lağvetmektir. 
G. Boürgin ile P. Rembert'in “Sosyalizm” adlı kitabında milli hekimiyetin kalkması sosyalizmin elzem şartı olarak ileri sürülmektedir, ki bu da sosyalizmin beynelmilelci ve milliyet daşmanı olduğunun ifadesidir. | 


Sosyalizm doktrini büük endüstrinin tahriki ile 18. asır .onlarına doğru iktisadi ve sanayi inkilâbından, izafi (göreii), ahlâki fikirlerin yayılması ile ferdiyetçiliğe, liberalizme re- 

„on olarak doğmuş ve yayılmıştır. Teorik sosyalizmin bišin- . -c sit bir çok şekilleri vardır: 
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1— Hıristiyan Sosyalizmi: Ketteler, Manning, Henri Lorin, Marin Gonin gibi Hıristiyan sosyalistlerin temsil ettiği ve Hıristiyanlığın sosyal cephesini işleyen sosyalizm. 


2— Mistik ve Optimist Sosyalizm: Fourrier, Pierre Leroux - ve Proudhon'un savunduğu sosyalizmdir ki tamamen hayalperesttir. 


3— İhtilâlci ve diyalektik materyalizmin temsil ettiği “Bilimsel” adı verilen sosyalizm ki Marks, Engels ve Lenin tarafından ileri sürülüp gerçekleştirilmiştir. 


4— Aktüel teoricilerin reformcu sosyalizmi ki bilhassa Henride Man tarafından temsil edilmiş olup kanuni yollarla ihtilâlsiz, yeni rejimin tesisini müdafaa eder. 


Pratik Sosyalizmin iki esaslı şekli vardır: 


1— Devlet sosyalizmi veya kollektivizm: Komünizmden ayrılan bu sosyalizm, komünist teorisyenlere göre, kapitalizm ile ideal komünizm arasında bir merhaledir. Bu sosyalizm bütün istihsal vasıtalarını, demiryolu ve madenleri, fabrikaları devletleştirmeği ve onları pratikte organize ederek toplumun hizmetine ve menfaatına vermeği, bunun da işçi sınıfının bir darbesi ile mevcut devlet kuvvetlerinin bertaraf edilmesi suretiyle yapılabileceğine inanır ve bunu zaruri görür. 


2— Sendikalist Sosyalizm veya Kooperatifçilik: Devletin fer- 
'di mülkiyeti, kâr ve kazanç hakkını kaldırmaksızın derneklerle, sendika ve kooperatiflerle ferdleri, çalışanları organize etmesidir. 


Türkiye'de ilk sosyalist parti 1910'da “Osmanlı Sosyalist Partisi” adıyla iştirakçı Hüseyin Hilmi tarafından kuruldu ve kurduran Baha Tevfik ve partiyi perde arkasından idare eden de kendisi idi. Daha sonraları 1920'lerden sonra çeşitli şekillerde gelişen ihtilâlcı sosyalizm yahut “Marksizm” bugüne kadar gelişmesini tamamlıyarak milleti bölmek, devleti yıkmak “Eylem”lerine girişmiştir. l 

(Bk: Marksizm, Komünizm, Materyalizm Maddeleri) 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Sosyolojizm = (Sociologisme - Toplumbilimcilik, Cemiyetçilik): 

(“Toplumculuk'' denen sosyalizm'den ayrı.) 

Sosyolojinin, hususiyle psikolojiye müracaat etmeden sosyal olayları izaha yeterli olduğunu; yahut felsefi ve ahlâki problemleri çözmeğe kabiliyetli yegâne ilim olduğunu iddia eden doktrin. Bu doktrin, toplum'u doğru bilginin kriteri olarak kabul eder. 


Estatik'de; estetik duygunun, maşeri (kollektif) şuurdan doğan bir şey olduğunu, san'atın dahili kanununun, sosyal karakterin estetik bir heyecan hasıl etmesinden ibaret olduğunu iddia eden doktrin. 


Ahlâk'da ise; Yükümlülük (mecburiyet) duygusunun, ferdi vicdanlarda, kollektif olma taleplerinin aksetmesidir ve vazifelerin tek kanununun, sadece, cemiyet olduğunu iddia eder. 


Kollektif şuura ferd-üstü bir varlık tanıyan bu yeni pozitivist okulun kurucuları arasında Roberty, Rukheim ve Gumplowicz vardır. 


Sosyolojizm insanda, organik hayatı aşan akıl, ilim, san”- at, ahlâk ve din gibi çeşitli duygu ve unsurların cimeyetten geldiğini iddia ederek her şeyi cemiyetten çıkarır ve cemiyeti her şeyin temeli yapar. Tıpkı Marks'ın her şeyin temelini iktisat, Freud'un da cinsiyet sayması gibi. Bunların hepsi naturalist ve ircacı nazariyelerdir. Sosyolojik kanunları, psikolo- . 
jik kanunları, psikolojinin kanunlarının özel bir hali sayan psikolojizmin aksine Durkheim'in:. sosyoloji mektebi de psikolojiyi sosyolojiye irca etmeye çalışmış, ruhi olayların tam açıklanmasının sosyoloji ilemümkün olacağını, her şeyin cemiyetin, cemiyete ait şekil ve müesseselerin, bunlara hâkim olan kollektif şuurun bilinmesi zarureti ile izah edilebileceğini iddia etmiş ve cemiyete “Tanrı” demiştir. Halbuki içtimaî ruh ve kuvvet, hayat ve madde kanunlarına irca edilme- 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den ele alınması gerekirdi. İşte Durkheim ve arkadaşlarını, sosyal olayları ve cemiyeti bir eşya gibi gözönünde bulundurmakla, dolayısiyle maddecilikle itham etmişlerdir. Çünkü bu mektebin anlayışında, herhangi bir cemiyetteki bir insan, hareketlerini ya otomatik olarak veya fizik kanunları karşısında tepkiler şeklinde yapabilme durumlarına düşmekte, dolayısiyle de içtimai bir yasak karşısında kendisini “Yükümlü” hissedebilmesi için, yasağa uyup uymamak hususunda kendisinin tayin edilmemiş olması ve bir dereceye kadar muhtar olması gerekir. Freud'un psikolojik, Marks'ın iktisadi ve içtimai determinizmi gibi, Durkheim de sosyolojik determinizmi kabul etmektedir. Kollektif şuuru ve sosyal şekilleri, sosyal gerçekliğin izahında tek faktör olarak ele alan sosyolojist- 
“ler, böylelikle metafizik bir düşünceye ve tek yanlı bir izaha saplanmışlardır. Halbuki kendileri metafiziğin de aleyhindedirler. 

Bu cereyan memleketimizde Ziya Gökalp tarafından temsil edilmiş; Necmeddin Sadak ve bazı kimselerce de desteklenip, devam ettirilmiştir. Bu cerayan, Cumhuriyet devrinde, pozitivizmin devamı ve takipçisi olarak, Maarif'in okullarında okutulan esas sosyolojik görüşü teşkil etmiştir Bizde bu görüşe karşı, Prens Sahabaddin'in memlekete soktuğu ve daha sonra M. Ali Şevki ve Tahsin Demiray gibi taraftarlarınca devam ettirilen Le Play'ın “Tecrübi Sosyoloji”si yerleştirilmek istenmiş ise de, okullara giremediği için tutunamamıştır. 


Sosyolojizmin çeşitli hizmetleri olmuştur. Yalnız sosyolojistlerin sosyal olayların ilmi bakımdan incelenmesinin, kendi inhisarlarında bulunduğunu iddia ettikleri ve tarihi gelişmeleri tek taraflı olarak ele aldıkları zaman, iddialarının doğruluğundan şüphe etmek gerekir. Öte yandan sosyolojizm, ferdin kendi hür iradesi ile benimsediği değerleri, ona zorla kabul ettirdiğinden, ferdi esir etmekte, hürriyetini ortadan kaldırıp onu uyuşukluğa ve uysallığa mahküm etmekte, insan şahsiyetini sürünün varlığında eritmektedir. 
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Sosyolojizm hususunda Sorokin'in ‘‘Çağdaş Sosyoloji Teorileri" adlı kitabında geniş bilgi ve tenkitler mevcuttur. Bu okulun mantık anlayışını Prof. Dr. Necati Öner ‘Fransız Sosyoloji okuluna göre Mantığın Menşei Problemi Ank., 1978" adlı doçentlik tezinde tenkit etmiştir. 

Bu okulun büyük temsilcisi Dukheim'in şu eserleri dilimize çevrilmiştir: I— İş Bölümü, (İçtimai Taksim-i Amel), çev: A. Midhat, İst. 1334; 2— Meslek Ahlâkı, çev: Mehmed Karasan, İst, 1949; 1962; 3— İçtimaiyat Usülünün Kaideleri, Çev: Selmin Evrim, İst., 1943; 4— Ahlâk Terbiyesi, çev: H. Cahid, İst. 1923 - 24; 5— Terbiye ve Sosyoloji, (fauconnet ile birlikte), çev: İ. Memduh Sosyal, İst., 1950; 6— Ahlâk ve Hukuk Kaideleri Hakkında Dersler, çev: H. Nail Kubalı, İşt., 1947; Dini Hayatın ibtidai, şekilleri, Çev: H. C. Yalçın, 
ist: 1927 


Spiritizm = (Spiritisme - Ruh çağırmacılık) 

Ölülerin ruhlarının, müddi fakat gayet ince bir cismi muhafaza ederek baki bir hayat sürdüklerini, maddi şahsiyete sahip olduklarını, bunların alelâde gözlerle görülemiyeceğini, ancak yaşayan kimselerle bazı hallerde ve bilhassa “Medyum”lar vasıtasiyle münasebette bulunabileceklerini kabul eden meslek. 


Ruh çağırma geçen asrın sonlarında gelişmeye başlamış, memleketimizde de ragbet görmüştür. İsmail Fenni merhum 1928'de çıkardığı “Maddiyun Mezhebinin İzmihlâli” adlı kitabında maddeden mücerred bir ruhun varlığını isbat için ruh çağırma seanslarından, tanınmış ilim adamlarının eserleri- ne dayanarak, 75 sayfa gibi uzun bir bölüm içinde bahseder. 
Daha sonra Bedri Ruhselman'ın “Metapsişik” çalışmalarıyla gelişmiş, 1959'de Recep Doksat'ın “Parapsikoloji ve paranormal fenomenlerin şuur anlayışı bakımından önemi” adlı doktora tezi ile bu mesele akademik çapta ele alınmış oldu. 


Ruh çağırma seansında gelen varlığın ruh değil, yine manevi bir varlık olan cin olduğuna dair de bazı makale ve kitaplar neşredilmiştir. 
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Spiritizm, Spiritualizmden; a— Sadece ölülerin ruhlarıyla ilgilenmekle, b— İnancını akıl yürütmeye değil, tecrübeye dayandırmakla, c— Ruhu maddi bir kalıbın muhtevası olarak kabul etmekle, ayrılır. - 


Aslında metapsişik anlayıştan da ayrılır. 


Spiritualizm = (Spiritualisme - Tinselcilik, Ruhculuk, Maneviyatcılık, Ruhiye): 


Dar manâda; ruh'un mâneviliğini, yani insanda, aslen organizmadan müstakil cevheri bir prensibin —her ne kadar faaliyeti organizmaya bağlı olabilirse de— mevcudiyetin kabul ve tasdik eden doktrin. Bu doktrin materyalizmin zıddıdır. 
Marksistlerin dilinde Spiritualizm, kasten ve yanlış olarak, her reel olanı zihne veya düşünceye irce eden idealizme özdeştir. 


Geniş manâda; ruhun maneviliği teziyle beraber, Allah”- ın varlığına iman ve manevi değerlerin yahut insanın akli faaliyetinin hususi gayesini teşkil eden ahlâki değerlerin varlığını kabul ve müdafaa eden doktrin. 


Ayrıca V. Consin'in doktrinine ve 19. asır Fransız eklektisizmine de bu isim verilmiştir. 


Felsefe tarihinde ilk ruhcu anlayış, Çin, Hind ve Eski Mısırı bir tarafa bırakırsak, Pitagor ve mektebinde görülmüştür. Ruhun varlığını, ebediliğini ve başka bedenlere girmek üzere ölümden sonra devam ettiğini kabul etmiştir. Bu görüş, İyonya mektebine mensup fizikçilerin maddeci anlayışına bir aksülâmel olarak ortaya çıkmıştır. 


Daha sonra Eflâtun ruhcu anlayışı felsefi olarak temellendirdi. O, ruhun maddeden tamamen ayrı bir cevher, “ten kafesinde mahpus can kuşu”, aslı üstün âlemde olan müstakil varlık olarak kabul eder. Aristo'da ruh fikri olmakla birlikte o, ferdi ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmez. Yeni EflâtuXculuğun kurucusu Plotin de ruhcudur. Yalnız Eflâtun ve Aristo'da üstâlemle inüşahede âlemi ayrı oldukları halde bunda birleşmiştir. Yeni Eflâtunculukda ruh ayrı olmakla beraber sırf zihinden ibaret de değildir. Onun aslına dönmesi için gayreti lâzımdır. Bu da vecd ve cezbe gibi hissi, zühd ve uzlet (yalnızlaşma - itikâf) gibi fiili yaşayışla mümkündür. İşte mistisizmin felsefi kaynağı Plotin'in maddeyi inkâr eden bu görüşüdür. (Bk: Yeni Eflâtunculuk Mad.) Ruhun, Tanrı'nın kendisi olduğunu ileri süren Plotin'in ve Spinoza'nın tekâmülcü panteizmi, panteist bir spiritualizm'dir. 


Descartesruh - beden paralelliği içinde düalist ve sübjektif ruhculuğu, Leibniz, monadlardaki müşahedeci ve monist (objektif) ruhculuğu ileri sürdüler. Düalist (İkici) ruhculuk, manânın yanında maddenin de gerçek olduğunu savunur. Âlemi görünen ve görünmeyen diye ayırır. Maddenin akıl ve ruh olmadan belirsizlik, karmaşıklık olduğuna; ruhun ona suret vermesiyle varlık kazandığına, aydınlandığına, il na kanidir. 


Romantik felsefenin temsilcileri olan Fichte, Schelling ve Hegel'in ruh anlayışı farklı görünüşler arz eder. 


Bir de Maine de Biran ile onun psikolojik-çalışmalarının bir ruh metafiziği haline getiren F. Ravaisson'un ileri sürdügü “Mutlak Spiritualizm” vardır. Ravaisson'a göre âlem bütün olarak ruhdan ibarettir ki tabiat kanunları denilen tekrarlar, onun alışkanl4larıdır. Bu spiritualizm de Monist spiritualizm'e örnek teşkil eder. Bu filizof “Aristo Metafiziğini” de bu açıdan ele almış ve “Aristo Metafiziği Üzerine Deneme” adlı iki ciltlik bir eser yazmıştır. 


Emile Boutroux ise Ravaisson'un ruhcu anlayışını ilim kültürü ile zenginleştirdi ve matematik prensiplerden ruhi realiteye kadar derece derece zaruretin azaldığını ve imkânın, ihtimalin çoğaldığını ileri sürdü. Bunun sistemine de pozitivist spiritualizm adı verilmektedir. 
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“19. asrın kesin ve külli determinizmine ve materyalizmi- ne karşı endeterminist bir anlayışla yeni ve değişik bir ruhculuğu da asrımız başlarında ortaya atan, H. Bergson olmuştur. Bu filozof, şuuru bir hayaller şebekesi gibi gören psikoloji yerine, dinamik bir şuur görüşünü getirdi. Ona göre zekânın rolü çevresini kendi faydası için parçalara bölmektir. 
Zekâ pragmatik bir kabiliyet olup, maddenin incelik vasıflarına uyarak ondan faydalanmasını bilir. Hayat gibi şuur da nitelik (Keyfiyet)ten ve değişmeler içindeki oluştan ibarettir ve böylece o maddenin tam zıddıdır. Zekânın madeden faydalanmasına, ruhu ve hayatı da madde gibi bölerek,. bozarak açıklamağa çalışmasına dayanarak, Bergson, zekâ ile ruhu ve hayatı anlamanın imkânsızlığını ileri sürer. Bu sebeple ruhun keyfiyetci (nitelikci) sürecinin sadece zihnin ince bir yetisi olan sezgi ile kavranabileceğini savunur. 


Gestalt psikologları denen bir grup da, ruhu mozayik gibi parçaların yanyana gelmesi şeklinde anlayan eski çağrışımcı görüşe karşı kuvvetli tenkitler yapmışlar ve ruhla bedeni bir bütün'ün iki manzarası gibi görmek gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Spiritüalizmin çeşitleri ne olursa olsun; = addeden müstakil bir ruhun varlığı, ruhi hayatın mevcud oluşu hesaba katılmadan maddeyi, hayatı ve bizzat ruhu izah imkânsızlaşır* bütün maddeci ve fenomenci izah tarzları yetersiz kalır. Zira maddeci anlayışla psikolojik şuur, bize sehep olarak Ben'i, şahsiyeti ilham eden hür ve iradi gayret, Ben'in birliği ve reel devamlılığı, ahlâki şuurun varlığı ve onun verileri, hiç birisi tatminkâr izahını bulamaz. 


Ruh hürdür ve düşünme vasfına sahiptir. O, bunun için mes'uldür ve fani değildir. İnsan onunla seçer, o seçme gücüdür, aynı zamanda Ruh hayatta esas rolü oynar. İnsanın hareket ve fayretinde fail sebeptir. O şuurdur; madde gibi, içgüdü gibi kör ve şuursuz değildir. Madde hayat için mevcud 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olmakla birlikte, hayatın kendisi değildir; hayat ise bizzat düşünce ve ruh için vardır. Bu sebeple Yaratıcının ve hür bir ruhun varlığı kabul edilmedikçe hürriyet, hak, vazife, beşeri ve ilâhi şahsiyet dolayısiyle ahlâk ve ahlâki fiiller tatminkâr izahını bulamaz. Bunu da tek başına ne panteizm ne de idealizm (Farkları için bk: Mezkür kitabımızın s. 127 not, II. baskı, s. 330 - 331) yapabilir; bunu ancak mu't€edil bir spiritualizm başarabilir. l 


Bizim düşünce hayatımız, ruhcu bir karakter taşımakla birlikte, şuurlu olarak felsefî ve ilmî esaslara dayanarak Spiritüalizmi esas savunanlar, Filibeli Ahmed Hilmi ve İsmail Fenni merhumlardır. 


Bunlardan başka, H. Z. Ülken'i, M. Şekip Tunç'u, N. Topçu'yu, N. Fazıl'ı, M. Akif'i, S. karakoç'u saymak mümkündür. 
N. Fazıl'a göre ruhculuk “Allah'dan gelen, Allah'a giden ve arada yeni insan ve cemiyeti bütün mukaddesleriyle ihtiva eden” anlayıştır. 


Stoisizm = (Stoicisme - Stoacılık - Revakiye): 


Başlıca Zénon, Chyrisppe, Epikte ve Marc-Aurele tarafından temsil edilmiş olan felsefi mektep. Bunlarda gaye hissizlik (Apathie) dir, hayat ve ölüme karşı lâkayddırlar. Bunlar Sokrat öncesine dönerek maddi esası kabul etmişlerdir. Stoacılar siniklerin derinleşmiş şeklidir. Determinist ve panteist bir materyalizmi ve metafiziği benimsemişlerdir. Stoacı anlayışta hayat ve ölüm pek değer taşımaz. Fazilet ihtiraslara hâkim olmaktır. Fiziği değil, ahlâkı mühim görürler. Fizik anlayışları Heraklit'ten mülhemdir. Âleme tesedüf değil, uzvi bir zaruret (mekanik değil) hâkim, derler. Kader insana zaruri olarak hâkim olduğu için, kaderden şikâyet edilmemesini müdafaa ederler. 

Ahlâk anlayışları sert ve disiplinli bir yaşamayı gerektirir. Stoacılar insanın tabiata göre yaşaması gerektiğine, doğru ve manğâlı bir hayat için âlemdeki yerini tayin etmesi zaruretine inanırlar. Elemden kaçmak fikri bunlarda da hakiın- dir. Kozmopolit, cihanşümul ve tek bir devlet anlayışına sahiptirler. 


İnsan tek bir devletin vatandaşı olmalıdır, derler. Bilgide tecrübecidirler. Bunların üç ayrı devresi vardır: Eski stoa, orta stoa, geç stoa. 


Kendilerinden sonraki düşüncelere çok tesirleri olmuştur, karamsarlık ve pasifliğin hâkim olduğu bir felsefedir. Mücerret kozmopolitizmlerine, pasif ve dikkat çekici ahlâk anlayışlarına rağmen, stoacılar ferdiyetçi ve muhafazakar bir doktrine sahiptirler. 


Stürüktüralizm = (Sturucturalisme - Yapısalcılık - Bünyecilik): 


Stürüktüralizm, form (Geştalt) teorisi ortaya çıkmadan önce ve fonksionalizm'e zıt olarak, şuur hallerinin tahliline hücum ediyordu. Günümüzde yapı (stürüktür)'nın dinamik karakterini ortaya koyan bu cerayanın, çeşitli şekilleri görülmüştür. 


1— Felsefi ve ilmi anlayışta; Canlı varlık, ve hususiyle insan, parçaları müstakil olan, bunun için de bir bünye (yapı) meydana getiren bir bütündür. 


2— Yukarıdaki anlayışa dayanarak, beşeri ilimlerde, araştırmaların ve izahların bünyevi bir metodla yapılmasını, ele alınan konunun böylece aydınlanmasını isteyen metodolojik anlayış. 


3— Felsefi ve metafizik anlayış olarak da tabiat problemini veya kendisine dayanılan bünye (yapı)lerin ontolojik statüsünü çözmeğe çalışır ve bunların teşkil ettikleri yapıya müstakil bir realite izafe eder. Yapı (bütün), parçaları birbirine ve kendisine bağlı olan, fakat parçaların toplamından fazla bir şey teşkil eder. 


. Hususiyle Levi - Strauss'ın teorisine de bu isim verilir. Bu teoriye göre; Sosyal hareketler gibi insanın düşüncesi de onu 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icbar eden şuursuz yapılar (stürüktür) tarafından tayin edilmektedir. Bir başka manâda, dile ait yapılar, bize tesir ederler, mantıki yapılar, bizsiz düşünür ve çalışır; akrabalık yapıları, ailevi hayatın temel şartlarını tayin ederler. 


Stürüktüralizmin günümüzde Etnolojide en büyük temsilcisi, Levi - Strauss, bu mesleğe ait fikirleri kendisine Freud’- un ve Marks'ın eserlerinin ilham ettiğini söyler; bu bakımdan Stürüktüralizmin manevi babası olarak Marx ve Freud kabul edilmektedir. (Bk. R. Le Senne Int. â la Philosophie, 5. 
baskı, Paris, 1967) 


Levi - Strauss'a göre insan ilimleri ya Strüktüralist olacaklar veya hiç olmayacaklardır. O, “Stürüktür” (Yapı, bünye)'ü, son derece çeşitli ve değişken olan ve bizim saf olmayan verilerimizden ibaret terimler arasındaki sabit münasebetler ya-. 
ni kanunlara bağlı ve istikrarlı karşılıklı bağlılıklar olarak tarif etmektedir. L. Strauss için, insanın dünyası, uygulanmış bir metod yardımıyla bir takım manâların açığa vurulması gereken sembolik bir sahadır. Bu metod da tecrübi realiteyi anlamağa yarayan Modellerin inşasından ibarettir. Bir model bazı şartları ihtiva ettiği zaman yapı (sturucture) ismine lâyık olur, ve her şey model ile aynileşir. Stürüktüralizm, 19. 
asrın sonu ile 20. asrın başlarında, bütün'ü esas alan “Geştalt teori”de kendini gösterir. 


Bu cereyan edebi, idari ve kültürel hayata ait çeşitli problemleri kendi açısından izah ederek çeşitli tesirler meydana getirmiştir. Stürüktüralizm'in başlıca temsilcileri şunlardır: Dilbilimde: Saussure, Jakobson; Etnolojide: Levi - Strauss; Psikanalizde: J. Lacon; Felsefede: M. Foucauld; Markscı teoride: L. Althusser'dir. 


Şu halde Stürüktüralizm yapı'ya önem vermekte, bütünün parçaları değiştiği halde yapının sabit kaldığına inanmakta, bir objenin unsurlarından ve parçalarından önce, o objenin yapısının incelenmesi gerektiğini kabul etmekte ve bunun için 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ayrı bir medot kullanmakta, yapı'nın dildeki yerini, dil'i bir işaretler sistemi olarak incelemektedir. Realitenin yap'ısını kavramakta dili örnek almakta, dil örneğini insan davranışlarının her alanına yaymaktadır. 


(Bu hususta, N. Hızır'ın “Felsefe Yazıları, 1976'da müstakil bir makalesi mevcuttur. 
Ayrıca, ‘‘Savoir Modem La Philosophie IIl, Paris, 1969''da 40 sayfalık bir inceleme vardır. 
François Wahl'ın '‘Qu'est - ce que le Struckturalisme? La Philosophie, Paris, 1973” adlı eserine de bakılabilir.) 


Substansiyalizm = (Substantialisme , Tüzcülük, Cevheriye): 


Metafizikte fenomenizmin zıddı olarak ortaya çıkan bu cereyan; hadiselerin gerisinde onların esasını teşkil eden bir veya birkaç cevher olduğunu, bizim eşyada gördüğümüz hassaların, vasıfların arâzlardan ibaret bulunduğunu, bu sebeple daimi olmayıp değişken olduklarını, fakat bu değişkenlerin değişmeyen, sabit bir realite olan cevher üzerinde meydana geldigini iddia eder. Fenomenizmin âlemde hakiki hiçbir cevher kabul etmeyip sadece hadiseleri gerçek kabul etmesine karşılık bu cevherci anlayış, cevher'in varlığını kabul etmeği akli bir zaruret olarak görür. 


İlk cevherci büyük filozof Aristo'dur. Ona göre değişmeyen esas cevher İlk Muharrik (Tanrı)dir. Bu görüş, bazı İslâm filozoflarınca kabul edilmişse de başta Gazzali olmak üzere, Allah'a, bir kısım filozoflar da cevher denilmesine karşı çıkmışlardır. Yeniçağ'da Dekart, SpinoÇa ve Laybniç'de çevherci anlayış değişik şekillerde devam etmiştir. 


Subjektivizm = (Subjectivisme - Öznelcilik, Enfüsilik, Enfüsiye): 

Genel olarak: Subjektif olanın objektif olana önceliğini kabul ve tasdik eden ve subjektif verilerden başka bir şey kabul etmeyen anlayış. 
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1— Felsefe'de; ister süjeye nisbetle, ister objeye nisbetle olsun subjektif olandan başka gerçeklik kabul etmeyen doktrin. 

` a) Bilgi teorisi ile ilgili olan subjektivizm: Süjenin nesneleri ancak kendine göre tanıdığını, yahut yalnızca kendi hususi tasavvurlarıyla tanıdığnı ileri sürer. 

b) Varlık teorisi ile ilgili olan subjektivizm: Buna göre, düşünen süjeden ve onun tasavvurlarından (Mutlak idealizm) başka her şey yoktur, yahut cevheri bir süje olmaksızın bir takım tasavvurlar vardır (Fenomenizm). 


2— Estetik Subjektivizm: Birtakım değer hükümlerini (Edebi ve san'ata ait tenkitlerde) şahsi bir takım tesirlere bağlamak isteyen temayüle verilen isim. Yani güzel ve çirkinin... 
idrakini, tefrik ve temyiz etme gücünü bizzat fail'e, “süje”nin varlığına bağlama, ona irca etme temayülü. Buna göre mantıkta doğru ve yanlışın idraki ve hükümlerimiz hep süjeye aittir, subjektiftir, bize göredir, dışarda hiç bir şeyin hakiki bir realitesi yoktur. 


Sürrealizm = (Sürrealisme - Gerçek üstücülük// 

Sürrealizm 20. asrın ikinci çeyreğinde ortaya çıkan, ilmi, felsefi yönleri ve tesirleri de bulunan bir edebiyat ve sanat cereyanının adı. Kelime ilk defa G. Apollinaire tarafından kullanıldı. Andre Breton (189° - 1966) 1924'de neşrettiği “Sürrealizm Beyannâmesi” adlı eserinde kelimeyi benimsemiş ve bir doktrin olarak ortaya koymuştur. Breton ve bütün bu modem edebiyat ve sanat hareketleri o zamana kadar dikkati çekmemiş veya alâka görmemiş düşünceleri, mantıki teselsülleri, rüyaları ve marazi halleri, şuursuz ve gayri akli olan, çoğu zaman psikanalize dayanarak sistemli bir şekilde ele almıştır. 
Teorisyen olarak A. Breton'a göre sürrealizm, ister sözle, ister yazı ile, isterse başka tarzlarda, düşüncenin hakiki şeklini, aklın kontrolünden kaçmış estetik ve motal endişelerden 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kurtulmuş düşüncenin hakiki faaliyetini ifade eden saf rühi bir otomatizmdir. Otomatizmi düşünmenin, rüyayı uyanıklığın üstünde tutan ve realizm prensiplerinin ifrata götürülmesi ile ortaya çıkan sürrealizm, edeb-ötesi ve edebiyat-üstü bir anlayışı hayatta hakim kılmayı hedef alır. Diğer ruhi mekanizmaları tamamen ortadan kaldırarak, hayat problemlerini sürrealizm ile çözmek ister. Bunu da yerleşmiş adetleri sarsmakla zihni bir karışıklık yaparak gerçekleştirmek ister. Breton hayatın sosyal şartlarını değiştirmenin zaruretine inandığından bu yola girişmiştir. Breton ve arkadaşları çıkardıkları mecmuada “sürrealist ihtilâl” ve “ihtilâlin emrindeki sürrealizmi” anlattılar. 1928'de çıkardıkları “Najda”da bir taraftan düzeni yıkmayı hedef alan çeşitli türdeki edebi yazılar yayınlanırken, bir taraftan da günlük hayatın ötesinde “aklın ve deliliğin hudutsuz limitleri”nin rüya ve hayalidünya ile reelin bağ- 
. daşmasının işareti olduğu üzerinde durdular. Rüyayı her türlü insan hürriyetinin verildiği bir faaliyet olarak putlaştırdılar. 
Bunda en büyük ilham kaynağı Freud oldu. Rüyada ne bekçi ne de kanun vardı. Onun için onlar “kendi haline bırakılmış” herkesin bu bâkir ve geniş arazide subjektifliğin genişletilmesini istiyorlardı. Reel ile reel-üstü arasındaki bu yaklaştırma gayretleri Breton'u içtimâi ve siyâsi meselelerle uğraşmaya yöneltti. Bu sebeple o, bir taraftan anarşist bir tatmin peşinde koşarken, diğer taraftan da bir tahlil ve savaş vasıtası olarak sık sık marksizme müracaat etti. Bununla beraber, o zaman marksizmin resmi temsilcisi olan Stalinizm'e yaklaşmadı ve daha sonra “sosyalist realizm” denilen resmi sanat ideolojisine de katılmadı. Bu resmi-edebi ideolojinin baskısından kurtulmak için Stalin'in rakibi Troçki ile “müstakil ihtilâlcı bir sanat için beynelmilel bir federasyon” kurdu. Breton ölünceye kadar insana, onun reddettiği bir cemiyet, bir ahlâk vd zihni yapı veren kuvvetleri kazandırabilmek için çeşitli yollarladurmadan ş ücadele etti. Muhakkak ki son 25 senenin muhtelif anarşist hareketleri ile 1968 mayıs “olayları”na kaynaklık eden ideolojilerin başında “sürrealist” neşriyat gelir. 
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Sürrealizmin tesirleri memleketimizde “ikinci yeni” denilen şiirler üzerinde görülmüştür. Bunun yanında “Diriliş” çevresinden bazılarına da tesir etmiştir. 


Öncü sanat nazariyeleri arasında oldukça ilmi bir temeli olan bu cereyan (çünkü Breton ruh ve akıl hastalıkları mütahassısıdır) şuur altına ağırlık veren ve şuurun hakkını yiyen bütün yeni nazariyeler gibi kendi iflâsını hazırlamıştır. 


Sürrealist felsefe üzerinde Sorbon'un eski hocalarından F. 
Alguie'nin “La Philosophie du Surrealisme, Paris 1977” adlı eserine bakılabilir. 


Tasavvuf: 

Mistisizmin İslâm Dünyasında kazandığı isim. “Tasavvuf”- 'un fikri menşei gibi, kelime olarak da menşei ihtilâflıdır. Kelime ister “Süf-yün” kökünden, ister “Suffa ashabı”nın hayatına izafeten, isterse yunanca “Sophia” aslından gelmiş olsun; “bir İslâm tasavvufu vardır; bunun gibi İslâmi tasavvufun bir takım müsteşriklerin iddin ettikleri gibi Hıristiyan, Yunan, İran ve Hind menşeli olması üzerinde de durmıyacağız. Çünkü İslâmi tasavvufun esas kaynağı da İslâmidir. Bu kaynak bir taraftan bizzat Kur'an-ı Kerim'in esasları, bir taraftan da Hz. Peygamber (A S.)in kendi yaşayışıdır. Aslında İslâmi esaslar dünyanın fâniliğini, bu sebeple dünyaya bağlanılmaması gerektiğini telkin eder. Bundan dolayı da Allah'a mutlak teslimiyeti de Mutlak'a mutlak itaatı telkin eder. 


Tasavvuf nefsin terbiyesi ve ruhun tezkiyesi, kalbin temizlenerek ilâhi âlemin hakikatlarını aksettiren bir ayna durumuna getirilmesi, bunun için bir takım mücadelelere, zühd ve riyazet hayatına katlanmak olması dolayısiyle, çeşitli dinlerde müşterek taraflar olabilir. Fakat bu demek değildir ki İslâmi tasavvuf şurdan veya burdan gelmiştir. Hele tasavvufu dini - felsefi bir mezhep olarak kabul etmeyip Pe pratik bir zühd hayatı yaşamak, ruhun eriştiği yüceliklerde bir takım ilâhi hakikatları keşfetmek ve nefse hakimiyet kurmanın yolları şeklinde görürsek bu tasavvufun tamamen İslami olmaması için hiç bir sebep yoktur. Ama, aksine, tasavvuf felsefi bir mezhep, keşfedilen hakikatları ve incelikleri çeşitli şekillerde izah etmek, varlık âlemini anlamak ve bu hususta yeni izah tarzları getirmek şeklinde anlayışılıyorsa, buna bir çok yabancı dini ve felsefi unsurların karışması gayet mümkündür. Nitekim meselâ Yeni Eflâtunculuğun tesirini kabul etmek yerinde ve isabetli olur. Bu tesirin de doğrudan doğruya olmadığı bilinmelidir. Yalnız, unutmamalıdır ki, bu tesir ve karışma tam bir zühd hayatının teşekkülünden, ruhi terbiye yollarının tesbitinden, hatta sistemleşmesinden çok sonradır. Yukarıda da işaret edildiği gibi, bu ruhi hayatın temellerini atan bizzat Hz. Peygamber (A.S.) idi. O'nun yüksek hayatını örnek almış olan sahabeler, kalblerinin parlaklığı, deruni âlemleri- nin berraklığı,-takvâ sahibi olmaları, kendilerini tam bir ihlâs ile ibadete ve Allah yoluna adamaları ile ilk zahid ve mmutasavvıfları teşkil etmişlerdir. Daha sonra sahabenin yolunu takib eden ve onlarla görüşmüş olan Hasan el-Basri ile kurulan Basra mektebinde tasavvufun ana meseleleri ele alınmış, ıstılahları (terimleri) konulmuştur. Altınca hicri asırdan sonra ise klasik bir kadro içine girmiştir. 


Tasavvuf hareketi Küfe, Basra ve Bağdat gibi başlıca üç büyük merkezde doğdu. Buralardan İslâm'ın yayılmasına müvazi olarak, İslâm dünyasına yayıldı. Daha sonra tasavvufun en büyük merkezi Horasan oldu ve en büyük mutasavvıflar Türkistan (Horasan)da yetişti. Moğol istilâsından ve Anadolu'nun fethinden sonra mutasavvıflar Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'da yeni bir insan tipinin ortaya çıkarılmasında en büyük rolü oynayarak, onun asırlarca süren hakimiyetin manevi temellerini atmış oldular. Bunlardan başka, beşinci hicri asırda başlayan bir de Endülüs cereyanı vardır ki Horasan erenleri ile endülüs mutasavvıflarına yeni ufuklar açmış ve zengin eserlerin verilmesine sebep olmuştur. 


Tasavvuf zühd'den doğduğu için pratik'tir; ahlâki ve ruhi yaşayışı esas olarak alır. Teoriyi de bu pratik zühd hayatından çıkarır. İşte bu teorinin çıkarılmasında sırri-dini tecrübeden geçtikten, o çileli hayatı yaşadıktan sonra ki nazari izahlarda bazı yabancı teorilere maruz kalmıştır. 


İnsan tasavvuf tecrübelerini dört makamdan geçerek tamamlar: 


1— Tâlib: Zühd ve tasavvuf yolunu isteyen, arayan kimsedir. Bu henüz şüpheli görüldüğü için ciddi ve uzun süren bir imtihandan geçer. 


2— Mürid: İmtihanı kazandıktan sonra tasavvufi hayatın pratik vazifelerini benimseyip onları tatbik eden kimsedir. 
Mürid (isteyen)in murad'ı (istediği) Allah'dır. Mürid tam bir deruni dini teçrübe içindedir. Bu dini tecrübe ile insan ancak Hakikat'a ulaşır, yoksa mantıki ve zihni bir gayretle değil. Bu dini tecrübede itici âmil, ilâhi şevk'in yaşanmasıdır. 

3— Sâlik: Tasavvufi hayata girip de seyr ü sülük denilen kaide ve merhalelerden geçen kimse. 


4— Vâsıl: Vahdete, Allah'a ulaşan kimse demektir. Sâlik ya bu dini tecrübelerden muvaffak bir şeklide tertemiz çıkar; ilâhi şevki tatmaya liyakat kazanır. Yahut kabiliyet yetersizliğinden veya irade za'fından dolayı yarı yolda kalır. Sâlik'in hedefe vasıl olabilmesi için derece derece bir takım arzu ve emellerden vaz geçmesi gerekir. Bunlar da şöyle sıralanır: 


a) Fena fi'l-Kusüd: Sâlik'in bütün şahsi emel ve dileklerin- den vazgeçmesi ve Allah'ın iradesine râm olmasıdır. 


b) Fena fi'ş-Şuhüd: Bütün gördüklerinden vaz geçerek her şeyi Allah'da görmek. 

c) Fena fi'l-Vücüd (Fena fi'llah): Bütün varlıklardan vaz geçip her şeyi Allah'dan ibaret görmek; Allah'ın varlığı içinde fâniolmak. Yalnız burada Allah'ın varlığına karışmak gibi bir manâ kasdedilmemekte olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu mertebe velâyet mertebisidir. 

Tasavvuf psikolojik bir tecrübe ile başlar, oradan tasavvufi ahi? ka, metafiziğe ve tasavvufi hukuk anlayışına yükselir. Tasavvufi psikoloji, yaratılışı ilâhi aklın iradi bir tenezzülü olarak kabul eder ve buradan hareketle Allaj ile insan, insan ile âlem arasındaki münasebetleri açıklar ve bu münasebeti, derece derece yükselen bir ittihad anlayışı ile birleştirme gayesini güder. Bunun için de “hulül” (Bazı Şii ve İmamilerde olduğu gibi. Yoksa Hulül İslâm'a aykırıdır) “hisal”, “imtizaç”, “iktiran” ve “telbis” gibi yollar ileri sürülmüştür. 
Kur'an'a dayanan bu psikolojik anlayış, sonunda ruhi bir tekâmül ile, insanı, nefs-i emmare ve levvâme'nin üstünde süküna ve huzura ermiş olan “nefs-i mutmainne” mertebisine ulaştırır. Böylece Kur'an'da zikredilen insan ile Allah arasındaki nefs-iemmâreden doğan derin uçurum, bu şekilde kalkmış olur. Çünkü nefs-i mutmainne'nin, Kur'an'da Allah'ın nzasını kazanmış olarak, Rabbına dönmesi istenmektedir. 


Bu nefis anlayışından Tasavvuf psikolojisinin mertebeler nazariyesi doğar ki bu mertebeler de “Zühd” , “Fena” ve “Beka” mertebeleridir. Bu üç mertebe tasavvufi tarikatlarda “Şeriat”, “Tarikat”, “Marifet” ve “Hakikat” şeklini almıştır. 


Tasavvuf sistemi, psikolojik bir hal ve yaşayış ile başlamış, daha sonra birçok felsefi meselelere cevap veren bir sistem halini almıştır. Nazari izahları bir tarafa bırakılırsa Tasavvufun, her seviyeden insanın iç âlemini güzelleştirmek, kalbini ve ruhunu kötü duygulardan temizlemek, iradeyi kuvvetlendirerek onlara yüksek bir ahlâki hayat yaşatmak hedefini güttüğü muhakkaktır. Bunda da muvaffak olduğuna tarih şahittir. 

Tasavvufda nazariye ile ameliyye, düşünce ile fiil birleştiği için onu, felsefeler gibi sırf bir metod ve nazari doktrin olarak görmemek lâzımdır. Onda Kaal - konuşmak” değil, “Hâl - yaşamak” esastır. O bu haliyle insanın ferdiyetinin değil, fakat şâhsiyetinin tam olarak ortaya çıkmasına sebep olur. 


İslâm tasavvufu Hıristiyan, Hind ve Yunan mistisizmi ile mukayese ediirse, üstünlüğü daha iyi ortaya çıkar. Hristiyan mistisizminde Allah'ın alem ile, tabiat ile münasebeti ruh ile 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bedenin münasebeti gibi düşünülmüştür. Halbuki bu, hulül demektir, ki İslâm'a da aykırıdır. Hristiyan mistisizmi Hz. İsa” nın şahsıyle diyalogtur. İslam tasavvufu gayede olduğu gibi, metotta da ayrılır. Sufi “İyiliğin Emredilmesi” ile iman ve ahlak cemaatının gerçekleşmesini ve eşyanın idare edilmesine doğru yönelir. İnsanlara, kendisinden tabiatın, denge ve ahenginden sorumlu olduğunu anlatır. İslâm tasavvufu her şeyi değişken, muvakkat ve zâhiri kabul ettiği için süreç (durée) fikrini kabul etmez. O, hakikatı Yunan mistisizmi gibi, şekil'in mükemmelliğinde aramaz. Hıristiyan mistisizminin metafizik esasları ihmal edildiği için sağlam değildir. Orada mucize ve sır akla üstün olduğundan mistik anlayış sistemleşme- den fiili hale geçmiştir. İslâm tasavvuffu ise metafizik bir temele dayanır. Önce psikolojik bir tecrübe ile metafizik esasını bulmuş, daha akli ve insicamlı bir sistem halini almıştır. 
İslam tasavvufu İslamiyetin idealini yükseltiği ve Müslümanlara ferd ve cemiyet olarak asırlarca huzurlu bir hayat yaşattığı halde Hıristiyan mistisizmi, batılı cemiyetlere bu huzuru verememiştir; hatta bu gün bile. Böyle bir gayeside yoktur. 
Büyük mistik Pascal başta olmak üzere, devrinde, sadece kendilerini düşünmüş kiliseye çekilmiş cemiyeti ihmal etmiştir. 

(Bu hususta Bk: H. Z. Ülken, “İslâm Düşüncesi, 1946"; C. Sunar, “Tasavvuf Felsefesi, 1974” ‘Tasawuf Tarihi, 1975” S. Ateş, "İslâm Tasawufu, 1972”; A. en-Nedvi, “Tasavvuf ve Hayat, İst., 1974”; İbn Haldun, “Tasavvufun mâhiyeti, İst., 1977" “Kuşeyri Risalesi, İst., 1978”; Y. N. Öztürk, “Tasavvufa Giriş, İst., 1978”). Erol Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, İst. 1982; R. Garaudy, İslâm'ın Va'd ettikleri, çev: S. Akdemir, İst. 1984). 


Tezm = (Th&isme - Tanrıcılık, İlâhiye) 


Şahsi, zâti ve âlemin sebebi olan ve âlemden ayrı olan bir Allah'ın varlığına, O'nun insanlar üzerindeki mutlak nüfuz ve kudretine inanan meslek. Teizm, sahyi inkâr ederek herkesin kendi aklına tâbi olmasını ileri süren deizmin, Allah ile âlemi bir sayan panteizmin, Allah'ı dini inkâr eden ateizmin, çok tanrıcılığı kabul eden politeizmin karşısındadır. 
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Tenâsür = (Ruh - göçü): 

Bir rühun bir bedenden diğerine, yâhut çeşitli bedenlere geçmesi olayının genel adı. “Nesh”, “mesh”, “fesh”, “resh” gibi çeşitleri vardır. Tenâsüh “olayı”, müşâhede konusu olan olaylardan değil, inanç konusu olan olaylardandır. 


Bu inanca Hindistan'da, Mısır'da, İran'da, Eski Yunanistan'da ve İslâm dünyâsında rastlanır. İslâm dünyâsında bu inanç, sünni doktrinden sapmış bâzı fırkalarla, mezhep kollarında görülür, sünni İslâmiyet böyle bir olay ve inancı kabül etmez. 


Tenâsühün esâsı, ölümsüzlük veyâ ebedilik mes'elesine dayanır. Duyulardan ve organizmanın (uzviyyetin) kanunlarından bağımsız bir hayâtın var olduğunu kabül etmeden, tenâsühü düşünmek mümkün değildir. Bu kabülden sonra, rühun, dış şekilleriyle birbirinden ayrılan, muhtelif varlıklara hayat (dirilik) verdiğini de kabül etmek gerekiyor. Bu iki kabül, tenâsüh inancını doğurmuştur. Böyle bir inanç, çok eski zamanlardan beri, kaynağından uzaklaşan bütün dinlerde ve bir kısım filozoflarda görülür. İski Mısırlılar, rühun ölümsüzlüğüne ve bir kişi öldükten sonra onun rühunun karada, denizde, havada yaşıyan muhtelif canlıların şekline girdikten 300 yıl sonra tekrar bir insan vücüduna girdiğine ve bunun bir devr-i dâim (devamlı, muntazam dönüş) olduğuna inanırlardı. Hindliler'de, fizik dünyâdaki olaylarla daha az meşgül oldukları için, tenâsüh fikri, daha metafizik ve daha külli bir karakter taşır. Hind tenâsühü, sudür (oluş, meydana çıkış) likrine bağlanır; çünkü madde (cisim) de Brahma'nın sudurlarının son derecesidir. Sonuç olarak hayat, ruh-beden berliği, bir düşüş, bir fenâlıktır. Hinduizm'e (Brahmanizme) karşı (muârız) olarak ortaya çıkmasına rağmen Budizm de tenâsühü benimsedi. Brahmanizmdeki sosyal tabakaları, kast sisteminiortadan kaldıramadı. Budizmin en kutsal kitapları olan Pali metinlerinde tenâsüh, “tekrar doğuş” tâbiriyle ifâde edilmiş, “yeniden doğuş” denilen dahi, rühun yenilenmesi değil, doğuşun tekrârı kasd edilmiştir. Budistler, bütün varlıklarda gördükleri “ıztırab” vâkıasının tam olarak anlaşılabilmesinin tek bir hayat devresi ile mümkün olamıyacağına inanırlar. Bu yeniden doğuşlar, en küçük böcekten insana kadar bütün canlıları içine alır; dolayısıyle fâsılasız bir bütünlük teşkil eder. Kurtuluş ancak insan varlığı safhasında sağlanabilir. Yeniden doğuş, ölüm korkusunu yenmekte de kullanılır. 
Çünkü buna göre her ölüm, yeni bir doğuşun başlangıcıdır. 
Yogilerin, kendilerine çeşitli işkenceler yaparak hislerini köreltmeleri ve çeşitli alışkanlıklar kazarmaları olayı, fânilikten kurtulma cehdinin ifâdesidir. Sonuç olarak, tenâsüh, Hind din ve felsefelerinin müşterek doktrinidir. 


Tenâsüh doktrini, Mısırlılar'da fizik karakterini muhâfaza ederken Hind'de ahlâki bir hüviyet kazanmıştır. Hind tenâsüh nazariyesine göre, günahkâr bir kimse, öldükten sonra üç şekilde doğarak cezâ görür: 1— Şeytan olarak doğar, 2— Cehennemde doğar, 3— Herhangi bir hayvan kılığında dünyâya gelir. 

Burada hulül ile tenâsuhun farkını belirtmek gerekir: Hulâl bir ilâh veyâ birrühun, insan, hayvan gibi bir varlığı girerek bedenleşmesi veyâ onun bedeninde görünmesidir. Tenâsüh ise bir rühun, bir varlığın bedeninden başka bir varlığın bedenine girerek hayâtını devâm ettirmesidir. Hulül, tenâsühün özel bir şekli demek oluyor. 


. Eski Yunan'a tenâsüh fikir ve inancının Mısır'dan geçtiği kabül edilir. Tenâsüh, Eski Yunan'da Hind'in bulanık mistiszminden, Mısır'ın mücizevi natüralizminden, İran'ın tabiatüstü antropomorfizminden (Allah'ı insan şeklinde tasarlama inancından) kurtulmuştur. Eski Yunan tenâsühçülüğünün ilk ve büyük temsilcisi Pitagoras (Fisagor)'dır. Tenâsüh fikir ve inancını sistemleştiren ilk filozof Fisagor'dur, denilebilir. Fisagor, rûhun ebediliği fikrinden hareket eder. Ruh-beden ayrılığana ve râhun hâkimiyetine inanır. Bununla berâber bedenle ruh arasında bir âhenk ve uyumu lüzümlü görür. Rühun kirlenmemesi için sâde ve zâhidâne bir hayat yaşamayı şart sayar. Fisagor'un bir ruhçu görüşleri, Thales ekolünün maddeci felsefesine ilk ve en köklü darbe olmuştur. 


Daha sonra Empedokles, ondan sonra da Eflâtun (Platon) da tenâsühü benimsemiş ve Fisagor'un fikrini alarak rühun yücelmesinin ve ölümsüzlüğünün felsefi izâhını yapmıştır. 
Yeni-Eflâtunculuk'ta da tenâsüh fikri görülür. 


İslâm dünyâsında Mu'tezilen'in ve Şiilik'in bâzı kolların- da tenâsüh inancı görülmüştür. İsmâililer, insan rühunun hayvan vücüduna geçtiğine inanmazlar, fakat ruhların, imâmı tanıyıncaya kadar doğum ve ölüm âlemleri arasında gidip geldiğine inanırlar. Huceviri, rahun kadim (yaradılmamış) olduğuna inanan mülhidlerin (dinsizlerin) rüha tapdıklarını, ruhdan başka bir fâil ve yaradıcı olmadığına inandıklarını haber verir. Bunlar rühun şahısdan şahısa geçdiğine de inanırlar. Hind, Çin, Tibet halkı gibi, İslâm çevresinde-bulunan båtiniler, karmatiler ve bir kısım şiiler de bu şekilde tenâsühe inanırlar. 


Tenâsüh inancı, günümüzde Hind'de devâm etmektedir. 
Hayvan etinin yenilmek istenmemesi, ruhların bedenden bedene dolaşması ile ilgilidir. Bir kısım budist Türkler'in eski inanç kalıntısı olarak tenâsühü Bektöâşi velâyetnâmelerinde de bulmak mümkündür. 


Ferdi bütünlüğü ve hayâta bağlılığı telkin etmek isteyen ve arınma merhalelerini ifâde eden tenâsüh fikri, diger semâvi Sinler gibi İslâmiyet tarafından da reddedilmiştir. Çünkü tenasüh, insani sorumluluğu, ceza ve hesap fikrini ortadan kaldırmaktadır. Sosyal hayattaki dengesizliklere ve bilhassa Hint toplumlarındaki kast sistemine hiç bir çözüm getirememiştir. 
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Teoloji = (Thelogie - Tanrıbilim - İlâhiyat) 

Geniş manâda Allah'ı konu edinen, Allah'ın sıfatlarından, âlem ve ihsan ile münasebetinden bahseden ilim, ilâhiyat ilmi. Çeşitleri şunlardır: 

a) Tabii teoloji yahut (Teodise): Allah'ın varlığını tecrübe ve akla dayanarak ele alır. 


b) Vahye dayanan teoloji: Mukaddes kitaplarda muhafaza edilen ilâhi vahye ve ilâhi sözlere dayanan ilâhiyattır. 


c) Fizik teoloji: Cenab-ı Hakk'ın varlığını maddi âlemde hükmünü sürdüren intizam ile isbat eden ilâhiyat. 


d) Pozitif teoloji: Hakiki ilâhiyat olarak Skolastik ilâhiyatın mukabili olmak üzere ilâhiyat âlimlerinin istidlâllerinde muteber kabul ettikleri vesikaların, kutsal yazıların, hadislerin yani vahye dayaş an kaynakların envanteriyle meşgul olur. 


Skolastik ilâhiyat ise, bu envanterin verilerini tutarlı bir sistem halinde ortaya koyar. 


e) Ahlâki teoloji: Vahye dayanarak, insan fiillerinin esaslarını tesbit etme. Allah'ın varlığını insanın ahlâki gayeleri ile isbat eder, ahlâki vazifeleri ilâhi emir ve iradelerin nazarı itibara alınmasıyla tayin eder. 


f) Dogmatik teoloji: İman edilecek nassları konu edinir. 


g) Menfi (Nefatif) teoloji: Tanrı'nın tabiatını, mahiyetini, tasdik ederek değil, inkârlar yoluyla, Tanrı hakkında kullanılan kavramların yetersizliğini ileri sürerek izah eder. Böylece Tanrı'nın ne iyi,, ne kötü, ne güçlü, ne âdil... olduğunu söyleyerek bu kavram ve sıfatların yaratıklarda, ve bilhassa insanda olabileceğini, Tanrı'da olamıyacağını iddia eder. 


Teosofi = (The&sophie): 
, Allah tarafından ilham edilmiş, insanın iç hayatının de- 


rinleştirilmesi esasına dayanan, hayatın idare ve idamesin- de akıl ve hikmetle beraber insan iradesine tabi olmayan kuvvetleri faaliyete geçirerek onları kullanmak gücü vasıtasız sezgi ve işrak (Kalbe doğuş, kalbin bir nur ile aydınlanması) imkânı bahşeden ilâhi marifeti kabul eden bir doktrin. yalnız bunu, mistisizm yahut tasavvuf ile karıştırmamalıdır. Teosofi, biribirleri ile mütecanis olmayan, astroloji, simya ilmi ve gaybı bilmek gibi bilgi nevilerinden istifadeye çalışır. 


Tomizm = (Thomisme - Tomascılık): 


XII. asrın Hıristiyan filozofu ve kilise babası Saint Thomas d'Aguin'in doktrinine verilen isim. Saint Thomas, Aristo felsefesinin esaslarını alarak Hıristiyanlığın dogmalarına tatbik ederek bilhassa Aristo'nun madde —suret nazariyesine dayanarak Baba-Oğul inancını ve Hz. İsa'nın çeşitli cisimlerde temessülü fikrini felsefesi yönden temellendirmeye çalışmıştır. Zamanla Aristo felsefi —Hz. İsa'dan 4 asır önce de olsa— Hıristiyanlığın temel inancı haline gelmiş, Rönesans'da dahi Aristo fiziğine küçük bir itirazın engizisyon ile cezalandırılmasına sebep olmuştur. Stoa ve W. Occam'ın felsefesine muhalif olan Tomizm, idealizme de karşı olarak, öz'den değil varlık'dan, dışmüşahededen hareket etmektedir. O, “Varlık nedir?” sorusuna “Varlık, şu sandalyenin, şu çiçeğin varlığıdır” diye cevap verir. O halde Allah'ı keşf etmek için, önce dış dünyayı anlamak ve tahlil etmek icab etmektedir. Bu da, Eflâtun'a kârşı Aristo realizminin esasını teşkil eder. Tomizm dış idraki şuurun bir inşası olarak değil, fakat bir realitenin kavranması olarak nazara aldığından, Allah'a Allah fikriyle değil fakat bu realitenin esas sebebi sıfatiyle ulaşan bir idrak gözüyle baktığından, tamamen realist kalıyor. Meselâ masadan hareket ederek —Agnostisizmi bertaraf etmek suretiyle— Aşkın Varlık alanına ulaşıyor. Tanrı, iyiliğinden dolayı, bizi, bir baba gibi, yaratmıştır, diyor. Tomizm, insan faaliyetlerinin bütününü, Hz. İsa tarafından haber verilen ve selâmet ve sonsuz saadet olan Âhiret hayatına göre düzenlemek suretiyle hakiki yerlerine koymayı gaye edinir. Bunun için Aşkın Varlık 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bu doktrinde en mühin rolü oynar, hakiki düzen ie ancak yukarıdan gelir. 


Günümüzde Tomizm, modern ilimlerin çeşitli verileri ile yeniden yoruma tâbi tutularak koyu Hıristiyan bir takım filozoflarca yeniden canlandırılmıştır. Yeni Tomizm veya Yeni Skolastisizm denen bu cereyanın ileri gelen ve kuvvetli temsilcileri E. Gilson, J. Maritain, Ch. de Koninck, A. Gi. Van Mel- son gibi düşünürlerdir. Mutlak idealizme ve naturalizme hücum eden yeni tomistlere göre doğruluk ancak Katolik kilisesindedir, modern insan naturalist inançlardan kurtulmalı ve orta çağın ruh birliğine dönmelidir. Metafiziğe ve insandaki ruhi tabiata önem verirler. Bu cereyan XII. asırda S. Thomas”- ın çözmeğe çalıştığı bir çok meseleleri tekrar ele alıyor ve bütün insan hayatının şekillerini kavrayarak Hıristiyanlık esaslarına dayanan bir din felsefesi ile çözmeğe çalışıyor. Tomistler, maddeciliğe düşmemek için içebakış'a müracaat ediyorlar. Günümüzde, Yeni Tomizme paralel olarak gelişen diğer bir din felsefesi cerayanı da, Eflâtuncu ve Yeni Eflâtuncu geleneğe dayanan Yeni Ogustenciliktir. 


Tradisyonalizm = (Traditionalisme - Gelenekcilik, An'anecilik): 
Tradisyonalizm; 


1— Pratik bir davranış olarak, teamüllere, an'aneler ve geçmişe ait fikirlere bağlılık, 

2— Siyasi idare şekilleri ve dini - ictimai teâmülü muhafaza etmek gerektiğini savunan doktrinin adı. Bu doktrin, bunların nazari prensiplere değil, an'anelere dayandığına, bundan dolayı, bu kabil müesseseleri, tashine çalışmanın, nazari görüşlere dayanarak bunları fedâ etmenin doğru olmadığına, bu müesseselerin cemiyetin gerçek ihtiyaçlarının ke, diliğinden ilham etmesiyle doğduğuna, aklın bunlar üzerinde yapacağı tenkidlerin zaruri olarak, noksan, sathi ve tutarsız, dolayısiyle zararlı olacağına inanır. 
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3— Tarihi olarak, çok hususi bir manâda; bu kelime Bonald ve Lamennais'nin doktrini için kullanılır. Buna göre ibtidâi bir ilham, bütün bilginin esasıdır, hakikat ancak ve ancak an'ane (tradition) ve hususiyle kilise an'anesiyle “bilinebilir. i 


Transandans = (Transcendance - Aşkın olma, Mütealiyet): 


1— Aşkın (Transcendant - Muteal) olanın karakteri. Mündemiç (immanence) olanın zıddı. Şuura ve âleme nisbetle Allah'ın aşkın oluşu. Âlemin şuurlara nisbetle aşkın oluşu. 


2— Aşkın realitelerin mevcudiyeti. Hususiyle “Aşkınlık doktrini” olarak kullanılır: 


a) Teolojik bir doktrindir, ki buna göre; Allah'ın, bir varlığı canlandıran bir hayat prensibi gibi âlemin içinde mevcud olmadığını; Leibniz'in dediği gibi, bir icatcı icad ettiği makineye, bir hükümdar tabaasına, bir baba evlâdına nisbetle ne ise, Allah da mahlükata nisbetle o mesabededir. 


b) Duyulan zahiri suretler, görünüş ve hadiselerin arkasındaki daimi cevherlerin mevcudiyetine ve adı geçen hadise ve süretlerin görünüşünü teşkil ettiği “Kendinde şeyler”in varlığına inanan görüş. 


c) Hakla hakikat arasında, olaylara hakim olan ve onlardan müstakil olamayan sabit münasebetlerin varlığını kabul eden doktrin. 


3— Ferdi Ben'in, kendi varoluşu üzerinde düşünerek, yahut bu varoluş karşısında bir bunalım hissi duyarak kendisinden başka bir varlığın, kendinden üstün bir kuvvetin varlığına ulaşma hareketi. 
© — Aşkınlık hareketinin bizzat kendisine doğru yönelmesi: Jaspers'in felsefesinde bu kelime, aşkınlık hareketi tarafından hedef alınmış veya önceden hissedilmiş olan aşkın varlığı işaret eder. 
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Transandant = (Transcendant - Aşkın Muteal): 


1— Normal konuşmada (Bazan alaylı olarak) aynı düzende olan her şeyi aşan manâsına gelir. Aşkın bir düşünce gibi. 
2— Felsefede: Bir şeyin üstünde, ötesinde, görünenin dışında olmak, aynı şeye sahip olamamak, kendi mahiyetinin dışında olmak. Bu manâda indimac (immanent)in zıddıdır. 


a) Bir üstünlük fikriyle beraber: Üstün olan ve bir tabiattan, mahiyetten, esas olarak üstün olma. Meselâ Allah'ın âlemden aşkın, onun dışında ve üstünde olması, ruhun maddenin dışında olması, ondan üstün ve aşkın olması gibi. 


b) Bazan bu üstünlük fikri olmaksızın, görünen sahanın dışında olan ve özellikle şuurun haricinde olan. 


c) Kant'çı ıstılahda: Mümkün olan her türlü tecrübenin dışında ve ötesinde olan şey; bu manâda metafizik ve numenal (numen âlemine ait) kelimeleriyle aynı anlama gelir. 


d) Tecrübenin imkânlarını aşan, fakat tecrübenin verilerini izah edebilmek yahut onlara bir manâ vermek için zaruriolan varlık, yani Allah. 


3— Hususiyle Heidgegger'de: İnsanın bulunduğu derece- nin, seviyenin üstüne çıkması ve onu aşması manğsına gelir. 


Transandantal = (Transcendantal - Aşkınlık, Mutealiyet): 


1— Skolastiklerde: Başlıcaları, mevcud, gerçek, iyi, güzel olan kavramlar hakkında söylenir. Bunların başlıca karakteristikleri şöyledir: 

a) Aristo'nun kategorilerini aşarlar ve bir cins teşkil etmezler, fakat var olan her şeyde müşterek bir özelliği izah ederler; bunlar bütün mevcudlara uygun olan sıfat ve yüklem de olabilirler: Varlık, vahdet, hakikat gibi. Bu kavramlar sadece görüş açısı bakımından biribirinden, ayrılırlar. Meselâ hakikat, kendi tipini gerçekleştirmesi bakımından, varlıktır; iyi ise bir temayülü tatmin etmeye müsait olması bakımından varlıktır. 
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b) Buradan da, aynı reel muhtevaya sahip olduklarından, bunların birbirlerinin yerini alabilecekleri neticesi çıkar. Varlık, gerçektir, iyidir; gerçek varlıktır, iyidir; iyi varlıktır, gerçektir gibi. 


Bu kelime yine Skolastiklerde “öze ait münasebet, aşkın nisbet” manâsına da gelmektedir. 


2— a) Kant'da: Ampirik (tecrübi) olana zıt olarak bilginin muhtevası manâsına: Tecrübenin bir verisi olarak değil, a priori bir şart olarak bilinen şey; mümkün her bilginin zaruri şartını teşkil eden şey. 


b)(Tecrübi ve mündemic olana karşı olarak) Zihnin faaliyeti manâsına Tecrübe sahasını geçmek iddiasında olan, 

Aynca (“Ego” (Ene); “Je” (1. şahıs); “Moi” (Ben); “sujet Transcendantal” (Aşkın süje) kelimelerinin karşılğı olarak; Tecrübenin yahut tecrübilerinin ötesinde olup bu tecrübeyi, şartlarını teşkil ederek meydana getiren şey: 


a. Kant'da: Dahili tecrübenin bilen, birleştiren muhtelif faaliyetinin prensibi 


b. Husserl ve fenomenologlarda: Saf şuur, yani ister hariciister dahili olsun bütün tecrübe verilerinden tecrid edilmiş ve irca hareketinden sonra (Bk. Fenomenoloji maddesi) da devam eden şuur. 


Transandantalizm = (Transcendantalisme - Aşkınlık Felsefesi): 


1— Tecrübeye hakim olan a priori kavramlar ve formlar kabul eden doktrinlere verilen isim. Bilhassa Kant transcendantal idealizmine ve felsefesine denildiği gibi. 


2— Başlıca temsilcisi Emerson olan felsefi ve dini dügünce hareketi. Transandantalizm durgun ve dogmatik bir felsefe olmayıp 18. asır maddeci felsefesine ve dini ve cemiyeti idare eden formüllere karşı bilhassa idealist bir aksülâmel (reaction) olarak ortaya çıkmıştır. 
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Transformizm = (Transormisme - Dönüşümcülük İstihâlecilik): 

Transformizm, hayvan ve bitki nevilerinin, zaman içinde, değiştiklerini, istihale (Bir halden başka hale geçmek) ye tabi olduklarını ve intibak sayesinde yeni nevileri meydana getirdiklerini, halen mevcud bütün nevilerin hissolunmayacak şekilde daimi olarak intikal ettiklerini, bütün bunların bir kaç ibtidal tipten ayrılarak çoğaldığını ileri süren biyolojik bir doktrindir. 


İstihâlecilik, Hegel'in mutlak idealizmine karşı tabiatçılığın bir darbesi olarak vasıflandırılmıştır. Bu cereyan doğrudan doğruya ilmin mahsulü olup, Lamarck ve Darwin'in canlı varlıklara ait araştırmaları ile gelişmiş, nevilerin sabitliği fikri gerileyince hakim bir cereyan olmuştur. Önceleri bir istihale fikri yalnız canlılar âlemine hasredilmişken, bir adım ileride Spencer'in tekâmülcülüğü ortaya çıkmıştır. Ona göre sadece canlılar değil, maddeden itibaren her şey değişiyor. Yalnız şekil değiştirmiyor, esaslı bir bünye değişmesine, evrime (&volution) uğruyor. Bu tekâmül mekaniktir. Her şey basitten mürekkebe, kompleks ve tecanüssüz olana doğru gidiyor; organları ve fonksiyonları bakımından farklılaşıyor. Bu fikirle tekâmülcülük, istihaleciliğin, varlıkların bünyelerine ait derin değişmeleri açıklayan umumileşmiş bir şeklidir. Fakat biyolojik nazariye olmaktan öteye bir dünya görüşü olmuştur. 


Tekâmül fikrinden vazgeçilemezse de, ilmin sabit ve güvenilir verilerini aşan açıklamalarla tamamen farazi bir zemin üzerinde yürümek, bütün tekâmülü böyle mekanik bir tarzda açıklamak ne derece doğru olur? 


Maddeci biyolojist F. le Dantec, Lamarck prensibinin; Darwin prensibinin hususi bir şekli olduğunu söylemekle ve bunu isbat etmekle, bu iki mektep arasındaki husumeti kaldırarak, biribirine yaklaştırmıştır. 


Mevcud transformist anlayışa göre, uzviyetler veraset ve muhite intibakın tesiri altındadır. Bu anlayış, nevilerin (türlerin) yaratılmış olduğunu kabul etmez, hayatın diğer bir hayattan meydana geldiğine, bugünkü varlıkların eski jeolojik devirlerde yaşayan SRA varlıklardan istihale yoluyla geldiğini iddia eder. 


Utilitarizm = (Utilitarisme - Faydacılık, Yararcılık, Menfaatcılık, Nef'iyye): 

1— Faydalı olanın veya sadece faydaya yönelik olanın karakteri. Siyaset ve bir siyasinin menfaatcılığı gibi. Bu meslek ahlâk ve amel kaidelerimizi hususi ve umumi menfaatlara dayandırır. Hareket düzeninde olduğu gibi bilgi düzenindeki bütün değerleri menfaate bağlar. 


2— Üstün değerleri menfaate, çok farkı mahiyette olabilen menfaate bağlayan doktrin. 


3— Hususi ve prensip olarak, J. Bentham ve J. Stuart Mill- in temsil ettiği İngiliz Utilitarsit okul'un siyasi ve ahlâkidoktrini. Buna göre: 

a) Üstün değer, en büyük (bentham) yahut en yüksek (St. 
Mill) arzulara sebep olan şahsi menfaattır. 


b) Başkalarına büyük ölçüde tâbi olan bu arzuların elde edilmesi, kendisi için daha çok haz elde etme vasıtası olarak başkalarının zevkini araştırmaktır. (Bantham ve St. Mill) 

c) St. Mill, buna şu ilâveyi yapmıştır: Buradan çağrışım yoluyla, her türlü şahsi menfaat araştırmasını nazara almadan zevki araştırmağa yönelinecektir. Bu ise insanı gerçek ahlâka götüren diğergâmlıktır. St. Mill haz ve zevklerin takdirin- de kemmiyet kavramına keyfiyet kavramını da, zevklerin keyfiyetini de nazara almak, katmak suretiyle bu mesleği geliştirdi ve böylece ruha ve kalbe ait hazlar gibi bazı hazların da, 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insanı digerlerinin fevkine çıkaran deruni bir kıymeti oldugunu göstermeğe çalıştı. Onun keyfiyet takdirinden kastı, yüksek hazların (manevi ve zihni) maddi hazlara tercih edilmesidir. Ona göre, kemmiyet, keyfiyet ve süreklilik, ölçülü olmak gibi esaslar dairesinde hareket eden insanları hazları maddi- den mâneviye, ferdiden umumiye zihni ve ictimaiye doğru yükselen kademelere ayıracaklardır. İşte ahlâkın tecrübe ve ölçü yardımıyla düzenlenmesine “Fayda” denir ki bunun ticari kârla ilgisi yoktur. 


Spencer ise Utilitarizmi kendi tekâmülcü anlayışı ile birleştirdi ve ahlâk'ın, insan tecrübelerinin neticesinde kanunlaştırılmış şartlardan ibaret olduğunu; hayır (iyilik)ın fayda ile birlikte göründüğünü, faldalı olması bakımından istendiğini ileri sürdü. 


Önceleri yalnız ahlâk sistemini ifade eden bu kelime, sonraları epistemolojik bir manâ kazanarak “Doğru” mefhumunun “Faydalı” mefhumuna irca edilmesi suretiyle “Fayda”, hukuk ve ahlâkın esası yapılmak istenmiştir. L. Boisse'in utilitarizm tarifi bu istikamettedir. Bizde de Prof. A. Güriz'in utilitarist ahlâkın münasebetini araştıran bir doçentlik çalışması mevcuttur: “Faydacı Teoriye Göre Ahlâk ve Hukuk, Ank., 
1963”. 


Bentham hayatı dolduran haz ve elem toplamının ölçülmesini teklif edecek kadar “Hesapçı” bir ahlâk anlayışı getirmiştir. St. Mill ise tatminsizligin bencilliği yenerek, fikri kültür seviyesini yükselterek, fakirlik ve hastalığın yenilerek, ölümün korkunç olmaktan çıkarılarak, insanın tatmine ulaşacağını ileri sürdü. Fakat St. Mill'in bu tavsiyelerinin hepsi sağlığı koruma (Hıfzıssıhha) esasları olmaktan öteye geçemedi, yoksa ahlâk kaideleri değil. Ayrıca insanı hayatıboyunca mwnfaate bağli bırakması da onun esas meziyetlerini hiçe saymaktır. eski Yunan ahlâklarında olduğu gibi, modern naturalist veya ilimlerin metodlarından istifade eden ilimci ahlâk nazariyeleri, bu arada utilitarzm, ahlâkın prensibini akıl'dan çıkarmakta, ahlâkı bilgiye tâbi kılmakta, fazileti bilgiden ibaret-saymakta, basit bilgiden değerler çıkarmakta, ilmin dar çerçevesi ile bütün ideal varlıkları açıklamağa çalışmakta, deerleri olaylara (olgulara) irca ederek, bilginin izafiliğini ahlâk sahasında da yerleştirmek istemektedir. Halbuki Kant' bu pozitivist anlayışın aksine, ahlâk sahasında mutlak'ın ve mutlakçı anlayışın hâkim olduğunu göstermek ve ahlâkı fiili bilgi'den çıkarmamak için bilginin izafiliği üzerinde. ısrarla durmuştur. 

Bizde Z. Gökalp, terbiyenin asla faydacı (utilitarist) esasa dayandırılamıyacağını, terbiyeye “iktisadi faydalar” güden hadefler göstermenin çok yanlış olduğunu müdafaa etmiştir. 

St. Mill'in “Utlitarizm” adlı eseri, Ş. Nazmi Coşkunlar tarafından dilimize "Faydacılık"' adıyla çevrilmiş ve 1946'da M. E. Bakanlığınca bastırılmıştır. 


Ümanizm = (Hümanisme - İsaniyetçilik, İnsancılık, İnsan sevgisi): 

Umumiyetle, alâkalarının merkezi olarak insan ve insanlığı kabul eden davranış. 


1— Edebiyatta: 13. asırda başlayıp, esas olarak, Rönesans'da daha çok aydınlar arasında gelişmiş bir hareket. Bu hareket ortaçağ Hristiyan dünyasında görülen Skolâstik anlayışa tepki olarak ortaya çıkmış, yunan ve lâtin edebiyatına dönüş ile kendisini göstermiştir. Bu dönüş bir antikite hayranlığı, hatta antikiteye bir tapınış şeklinde belirmiştir. Dá- ha çok Petrargue, Poggic, Laurent, Valla, Erasme, Bude gibi tanınmış kimseler tarafından temsil edilen bu ümanist hareket, antik eserlerce büyülenmiş, onları taklit eden, onların modellerini, biçimlerini, örneklerini, tanrılarını, zihniyet ve dillerini perestij derecesinde benimsemiştir. Rönesans devri insanı için bu hayranlık kilisenin baskısından kurtuluş dinin disiplininden, dine dayalı bir kültürden bıkılarak dindışı bir medeniyete doğru sıyrılıp kaçmaktı. Zira ilk çağ putperestliği, insanı fert olarak cemiyet içinde eritmişti. Bu durum onlar için bir hürriyetti. Bu bakamdın ümanist isyan ediyor ve hür iradesine kavuşmak istiyordu. Buna bağlı olarak insanın durumu, fiillerinin mânâsı, insanın varlık şartı, ahlâkı, sulh ve sükünu, çeşitli varlık derecelerinde görünüşü, fertle cemiyet ve site arasındaki münasebetler üzerinde duruyor; insanı hertürlü dini tesirden tecrid edilmiş olarak, başlı başına 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bir değer olarak kabul ediyordu. İnsanı ilâhi menşeinden koparan bu anlayış, daha sonraki asırlarda insanın tanri ilân edilmesine yol açacaktır. Bununla beraber rönesans ümanizmi kütlelere nüfüz edememiştir. E. Brehier'e göre ümanizm sadece bir fikir ve filoloji hareketi değildir. Fakat aynı zamanda, insâni eğitimin hukuki değerine ulaştığı bir ahlâki hayat prensibidir. 


2— Felsefede: a) İster mutlak olarak (ateist ümanizmde olduğu gibi; Comte, Feurbach, Marks, Engels ve Nietzsche) isterse tecrübe sahasında (Hıristiyan üranizmi gibi) insanı szdece biyolojik bir tür değil, ne yüksek değer olarak kabul eden, b) Dolayısı ile ahlâklılığı kendinde ve başkasında insâni olan her şeyi geliştirmekten, gerçek insâni hayatın bütün şartlarını temin etmek için her şeyi yapmaktan ibaret gören anlayış. 


A. Comte insanlığı tapılması gereken ebedi ve sonsuz varlık olarak görmüş, “İnsanlık dini” diye bir din kurmuş, bu dinin ilmihâlini yazmış (Bk. Pozitivizm maddesi) bu ilmihalde insanlık adına onu temsilen otuz yaşında bir kadına günde üç defa nasıl ibadet edileceğini göstermiştir. İnsanı bütün metafizik bağlarından koparan A. Comte insanlığı tanrı ilân etmiştir. Sosyolojide A. Comte'un takipçisi olan Durkheim ise bunu daha müşahhas (somut) hale getirmiş, insanlığın yerine cemiyeti tanri ilân etmiştir. 


Feurbach tanrıyı kendi kendisini büyütmesi sureti ile insanı meydana getirdiğini ileri sürmüş;.bu fikri alıp geliştiren Marx ve taraftarları insanı doğrudan tanrı ilân etmişlerdir. 
Niçe ise “öldü” dediği hıristiyanlığın tanrısı yerine bütün değerleri yeniden kendisi yaratan, hertürlü merhameti ortadan kaldıran üst-insanı koymuştur. Asrımızda bir sürü üst insan taslağı, cemiyetleri, devletleri ve dünyayı alt üst etmişler, milletleri ve insanları merhametsizce kırmışlar veya kırdırmışlardır. Müller'in dediği gibi Niçe'nin merhametsiz üst insanı (bak. Üst insan maddesi) ve Marksist ümanizm Stalin ve benzeri bir takım şeflerin elinde milyonlarca insanın katline ferman hazırlamıştır. Marksizme daima yeşil ışık yakan Sartre ise insanı son gaye ve en üstün değer olarak alan doktrine karşı çıkıyor. Başkasının yaptığı işlere bakıp “insan harikadır” demek saçmadır. Sartre Descartes'in sırf düşüncesi gibi mücerret bir ümanizme kayıyor. Sosyal, psikolojik her beşeri olayın metafizik bir manası vardır. Bu olaylar içinde o mücerred düşünce bu mânâyı yakalamak için onları sınıflandırır veisimlendirir. Çünkü insan Sartre'a göre bu âleme tamamen angeje olmuştur, insan varoluşuna bağlıdır. Fakat hiç kimse bu duyguyu hayatında başkasına açmış değildir. Varoluş insanda özü meydana getirir. İnsanın tabiatı varoluşunun ne olması lâzım geldiğini tayin etmez; aksine her insanın var oluşunu teşkil eden fiillerinin devamı her insanın mevcudiyetini belirtir. Böylece insan var olabilen varlıktır. Bu durumda insan varoluşçuluğun ana meselesidir. Bu mânâda varoluşçuluk bir ümanizmdir. Bu ümanizm ayn: zamanda bir ferdiyetçiliktir. 


Sartre sonradan “varoluşçuluk bir ümanizmdir” adlı küçük kitabında insanı son gaye ve en yüksek değer kabul eden ümanizme olduğu gibi Comte'un insanlığa taptıran anlayışına da karşı çıkıyor. Ona göre insan bir gaye değildir, çünkü insan teker teker yaratılacak bir varlıktır. İnsan sürekli olarak kendi dışındadır, o kendini tasarlayarak kendi dışında kendisini yitirerek var eden, insanı bulur. Öte yandan aşkın (muteal) gayeler peşinde koşarak varoluşa kavuşur. İnsan işte bu sınırı aşmada, varlıkları bu aşmaya göre kavrar. “Ancak beşeri bir âlem vardır, beşeri ve benlik âlemi dışında hiçbir şey yoktur.” 

İnsanın belli bir sınırı aşıp varlığını korumak için, benliğinin kapalı kalmaması, daima kendi dışında bir beşeri âlemde hazır olduğunu bilmesi, buna bağlanması, sartre'a göre “Egzistansiyalist ümanizm”dir. 

Varoluşçu ümanizmin iki şekli vardır: 1) Saçma Felsefesi ki zorunsuzluk, bunalım, yabancılaşma ve yokluk kavramları üzerine derinleşir ve gerçek bir nihilizme ulaşır. 2) Hürriyet Felsefesi ki proje, angajman, değerlerin yaratılması gibi meselelerle uğraşarak prometeci (dine ve tanrıya isyancı) bir ferdiyetçiliğe ulaşır. 

Felsefe tarihçisi E. Bréhier naturalizm, demokrasi ve dini ümanizmin düşmanları arasında sayar (Bk. Science et Humanisme, Paris, 1947, s. 26 vd.) Halbuki, saltanatının yakılmak- ta olduğunu fark eden kilise de ümanizmi kendisine bayrak yapmıştır. Tanrı'nın sevgisinden ve merhametinden kaynağını olan bu ümanizm, yunan felsefesi ve İncil'in insanlara mesajını birleştirip sevgiyi aktüel hale getirmek istiyor. R. Grousset'ye göre mesele “İnsana inanmaktır. Çünkü hristiyanlar, yahudiler ve müslümanlar için insan Allah'tan gelir ve Allah'a dönecektir. K. Bart ise “yeni ümanizm Allah'ın ümanizmidir” diyor. Yeni Tomist filozof J. Maritain de “tam Ümanizm”i müdafaa etmektedir. Buna göre insan taşıdığı faziletleri, yaratıcı kuvvetlerini, akılcı hayatı, geliştirir, hürriyetin vasıtalarının fizik âleme ait kuvvetlerini meydana getirmek için çalışır. Böyle anlaşılan ümanizm, medeniyet ve kültürden ayrılmaz (Bk. Humanisme Integral, Paris, 1937, s. 10). Belki de Prof. 
H. Ziya Ülken bu tesirle “kültürler ümanizmi (Humanisme des Cultures), Ankara, 1967” adlı kitabını “tam ümanizm araştırmalarına bir katkı” olarak nitelemiştir. 


Birçok yazar da “ümanizm” tabirini, A üstakil bir tarzda kendi görüşünü ifade için benimseyip kendilerine göre yorumlamışlardır. L. Bruncshwicg, natüralizm ve antropomorfizme zıt bir ümanizm anlayışı ileri sürmüş, bu kavramın sosyolojizm ve pragmatizmden farklı olarak, bütün sobjektivist temayüllerden daha zararsız olduğunu göstermeye çalışmıştır. o bu kavramı Sokrat'ta başlangıcını bulduğu ve insanı kendi hususi yetki ve yeteneklerinin şuuruna irca etmekten ibaret olan bir davranışa tatbik etmiştir. 


Ayrıca M. Andler'in işçiyi yüksek eğitim ve öğretimden geçirmeyi hedef alan “işçi ümanizmi”, Max Hernant'ın totaliter devlet anlayışlarına karşı insâni şahsiyetin hakkının verilmesini ve onun kendinde bir gaye olarak oluşmasını isteyen, onun sosyolojik ve ilmi konulara göre maddi olay muamelesine tâbi tutulmasını istemeyen “sosyal ümanizmi” vardır. Bu son mânâda ümanizme personalizm denilmektedir. 


3— Ahlâki bakımdan: İnsanı anlâki bakımdan münhasıran insâni mahiyette olan şeye bağlamanın lüzumuna inanan doktrin. Buna göre ümanizm siyâsi iktisâdi ve ahlâki hayatın umumi bir anlayışını ifade eder. Bu anlayış yalnızca insâni kuvvetlerle insanın selâmete ulaşacağına inanmak esasına dayanır. Böyle bir inanç dini inanca karşıdır ve Allah'a inancı bir yana bırakır. Buna da “Salt ümanizm” denilmektedir. “Salt ümanizm” daima natüralizme düşmektedir. 


4— Epistcmolojide: F. C. Schiller, sofist Protogoras'ın “insan her şeyin ölçüsüdür” şeklindeki meşhur sözünü temel olarak almış ve şu tezleri müdafaa etmiştir: Hakikat insânidir, yani insanı tecrübesine ve ihtiyaçlarına bağlı kökten olması bakımından hakikat her bir insanın kendi eseridir. Bir önermenin doğru veya yanlış olması soncullarının pratik bir değerinin olmasına veya olmamasına bağladır. Her zihni hayat, birtakım gayeleri gerektirir. Bu gayeler bazen varlığımızın gayeleri olduğundan her bilgi insan tabiatına ve onun temel.ih- ' tiyaçlarına bağlıdır. Schillerin bu ümanizmi pragmatizmin husisi bir şekli gibi görülmektedir. Fakat yazar kendisi onu pragmatizmden ayırmaktadır. Ona göre kendi ümanizmi daha geniştir. Ayrıca pragmatizmin hâkim fikrinden kurtulup ona sadece mantığa değil ahlâka, estetiğe, metafizik ve ilâhiyata tatbik ediyor. Ayrıca bu husus metafizikte ferdi ihtiyaçların değişmesini nazarı itibara alıyor. Dolayısı ile her metafizik mutlakı, reddetmiş oluyor. 


Ümanizm, ilk çağın putperest sanatına bir tapınma ise İslâmiyet ve İslâm dünyası böyle bir şeyi benimsememiş ve ona karşı çıkmıtır. Onu ne Hemoros, ne Virjil ilgilendirmiştir. Aristo, Eflâtun gibi büyük filozoflardan yardımcı fikirler alınmış, posalar atılmıştır. Hatta İslâmiyet Arabın İslâm öncesi müşterik şiiriyle bile ilgilenmemiştir. Ama o kendi ümanist anlayışını ortaya koymuştur. İnsan eşref-i mahlükat (yaratılmışların en şereflisi)dir. Emanet ve mes'uliyet ona verilmiştir. 
Âlemdeki her şey onun emrine verilmiş. Allah'ın huzurunda müslüman veya değil, her insan hak bakımından eşittir. Bu sebeple gerek ilk devirlerde, gerekse Selçuklu ve Osmanlı idarelerinde İslâmi adalet her inançtan insan için eşsiz tatbıkatlara şahit olmuş ve dünyaya ün salmıştır. Belki de Osmanlıyı dünyanın tek hanedana dayanan en uzun ömürlü devleti yapan unsur her insana adaletle muamele etmesi olmuştur. 
Ümanizm insan haysiyetini saygı, insanın kabiliyetlerinin meydana çıkmasına imkân vermek, insana tabiatta en yüksek yeri vermek ise İslâmiyet bizatihi tek ve hakiki ümanizmdir. Fakat bu ümanizm insanı ne tabiata bağlar ne tanrılaştırır; sadece Allah'a bağlar. O'nun huzurundan başka yerde eğilmesini men eder, ona bir şahsiyet ve üstünlük şuuru kazandırır. Bu sebebden Kur'an-ı Kerim meleklerin bile insana sec- de ettiğini haber verir. İnsana verilen bu varlık şuuru ve şahsiyet üstünlüğü Şehadet Kelimesi'nde bile görülebilir. İnsanın kalbini ve kafasını yanlış inanç ve sapıklıklardan temizleyerek ona kalb huzuru veren İslâmiyet, onu yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak kabul etmiştir. Böylece onu maddeden, tabiatın ve içgüdülerinin esaretinden kurtarmıştır. İnsan ruhunun metafizik kaynaklarından kopmasını önlemiş, beslenmesini temin etmiş ve maddeleşmesini, makineleşmesini önlemiştir. Bu mânâda nefse hakimiyet, ruhun temizlenmesi, insana ve şahsiyete saygı olarak İslâmi tasavvuf da bir ümanizmdir. Bu tasavvufun Cüneyd, A. Geylâni, Mevlânâ, Yünus gibi mensupları da bu anlayışın hakiki temsilcileridir. Meselâ Yunus'un “Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan / halka müderris ise hakkikatta âsidir”, “Yetmiş iki milletin hem maşüki ol-durur, / Aşıkı mâşukundan ayırmakla fal değil” beyitleri onun insan sevgisini ortaya koymaktadır. Fakat aynı Yunus, beş vakit namazı kılmayan müslümanın “tamuyacehenneme” gideceğini, namaz kılmayan kimsenin bağrının taşa döndüğünü de söylemektedir. 

Nitekim İslâm'ın bu eşsiz ümanizminitakdir eden bir Fransız, Marcel A. Boisard “L'Humanisme de I'Islâm, Paris, 1979” adlı büyük bir eser yazmış ve eserin arka kapağında aşağı yukarı şu mealde sözler söylemiştir: “Bu kitap müslümanlara sevimli görünmek için yazılmamıştır. Tarihte ilk defa insana sosyal, ruhi, siyâsi, ahlâki, hukuki değerini en iyi şekilde veren, bu anlayışla büyük bir medeniyet ve eşsiz bir kültür meydana getiren İslâmı ve hümanizmini hakiki cephesi ile ortaya koymak için yazılmıştır.” 


Selçuklu ve Osmanlı Türkleri insanlara ve milletlere bu İslâmi anlayışla bakmışlar ve onlara Allah'ın kendilerine bireremaneti olarak muamele etmişlerdir. Üzerlerine gelinmedikçe kimsenin üzerine gitmemişler “İ'lâyı kelimetullah” idealini cihan devletinin itici gücü yapmışlardır. Fakat Tanzimattan hatta Lâle devrinden sonra, bizim insanımız da kendi değerlerine sırt çevirmeye başlamış. Rönesans'ta Batı insanının, kilisenin şahsında her mukaddese karşı çıkması, dine dayalı kültür vasatından çıkmaya can atması gibi Osmanlı münevveri de İslâmın disiplinli hayatından sıyrılıp Batıda, değerler ve yeni din dışı kültürler arama macerasına çıkmıştır. Batının sakat ümanizm anlayışı ile “ne rab ne ibad” diyen Tevfik Fikret'ler kendi devletini yıkmak isteyen yabancı komitacılara methiyeler düzmüşler, sonra da bu fikirlerle yetişen jon Türkler yedi düvelin anarşisti ile birleşerek kendi devletini yıkmışlardır. Bunun yanında Ziya Gökalp gibi bir mütefekkir “bizde klâsik bir edebiyatın meydana gelebilmesi için bizim- de eski yunan ve latin edebiyatlarına kadar çıkmamız onların meziyetlerini almamız ve bunu kendi bünyemize uydurmamız lâzım gelirdi” diyebilmiştir. (Bk. R. E. Ünaydın, Diyorlar ki, İstanbul, 1972, s. 192). 
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Napolyon orduları Almanya'ya girerken Alr-an filozofu Fichte (1762 - 1814) ve Goethe ümanist anlayışları dolayısıyla Napolyon'a kucak açmışlar ve onu “insanlığın kurtarıcısı” olarak karşılamışlardı. Fakat çok geçmeden Fransız çizmeleri altında Alman gururunun çiğnendiğini görünce, ayıkmışlar insaniyetçiliği bir tarafa bırakarak Alman milletine milli duygu aşılamışlardır. 


İşte Fichte'in bu insaniyetçi ve vatanperverlik cephelerini Prof. H. Ziya Ülken birleştirerek “İnsâni Vatanperverlik” adlı kitabını yazmıştır. 


Marks'ın tesiri ile bizde bazı marksistler Yunus'un ve diğer bazı mutasavvıfların ümanizmini istismar eden kitaplar yazmışlardır. Hattâ örfi idare mahkemelerinden “biz ümanistiz” diyerek kurtulmaya çalışmışlardır. A. Comte'un anladığı mânâda ümanistliği “Mason kardeşler” yaymışlar ve bunlar bizde bilhassa Mevlânâ'yı “en büyük mason ve ümanist” olarak göstermeye çalışmışlardır. Hasan Ali Yücel'in Maarif Vekilliği zamanında ümanist eserlerin ve Yunan - Latin klasiklerinin tercümesine ağırlık ve hız verilmiştir. Bu hareket H. A. Yücel'in “Ümanist kültüre bağlı olmayanlar dar kafalı ve şaşı görüşlüdür.” (Bk. Tercüme der, c. 3, s. 13, İst, 1942) şeklindeki sözlerine dayanıyordu. 


Batı klasikleri ve Yunan mitolojisi anlayışla tercüme ettirilmiş, ve bu yoldan özü İslâm'a dayanan Türk kültürüne karşı Greko-Lâtin kültürüne dayanan yeni bir kültür ve medeniyet meydana getirilmek istenmiştir. Bunun için o zaman ki türkçe'nin ve İslâmi kültür muhtevası taşıyan kelime ve kavramlarının değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Ve dolayısıyla “öztürkçe” icad edilerek mazi ile irtibat kesildi, nesiller biribirine düşürüldü, kalbler ve kafalar anarşiye sürüklendi. Din ve millet tanımayan ateist ümanizme kapı aralandı. 
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Üst - İnsan = (Sur Homme - Ubermensch - Fevkalbeşer): 


Alman filozofu Niçe (Nietzche, 1844 - 1900) tarafından ileri sürülen 'üst - insan’ fikri, 19. asırda şahsiyet mefhumunun inkâr edilmesine karşı şiddetli ve müfrit bir aksülâmeli ifade eder. “Ubermensch” tabirini daha evvel Goethe, Herder gibi düşünürler kullanmışlarsa da bunu bir nazariye-haline getirip yayan Niçedir. Niçe bu fikrini “Zerdüşt Böyle dedi” adındaki kitabında işlemiştir. Orada tasavvur ettiği insanüstü tipi için Zerdüştü örnek almıştır. “üst insan” insanın aşılmasını, onun yenilip, yenilenmesini telkin eder. Niçe, üst - insanların meydana getirdiği yeni bir aristokrasi neslinin doğmasını istiyor. Bu aristokrasi, zaferlere dayanan yeni bir aristokrasi olmalıdır. 

Niçe'nin üst insan fikri, onun kaynağı Darwin'in hayat kavgası ve tabii ayıklanma fikri, insanları ve milletleri amansız bir menfaat kavgasına sürüklemiş, aynı zamanda ferdiyetçi ahlâkın had safhaya ulaşmasına sebep olmuştur. Darwin'e göre bütün varlıklar daimi bir mücadele halindedirler. Bu mücedelede mevcudiyet şartlarına en çok intibak edenler, içlerinde en kuvvetli olanlardır. Bunlar mücadelede yok olmayıp hayatta kalmayı başarırlar. İşte ölmeyen bu kavi, diğerlerini ezer ve hayatını rahata kavuşturur. Toplum hayatı da hakiki bir harp meydanıdır. Binaenaleyh yaşamak demek, harp etmek, ahlâklı olmak demek ve muzaffer ve en kuvvetli olmak demektir. Böylece insan, nasıl maymundan tekâmül ederek ortaya çıkmışsa, insandan da yeni bir cins ortaya çıkacaktır. Niçe'ye göre bu, üst - insandır. Böyle bir insan nevinin doğması için cemiyette savaş esasına dayanan yeni bir ahlâk hüküm sürmelidir. Niçe bu yüzden dinlerin getirdiği sevgi ve merhamete, şefkate dayanan klâsik, ahlâka tıp ve hıfzıssıhha (sağlık koruma) tedbirlerine şiddetle karşı çıkmış; bunları insan nevi için zararlı bulmuştur. Niçe, sevgi, şefkat ve merhamet gibi şeylerin esirlerin, sürülerin ahlâkı olduğunu ve bütün ahlâk anlayışlarının yani değerler levhasının tersine 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çevrilmesini, bunları üst - insanın tanzim etmesini istemiştir. Ona göre cemiyetteki bir sürü orta ve aşağı insanlar fazlalıklardır; yaratılmamalıdır. Bunları koruyan ahlâk ve dinler kaldırılmalıdır. Dünya bir kavga ve harp sahnesi olmalıdır ki kuvvetler ortaya çıksın. Niçe buradan “Kuvvet iradesi” felsefesine ulaşmıştır. O, üst - insanın arzın gayesi olduğunu, bunun için iradenin kurtulması gerektiğini, kudretin fazileti doğurduğunu müdafaa eder. Merhametin “insanları. sevenin mıhlandığı bir çarmıh” olduğunu söyleyen Niçe, insanlara “zalim olunuz!” emrini vermiştir. Üst - insana lâyık gördüğü galipler ahlâkının esası “merhamete kapılmaksızın başkalarına ıztırap çektirmektir; çünkü ruhun büyüklüğünü gösteren budur. Bunun için erkeğin savaşçı, kadının doğurgan” yetiştirilmesi lâzımdır. Küçük insanın, sürünün, esirin üst - insan olabilmesi için evvelâ esirler ahlâkını devirmesi, değerler levhasını parçalaması, Allahsızlığı benimseyip yayması icap eder. Çünkü ona göre Zerdüşt de Allahsızdır; günah ortadan kalkınca irade hürriyetine kavuşacaktır. 


Niçe'nin bu zalim, merhametsiz, kavgacı, yıkıcı.ahlâkı ve insan anlayışı, sosyal kanunlara, geleneklere, örf ve âdetlere, terbiyeye, dine ve Allah'a bağlılığı ve itaati men ediyor. 
Ona göre, bunlar buyonduruktur ve bunlardan kurtulmak lâzımdır. Yani esirlere mahsus bir şeyi atmalı imiş. Hiç bir degere inanamayan ve her değeri yıkan bu nihilist felsefe sadece kuvvete ve hakimiyete tapmayı gaye edinmektedir. Darwin ve Niçe'nin bu felsefi anlayışları 20. asırda insanları, cemiyetleri ve devletleri büyük bir ahlâki kargaşaya ve buhrana sürüklemiş; kendisini, değerleri yeniden tanzim edecek bir üst -insan sanan bir sürü insanın türeyerek, birinci ve ikinci dünya harplerinin çıkmasına, yeni diktatörlerin zuhuruna sebep olmuştur. Batının Kapitalist anlayışına da uygun olan Darwin”- in hayat kavgası fikri ve Niçe'nin üst - insan fikri, ahlâki ve siyasi bakımdan insanlığı anarşiye itmekten başka bir işe yaramamıştır. 
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Bizde Saffet Engin ‘Kemalizm’ adlı kitabında Atatürk'ün üst insan olduğunu yazmıştur. Niçe'nin “Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe" "Zerdüşt Böyle Dedi", “Ecco Homo” adlı eserleri dilimize çevrilmiştir. Materyalist, Marksist ve ateistlerin İstismar ettikleri Niçe'nin “üst - insan” nazariyesi ve Niçe'nin metafiziği üzerine İlahiyat Fakültesinde Dr. 
Hüseyin Aydın bir düçentlik tezi hazırlamıştır. Niçe hakkında ayrıca şu esere bakılmalıdır: Orhan Münir Çağıl, = Ruh ve Minà (Minevi Nef) Metafiziği Kontra Nietesche ve Kozmalojik Nihilizm, 1. Kısım, İst. 1978” | 


Vahdet-i Vücüd: 

. İslâm tasavvufunun “Varlığın Birliği”ni esas kabul eden hususi bir şekil olup, M. İbn Arabi'de zirveye ulaşmıştır. Burada tasavvur, irade ve varlık bakımından birlik kabul edilmiştir. Diğer tasavvufi hareketler gibi bu da önce Mutlak kavramını koyar. 


Vahdet-i Vücüd da mevcuttur, Allah'ın sıfatlarının tezahürüdür. Allah'ın her sıfatı bir varlıkta tecelli eder. Tek ve mutlak varlık olan Allah, bütün mevcutların aslı'dır. O'nun her bir sıfatının meydana çıkmasıyla eşya ve hadiselerden biri de ortaya çıkmış olur. Bu İslâmi mezhepte Bâtın, Zâhirle tamamlandığı zaman, Hakk Hâlk (yaratılış) ile, Nüzül (iniş) Urüc (yükseliş) ile birleşebilir ve tam varlığa ulaşabilir. İslam vahdet-i vücüdunda, âlemin mâhiyeti, Allah'ın mahiyetine dahil edilmez, aksine âlemin varlığı, Allah'ın varlığına dayandınlır. M. 
Arabı'ye göre, Mâhiyetler yapılmış değildir. Allah, eşyaya (objelere) asıllarını ve mâhiyetlerini vermez; onlara vücud verir, onları icad eder. Bunun için eşyanın mahiyetleri sebebiyle ortaya çıkan fiiller, Allah'a isnad edilemez. Onun için kader vardır, cebir (zorlama) yoktur. 


Müceddidiye'nin en büyük temsilcisi İmam Rabbâni, Vahdet-i Vücüd'a karşı çıkarak Vahdet-i Şuhüd'u müdafaa etmiştir. İmam Rabbâni müridin ilâhi varlık içinde erimesine karşı çıkmış, Allah ve Âlem, Allah ve İnsan ikiliğinin devam ettiğini müdafaa etmiştir. Bu ikiliğin kalkarak Allah - Âlem birliğinin hasıl olması son merhale olarak kabul edilmiş ve buna da Vahdet-i Vücüd denilmiş ise de bizzat İmam Rabbâni, M. İbn Arabi'nin bütün bilgilerinin inceliklerini olduğu gibi kendisine gösterdiklerini, onun Adem (yokluk) dediği zati tecelli şereflendirildiklerini söyler. Ona göre Yüce Allah'ın bu âlemde sözü edilen şekilde hiç bir münasebeti yoktur. Yüce Allah'ın her şeyi ihatası ve yakınlığı zâtıyla değil, ilmiyledir. 
Allah kemmiyetsiz ve keyfiyetsiz olduğu halde, âlem baştan başa kemmiyet ve keyfiyetten ibarettir. Kadim Hâdis'in, Vâcib Mümkün'ün ayrı olamaz. Yaratıklar, Yaratan'ın isim ve sıfatlarının görünme vasıtasıdırlar. 


Vahdet-i Vücüd'un en ciddi ve en geniş tenkidlerinden biri, zamanımızda, son şeyhülislâm Mustafa Sabri efendi tarafından “Mevkıfül-Akl ve'l-Beşer ve'-Âlem” adlı eserinde yazılmıştır. Bu 50 sayfalık tenkid Prof. H. Atay tarafından tercüme edilip İlâhiyat Fakültesinin “1975” sayısında ve İslâmi İlimler Enstitüsü dergisinin II. sayısında yayımlanmıştır. 


- Batı düşüncesinde Tabiatcılığın gelişmesinde büyük bir âmil olan panteizm, Vahdet-i Vücüd'dan çok ayrıdır. Panteizm'de Mutlak Varlık bir manzarasiyle tabiat, bir manzarasiyle Tanrı (Cevher)dır; Tanrı âlemde tecelli edecek yerde tabiat Tanrı olarak görülür. Vahdet-i Vücüd, İslâmi akideyi esas kabul eden, Âhiret hayatına inanan, gaye - sebebi lüzümlu gören, dini merasimi ve ibadetli lüzümlu gören, âyet ve hadis ile keşfiyata dayanan bir mezheptir. Panteizmde zuhurun zarureti dolayısiyle ilâhi iradenin ve ferdi hürriyetin inkârı bahis konusu olduğu halde, Vahdet-i Vücüd'da mutasavvıflar ilâhi Ve ferdi iradeyi kabul ederek ferdi mesuliyeti temellendirirler. i 


Vahdet-i Vücûd mutlakcı çözüm yollarından biri olup, Mutlak Varlık içinde diğer ve karşı görüşler erimektedir. 


“(Bu hususta bk: H. Z. Ülken, “İslâm Düşüncesi, İst. 1946"; İ. Fenni, “Vahdet-i Vücüd ve Muhyiddin-i Arabi, İst., 1928”; F. Kam, Vahdet-i Vücüd, İst., 1331”; Cavit Sunar, “Vahdet-i Vücüd, Vahdet-i Şuhüd Meselesi, Ank., 1960"; S. H. Bolay, “T. Ruhcu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, İst., 1967" 
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> Vahhabilik: | 
© 1787'de ölen Muhammed b. Abdulvahhâb tarafından kurulmuş bir mezhebdir. Bu zat, İbn Teymiye'nin bazı fikirlerini ifrata götürerek, ona taassupla bağlanarak tatbik mEvkii- ne koymuştur. Bunların başlıca fikirleri şöylece özetlenebilir: 


1— esas delil, kitaptır. Akıl delil olamaz. 


2— Müteşabih âyetler, muhkem âyetler gibi, delildir; burnların zâhiri murad edilmiştir. Bu sebeple bunları te'vli ve tefsir etmek küfürdür. Bu sebeple bunları te'vil ve tefsir etmek küfürdür, bunlar zahiri manâsıyla manâlandırılır. 


3—İmanda, amel dahili olarak mevcuttur. Amel imandan bir cüzdür. (Bu görüş Mu'tezile'nin ameli imanın bir rüknü saymasının aynısıdır). Bu sebeple tembellikle bir vaFit namazı geçirenin kanı heder, malı helâl sayılmıştır. 


4— Tevessür, küfür ve şirktir.Meleklerden, Peygamberlerden ve ruhlardan meded ummak, Peygamberlerden şefkat beklemek küfürdür. 


5— Vahabiler, bid'atn manâsını çok acaip bir şekilde genişleterek bid'at vg küfür saymadık bir şey bırakmamışlardır. 
Bu cümleden olarak tasavvuf bid'attır; tarikata girmek, mürşide bağlanmak, onu vesile edinmek, rabıta kurmak şirktir, küfürdür. Kabirler üzerine kubbe yapmak, adak adamak, kabirleri ziyaret etmek, küfürdür, dalâlettir. 


6— Vahhabiler, vakıf müesseselerni bâtıl saymışlar, girdikleri İslâm şehirlerindeki, bilhassa Mekke ve Medine'deki büyük Osmanlı evkâfıni dağıtmışlar ve talân etmişlerdir. Bunun yanında sigara ve kahveyi de haram saymışlar, daha ifrata giderek Hâriciler gibi işi bu hususta da tekfire kadar götürmüşlerdir. Ayrıca namazdan sonra teabih çekmek, minare yapmak, el öpmek gibi hareketlere de karşı çıkmışlardır. 


Böylece şirk, küfür ve günah sayılmayan bir dini haraket pek kalmıyor. Vahhabiler kendilerine muhalif saydıkları kimselere karşı kılıç kullanmışlar ve kılıç zoru ile fikirlerini yay- . 
mağa çalışmışlar; sünneti yerleştirmek ve bid'atı söndürmek 

adına başlatılan hareket İslâm âleminde büyük bir nifak'ın 

ve fesâd'ın ortaya çıkmasına vesile olmuştur; şiddet ve sertlikle devam eden hareket, İngilizlerin yardımı ve tahriki ile 

Osmanlı devletine isyan şekline dönmüş ve senelerce Osmanlı 

idaresini ve ordularını işgal etmiştir. Neticede M. Ali Paşa'- 

nın yardımıyla ancak isyancılar dağıtılabilmişlerdir. 


Vahhabilerin yeni bir meskün bölgeye girdikleri veya yerleştikleri zaman ilk yaptıkları iş kabirleri yerle bir etmek olmuştur. Bu hususta türbelerden başka açıkta olan mezarlıklarda kabirleri de yıkmışlardır. Hattâ Hicaz'da idareyi elleri- ne geçirir geçirmez, derhal bütün sahabe kabirlerini yerle bir etmişlerdir. Bu hususta, Peygamberimizin kabrini de yıkmağa yeltendikleri olmuşsa da muvaffak olamamışlardır. Bunlardan Peygamberimize “Efendimiz” denmesini dahi bid'at sayanlar mevcuttur. Bu yüzden Ravza-i Mutahhara (Peygamberimizin kabri)nin örtüsünü, lime lime oluncaya kadar, yenilenmesini yasakladıkları zamanlar olmuştur. Fakat bugün bu ifratlar bir hayli yumuşamıştır. 


19. asrın sonlarında ortaya çıkıp Taha sonra gelişen C. Efgani ve M. Abduh'un temsil ettikleri rasyonalist İslâm pozitivist anlayışı, söylenenin aksine Vahabbilikten çok, İbn Teymiye'ye ve şekilci, ilimci anlayışla, Selefiye'ye dönüşü temsil eder. 


Vahhabilik, dinde akla, tefsire ve te'vile yer vermemek, Tevhid akidesini “Ameli Tevhid” diye anlamak, Müslümanları tekfir etmek, onları müşrik sayarak silâh çekmek, Halife'ye isyan etmek, İslâm âlemine batılıların teşviki ile ve onların işine yarayacak bir fitne sokmak, medeniyet eserlerini tarhip etmek gibi yanlış ve sapıklıklarla dolu bir anlayıştır. 
Hareket noktalarında haklı oldukları taraflar vardır, fakat ulaştıkları neticeler ve tutumları daima zarar tevlid etmiştir. 
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Tarikat ve tasavvuf erbabını müşrik saymak; bu yolun her seviyeden isanı ve kitleleri nasıl bir imân ve ahlâki nizamla “İnsan-ı Kâmil” idealine göre yetiştirdiğini, kültür ve san'atın gelişmesine nasıl yardım ettiğini, faziletli insanlarla içtimai, iktisadi hayatı nasıl nizama soktuğunu ya görmemek veya kasten inkâr etmek demek olur. 


Vahhabilerin Osmanlılarla Münasebeti üzerine İlâhiyat Fakültesinde Dr. Vehbi Ecer bir doktora tezi hazırlamıştır. Tez basılmamıştır. 


Vitalizm = (Vitalisme - Dirimselcilik, Hayat Felsefesi, Hayatiye): 

1— Genel olarak: Hayat olaylarını Fiziko - Şimik (Fizik - Kimya'ya ait) olaylara irca edilemiyeceğini, varlığın canlı olduğunu, canlı varlıkta özel bir yaşama gücünü varlığını kabul eden her doktrin. 

2— Başlıca iki ana şekli görülür: i 

a) Hayat olaylannın, fizik bakımından maddeden farklı bir realite gibi kabul edilmiş hayati bir prensibin varlığını gerekli 

“kıldığını kabul eder. Bu, görüş, hususiyle, Barthes (Ölm. 
1806)'in ve animizme karşı olan Montpollier Tıp Mektebi'nin doktrinidir. Canlı varlığın özel bir faaliyet olarak anlaşılmasıyla ilgili ilk çalışmalar bu mektepte görülür. Bu doktrin, maddeden olduğu kadar düşünen ruhtan da ayrı ve farklı bir hayati prensibin varlığını kabul eder. realist bir doktrin olan bu anlayış, hayatın 0 ahiyetini aramadan ziyade, canlı varlıkta ortaya çıkan olguları ilim metoduyla aydınlatmak için tıbbı ilerletmek gayretinden ibaret olup, felsefi bir iddiası yoktur. 


b) Hayat olaylarının, fizik bakımından, maddeden ayrı olmaksızın, yani canlı bir madde halinde, kendine has tipine göre uzuvlaşmış (organize olmuş), gayri maddi bir prensibin varlığını gerekli kıldığını kabul eden doktrin. Aristo'nun ve Skolastiklerin şekilli madde, CI. Bernard'ın yön veren fikir teorisiyle finalist anlayışlar ve organisizm, bu tip görüşe tekabül ederler. Realist doktrinlerin karşısında olarak bu doktrin, formalist diye vasıflandırılabilir. 


Hayat prensibini ruhi sürece ve fiziko-şimik reaksiyonlara irca imkânsız, nev'i şahsına münhasır bir pernsip ve bir illet (sebep) olarak gören vitalistlerin delilleri şunlardır: 1— Hiç bir maddi terkiple hayat elde etmek mümkün değildir. 2— Canlılar bütün parçalarıyla bir dayanışma, ahenkli bir birlik içindedirler. 3— Canlı varlıklar kaybettiklerini gizli ve yavaş olarak telâfi ediyorlar. 


Vitalizm, daha sonra yeni keşiflerin yardımıyla, eski telâkkiler arasından yalnız cihed (direction) fikrini muhafaza ederek. Néo - Vitalism (Yeni Hayat Felsefesi)in doğmasına sebep oldu. Biyolojistler de, filozoflar gibi, canlı varlığın öz bakımından cansızdan farklı olduğunu aramağa başladılar. Yeni vitalizme göre, hayat hem fiziko-şimik mekanizmin eseridir, hem de bu mekanizm madde âlemindeki neviden değildir& Değişik şekilleri şunlardır: 


1— Yeni Vitalizm çığırı, esas Hans Driech ile olgun şeklini aldı. Deniz kestanesi üzerindeki araştırmaları ilerleterek, onun parçalarından her birinde ayrıca bir bütün olma kabiliyetini gördü; buradan canlılarda bütünleşme gayesinin mevcudiyetini iddia etti. Fakat Aristo'nun temel kavramlarından olan “Yetkinleşme - enteleşi” ile canlıyı anlamak ne derece mümkün? 

2— Canlılarda ruh gören psiko - biyolojizm Ficht, M. de Biran ve Bergson'da ayrı ayrı devam etti. Ayrıca biyolojistler de bu fikri benimsedi. Hering canlıda biyolojik hafıza tezini, bu fikre dayanarak savundu. (Baha Tevfik de ağaçta açılan bir yaranın kapanmamasını ileri sürerek hafıza olduğunu iddia ediyordu). Bu görüşler ve biyolojik sebeplerle biyolojik hayatı anlamağa çalışan bu iddialar, tek hücrelinin veya daha karmaşık uzviyetlerin, “Ruhi” hayata sahip olduklarını ileri sürmekte ne derece haklı olabilirler? 
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3— Canlı varlığın kendisinde olmayan vasıflarla ve mecerred metafizik sebeplerle açıklanamıyacağını, onu anlamak için onun oluşunu, krizli durumunu ve krizlerden kurtulmasını sağlayan imkânları kazanmasını gözönünde bulundurmak gerektiğini, canlı varlığın enerji ve madde gibi imkâna açık bir varlık olduğunu iddia eden yeni vitalist görüş. 


Canlı varlık, kendi varlık şartı olan maddeye dayanmak zorundadır. Onu aşması yeni vasıflarındandır. Maddeye bağlılıktan dolayı, yaşlanma, alçalma, çözülme ve bozulma vasıfları vardır. Canlıların büyüme ve çoğalma, yıpranma, ihti. 
yarlama ve ölme gibi zıt vasıfları iması maddeye bağlılığındandır. Bunlardan büyüme ve çoğalma ilerleyici, tekâıülcü, diğerleri ise gerileyici ve dağılıcıdırlar. Geriletici olan vasıf. 
ları canlıyı maddi zarurete, ilerletici olanlar ise icada, finalizm'e bağlar. Bu iki açıdan bakılınca ancak canlı varlık ve hayat hakkında uygun ve isabetli bir fikir edinebiliriz. Yoksa tek taraflı, ircacı görüşlerie değil. 


Görülüyor ki vitalizm ve yeni vitalizm “Hayat” problemine çözüm getirmek yerine yeni bir “Hayat Prensibi” anlayışı getiriyor. 


Viyana Çevresi: ; 
: “Viyana Çevresi” denen filozoflar, deneyci ve ilmi felsefe anlayışına sahiptir. Viyana Çevresi 1922 - 1938 yılları arasında yaşamıştır; fakat tesirleri büyük olmuştur. 


Fizikçifilozof Ernest March ve diğer bazılarının metafiziğe karşı olan tutumlarının doğurduğu bir ortam içinde 1922 
yılında Viyana Üniversitesinde çeşitli dallardaki ilim adamları Moritz Schlick etrafında toplandılar. “Çevre” böylece doğunca 1929'da “İlmi Dünya Kavrayışı - Viyana Çevresi” başlıklı bir beyanname yayımladı. Bu bir program mahiyetinde idi. Çevre'de F. Weismann, H. Feigel, R. Carnap, F. Kuafmann gibi matematikçi - mantıkçı filozoflar, H. Hahn, K. Gödel, O. 
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Neurath gibi matematikçi ve sosyologlar vardı. Ayrıca, L. Wittgenstein, B. Russel, P. Frank, L. Rougier, H. Reichenbach ile irtibat kurdular, ahut bunlar çevre ile alâkalandılar. Çevre tartışmalı toplantılar ve popüler eserlerle kendini iyice tanıtmıştı ve 1929'da “Bilgi” adı dergiyi yayın organı olarak çıkarmak ihtiyacını duydu. Viyana Çevresi bir çok ilmi ve felsefi kongrelere katılmış veya kongreler toplamıştır. 


Viyana Çevresi filozofları, pozitivizmin tesirinde olduklarından, bu harakete “Yeni Pozitivizm” de denmekte ise de esas “Empirisme Logigue - mantıkçı Ampirizm” adı verilmektedir. 
Bu isim daha isabetlidir. Çünkü üyelerin hemen hepsi yeni sembolik mantık taraftarı olup, hepsi de metafiziğe aleyhtar olarak tecrübeci (empiristej)dirler. 


Viyana Çevresi'ne göre felsefe bir doktrin degil, bir sistemdir. Bir etkinlik olarak felsefe, bilginin mantıki analizidir. Bu analizi ise ilmin analizi verecektir. Bu bakımdan felsefe, ilmin temellerini, çıkış noktalarını, metodlarını ve önermelerini mantığın imkânlarıyla incelemek, arındırmak ve ilim dışı unsurları atarak tutarsızlıktan kurtarma gayretidir. İlim ise deneye dayanır ve onunla temellenir. Akıl bu anlayışta yaratıcı değil sadece düzenleyicidir. Felsefe bir yandan deneyin uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırır, bir yandan da düzenleyici vazifesini yerine getirip getirmediğini inceler. Bunu yapabilmek için de yeni bir âlet'e (organa) ihtiyaç duyulmuş ve Lojistik denen sembolik mantık geliştirilmiştir. 


Viyana Çevresi matematiğin yapısı ve temellerinden, fiziğin temelleri ile ilgili problemlere, ihtimaliyetten, biyolojide Vitalizm'e, psikoloji, sosyoloji ve ahlâka kadar çok çeşitli sahalara ilgi duymuş ve bunların meseleleriyle uğraşmıştır. Viyana Çevresi'nin çoğu üyeleri metafiziği, formu bakımından manâsız vazifesi bakımından münasebetsiz vasıtalarla işlenmiş bir şiir olarak görmektedirler. Viyana Çevresi H. Reinchembach —ki memleketimizde bir süre hocalık yapmıştır— 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yoluyla Nusret Şükrü (Hızır) tarafından temsil edilmiştir. Sembolik mantıkla buğün daha çok Doç. Teo Grunberg ile Dr. Adnan Onart meşgul olmaktadır. 


Volanlarizm = (Volantarisme - İstencilik - İradecilik, İradiye): 


1— İdealizmin karşısında metafizik doktrin olarak: Eşyanın, varlıkların bilgisinin ve ruhi hâdiselerin esasında fikir yawut tasavvurun değil iradenin olduğunu; “yanın hakikatının kıyas yoluyla değil iradenin akla uymayan meyilleri vasıtasıyla anlaşılması lâzım geldiğini ileri süren mezhep. (Şopenhavr'ın âlemi yaşama arzusu ve tasavvuru olarak görmesi, bu mezhebin esas misalini teşkil eder.) 


2— Ahlâk'ın ve hakikatın temel kavramı olarak (duns Scotus): İyiye ve doğruya ait değerlerin, ilâhi iradenin hür bir tayinine tabi olduğunu ileri süren doktrin. Bu anlayışta, değerler açısından fiil vo duygu fikirden üstündür. 


3— Psikolojik doktrin olarak: Her zaman diğer melekelere, bilhassa zekâya yüklenen fonksiyonları iradeye de yüklemek isteyen teori. Bu manâda volantarizm, daha çok, zihniyetçiliğe (intellestualisme) karşıdır. 


4— Pratik bir davranış olarak: İkinci manâya göre iradeli ferdin karakteri, kararlarını, münakaşa etmek veya haklı görmek suretiyle kabul etmeksizin, başkalarına aşılama temayülü. 


Şu halde bu mezhep, eşyanın son izah ve sebebini akılda değil, iradede arayan, iradeyi kânatın temeli olarak gören, onu, objektif âlemin ve cemiyet kanunlarının karşısına koyan ve insan iradesinin muhitin tesirinde olduğunu kabul etmeyen bir mezheptir. 


İdealizme ve rasyonalizme aykırı olduğu halde, marksist anlayış Volontarizmi reddeder. Çünkü marksist felsefe, insan iradesinin tabiatın ve cemiyetin mahsulü olduğunu iddia 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eder. Bu iddia ise iradeciliğin, iradeyi her şeyin esası saymasına aykırı düşer. Bunun için de reddedilir. 


“Volontarizm” terim olarak, 1883'de F. Tönnies tarafından ilk defa bulunmuş ve kullanılmıştır. Volantaristler, sık sık irade ile faaliyeti (activité) karıştırmışlardır. 


İlk irade felsefesi, önce skolastiklerden S. Augustin'de, Duns Scotus'ta, İslâm Dünya'sında, Eş'ari kelâmcılarında görülür. bilhassa Gazzali'de kuvvetli bir irade felsefesi vardır; ve ilâhi irade âlemin yaratılışında yeter sebep olarak kabul edilmiştir, bu ferdi irade için de böyledir. Bu iradeci anlayış Malbranche'inkine benzerse de ondan çok farklıdır. Gazalli de “Allah'da görmek” fikri yoktur. Gazzali'de Allah'ın iradesi sadece yaratılış iradesi değil, aynı zamanda o her an eşyada devamlı yaratış halinde görülür. Halbuki Şopenhavr'ın iradesi, külli bir kudret olduğu halde kör bir iradedir, şuurlu değildir. Tabiat kanunları ve hayatın insiyakları, ruhun temayülleri bu kör iradenin tezahürleridir. Kör irade zekâdan hikmet, saik ve gayelilikten tamamen mahrumdur. İradeciliğin klâsik filozofu sayılan Şopenhavr'da irade her hakikatın temel prensibidir. Şopenhavr'dan tesir alan Niçe'de “Kudret İradesi”, hayatın olduğu her yerde mevcuttur, dünyanın özü kudret iradesidir. 


Yahova Şahitleri: 


Bazı hususiyetleriyle Hıristiyanlığın yeni bir mezhebi gibi görünen, aslında daha çok Yahudiliğe ve Yahudi emelleri- ne bağlı olan; milletin ve devletlerin varlığını, iktisadi, içtimai, siyasi, hukuki nizamlarını ve hudutlarını tanımayan, Hıristiyanlığın bazı esaslarını keyfi olarak yorumlamakla ortaya çıkmış yeni bir mezheptir. Önceleri Russel tarikatı durdumunda iken 26 Temmuz 1931 yılında bu isim altında ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlığın kutsal kitabını sapık bir şekilde kendilerine göre tefsir eden bu mezhebin mensupları merkezi ve otoriter bir teşkilatın emirinde birer robot halinde faaliyet göstermektedir. Mukaddes kitap olarak Hıristiyanlığın mukkaddes kitabını esas alan “Yahova Şahitlerih” için ilâh “Yahova” olmakla beraber, O'nun yanında, ilâha ait olmayan, fakat O'nun oğlu olan insanüstü bir varlık yer almaktadır. Buna göre onlar Hz. İsa'yı ilâh olmaktan çıkarmış ve enkernasyon (Tecessüm - Tanrı'nın hulülü)u kabul etmemiş oluyorlar. Bu sebeple Katolik, Ortodoks ve bazı Protestanları kızdırmıştır. 


“Yahova Şahitleri” Hıristayanlıktaki “Vaftiz (Hz. İsa'nın mistik varlığına iştirak ediş, kutsal ruhla yeniden doğuş ve su âyini ile “Evheristiya (ekmek, şarap, akşam yemeği âyini) yı kabul ve tatbik ederler; diğer beş ana âyini de kendilerine göre yoruma tabi tutarlar. Bunlar, Hıristiyanlığın diğer mezlep ve tarikatları gibi Hz. Adem'den intikal ettiğine inanılan 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“Asli Suç” inancına sımsıkı sarılırlar. Hz. İsa'nın asli suç olduğuna inanmazlar; Hz. Meryem'e saygılı olmakla beraber, - O'nu Katolikler kadar benimsemezler ve O'nun öldüğüne inanırlar. 


“Yahova Şahitleri”nin, kiliselere karşı, Beytel (Tanrı evi) ve Krallık salonu vardır. Bunlar, hassaten, Kur'an'ın ve İslâm”- ın düşmanıdırlar. İnançlarını Müslümanlara aşılamak için, kendi Hıristiyan taraflarını gizleyip kiliseye gitmediklerini söylerler ve Yahova yerine, Müslümanlara munis görünmek için, “Allah” ve diğer İslâmi tabirleri kullanırlar. 


Yahova şahitleri Âhirete inanmazlar: Cennet'in yeryüzünde olduğunu iddia ederler. Yeryüzünde kurulacak cennete, Hz. 
İsa'nın orada Kral olcağına ve 144 bin seçkin Yahudinin orada yönetileceğine, dünya cennetinde maddi ve cismani bir hayat yaşanılacağına inanırlar. Ruhun varlığını ve rahatlığını kabul etmezler. 


Ahlâk prensipleri, Hz. Musa'nın On Emir'i ile “İncil”in bazı cümlelerinin karışımıdır. Teslisi tamamen reddetmezler. Kıyameti kabul etmezler. Milli varlığı, milleti, milliyeti, bayrağı, milli marşı, askerlik hizmetini kötülerler. Ayrıca kan nakline ve bağışına, aşı ve serumlara da karşıdırlar. 


-“YahovaşŞahitleri” Hz. Peygamber (S.A.)'i yalancılıkla, Kur'- an'ı bâtıl olarak itham ederler. Buna karşılık İsrail'i ve Yahudiliği överler. | 

1960'da Türkiye'de 311 vaızı, 14 öncüsü ve 10 cemaatı vardı. Kısa zamanda bu rakamlar sür'atle gelişti. 
- (Bu hususta fazla bilgi için bk: Prof. H. Tanyu, Yahova Şahitleri, Ankara 1973, Diyanet İşleri Bşk. Yayınları) 


Yeni Eflâtunculuk: (Peotinisme - Plotincilik): 


M.S. 270 yılında ölen Plotin'in, Eflâtun'un ideler nazariyesine dayanarak ortaya attığı mistik bir felsefe. Bu felsefe Stoacı ve Epikürcü materyalist felsefeye karşı çıkış ve Eflâtun”- un idealist felsefesine bir dönüş olarak kabul edilir. Plotin'in mistik anlayışı monist, panteist ve sudüru esas olan bir felsefedir. Esas hususiyeti de her türlü materyalist anlayışa tam cephe almasıdır. 

Plotin'e göre, dünyanın ulvi kaynağı “bir - Vâhid”dir. O, çokluktan uzak, değişmemiş, başkalaşmamış, sırf birlik ve vahdettir. Bu Bir, herhangi bir manâda şuurlu değildir. O, yalnızca âlemin biricik kaynağı ve kendisine duyulan iştiyakın gayesidir. Âlem,'ondan fışkırır, akar ve ruh tekrar ona dönmeyi arzular. Plotin'in panteist anlayışı teist yaratılış anlayışının zaddıdır. Buna rağmen bu felsefe yaratılışı kabul eden Hıristiyanlığa girmiş ve Saint Augustin zamanında Hıristiyan-İığın temel felsefesi olmuştur. Çünkü S. Augustin Sudür'a dayanarak Baba - Oğul münasebeti ve Tanrı'nın Hz. İsa'ya hullülü inancını felsefi bir temele oturtabiliyordu. 


Plotin'e göre “bir”den şu üç varlık sudur eder: a) Akıl veya zekâ (Bu varlık zaman ve mekân üstüdür), b) Ruh (Akıldan sudür eder, bu da ferdi varlıkların ruhu olmayıp âlemin ruhudur.) c) Madde (Bu da ruhdan sudür eder, madde ve madde âlemi sırf yokluktur, Vasıfsız ve belirsiz bir şeydir. Promi- din zirvesindeki en yüksek noktaya; “Bir”e tecrübe ve akıl yoluyla değil, mistik bir vecd yoluyla ulaşılır. 


Plotin'in bu sudürcu hiyerarşisinde insan'ın belli bir mertebesi vardır. İnsan ferd halini alınca, artık, küllilik vasfını kaybeder. İnsanın mistik vech yoluyla Bir'i bilip kavrayışı ve “Bir” ile ittihad (Birleşmeja yükselişi mümkündür. Plotin böyle bir ittihadı kendisinin bir kaç defa gerçekleştirdiğini söyler. 
Bir'i (Allah'ı) bilmek cezbe ile bilinmekle, beraber, bu bilgi şeklin bilgisi değildir. 

Plotin'in Roma'da kurduğu bu felsefe, Jamblikos (Ölm. 330) ile Suriye'de, Procles tarafından da Atina'da bir mektep halinde temsil edilmiştir. Bu sonuncusu M.S. 529 yılına kadar devam etmiştir. 
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Yeni Eflâtuncu felsefe Hıristiyan ve İslâm dünyasında tasavvufun felsefi bir muhteva kazanmasında tesirli olmuştur. 
Günümüzde hem Emile Brehier (Plotin'e dönüşük kabul edilmekte)'e ve Bergson'un düşüncesine tesir etmiştir. Aynı zamanda Yeni Ogustinizm'in felsefi kaynağı olması bakımından da bu felsefe tesirini devam ettirmektedir, denebilir. 


Yeni Eflâtunculuk bir varlık ve bilgi nazireysi olmaktan çok mistik bir hukuk ve devlet felseesidir. 


(Yeni Eflâtunculuğun panteist anlayışı ile Vahdet-i Vücüd'un mukayesesi hususunda bk. S. H. Bolay, T. Ruhcu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, Son Bölüm). 


Yeni Mu'tezile = (Aligar Mektebi - S. Ahmet Han Hareketi): 


1817 - 1898 yılları arasında yaşayan Hintli S. Ahmet Han 
tarafından ortaya atılan hareketin adı. Bu zat, 40 yaşına kadar Ehl el-Hadis veya Hint Vahhabileri mezhebinin hararetli bir taraftarı idi. Daha sonra kendisinde İslâm dinini Batı medeniyeti namına Avrupalıların hücumlarından korumak ve bunun için İngiliz terbiyesi almış, genç Hind Müslümanları- nın anlayabilecekleri ve benimseyebilecekleri bir hale getirmek arzusu uyandı. Bu arzu ile İslâm'ın ruhunu ve ilâhiyatını yeni bir şekil altında, rasyonalizm ile aşılanmış, Avrupa ilmine uygun hale getirilmiş bir tarzda tanıtmağa başladı. Kendisi Kur'an'da insani bazı kısımların bulunduğunu iddia ediyordu. Bu, sünni akideye aykırı bir tutum idi. Ayrıca mucize ve kerametleri reddediyor; Kur'an'daki muhtelif kıssaları rasyonalist bir tarzda izah ve tefsir ediyordu. 


Bu meyanda tabiatın istisna kabul etmeyen tabii kanunlarla idare edildiğini, tabiat ilimleriyle tezat teşkil eden herhangi bir ilâhiyat akidesinin doğru olmayacağını ileri sürüyordu. Kur'an ile Tabiat arasında bir aynilik (identite) kuruyordu. Bunu da Kur'an'ın Allah'ın kelâmı ve tabiatın da Allah'ın eseri olmasından çıkarıyordu. Böylece tabiat ile Kur'- an hükümleri arasındaki uygunluk ve ahengin zaruriliği fikrini Aristo'dan beri gelen bir rasyonalist anlayıştan alıyordu. 
Buna 19. asrın pozitivist, ilimci ve maddeci tesirleri de eklenince Seyyid Ahmed Han'ın tesir aldığı kaynakları belli olmaktadır. Daha Seyyid Ahmet Han ve taraftarları kendilerine “Tabiatcı” manâsına “Niçeri” (İngilizceden alınma) adını verdiler. Bu arada, mu'tezile mezhebini de çok aştıkları halde kendilerine “Yeni Mu'tezile”de dediler. 


S. Ahmed Han, Hindistan'da İngiliz hakimiyetinin devam etmesi için elinden geleni yapmıştır. O, bu hususta, İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele eden Hind Müslümanlarıyla mücadele etmiş, mukaddes cihadın şeriata uygun olmadığını ileri sürerek Türk padişahının halife olarak tanınması hususunda Hindi Müslüman gruplara karşı çıkmıştır. 


Şu halde bu hareket, Batı medeniyetinin ve maddeci esaslarının taklidi olarak, tabii ilimleri her yönüyle benimsemek, ve İslâm'ı onun mukaddes kitabını, o ilimlere ve Batı medeniyetinin 19. asırdaki ulaştığı seviyeye göre yeniden tefsir etmek; o esaslara uydurmak gayretinden ibarettir. 


S. Ahmet Han kuvvetli bir şahsiyete ve edebi bir üslüba sahip olduğundan bilhassa Hindistan'da geniş tesirleri oldu. 
Hocalarının çoğunu İngilizlerin teşkil ettiği bir medrese (Aligar mektebini) kurdu. Bıraktığı tesirlerle, İngiliz idaresinin Hindistan'da yerleşmesine sebep teşkil etti. Bu da iktisadi, siyasi ve kültürel bir çok yaralar açılmasına, yahut açılmış yaraların derinleşmesine yol açtı. Yine İngiliz idaresini destekleyen Kadiyânilik'in ileri gelenlerinden Nureddin Hakim, S. 
Ahmed Han Medresesinin de ileri gelenlerindendi. Bu hareketin tabiatı tanrılaştırmasını gören Cemaleddin Efgâni “Tabiatçılığa Reddiye”yi yazmıştır. 

Bu hususta bk. Dr. Muhammed el-Behiy, el-Fikr el-İslâmi el-Hadis ve Siletuhu bi'l-İsti'mar ekGarbi, Mısır, 1958; Ebu'l Hasan Ali en-Nedevi, es-Sirâ'u Beyne'Hikret ek-İslâmiyye ve'l-Firet el-Garbiyye Fi'l-Aktâri'i-İslâmiyye, Lübnan, 1968; Prof, Dr. H. Gazi Yurdaydın, İslâm Tarihi dersleri (Notlar), Ankara, 1971. 


li yerli ve çeviri kaynaklara dayalı bir felsefe geleneği kurulması doğrultusunda ciddi oluşumlardan söz etmek oldukça zordur, hatta imkânsızdır. Şüphesiz bunun çeşitli nedenleri vardır. 


Yüksek öğrenim kurumlarında felsefe ile iştigal eden akademisyenlerin çoğu formalizmin dar kalıpları dışına çıkmakta zorluk çekiyorlar. Herhalde, bu nedenle, salt öğrenci topluluğunun “hoca”sı olmaktan kurtulamıyorlar. 


Bu demek değildir ki, ülkemiz yüksek öğrenim kurumları bazı istisna isimlere hiç sahip değildir. 
Profesör Süleyman H. Bolay bu isimlerden birisi olarak görülüyor. 


Onun böyle görünüşünün iki önemli sebebi vardır. 
Yıllardan beri çeşitli popüler kültür dergilerinde yazılar yayınlamış olması, bir; ılk üç baskısıyla geniş bir okuyucu kitlesini felsefe kültürüyle yüzyüze getirmiş olan “Felsefi Doktrinler Sözlüğü”nü hazırlamış olması iki. (Kendisinin doktora tezi Gazali ve Aristo ile doçentlik tezi E. Boutroux ile ilgilidir.) 


Akçağ Yayınları, Profesör Süleyman H. Bolay'ın “Felsefi Doktrinler Sözlüğü”nün geliştirilmiş ve genişletilmiş bu baskısını yayınlamakla, kavramlarda bile anlaşmakta zorluk çeken toplumunun temel değerler etrafında yeniden bütünleşmesi doğrultusunda dikkatte değer bir hizmet yaptığı inancını taşımaktadır. 


